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Fintekin ayak sesleri... 


inans dünyası yaz aylarını durgun geçirir derler... Finansal teknolojiler ekosistemi için konuşmak gerekirse hiç de öyle 


olmadı. Başta kripto para birimleri hakkındaki haberler olsun, yaz boyunca fintekin birçok alt dalında sayısız gelişmeye ve olaya tanıklık ettik. 


Yazın kavurucu sıcağında; Çin'in ICO'lara yasak getirmesi, dev teknoloji şirketlerinin blockchain teknolojisine olan yatırımlarını hiç olmadığı kadar artırmaları, Alipay'in Avrupa ve ABD'ye de açılması gibi gündemi sarsan pek çok olay yaşandı. Bizler de tüm bu gelişmeleri fintechtime.com web sitemiz üzerinden anbean sizlere aktarmaya çalıştık. 


Fintek dünyasındaki gelişmeleri takip ederken bir yandan da sonbahar sayımız için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürdük. 
Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, 2. yaşımızın arifesine sizlerle buluştuğumuz sonbahar sayımız, bugüne kadarki en dolu ve en içimize sinen içeriğimiz oldu. 

Türkiye'de fintek sektörü yokken, regülasyonlar bile oluşturulmadan evvel ekosistemin ortaya çıkmasına önayak olan ininal'ın Genel Müdürü Ömer Suner ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Daha önce hiçbir yerde bulunmayan açıklamaları ve samimi sohbetiyle Ömer Suner röportajımızı keyifle okuyacağınızı tahmin ediyorum. 


Kapak konumuz olan “Fintek Trendleri” ile, ekosistemde son dönemlerde yaşanan eğilimlere ve yeniliklere parmak bastık. Sektör hakkında genel bilgi sahibi olmak isteyen ve son zamanlarda en çok hangi konuların ilgi gördüğünü merak eden herkes bu dosya konusunu ilgiyle okuyacaktır. 


Her sayımızda sınırlarımız dışından özel röportajlara yer vermeye çalışıyoruz. Bu sayımızda da fintek ekosisteminin önemli isimlerinden olan Atom Bank CEO'su Mark Mullen ile bir araya geldik. Sorularımızı içtenlikle cevaplayan Mullen, özellikle sektöre girmek isteyen girişimlere ders niteliğinde açıklamalarda bulundu. 


Son dönemlerin en dikkat çeken konularından Chatbot'lara da yer verdik. Ayrıca, ülkemizde chatbot'lar hakkında söz sahibi olan isimlerden Yapay Tech Kurucusu Önder Barış Aşık ile de özel bir röportaj gerçekleştirdik. 


Femtechtime bölümümüzün konukları ise Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yasemin Bedir ile Endeavor Türkiye Kurucusu ve Genel Sekreteri Didem Altop oldu. 
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değil. En iyisi bir an evvel sayfaları 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YATIRIMCI VE FİNTEK 
UZMANI 


Fintechtime'ın her sayısında fikirlerine danıştığımız, birbirinden değerli isimlerin yer aldığı çok özel bir danışma kuruluna sahibiz. 
Kendileriyle birlikte çalışmaktan dolayı duyduğumuz gururun bir nişanesi olarak, aramıza en son katılandan başlamak üzere tüm danışma kurulu üyelerimizi sizlere daha yakından tanıtmak istiyoruz. 


Dr. Av. Çiğdem Ayözger 


PHD, LL.M., SRP LEGAL KURUCU YÖNETİCİ 


Dr. Av. Çiğdem Ayözger, Türkiye Teknoloji, Medya ve Komünikasyon (TMK) Pazarında ve Finansal Teknoloji ve Elektronik Ticaret Pazarlarında oldukça geniş deneyime sahiptir. 


SRP-Legal'i kurmadan önce Turkcell Grup'ta 10 yılı aşkın süreyle sırasıyla, 8 
yıl süreyle Turkcell Grup Regülasyon Politikaları Başkanı ve 2 yıl süreyle Turkcell Superonline Hukuk ve Regülasyon Stratejilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Turkcell'deki görevi de dahil olmak üzere bugüne kadar Türkiye telekomünikasyon pazarının pek çok farklı konusunda hukuki ve regülasyon stratejisi danışmanlığı vermesi sebebiyle; her türlü regülasyon taslağının hazırlanmasından, lisanslama ve yeni regülasyonların uyumunda danışmanlığa kadar pek çok konuda tecrübesi bulunmaktadır. 


Dr. Ayözger, SRP-Legal çatısı altında müvekkillerine sadece hukuki konularda değil ayrıca uyum ve regülasyon stratejileri konularında da danışmanlık vermektedir. 


Dr. Ayözger, London School of Economics ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptığı çalışmalar neticesinde Rekabet Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamış ve Veri Koruması ve Gizliliği Hukuk alanında Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi'nden almıştır. 


Dr. Ayözger, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi ve Kişisel Verilerin Korunması başlıklı kitabın da yazarıdır. 
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Restoranlarda 
Gülümseyerek 
Ödeme Devri 
Başlıyor 


Yum China Holdings Inc tarafından geliştirilen yüksek teknolojik ürünlerin yer aldığı konsept mağazada, “Ödemek için Gülümse - Smile 

to Pay” tema ismi ile duyurulan bir uygulama hayata geçirildi. 
Özellikle yeni nesil müşterilerin ilgisini çekmek amacıyla yapılan bu uygulamada, müşteriler satın aldıkları yiyeceklerin ödemelerini gülümseyerek yapıyorlar. 

ABD merkezli Yum Brands Inc'ten ayrılan Yum China, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden olan yiyecek sektörünü için 2012 yılından bu yana sıra dışı teknolojiler sunarak müşterilerin beğenisini kazanıyor. 

8 bine yakın noktada hizmet sunan Yum, Çin'in en büyük fast food zincir mağazası olarak da biliniyor. 
Yapılan araştırmalarda, Çin'deki fast food mağaza satışlarında artış gözlenirken, özellikle ikinci çeyrekte KFC markasının yükseliş yakaladığı da dikkat çekiyor. 


UnionPay, ATM'ler için Blockchain Pateni Başvurusu Yaptı Çinli ödeme kartı devi UnionPay, blockchain güvenlik altyapısını kullanan ATM ağı kurmak için patent başvurusunda bulundu. Çin Halk Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Ofisi (State Intellectual Property Office of PRC) tarafından yayımlanan belgelerde, ATM'lerde kullanılmak üzere, dağıtılmış veri tabanı teknolojisi için patent başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan patent başvurusunda, yüksek güvenlik seviyesine sahip ve gerçek zamanlı biçimde çalışan bir 


güvenlik ağının kurulması öneriliyor. 


Petal, Kredi Skoru Yerine Makine Öğrenimi Kullanıyor 


New York merkezli startup Petal, makine öğrenimi teknolojisi kullanarak müşterilerinin kredi yeterliliğini belirliyor. Bu sayede kredi puanı düşük olan tüketiciler de kredi kartı sahibi olabiliyorlar. 

Yaklaşık iki yıldır gizliden gizliye geliştirilen ve 3,6 milyon dolar girişim sermayesi elde ederek adından söz ettiren yeni nesil kredi kartı çözümü Petal, makine öğrenimi teknolojisini kullanarak her türden müşterisine kredi çözümü sunuyor. 

Petal yetkililerinin geleneksel kredi puanlama sistemine alternatif olarak geliştirdikleri ve makine öğrenimi teknolojisini kullanan altyapıarı, kredi puanı düşük olan tüketiciere bile uygun kredi kartı çözümleri sunuyor. 

Kredi almakta zorlanan 65 milyon üketiciye odaklandıklarını belirten Petal yetkilileri, potansiyel müşterierinin dijital mali kayıtlarını gerçek zamanlı olarak analiz etmek için 


makine öğrenimi teknolojisinden faydalandıklarını söylediler. 

Bu yeni teknoloji sayesinde, sadece kredi puanı düşük olan tüketiciler değil, aynı zamanda milenyum neslinin de rahatlıkla kredi kartı sahibi olabilecekleri ve düşük limitlerden kurtulacakları ifade edildi. 
Uygun faiz oranları ve hiçbir ek ücrete ihtiyaç duymayan sistemlerinin diğer kart kullanıcıları tarafından da ilgi göreceği düşünülüyor. 
Petal'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Jason Gross, kredi sistemlerinin özellikle yeni nesil ve puanı düşük tüketiciler için yetersiz olduğunu vurguluyor. Kredi puanları bilinmeyen veya güvenilmez olarak nitelendirilen 65 milyondan fazla Amerikalının yanlış kredi çözümleriyle sistemden uzakta kaldığını savunuyor. Genellikle gençlerin, göçmenlerin ve düşük gelirlilerin oluşturdukları bu gruba uygun kredi çözümleri sunacaklarını ifade ediyor. 


Vv ” 
©. La 
0 A Forum 


AVM'leri 

hem müşterilerine hem de kiracılarına katma değer yaratıp fayda sağlayabiliyor?! 
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Putin, Rusya'da Blockchain Araştırma Merkezi Kurduruyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteği üzerine blockchain teknolojileri geliştirmek için araştırma merkezi kurulacak. Rusya, blockchain teknoloji konusunda geride kalmamak için önemli hamleler yapıyor. 2017 yazını hareketli geçiren Rus finans teknolojileri sektörü, blockchain teknolojileri üzerine yoğunlaştı. Blockchain konusunda 2019 yılı hedefi koyan Rusya, ulusal para birimini güçlendirici politikalar izlemenin yanı sıra, şubat ayında hükümet destekli blockchain çalışma grubu oluşturduğunu duyurmuştu. 


Sinemia 
Avrupa'nın En 
İyi Girişimleri 
Arasına Girdi 


Sinemia, alanının en prestijli yayınlarından Wired'ın İngiltere edisyonu tarafından belirlenen, Avrupa'nın en iyi girişimleri listesinde yer aldı. 

Dünyaca ünlü Wired dergisinin İngiltere edisyonu, her yıl düzenli olarak yayınladığı Avrupa'nın en iyi girişimleri listesinde bu yıl Sinemia'ya da yer verdi. 

Dergide Berlin, İstanbul, Paris, Barselona, Helsinki, Londra, 


Amsterdam, Tel Aviv, Lizbon ve AXA, Uçuş Sigorta Ürünleri 


Stockholm olmak üzere 10 şehri 


apsayan listeye girmeye hak için Ethereum Blockchain 


azananlar girişimlerle ilgili bilgi 


verildi Teknolojisini Kullanıyor 


Sinemia özelinde, girişimin 


urucusu Rıfat Oğuz'un sinema Fransız sigorta devi AXA, uçuş sigor- — sigorta kaydının erişilebilir bir kopyasalonlarına daha fazla insanı çek- ta ürünlerinin kayıtlarını tutmak ve sını tutmanın yanı sıra, iki saatlik süre me hedefine, iki bilet fiyatına bir ay ödeme işlemlerini düzenlemek ama-  aşıldıktan sonra müşteriye yapılacak ll cıyla Ethereum blockehain çözümü- O ödemeyi tetikleyen sistem sundukla- 

a b ME OK nü kullanacağını açıkladı. rını vurguluyorlar. 
sistemine, girişimin aldığı yatırım- Uçuşların iki saatten fazla gecik- Eber bokeh çözümünün e mesi durumunda devreye giren UÇUŞ © sahip olduğu akıllı söz eşme sistemi Veni sigortası konusunda yeni çözümünü. güm işlemin otomatik biçimde gerduyuran AXA, müşterilerinin kayıtları- çekleşmesini sağlıyor. Buna göre, ko- 


şullar oluştuğu anda otomatik olarak devreye giren sistem, sözleşmenin gereği olan işlemi tetikleyecek kodu anında gönderiyor. Önceden belirle- 


© - nı Ethereum'un blockchain altyapısı İİ ile koruyacak. Fizzy olarak adland 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S | N E M İ A lan ürün, uçuşların iki saat veya daha 


fazla gecikmesi durumunda otoma-ÖZEL SİNEMA v 


tik olarak devreye girecek bir akıllı sigorta sunuyor. nen koşulların yerine gelmesi duru- 


AXA tarafından yapılan açıkla- munda otomatik olarak çalışan akıllı maya göre, Ethereum'un sunduğu sözleşme sistemi, AXA'nın sunduğu blockchain çözümü bu sistemin iş- o Uçuş sigortası İle birleşince, rötar yalemesinde hayati rol oynuyor. Önemli opan ya da mücbir sebeplerde iptal konularda bu teknolojinin kendilerine ( edilen uçuşların bedellerinin poliçe yardımcı olduğunu belirten AXA yet- o kapsamında geri ödenmesini otomakilileri, akıllı sözleşme oluşturarak (tik biçimde gerçekleştiriyor. 
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Yasa Dışı Esrar 
Satışlarına 
Fintek Çözümü 


Amerika Birleşik Devletleri'ne 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ağlı Hawaii eyaleti, tıbbı amaçla ullanılan esrar satışlarını kayıt tında tutabilmek için nakitsiz deme sistemine geçeceğini çıkladı. 

Tıbbi kenevir kullanımını suisti- 


mal edenlere ve yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlara karşı 

Hawaii hükümeti harekete geçti. 
Hawaii sağlık departmanlarının 


h 


azırladığı ortak rapora göre, ada 


eyaletindeki kenevir üretiminin 


Ğ 


nemli bir kısmı yasa dışı yöntem- 


lerle sınır dışına çıkarılıyor. Uyuşturucu satışına alet olan Hawaii, tüm kenevir ticaretinin kayıt altına 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ınması için çareyi nakitsiz öde- 


me yöntemine geçmekte buldu. 


Uzun zamandır süregelen kener soygunlarının ve yasa dışı satış- 


ların önüne geçmek için bir dizi 


nlem alan Hawaii, satışların naitsiz biçimde yapılmasıyla birlikte 


Face İD Teknolojisi Video Bankacılığının Önünü Açabilir Kullanıcıların yüzlerinden biyometrik kimlik doğrulaması yapan Face ID ile birlikte gelen iPhone X, parmak izi sistemini geride bırakarak yepyeni bir sayfa açtı. Sunulan bu özellik, sadece teknolojik açıdan değil, finans açısından da önemli eşiği atlamamızı sağlayabilir. Finansal teknoloji uzmanlarına göre, yüz tanıma teknolojisinin iPhone X ile son kullanıcıya ulaşması, yeni nesil bankacılık uygulamalarının ve video bankacılığının gelişmesi için iyi bir fırsat. 


Tarayıcılara Kripto Parayla Ödeme Seçeneği Eklenecek 


Microsoft, Google, Facebook, Apple ve Mezilla gibi teknoloji devi firmaları tarafından sunulan internet tarayıcılarına kripto para birimleri ile ödeme seçeneği geliyor. 

Kripto para birimleri ile internet üzerinden alışveriş yapmayı kolaylaştırmak için API'ler geliştirdiklerini belirten teknoloji devleri, başta bit- 


edilen para bağımsızlığı projesinin de hayata geçeceğini vurguladı. 
Alternatif ödeme sistemlerinin kullanımını hem kolaylaştıracak hem de teşvik edecek olan bu proje ile kullanıcılar, hiçbir ek uygulama olmaksızın direkt internet tarayıcıları üzerinden kripto para birimlerini alışverişlerde harcayabilecekler. 


uçtan uca kayıt altına alınmasını sağlayacak. Böylece dünyada ilk kez, bir eyalet tarafından kenevir ürünlerinin satışı nakitsiz biçimde 


coin olmak üzere tüm kripto para W3C oluşumunun uzun zamanbirimlerinin tarayıcı üzerinden öde- (dır blockchain altyapısını kullanacak me için kullanılması için güç birliği o olan bir sistem geliştirmek için ça- 


g 


erçekleşecek. 


yaptı. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri tarafından geliştirilen API altyapısı, internet tarayıcıları üzerinden kripto para birimleri ile alışveriş yapmayı mümkün kılacak. Bu sayede kripto para birimleriyle alışveriş yapmak daha önce hiç olmadığı kadar kolay hale gelecek. 

Microsoft, Google, Facebook, Apple ve Mazilla'nın yardımıyla Wor-Id Wide Web Konsorsiyumu (W3C) tarafından bir çalışma başlatıldığı açıklayan Coindesk sitesi, kurulan ittifak ile 2013 yılından beri hayal 


ıştığını belirten haber sitesi, geliştirilen API hizmetinin; Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Webkit, 

ozilla Firefox, Samsung Internet Browser ve Facebook'un uygulama içi tarayıcısında çalışacağını söyledi. 
Hazırlık aşamasında olan ve belirenmiş bölgelerde pilot uygulamaya açılacak olan sistem aktif olduğun- da tüm kullanıcılar bu sistemden yararlanacak. Tarayıcılara entegre olacak API aracılığıyla yeni para birimleriyle ödeme seçenekleri otomatik olarak kullanıcıya sunulacak. 


V'» 
©. LO 
Dı Wyndham 


Grand 

Kalamış Hotel, 

iş ortaklarının kazandıkları puanları 
Türk Lirası'na çevirip ödeyebiliyor?! 


Çok basit. 
Gelin, size de anlatalım. 


Z WYNDHAM GRAND ininal 


anbul Kalamış Mar ininal.com 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Amazon'dan 
Bankasızlara 
Dijital Ödeme 
Çözümü: 

Top Up 


Elektronik ticaretin en önemli isimlerinden Amazon, bankalarla sıtlı ilişkileri olan müşteriler için dijital ödeme alternatifi geliştirdi. 
Kredi geçmişleri bulunmayan (un- 


x— 


b b 


anked 


ir ilişki 


veya bankac si olan (unde 


lere dijital ödeme sis çalışan Amazon, İngi 


müşteri 


leri için “Top 


uk ile kısıtlı rbankedi kişiemi kurmaya tere'deki 

Up” isimli 


çözümünü duyurdu. Amazon, Birleşik Krallık'ta bulunan ve bankalarla kısıtlı geçmişi olan yaklaşık 1,5 milyon tüketiciye hibrit çözüm 


üretti. Amazon Cash sisteminin bir 


benzeri olan Top Üp çözümünde, 


kullanıcılar hesaplarına nakit para 


yatırıp dijital cüzdan mantığında alışveriş yapabiliyorlar. 

Amazon Cash gibi çalışan bu hizmet, şu an için sadece İngilte- 


re'de çalışıyor. Tüketiciler, Amazon 


UK hesaplarına 300 sterline kadar yükleme yapabiliyorlar. 


Sahte Kripto Para Birimi E-Goin'in Fişi Çekildi 


İsviçre'deki finansal gözlemciler tarafından sahte olduğu tespit edilen E-Coin isimli kripto para birimi kapatıldı. Yetkililer olası sahtekarlık vakalarını araştırmaya başladı. Avrupa'daki işlemleri gözlemleyen Finansal Piyasa Denetleme Kurumu (FINMA), İsviçre'deki bir kripto para birimini incelemeye aldı. E-Coin isimli kripto para birimini takibe alan FINMA, yapılan işlemlerin sahte olduğunu fark etmesi üzerine derhal para biriminin fişini çekti. 


Bitcoin ile ilk Ev Satışı Gerçekleşti. Sırada Türkiye Var! 


Dünyanın en ünlü kripto para birimi bitcoin aracılığıyla ilk gayrimenkul satışı ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleşti. Şimdi de sırada Türkiye'deki gayrimenkul sektörü var... 

Her geçen gün daha fazla alanda boy göstermesine alıştığımız kripto para birimi bitcoin, ilk kez bir gayrimenkul satışında kullanıldı. ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen satışta, alıcı ve satıcı taraf arasındaki para transferi bitcoin ile yapıldı. 
Gayrimenkulün tam tutarını bitcoin cüzdanı üzerinden aktaran taraflar, kısa sürede tamamlanan işlemin ardından el sıkıştı. 

Uzun zamandır bitcoin'e yatırım yaptığı söylenen alıcının gayrimenkul ücretini elektronik cüzdanı vasıtasıyla iletmesinin ardından, satıc kendine ulaşan tutarı Amerikan dolarına çevirerek kişisel banka hesabına yatırdı. 

Gayrimenkulün alıcısı ve satıcısı arasındaki para transferinin bitcoin ile gerçekleşmesi, kripto para birimlerinin yaygın biçimde kullanılacağı- 


nın da bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Coindesk tarafından yapılan haberde, pek çok şirketin blockchain teknolojisi ile daha küçük ölçekli gayrimenkul yatırımlarına izin vermek için çalıştıkları belirtildi. 

ABD'nin Teksas eyaletinde bitcoin aracılığıyla gerçekleşen gayrimenkul satışı bir kenara dursun, finansal teknolojiler konusunda atikliği ile tanınan Türkiye'Je de benzer bir hamle söz konusu. Zira, Ankara Beytepe'de yükselen MiaVita isimli gayrimenkul projesinin daireleri bitcoin ile satın alınabilecek. 

İnşaat firmasının sahibi olan Erdal Daldaban, Business HT sitesine şu açıklamayı yap 

“Son dönemde izlediği değer güzergahıyla Türk yatırımcısının da ilgisini çeken ve yatırımlarını böyle değerlendiren müşterilerimizin dikkatini çekebileceğimizi düşünerek bitcoin ile satış yapmaya karar verdik. Bu dijital para birimleri içinde en kayda değer ilerleyişi bitcoin sağladı ve Türk yatırımcısının ilgisini çekti.” 


Farklı bankalardaki tü hesaplarınızı tek bir arayüzde birleştiren platform: PayFlex BIG 


Bankacılık uygulamaları arasındâ kaybolmayın. PayFlex BIG (Bank Interface Gateway) ile banka heâsaplarınızı tek noktadan yöneterek zaman tasarrufu ve verimlilik/Sağlayın. 


inimo01/4 payflexbig 


WWw.innNOVa.cOomir WWww.payflexinmova.com İletişim: *90 212 3297315 « infolüinnova.comir 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#) Filecoin 


CRM Altyapısı 
Satın Almakla 
Müşteri Elde 
Tutulamaz 


Günümüzün rekabetçi koşulların- da müşterileri nezdinde bir adım öne geçmek isteyen birçok firma CRM uygulamalarına başvuruyor. 
Fakat ne yazık ki, bunlardan birçoğu, sadece bir CRM yazılımı satın almakla müşteri davranışlarını anlamlandırıp yönlendirebileceğini düşünüyor. Jarvis Kurucusu Gamze Olgun Parıldamış; bu durumun sonucunda, işe yaramayan sadakat programlarının yarattığı hayal kırıklıkları, geri dönüşü olmayan yatırımlar ve bir kenara terk edilmiş programlar olarak kaldığını savunuyor ve ekliyor, “Yeni müşteri elde etmenin bedelinin mevcut müşteriyi korumaktan daha pahalı olduğunun farkına varan firmalar, son on beş yıldır artan bir oranla CRM uygulamalarına yatırım yapmaya başladı. Fark yaratmayan firmalar ayakta duramayacaklar. 
Fark yaratmak ise benzersiz ürün ve hizmeti kişiye özel eğlenceli bir hikaye şeklinde sunabilme becerisinden geçiyor." 


Filecoin, Elde Ettiği 160 Fonuyla Rekor Kırdı 

Blockchain tabanlı veri depolama ağı Filecoin, bir ayda 257 milyon dolar fon elde ederek 1CO (Initial Coin Offering) dünyasında bir rekora imza attı. Filecoin, bir aylık 1CO sürecini rekor seviyeye ulaşarak tamamladı. Filecoin'in kripto para birimleri üzerinden gerçekleşen fon toplama süreci 257 milyon dolar gibi bir rekorla sonlandı. 
Böylece daha önce Tezos'a ait olan ve bu yazın başında elde edilen 
232 milyon dolarlık CO rekoru da tarihe gömülmüş oldu. 


Elvira 


NABIULLINA 


Rusya Merkez Bankası Kripto Para Birimlerini Riskli Buluyor 


Rusya Merkez Bankası, kripto para birimlerinin riskli olduğunu, yıkılmaya meyilli birer finansal piramit olduğunu düşünüyor. 
Kripto para birimlerinin riskli olduğu görüşünü savunan Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ekonomi danışmanı olan Nabiullina, kripto para birimlerinin döviz ile aynı kategoride olmadığını, yabancı para birimi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. 
Maddi varlıkların dahil olduğu yönetmeliklere kripto para birimlerinin uygun olmadığını belirten Nabiullina, dijital paraların döviz ile aynı kefeye konulmaması gerektiğini düşünüyor. Yabancı para birimlerinin ardında devlet güvencesinin olduğunu hatırlatan Nabiullina, hiçbir banka ya da resmi kurum tarafından desteklenmeyen para birimlerinin 


döviz muamelesi göremeyeceğini savundu. Klasik para birimlerine muhalefet oluşturan kripto para birimlerinin her an yıkılabilecek yapıya sahip olduğunu söyledi. 

Nabiullina, kripto para birimlerinin yasal olarak dolaşıma girmesinde risk gördüklerini, buna izin verilmesi durumda popülaritesinin artacağını ve yüksek riskleri de beraberinde getireceğini düşündüğünü ifade etti. 

Uzmanlara göre, Rusya Merkez Bankası'ndan gelen bu açıklamanın ardından bitcoin'in piyasaya sürülmesinden bu yana gösterdiği akıl almaz yükseliş yatıyor. 

0,003 ABD doları seviyesinden başlayarak, kısa süreliğine de olsa | Eylül 2017 itibarıyla 5.000 ABD doları seviyesine kadar ulaşan bitcoin'in benzersiz biçimde değer kazanması ve ardından da ani düşüş yaşanması spekülatif bir para birimi şeklinde yorumlamasına neden oluyor. 


SambaPOSs & Beko 300TR 


SambaPOS, Beko'nun yazarkasa ve EFT POS özelliklerini bir arada topladığı, dokunmatik ekranlı, kolay kullanımlı Beko 300TR modeliyle tam entegre çalışmaktadır. 


0212 2520634 


www.sambapos.com 


)SambaPos 


Akıllı Restoran Çözümleri N 


Özelleştirilebilir,yapi 2 
Detaylı, anlaşılır.raporlama İşlem, süreç'takibi 


Api ile entegrasyon altyapısı 


“İhtiyaç Duyulan Her Şey” 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HTC'nin yeni sahibi Google! ge 


ABD'li teknoloji devi Google, Tay- o almış, daha sonra bunu Lenovanlı mobil cihaz üreticisi HTC'nin — vo'ya satmıştı. 


akıllı telefon bölümünü 1,1 milyar Son dönemde adını sıkça duydolara satın aldığını açıkladı. Go- oduğumuz Pixel adlı telefonları ogle böylece yeniden cihaz üre- oüreten HTC ise, ortaya çıkan bir timine dönüş yapmış oldu. Şirket (o haberle Google bünyesine katıl- 
4 Ekim'de iki yeni telefonun yanı dı. 1,1 milyar dolarlık nakit öde- DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 
sıra, Google Home'un güncel mo- me ile gerçekleşecek satın alma, pe , p delini ve üst düzey bir dizüstünü (2018'de tamamlanacak. KONSOLU ON SIPARIŞE tanıtacağını açıklamıştı. HTC'nin akıllı telefon bölümünü AÇILDI 

Google, bugüne dek ürettiği kapsayan anlaşma sonrasında, kendi markasını taşıyan tele- o Tayvanlı şirket dilerse Vive sanal Microsoft, dünyanın en güçlü oyun fonları aslında anlaşarak başka gerçeklik başlıkları ve telefon gibi konsolu olarak lanse ettiği Xbox üreticilere yaptırdı. Daha önce diğer ürünlerini de kendi marka- One X'i 20 Eylül'de ön siparişe açtı. 
bu konuda HTC'nin yanı sıra LG sıyla hazırlamaya devam edebile- İlk kez haziran ayındaki E3 fuarın- ve Motorola ile çalışan şirket, bir (cek. Zira anlaşma, Tayvan'daki 2 da sergilenen konsol, bir önceki ay dönem Motorola Mobility'yi yani o bin HTC çalışanının Google çalı- düzenlenen Gamescom fuarında şirketin mobil departmanını satın — şanı olmasını kapsıyor. sınırlı sayıda ön siparişe sunulmuş 


ve hepsi satılmıştı. 7 Kasım'dan itibaren ABD'deki oyun severlerden başlayarak sahiplerine ulaştırılma- 
ya başlanacak olan Xbox One'ın 1 
TB'lık modelinin satış fiyatı 499 doar olarak açıklandı. 
Önceki Xbox modellerinden daha hızlı bir işlemciye ve daha fazla beleğe sahip olan konsol, saniyede 60 
are performansla 4K çözünürlükte oyun oynatabiliyor. Microsoft yeni Xbox One X Project Scorpio Edition modelinin Türkiye fiyatını da açıkladı. Yeni konsolun fiyatı 2.899 TL olarak açıklandı ve şirketin elektronik mağazasından ön siparişe açıldı. 


TWITTER, YENİ ŞEFFAFLIK RAPORUNU YAYIMLADI 


Sosyal ağın yayımladığı en güncel o yüzde 11'i Twitter tarafından kabul şeffaflık raporunda, farklı ülkelerden (edildi. Listenin ikinci sırasında, 1.213 
aldığı içerik kaldırma taleplerini ve talepte bulunan Rusya yer alıyor. Bu bunlardan kaç tanesini onayladığını ( taleplerin yüzde 55'i olumlu yanıtaçıkladı. Türkiye 554 kişinin bilgisini | landı. Listeye üçüncü sıradan giren istemesine karşın Twitter bunların ove Batı Avrupa'nın talep açısından hiç birine yanıt vermedi. lideri olan Fransa, sosyal ağa 1.038 

Twitter en güncel şeffaflık rapo- içerik kaldırma talebi gönderdi, fakat runda, farklı ülkelerden aldığı içerik o yalnızca yüzde 13'ü onaylandı. Dörkaldırma taleplerini ve bunlardan kaç (o düncü sıradaki Almanya'nın talepleri tanesini onayladığını açıkladı. 1 Ocak o 443 olarak bildirildi. Amerika Birleşik - 30 Haziran tarihleri arasını kapsa- o Devletleri ise yılın ilk yarısında Twityan rapora göre, Türkiye 2 bine yakın  terdan 118. içeriğin kaldırılmasını içerik kaldırma talebiyle listenin ba- istedi fakat bunlardan hiçbiri onayşını çekiyor. Bu taleplerden yalnızca  lanmadı. 


SINIRLI KONTENJAN, YERİNİZİ HEMEN AYIRTIN! 
25. DÖNEM DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 


İstanbul Bilgi Üniversitesi / santralistanbul Kampüsü 


18 Kasım - 23 Aralık 2017 Kayıt: 
Her Cumartesi Ücret: 3.800 TL (KDV Dahil) 


10:00 - 17:00 Erken Kayıt: 
(36 Saat) 3.500 TL (KDV Dahil) 


Ayrıntılı Bilgi: Selen Sünear O (216) 418 02 29 bilgi-egitim©bilgi.edu.tr 


egitim(©crenvoik.com Oxz212) 5101 7171 


*Erken kayıt ücreti 27 Ekim 2017 tarihine kadar yapılan ödemelerde geçerlidir. 
*Kredi kartı ile yapılan ödemelerde 5 taksit imkanı bulunmaktadır. 


crerWo iK. razzi (G5 Er © Bilgi Üniversites 


LAUREATE IN TERNATIONAL UNIVERSİTİES 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iPHONE VE iPAD'LERE 
YENİ İŞLETİM SİSTEMİ; 
iOS 11 


iOS 11; iPhone'a ve iPad'e yepyeni bir App Store, daha proaktif ve akıllı bir Siri, Kamera ve Fotoğraf- lar iyileştirmeleri ve bu çok boyutlu deneyimleri etkinleştirmek için artırılmış gerçeklik teknolojileri dahil olmak üzere yüzlerce yeni özellik getiriyor. 

iOS 11, şuana kadar ki en büyük iPad sürümü olarak iPad'e yeni ve güçlü çoklu görev özellikleri, yeni bir Dosyalar uygulaması ve Apple Pencil'ı kullanmanın daha çok yolunu ekliyor. 

Birden fazla uygulamanın yüksek çözünürlüklü ekranda görünmesi kullanıcılara önemli bir esneklik sağlıyor. Slide Over ile ikinci uygulama sola çekilebiliyor ve uygulama değiştiricideki favori uygulamalara dönülebiliyor. 

Yeni sürümde bir PDF ya da ekran görüntüsünü hızlı ve basit bir şekilde işaretlemek ve üzerinde not almak mümkün. Apple Pencil böylece kendine daha fazla kullanım alanı bulabilecek. 

GuickType klavye ile bundan böyle harfleri, rakamları, sembolleri ve noktalama işaretlerini tek klavyede bulmak mümkün. Böylece noktalama işaretleri için klavye değiştirmeye gerek kalmayacak. 


Dünyanın en uzun menziline sahip elektrikli aracı 


12 metre uzunluğundaki Ca- bir dönüm noktası olabileceği 
alyst E2 Max tek bir şarjla 1.700 görüşünde, Bu alandaki bir önm'den fazla yol giderek dünya ceki rekor, otobüsten 46 kat daha rekoru kırdı. Kaliforniya merkezli (o hafif olan bir elektrikli otomobil Proterra firması tarafından ya- o tarafından kırılmıştı. Tek bir kipılan araç, tek bir şarjla en uzun  şinin seyahat edebileceği boyutmesafeyi kat edebilen elektrik- o taki araç, tam dolu piliyle 1.631 
i otobüs olma unvanına sahip KM mesafe kat etmişti. Otobüs, oldu. uzun serüveni tamamlamak için Dünya şehirleri sürekli yük- o 660 kWH enerji depolayabilen bir selen hava kirliliğiyle mücadele — pille donatıldı. Otobüsler, yapıları etmek için çevreci toplu taşıma gereği otomobillerden daha büçözümleri üretiyor. Uzmanlar, E2 yük piller taşıyabiliyor. Örneğin, ax kadar uzun mesafeler kat rekortmen Catalyst E2 Max'te edebilen otobüslerin, elektrikli o bulunan pil, Tesla Model S'inkine raçlar ve şehir taşımacılığı için (o kıyasla dokuz kat daha büyük. 
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YOUTUBE ÜCRETLİ ABONELİĞİ BİTİRİYOR 


YouTube, 2013 yılında başlattığı ve ilk (o blog'undan açıklama yapan Google özel içerik hamlesi olan ücretli kanal- O kararın gerekçesini, “Ne içerik üreticile- lar özelliğini iptal edeceğini duyurdu. o rinedeizleyiciler arasında popüler ola-Tıpkı Netflix gibi kullanıcılarından içe- omadı" cümlesiyle açıkladı. Video payrikler karşılığın- laşım portalının 


da ücret alan aylık ücret kar-YouTube, Nati- 0U İ a şılığında ( özel onal Geographic programlar ve 


ve Susam Sokağı gibi içerik üreticile- o reklamsız bir deneyim sunduğu Yourinin ücretli içeriklerinden komisyon Tube Red ise bu karardan etkilenmiyor. 


alıyordu. Bu özellik şu an için yalnızca ABD'den Ücretli kanallar özelliği, izleyiciler | kullanılabiliyor. YouTube, video üreti- arasında popüler olmadığı gerekçesiy- . cilerinin para kazanabilmesi için daha 


le aralık ayında sonlandırılacak. Resmi 


fazlasına sponsor olmayı 


planlıyor. 


HAYALLER 
UNİCORN 
GERÇEKLER 

KADİFE 


Bir unicorn girişim kadar iletişim bütçeniz yoksa İFADE'ye uğrayın. 
Düşük bütçelerle büyük fikirler nasıl yakalanır, yüzyüze anlatalım. 


YARATICI İFADE MÜHENDİSLİĞİ ifade.comitr 


Kılıçalipaşa Mah. Akarsu Yokuşu Sok. 
Üstündağ Apt. No: 27 /1 

Cihangir / Beyoğlu / İstanbul 

Tel: 0212 243 78 16 selam(Gifade.comir 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APPLE DAN iPHONE X ŞOVU 


Apple hayranlarının uzun zamandır beklediği etkinlik, 
12 Eylülde Apple Park'ın içindeki Steve Jobs Sahnesi'nde 


gerçekleşti. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin yanı sıra hakkında sayısız dedikodu yapılan iPhone X (10) da tanıtıldı. es 


pple, iPhone'un 10. yıldönümü vesilesiyle birden 

fazla cihazı aynı anda 

tanıttı. Şirketin en önemli 

etkinliği olan eylül tanıtımında; iPhone 7S ve iPhone 7S Plus yerine iPhone 8 ve iPhone 
8 Plus geldi. Tim Cook, geleceğin telefonu diyerek iPhone X'u (Roma rakamıyla X, yani 10) tanıttı. Boydan boya OLED ekran, yüz tanıma, home tuşunun kalkması gibi beklentileri karşılayan 
sürpriz, fiyatta da şaşırtmadı. 999 
dolardan başlayan fiyatla duyurulan iPhoneX, gelmiş geçmiş en pahalı iPhone modeli olma unvanını da eline geçirdi. 
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iPhone X; 64 ve 256 GB ka- Mes 


pasiteye sahip olacak. Pil ömrü iPhone 7'ye göre iki saat daha uzun olacak! Cihazda kablosuz şarj mevcut. Yine Ol standardı kullanılmış. Aynı kablosuz şarj tablasında şirketin kablosuz kulaklıkları Apple AirPods ve akıllı saati Apple Watch'u koyarak şarj etmek mümkün. 

iPhone X'da 12 MP'lik çift kamera mevcut. iPhone 8'dekiyle aynı gözüküyor, ancak farkı Ouad LED True Tone flash ve iki kat daha iyi ışık alabilmesinde gizli. 
iPhone X tarafından sunulacak artırılmış gerçeklik desteği birçok yerde karşımıza çıkacak. 

iPhone X'da Kontrol Merkezi'ne artık ekran aşağıdan yukarı değil yukarıdan aşağı kaydırarak ulaşılacak. Animoji'ler ise iPhone X'in en sıra dışı özelliği olarak karşımıza çıkıyor. 3 boyutlu yüz tarama ile yüzünüzden emoji oluşturan uygulama ile emojileri canlandırarak kendi konuşmalarınızı emoji yüzleriyle göndermek mümkün. 

Cihazın en önemli özelliklerin- den biri ise parmak izi yerine yüz tanıma desteğinin gelmiş olması. Parmak izinde cihazı aldatma payı 50 binde 1'ken, yüz tanıma ile Apple, bu oranın 1 milyonda Te düştüğünü söylüyor. Bu işlemleri ATT işlemcisi yaptığından ATI Bionic adını taşıyor. İnsan sinir sistemine benzeyen yapısıyla yapay zeka destekli yüz tanıma gerçekleştiriliyor. Minik  projektör binlerce görünmez kızılötesi nokta yansıtıyor, bunları gören infrared (kızılötesi) kamera da, 3D 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olarak yüz haritanızı çıkartarak sizi tanıyor. Telefonda 'home' yani ana ekran tuşu yok. Ekrana dokunarak açabilirsiniz ya da yerinden kaldırmanız yeterli. HDR, Dolby Vision ve HDR10O destekli cihaz 1.000.000:1 kontrast oranıyla lüks bir TV'yi andırıyor. OLED ekranlı ilk iPhone olan iPhone X, geleneksel OLED'den de farklı olduğu iddiasında. Süper Retina, klasik OLED'e göre daha ince, daha parak, daha geniş renk desteği ve doğruluğuna sahip. Süper Retina ekrana sahip olacak iPhone X, 5,8 inç ekranıyla 2.436x1.125 piksel çözünürlük sunacak. Bu 458 ppi ile bir iPhone'daki en yüksek piksel çözünürlüğü. 


iPhone K, cıwlarla 

kıca süreli temaslara karı dayanıklı bir yapıya sahip. 


çlığın yeni adı: manibux 


Bilinçli anne ve babalar artık manibux kullanıyor, çocuklarına harçlıklarını manibux ile yollayarak paralarının yönetimini onlara bırakıyor. 


manilbux uygulaması ve kartı ile harçlık problemini ortadan kaldırıp, para gönderimlerinde kolaylık sağlıyor. 


Satış noktaları 
« manibux.com 
* D&R Mağazaları 
“nll.com manibux mağazası 


İNİNAL GENEL MÜDÜRÜ ÖMER SUNER: 


EMLA 


bölgesinin lider OyuncCUSUyUZ 


Türkiye'nin öncü finteklerinden olan ininal'ın Genel Müdürü Ömer Suner ile bir araya geldik. Daha Türkiye'de fintek diye bir fikir yokken nasıl ilk adımı attıklarını, bir hayalden yola çıkıp milyon seviyesinde kullanıcıya ulaşan dijital banka haline nasıl geldiklerini etraflıca konuştuk. 


ünyada finansal teknoloji sektörü henüz emekleme dönemindeyken, ülkemizde ise o iki sihirli elimenin yan yana getirilmesi bile hayalken, fintek sektörünün ilk kıvılcımlarını yakan bir girişim çıktı ortaya. Dijital bankacılık anunlarının henüz oluşmadığı, regülasyonların bile konulmadığı arihlerde, ön ödemeli kart çözümlerini sunan ininal, bankacılık sektörüne dahil olmayan kesimin ulaklarında yankılanmaya başladı. Bugün, sahip olduğu dijital banka unvanıyla, 1 milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet sunan bir isim ininal... 
Türkiye'de fintek denilince akla gelen ilk isimlerden olan ininal'ın hikayesini firmanın genel müdürü Ömer Suner'den dinledik. 


Kurdukları hayalden, dijital banka olma yoluna kadar attıkları tüm adımları ilk kez bu kadar samimi bir dille ifade eden Suner, ininal'ın dününü, bugününü ve geleceğini tüm detaylarıyla anlattı. 


Öncelikle "ininal fikri'ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? 


Fikir temelde Türkiye'deki bankacılık sistemi dışında kalmış, bırakılmış veya bankacılık sistemine dahil olmak istemeyen insanların ceplerindeki parayı dijital paraya çevirerek hem e-ticarette, hem de fiziki bütün noktalarda kolay ve güvenli bir şekilde kullanması üzerineydi. 


Türkiye'de bankacılığın dışında kalan popülasyon çok 

geniş, hatta bazı ülkelere kıyasla daha geniş değil mi? 


Türkiye'de 40 milyondan fazla insan bankacılık ekosisteminin dışında veya mevcut servisleri kullanmak istemiyor. Bu insanların bazıları kendi isteğiyle bu sistemin dışında kalırken, birçoğu da bu sistemin dışında bırakılıyor. Dolayısıyla insanların birçok temel ihtiyacına çözüm getirecek, parayı dijitalleştirecek bir proje olarak ininal beni de çok heyecanlandırdı. 


2011'de henüz fintek alanı Türkiye'de yok denebilirdi herhalde. O sıralar Türkiye'nin fintek sektörü ne durumdaydı? Türkiye'nin fintek alanı ne noktadaydı? Bir ilke imza attı değil mi ininal? 

Fintek artık çok konuşuluyor fakat biz işe başladığımızda fintek tabiri çok yeni bir kavramdı ve dünyada da yeni yeni 


Il 


"Yüzlerce develvper, cunduğumuz API üzerinde kendi projele rihi in şa ediyor veya mevcuf projelerindeki finansal altyapı Sorunlarını gözüyor.” 


filizleniyordu. Elektronik para ve ödeme kuruluşları gibi yapıların faaliyetlerini düzenleyen regülasyon bulunmamaktaydı. Biz regülasyondan önce başlad faaliyetimize. 2013 senesinde 
6493 sayılı kanunun çıkmasıyla 
sektör regüle edilmiş bir hale geldi. Günümüzde ise 40'tan fazla kurum gerekli lisanslar almış durumda. 


— 


Türkiye fintek ile ininal sayesinde tanıştı diyebilir miyiz? 
Diyebiliriz. Dediğim gibi daha regülasyon yokken biz kolları sıvayıp faaliyete geçtik. Gönül rahatlığı ile diyebilirim ki, şu anda ininal, fintek alanının öncü kuruluşu. 


ininal'ın verdiği hizmetler neler? 
Bankacılık sektörü dışında kalmış insanlara bankanın verdiği tüm hizmetleri verebiliyor mu? 


Verebiliyor. Kredi verme dışında, “Transactional Banking' dediğimiz alanda insanların temel finansal servislere erişmesini sağlıyoruz. Binlerce perakende noktasından satın alıp içerisine anında para yükleyebildiğiniz ve hemen harcama yapmaya başlayabildiğiniz ön ödemeli kartımız ve yaklaşık 45 saniye içerisinde, çok kolay ve zahmetsiz bir şekilde kendinize hesap açabildiğiniz, sanal Mastercard'ınızı yaratabildiğiniz, fatura ödeyip, para transferi yapabildiğiniz bir mobil cüzdanımız var. 
ininal finansal hizmetlere erişim 


lüğünün farkında değildi. Bugün geldiğimiz noktada 1 milyondan fazla kullanıcımız var ve hızla büyümeye devam ediyoruz. 


Öncü olmak kulağa çok güzel geliyor ama beraberinde aslında çok da büyük zorluklar getiriyor olmalı. Sektörün öncüsü olmak sizce avantaj mıydı? 


Öncü olmanın hem avantajları hem de dezavantajları var. İl hareket eden yapı olmak elbette büyük bir avantaj. Öte yandan demin bahsettiğim gibi bu alanda regülasyon bile yoktu. Ayrıca, yaptığımız işi Türkiye'deki tüketicilere duyurmak ve anlatmak konusunda tek başımıza olduğumuz için ciddi çaba sarf ettik ve bu hiç kolay olmadı. Sektörü şekillendirmiş bir oyuncu olarak, bizden sonra gelecek olan finteklerin önünü çok ciddi anlamda açtığımızı düşünüyorum. 


Peki ininal için yolun başındayken en önemli dediğiniz anlaşmalar, anlar hangileriydi? 


Sıfır noktasında Mastercard'ın bize inanması önemliydi. O dönemde bir Turkven iştiraki olan Provus'un bize altyapı sağlayıcılığı anlamında bir iş ortağı olması ve elbette ING Bank'ın bize verdiği destek çok önemliydi. Akabinde PTT ve Migros gibi T n 


ürkiye'nin en önemli kurumların bize inanmaları ve kucak açmaları bizi çok cesaretlendirdi. 


ininal'ın geleneksel bankacılıktan farkı nedir? 


ininal çok kolay ve zahmetsizce kendi hesabınızı açabildiğiniz ve tüm temel bankacılık servislerine düşük maliyetle ulaşabildiğiniz bir finansal hizmetler platformu. Sahip olduğumuz küçük bir ekiple, binlerce şubeye gerek duymadan, 1 milyondan fazla kişiye bu hizmetleri sağlıyoruz. 


1 milyondan fazla kişinin ininal 
hizmetlerini kullandığını belirttiniz. Hedefinizin neresindesiniz? 


Her ne kadar beş yıldır bu işi ya- 


GOR lil N/ 


"Tüm ış ortaklarımıza terzi iÇi ürün 

Sunuyoruz. 
Kendi (ogoları ile, kendi renklerinde markaya özel kartlarını 


yapıyoruz.” 


kolaylığı ve fırsat eşitliği yaratma 
anlamında önemli bir rol üst- 5157 55 
lenmekte. Türkiye'nin neresinde ... 
olursanız olun, zahmetsizce bu servislere erişebilirsiniz. 
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ininala ilk tepkiler nasıldı? 

Tabii inanması çok güç, çok büyük bir hayal bu. İnsanların yıllardır alışmış olduğu bir bankacılık dünyası var. Bu ürünle ilgili insanların görüşlerini aldığımızda “herkesin zaten kredi kartı var" ve “böyle bir ürünü kim kullanır ki?" 
gibi ifadelerle karşılaştık. İnsanlar bankasız popülasyonun büyükpıyor olsak da henüz yolun çok başında olduğumuzu düşünüyoruz. Demin bahsettiğim gibi Türkiye'de yaklaşık 40 milyon insanın sunduğumuz hizmetlerden faydalanma potansiyeli var. Buna ek olarak, hedefimiz globalleşmek. Nasıl Amerika'da PayPal, Asya'da Alipay varsa, EMEA bölgesinde ise ininal'ın bu alanda faaliyet gösteren 

en büyük yapı olması için var gücümüzle çalışıyoruz. 


Başlangıç hedefiniz unbanked / underbanked kitlesi olsa da, bankacılık sektörü içinde olanlara da avantaj sunuyor musunuz? Bankacılık sisteminin içinde olmasına rağmen, daha avantajlı olduğunu düşünerek ininal'a girmek isteyenler var mı? 

Elbette. Sadece yola çıkış seviyenin başında unbanked ve underbanked kitle bizim için çok önemli bir kitleydi. Ama bugün geldiğimiz noktada sadece bu kitlenin değil, bankacılık sisteminde bulunan insanların da kullandığı servislerimiz var. Mesela bir e-ticaret platformundan servis / hizmet almak isteyen bir beyaz yakalı, yüksek limitli kredi kartının bilgisini o platforma vermektense, ininal hesabına para yükleyip sanal veya fiziksel kartıyla alışverişini güvenle gerçekleştirebilir. Veya acil paraya ihtiyaç duyan çocuğuna bir cumartesi günü para göndermek isteyen ebeveynler saniyeler içerisinde çocuklarının ininal hesabına para gönderebilirler, Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. 


ininal kartı her yerde kullanabiliyor muyuz? 

Evet, ininal bir Mastercard. Bu sayede dünyada Mastercard'ın geçtiği tüm noktalarda bir banka kartından hiçbir farklı olmaksızın kullanmanız mümkün. 


ininal, kullanıcılarına ek avantajlar da sağlıyor mu? 


Elbette sağlıyor. Birçok üye işyerimizde ciddi indirimler 


veriyoruz. Türkiye'nin e-ticaret, gıda, ulaşım, giyim, etkinlik ve oyun gibi sektörlerin önde gelen kuruluşları ile hem sürekli hem de dönemsel kampanyalar düzenleyerek kullanıcılarımıza avantajlar sağlıyoruz. 


Peki fiziksel kart istersem, fiziksel karta ne kadar kolay ulaşabiliyorum? 

ininal şu anda dağıtım ağı ve yükleme ağında Türkiye'nin en yaygın finansal ağlarından bir tanesi. PTT şubeleri, Migros, D&R, Teknosa, Yaysat, Bimeks ve Vatan Bilgisayar mağazaları gibi on binin üzerinde noktadan ininal karta sahip olabiliyorsunuz. Yine binlerce ininal noktasından hesabınıza para yükleyebiliyorsunuz. Ayrıca internetten adresinize kart siparişi verebiliyorsunuz. 


ininal karttan nakit 

çekilebiliyor mu? 

Şimdilik hayır, ama sene başı için bazı planlarımız var. ininal'ın özellikle KOBİ'ler için de bir çözüm olduğu, artık maaşların yattığı ve bu paranın binlerce ATM ve perakende noktasından çekilebilmesiyle ilgili yeniliklerimizi yeni yılda duyuracağız. 


Bankalarda önemli unsurlardan biri de faiz konusu. Yatırdığınız paradan faiz alabiliyorsunuz, banka faiz işletebiliyor. ininal'da faiz veriyor musunuz? 


ininal olarak şu anki regülasyon çerçevesinde bizim faiz verme yetkimiz yok. 


ininal faizsiz bankacılık, helal bankacılık sistemine de uygun o halde? 


Elbette uygun diyebiliriz. Bizim verdiğimiz veya aldığımız bir faiz söz konusu değil. Bizde bazı işlemler için işlem ücretleri mevcut. Bunları da en minimum seviye de tutmaya çalışıyoruz. 


Geleneksel bankacılık hizmet bedellerine göre daha mı uygunsunuz yani? 
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ininal projemiz için insanların görüşlerini aldığımızda, 'Herkesin zaten kredi kartı var, böyle bir ürünü kim kullanır ki? gibi ifadelerle karşılaştık. 
İnsanlar bankasız 


popülasyonun büyüklüğünün farkında değildi. Bugün geldiğimiz noktada 1 milyondan fazla kullanıcımız var ve hızla büyümeye devam ediyoruz. 
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Doğru, çok daha düşük ücretler alıyor, çok daha adil olmaya çalışıyoruz. 


Nasıl adil davranıyorsunuz? 


Örneğin siz ininal hesabınızda para tutuyorsanız, para tuttuğunuz ayda 2 TL hesap işletim ücreti alıyoruz. Diyelim ki beş ay hiç para tutmadınız hesabınızda, altıncı ay para koydunuz. Yalnızca altıncı ayın işletim ücretini alıyoruz. Yani kullandığın kadar öde... Bu yaklaşımımızın sektördeki başka oyuncular tarafından da benimsendiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. 


Ortaklarınız kimler? ininal nasıl bir ortaklık yapısı içerisinde? 
ininal'ın çok zengin bir ortaklık yapısı var. Bugün itibarıyla 


n fazla ortağımız var. 


irkaç isme değinmek gerekirse; 


n Aslanoba, Mehmet Ali dağ gibi kendi alanlarındeğerli isimler ve aynı nda Udayan Goyal, Matteo nel, Errol Damelin gibi çok i yabancı yatırımcılarımız arımız arasında yer alıyor. 
arak da Fransız Chegue uer grubu ile yaptığımız or- ile 17 ülkede faaliyette bu- bu dev grup, bizi özellikle 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gönderilmesi hem de nlamında yine mini aliyetler ile insa çözmeyi planlıyoruz. 


ikoilelike eğikoitoğ 


ininal'ın bireysel kullanıcıya sunduğu hizmetlerden bahsettik ama yine büyük bir ilke imza atarak APT'lerini herkese açtığını duyurdu. 
Bu konuyu biraz detaylandırabilir 


misiniz? 


Bu bizim vizyonumuzda başın dan beri olan bir şeydi aslında. 

z aylarda finansal servislerimizi bütün startup'lar: icilere açarak 


Geçtiğimi ve bütün ge bir ilki gerç çok ciddi a 


Röportajın b 


PTT'den ve mob 


amda olduğu API'lerde 


dan bahsetti 


irdik. Burada 


il uygulamam 


yeteneklerin n bahsediyoruz. 
da Migros'tan, 


ütün bu nokta 


» 


yâ ar 


“mihal bir 
Mastercard. 
Bu sayede dünyada 
Mastercard” 
ın geçtiği tüm nokfalarda bir banka karfından higbir farklı olmaksızın kullanmanız mümkün.” 


JZMFINTEĞATIME 


"ininal cüzdan uygulamasını indirmek, hesap açmak ve bankacılık sistemine giriş 
yapmak toplamda sadece 45 
Saniye sürüyor.” 


ininal'ın servislerini kullanmakta- lar. Biz buradaki bütün nitelikleri alıp, API servislerimizi 'developer.ininal.com' adresinden herkesin erişimine sunduk. Bir ay kadar çok kısa bir sürede bin- den fazla geliştirici girip sisteme kayıt oldu. Ve şu anda yüzlerce developer, ininal'ın sunduğu 

bu finansal altyapının üzerinde kendi projelerini inşa ediyor veya mevcut projelerindeki finansal altyapı sorunlarını çözüyor. Bu çok heyecan ve keyif verici! 


Developer olmayan girişimcilerin sıfırdan bir şeyler inşa etmesi çok zor. Benzer şekilde, BDDK lisansına sahip olmadıkları için de hayata geçiremedikleri fikirler olabiliyor. 
ininal bu noktada, BDDK lisansına sahip bir şirket olarak, iyi fikirleri olan girişimcilere gerekli altyapıyı sunan bir platform diyebilir miyiz? 
Doğru. En önemli bariyer bu fintek girişimleri için finansal altyapiya erişim ve kendi girişimlerini finansal bir çözümle birleştirip yola devam etmektir. Burada dediğimiz gibi girişimlerin diğer tüm bu yapıların, finansal altyapı 


konusunda bir elektronik para lisansı varmışçasına davranmalarını sağlıyoruz. Onların ellerini daha rahatlatıp, o yaratıcı fikirlerini inşa etme konusunda onları teşvik etmekteyiz. 


Bu sistem herkese açık, öyle değil mi? 

Herkese açık. Şimdi siz bile 

girip kaydolabilirsiniz platforma. Bununla da kalmıyoruz, bu platformu kullanarak hayata başlayacak girişimlere de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. 


ininal için kendi içerisinde bir kuluçka merkezi diyebilir miyiz? 
Kesinlikle diyebiliriz. Kuluçka merkezi olarak kendini lanse etmese bile, aslında bir startup'ın en temel ihtiyacını karşılıyor. Bu arada ekosistemin içerisinde çok deneyimli kurucularının, çalışanlarının olmasından dolayı birçok şirkete, birçok startup'a da destek veren bir yapı. Birçok ekip arkadaşımız zamanında kendi girişimini hayata geçirmeyi denemiş, oradaki sorunları yaşamış, 


oradaki dertlerle yüzleşmiş ve bu alanda ciddi tecrübe edinmiş. 
Bütün bu deneyimlerimizi de bizden destek isteyen girişimlere elimizden geldiğince sunuyoruz. 


ininal'ın startup ve kurumsal iş birliklerine birkaç örnek verebilir misiniz? 
Herkes ininal'da farklı bir çözüm görüyor. Örneğin Bitaksi ile yaptığımız iş ortaklığı ile Bitaksi sürücülerinin hesabı haline geldik. Siz Bitaksi uygulamasında kredi kartınızla yolculuk yaptığınızda, sürücülerin hak edişi gün ve saat fark etmeksizin, anında ininal hesabına yatıyor. Sürücüer hesaplarına geçen bu parayı yine anında kartlarını kullanarak harcayabiliyorlar. 
Keza, Sinemia da işin önündeki en büyük bariyerlerden biri olan finansal altyapı kurulması sorununu ininal ile çözdü. 
Dünyanın en büyük sigorta rmalarından Groupama, API'lerimizi kullanarak poliçe sahiplerine sanal ininal kart aracılığı ile poliçelerin belli bir kısmını geri veriyor. Diğer taraftan birço firma kendi saha ekiplerine, dışarıdaki veya içerideki personeine bir prim kartı olarak ininal"ı kullandırıyor. 
Multi EU alışveriş merkezleri (daha çok Forum olarak tanınıyor) ile de bir çalışmamız var. 
Multi EU kendi kiracılarına yani AVM içindeki mağazalara fayda sağlamak istemekteydi. Daha önceleri yapılan AVM çekilişleri ile çok kısıtlı kişiye ulaşabilmektelerdi. Biz Multi EU ile bir ilke imza attık ve AVM'lerin ödüllendirme sistemleri içerisine API'lerimizi entegre ederek AVM'nin öngördüğü tutardaki alışverişlerin bir kısmını son kullanıcıya ortak markalı ininal kartlar ile geri verilmesine imkan sağladık. Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. 


fı 


n 
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Ortak markalı kartlar dediniz. 
Yani ininal kartları kullanan kurumlar aslında kendi markaları ile giydirilmiş kartlara sahip oluyorlar, öyle değil mi? 


Doğru ve bu markalar için önemli bir değer önergesi. İş ortaklarımız böylece kendi markalarını Mastercard markası ile yan yana getirerek son derece prestijli, markalarına özel bir ürün ile müşterilerinin cebine 


giriyor. 


Yaz sonunda düzenlenen GameX 
2017 fuarında ininal'ın yoğun ilgi 
gördüğünü takip ettik. ininal'ın oyun severlerle özel bir ilişkisi var gibi gözüküyor. Bu ilginin temelini anlatabilir misiniz? 

Gerçekten ininal standına ilgi büyüktü. Biz yıllardır oyunu kitlenin çok önemli, hatta azgeçilmez bir unsuru olduk. 
er yaştaki oyuncu kitlelerine itap eden farklı farklı oyunlar ve atformlar söz konusu. Biz de urulduğumuz günden bugü- e Riot Games'ten, Tencent'e irçok oyun firması ile yaptığımız iş birlikleri sayesinde çok 


< O 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ciddi bir çözüm unsuru olduk. 
Burada gençler ininal sayesinde oyunlara indirimli ulaşabiliyor. 
Gençlerin yanı sıra veliler de bu durumdan oldukça memnun. 
ininal sayesinde kötü sürprizlerle karşılaşmıyorlar. Gençler hesabına yüklediği para kadar oyunda para harcayabiliyorlar ve velisi de bunu kontrol edebiliyor. 


iTunes'a ininal ekleyebiliyor muyuz? Mesela birçok ebeveyn çocuğunun iPad'indeki harcamalarını iTunes kart üzerinden sınırlandırabiliyor. Benzer bir durum sizde de geçerli mi? 

iTunes, Google Play, PlayStation Network, Steam gibi önem platformlarda ininal çok yoğun şekilde kullanılıyor. Dediğim gibi burada her yaştan kullanıcımız var. Kimi kullanıcımız Netflix'e gönül rahatlığı ile üye olurken, diğer taraftan Google Play'de veya AppStore'da gönül rahat- 


GameX 2017 ininal standı yoğun ilgi gördü 


"GameX 2017 rüzgar gibi geçti. Bizim açımızdan çok keyifliydi, binler- 


tiren herkese çok teşekkür ederiz." 


ce ininal kart dağıttık, kullanıcılarımızla tanıştık, standımızda binlerce kişiyi ağırladık. Tabii ki standımıza uğrayıp kart alanları da elleri boş yollamadık, rengarenk #oyununhakimi bileklikleri ve kapı askılıkları dağıttık. “ininallandım" yarışmasına katılanlara ise mouse pad ve sırt çantası hediye ettik. Standımıza uğrayıp kart alan ve kartını kişiselleş- 


lığıyla alışverişinizi yapabiliyor. 
Uygulamanızı satın alma yeteneğine sahip oluyorsunuz. Burada gençler mutlu. Burada başka hiçbir araca muhtaç kalmadan, ekstra bir caba göstermeden güvenli bir şekilde alışverişini yapıyor, üzerine ininal birçok üye işyerinde indirimli alışveriş yapabiliyor. 


Önümüzdeki günlerde ininal'dan ne gibi atılımlar beklemeliyiz? 
Şimdilik ininal yalnızca Türkiye'de ama çok yakında EMEA, Avrupa, Asya ve Amerika'da da tecrübesini kullanarak sadece temel bankacılık servisleri ile değil, ürün yelpazesinin genişleterek hizmet sunacak. ininal olarak dünyanın lider fintek girişimlerin arasında yer almayı hedefliyoruz. Amerika'da PayPal, Asya'da bir Alipay gerçeği var, EMEA bölgesinin lider oyuncusu da ininal olacak. 
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Postacı yürüyüşünü bozmayan geleneksel finans oluşumlarına deparla karşılık veren fintek ekosistemi, teknoloji dünyasının yeni trendlerinden faydalanarak arayı iyice açıyor. 


> Emre Günen 


inans dünyası değişiyor... Mobil uygulamalar, API'ler, bankacılk düzenleme kanunları, bulut bilişim ve daha birçok konudaki yenilik sayesinde, sektörün uzmanları tarafından bile yetişilmesi güç seviyede değişiyor... Blockchain, mobil cüzdanlar, robo-advisor gibi hepimizin diline pelesenk olmuş trendler var belki, ama finansal servis girişimlerinin yol haritasını belirleyen unsurun nakitsiz toplum olgusunun iyiden iyiye yaygınlaşması olduğunu ortada. Artık banka ve finans kuruluşlarının müşterileri hız, verimlilik ve fiyat gibi konulara büyük önem veriyor. Müşterilerin, finansal işlemler için online platformları tercih etme eğilimleri de sektörün trendlerini belirliyor. 


2017 yılına şöyle bir baktığımızda, fınansal teknolojiler konusunda 
oldukça hızlı giriş yaptığımızı, hemen her ay önemli bir gelişmeye şahit olduğumuzu görüyoruz. Aylardır gerek dergimizde, gerekse web sitemizde, yeniliklere hızlı biçimde uyum sağlayan finteklerin; teknolojinin nimetlerinden yararlanarak klasik bankacılık sistemleriyle aralarındaki rekabeti iyice kızıştırdıklarını yazdık, çizdik. 

Yaşanan tüm gelişmeler ışığında, en çok konuştuğumuz ve hakkında en çok haber yaptığımız konuları bir liste haline getirelim istedik. 

Gerek içinde bulunduğumuz dönemi, gerekse yakın geleceği kapsayan bir “trendler” listesi oluşturmaya karar verdik. Finans dünyasını en çok etkileyen, haklarında en çok haberin yapıldığı ve en fazla gelişme- nin yaşandığı “Fintek Trendleri" karşınızda! 
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AŞIK 


BANKACILIK 


VE API 


inans dünyası geniş çaplı 

düzenlemelerin eşiğinde... 

Önümüzdeki o dönemde, 

PSD2 yönergelerinin de 

uygulanmaya başlanmasıyla birlikte finans ve teknoloji sektörlerinin birlikteliği perçinlenecek. Finans şirketlerinin ellerindeki müşteri verilerini, diğer banka ve finansal teknoloji şirketlerine paylaşmalarının ardından bankacılığın tanımı yeniden yazılacak. 

Açık bankacılık ve API sistemleriyle birlikte ekosistemdeki tüm finans şirketleri ortak müşteri verilerini kullanarak işlemlerini hem daha kolay hem de kısa sürede halledecek. Finansal veriler bankalar tarafından değil, müşteriler tarafından yönetilir bir hal alacak. 


AÇIK BANKACILIK NE SUNUYOR? 
Bankacılık lisansı almayı başarmış fintekler, paylaşılan veriler 


sayesinde internet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi finansal fonksiyonlara sahip uygulamalar geliştirebilir hale gelecekler. 
Fintek şirketleri, sağlanacak entegrasyon yöntemleri ile tüm bankalarla entegre olacak ve kendilerine has yenilikçi projeerini rahatlıkla hayata geçirebiecekler. 

Açık bankacılık sistemi hayatı kolaylaştıracak birçok yeniliğe gebe. Özellikle de birden fazla bankayla çalışan kişiler için pratik çözümler sunmaya müsait. 
Söz gelimi maaş ödemesi, yatırım ve kredi için üç farklı bankayla çalışan bir müşteri, açık bankacılık sistemi o sayesinde tüm işlemlerini tek bir uygulama içinden kontrol edebilecek. Üsteik bu uygulama bankalara ait olmak zorunda da değil. Bankacılık isansı almış bir fintek tarafından geliştirilen uygulama da birden fazla bankada hesabı olan müş- 


ininal API hJ 
Ön ödemeli kart hizmetiyle adını duyuran ininal, API JE hizmeti ile fintek dünyasına adım atmak isteyen tüm girişimcilere ücretsiz yazılım li altyapısı sunuyor. Yazılım geliştiricileri, ininal API'lerini kullanarak hesap oluşturma, bakiye hareketlerini izleme, | — sanal kart oluşturma, karttan —— karta para transferi yapma gibi temel finansal servisleri kendi projelerine ücretsiz biçimde entegre edebiliyorlar. 


| 
| 

ORNEK API SİSTEMLERİ 
| 


Mastercard APIs 

Geniş bir API altyapısı sunan Mastercard, dijital ödeme —— sistemleri konusunda hemen m her amaca hizmet edecek çözümler içeriyor. Para 

gönderme altyapısından dijital ödeme almaya, dijital cüzdan LL servisinden konum servislerine, OR kod ile ödeme sisteminden o“ 


a 
Açık bankacılık ile fek uygulamadan 


OOtüm bankalardaki hesaplarımıza ki terilerin işlerini oldukça kolay- 


| 

| 
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İT laştıracak çözümler sunabile- m a a a a tokenizasyon seçeneklerine 1 

oç cek seviyeye ulaşacak. | İN ER NN la geniş bir yelpazede İz 

| i | —— | İİİ | MINI izmet sunuyor. nin 
API NE IŞE YARAR? ” 

İl gemi perspektifinden | API Nedir? misin Alibaba Open Platform bakarsak, servis sağlayan API (Application Elektronik ticaretin dev ismi 


Alibaba tarafından sunulan Lİ 


kuruluşun arabirimi yerine, üçüncü parti yazılım geliştiricilerden hizmet almaya yarar. API'lerin, genellikle servis sağlayıcıların bizzat kendileri tarafından ücretsiz olarak geliştiricilere (o sunulduğuna şahit oluyoruz. Google ve Facebook gibi internet devleri- nin çoğu tarafından sunulan ve milyonlarca yazılımcı tarafından aktif olarak kullanılan API'ler sayesinde daha iyi yazılımların meydana gelmesi sağlanıyor. 

Örneğin bir satıcı, ürünlerini online satış sitelerinde listelerken, platform tarafından sunulan arabirimi kullanmak zorunda kalmıyor. Satıcı dilerse sitenin sunduğu API uygulamaları vasıtasıyla, üçüncü parti yazılım üreticilerinden de hizmet alabiliyor. Hatta dilerse kendi yazılımıyla bile ürün listeleyebiliyor. 


herhangi bir uygulamanın 


İİT Programming Interface) 


sahip olduğu yeteneklerin, | İİ. 


üçüncü parti yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalar tarafından da kullanılabilmesi için oluşturulan arabirim şeklinde 


tanımlanıyor... 


Açık ,'''((—(—(—( 
Bankacılık Nedir? MN 


Bankaların, uluslararası yönergelere uygun biçimde, sahip oldukları 


finansal verileri API'ler İİ 


aracılığıyla diğer kurum ve 


kuruluşlarla paylaşması, o. 


anlamına geliyor. Bu sayede bankalar ve finansal kuruluşlar arasında gerçek 


manada şeffaf bilgi paylaşımı , 


ortamı oluşuyor. 


API servisinde tüm satış ve listeleme işlemleri üçüncü parti yazılımlarla da yönetilebilir hale geliyor. Özellikle fazla sayıda ve bol çeşitli ürün satıcılarının hızlı ürün listeleme programları Alibaba Open Platform altyapısı sayesinde gerçekleştiriliyor. 


Sosyal Medya 
Entegrasyonları 

Web sitelerine kayıt ve giriş işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Facebook, Twitter ve Google* gibi servisler API sunuyorlar. Bu API'leri kendi web sitelerine veya mobil uygulamalarına entegre eden yazılımcılar, kullanıcıların bilgilerine hızlı biçimde ulaşabiliyorlar. 


Google Map 

Birçok kurum, kuruluş ve organizasyon tarafından sıklıkla kullanılan Google Map uygulaması, hemen her web sitesinde neredeyse standart hale geldi. Web sitelerini içine gömülen basit bir kod ile Google Map entegrasyonu kısa sürede tamamlanıyor. 
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BİYOMETRİK 
DO6R 


eknolojik cihazların hayatımızda daha çok yer 

etmesi ve nakitsiz toplum anlayışı doğrultusunda atılan adımlarla, biyometrik doğrulama  yöntemleri iyice yaygınlaşmaya başladı. Başta bankacılık işlemleri olmak üzere, farklı sektörlerdeki güvenlik prosedürleri için de biyometrik doğrulama teknolojisinden faydalanıyoruz. 
Kimliğimizi basit biçimde doğrulayarak, kayıtlı bilgilerimize her noktadan ulaşabildiğimiz bu teknoloji sayesinde onlarca farklı şifreyi aklımızda tutmaktan da kurtulmuş oluyoruz. 


ŞİFRESİNİ UNUTAN SATIN 

ALMAKTAN VAZGEÇİYOR 

Mastercard tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tüketiciler arasında bugün 90 milyar 
olan şifre kullanımının 2020 
itibarıyla 300 milyar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu 


büyüme güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Şifre kullanımı, güçlü bir hafıza dışında hiçbir ek cihaz gerektirmiyor belki, ama hayatımızın her anında şifre kullanmak zorunda olduğumuzdan giderek karmaşıklaşan şifre yapılarını akılda tutmak için de bir yer- den sonra fotoğrafik hafızaya ihtiyaç duyuyoruz. Araştırmaara göre kullanıcıların yüzde 21'i, iki hafta sonra şifrelerini unutuyorlar. Üçte biri ise şifreerini unuttuğu için satın alma 


işleminden vazgeçiyorlar. Bu açılardan bakıldığında şifre ullanımının olumsuz yanları, iyi yanlarına baskın çıkıyor. 
Bugün kiralık kasalara erişim; hastane ve sigorta kuruuşlarında hasta takibi ve kimik saptama; personel devam ve takip uygulamaları gibi pek çok noktada biyometrik kimlik doğrulama sistemleri kullanılıyor. Bu teknoloji, mobil ödeme sistemlerinde de en güvenilir doğrulama metotlarından bir tanesi olarak gösteriliyor. 


Halihazırda pek çok e-ticaret ve mobil ticaret çözümünde güvenlik unsuru olarak kullanılan biyometrik teknolojiler, şirketlerin şimdiden büyük yatırımlar yaptığı alan olarak dikkat çekiyor. Dünya çapında araştırma ve danışmanlık şirketi olan Acuity Market Intelligence'ın yapmış olduğu bir analiz, mobil biyometrik kimlik doğrulama pazarının 2020 
yılında 34,6 milyar dolara ulaşacağını işaret ediyor. Sonrasında ise pazarın büyüyerek gelişeceği öngörülüyor. 


EN ÇOK RETİNA TARAMA KULLANILIYOR 

iyometrik kimlik doğrulama teknolojileri arasında en çok parmak izi ve retina taramasının kullanıldığını görüyoruz. 
Bunun yanı sıra ses ve yüz tanıma teknolojileri de alternatif olarak duruyor. Sesle kimlik doğrulama sistemi şu an için ikinci plana atılmış halde. Öte 
yandan insan yüzünün 50 
farklı noktasını tarayarak kişiye özel profil oluşturan yüz tanıma teknolojisinin ise yakın gelecekte o süpermarketlerde kimlik doğrulama için kullanılması planlanıyor. 
Ülkemizin biyometrik kimlik doğrulama sistemiyle tanışması SGK onaylı hastaneler sayesinde oldu diyebiliriz. 
Kimlik bilgilerinin avuç içi ile doğrulandığı sisteme zor da olsa alışan Türkiye, bugün biyometrik kimlik doğrulama teknolojisiyle birçok bankacılık işlemini gerçekleştirebiliyor. 
Biyometrik doğrulama konusunda dünyanın önde gelen bankalarını bile sollayan Türkiye, özellikle retinayla kimlik doğrulama konusunda Avrupa'ya öncülük ediyor. 
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EŞE m el 
Biyometrik Kimlik Doğrulaması Nedir? 
İnsanların karakteristik özelliklerinin matematiksel verilere dönüştürülerek kimliğinin doğrulanması işlemidir. 
Günümüzde alışveriş ve temel bankacılık işlemleri başta 


olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. 


Biyometrik 
Doğrulamanın 
Avantajları Neler? 


Güvenlik, biyometrik 

doğrulama sisteminin en güçlü yanı. 2016 yılında Visa'nın yaptırdığı araştırmada Avrupalı tüketicilerin yüzde 73'ü iki faktörlü biyometrik doğrulama sistemi (kart veya cihaz * biyometrik kimlik) kullanmak istediğini söylemişti. Aynı şekilde biyometrik kimlik doğrulama sisteminin alışveriş işlemlerini hızlandıracağı da bilinen bir gerçek. 


Avuç İçi Doğrulama 
Ülkemizde Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından 2013 
yılında uygulamaya geçirilen avuç içi ile kimlik doğrulama sistemi birçok hastane ve sağlık kuruluşunda kullanılıyor. 


Parmak İzi 

Akıllı telefonların parmak izi okuyucu içeren modellerinde kullanılan bu teknoloji ile kimlik doğrulaması yapılabiliyor. 
Ülkemizde de kısa süreliğine bankacılık uygulamalarında kullanılmış, daha sonra güvenlik sebeplerinden ötürü iptal edilmişti. 


Göz Tarama 

Türkiye'nin önde gelen bankalarının mobil bankacılık uygulamaları içinde yer alan göz ile kimlik doğrulama sistemi, şifresiz biçimde işlem yapmaya imkan tanıyor. 


Yüz Tarama 

Müşterisini yüz haritasından tanıyarak bankacılık işlemleri yapılması artık sıradan bir teknoloji. FluidAl isimli startup tarafından geliştirilen teknoloji sayesinde ise, kamera ile yüz modeli çıkarılan kişinin birkaç saniyede biyometrik imzası oluşturularak banka hesabı anında açılabilecek. 
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BLOGKGHA 


ağıtık veri tabanı olarak tanımlanan blockchain, adından da 

anlaşılacağı üzere verinin zincir modeliyle inşa edilmesi mantığına dayanıyor. Şeffaf yapısı sayesinde kolayca takip edilebilen, ancak günümüz teknolojisi ile kırılamayan blockchain teknolojis herhangi bir merkeze bağlı olmadan çalışabiliyor.  Oluşan bilgilerin birbirlerine bağlı bloklar halinde arşivlendiği dağınık veri tabanı sisteminde, merkeze bağlı olmadan işlem yapabilmek büyük özgürlük sunuyor. Muhataplar arasında gerçekleşen işlemlere üçüncü şahıs ve kurumların müdahale etmemesi gerçek anlamda gizlilik oluşturuyor. 


BAŞKALDIRIŞ OLARAK GÖRÜLDÜ Blockchain sistemi, tüm aracıları ortadan kaldırdığı için mevcut iş yapış yöntemlerine bir nevi başkaldırış olarak görülüyor. İlk dönemlerinde 


bankaların cephe aldığı blockchain teknolojisinin potansiyeli keşfedilmeye başlandıkça en uzakta duran isimler bile bu teknolojiden faydalanır hale geldi. Günümüzde bankaların da dahil olduğu birçok şirket para transferi, dosya paylaşımı ve iletişim gibi konularda blockcehain O teknolojisinden faydalanıyor. 

Aracısız biçimde çalışan ve tam manasıyla özgürlük sunan blockchain sisteminde, kullanıcılar diledikleri gibi ağa 


bağlanabilir, veri tabanına yeni işlem ekleyebilir, var olan işlemleri doğrulayabilir ve yeni oklar oluşturabilirler. 

Blockchain Revolution adlı 


© 


kitabın yazarı olan Don Tapscott, blockchain teknolojisinden bahsederken, dünya ekonomisinde devrim yapabilecek kapasitede olduğunu vurgulamıştı.  Tapscott, bilgi mahremiyetinin, özgür bir toplumun temeli olduğunu vurguladığı kitabında, blockchain'in eşsiz bir gizlilik koruması ve 


gerçek manada güvenli platform sağlayacağına inandığını söylemişti. 

Özellikle finans sektörü için şeffaf işlem yapmanın yega- ne aracı olan blockchain, eşer arasında gerçekleşen para ransferlerinde işlemleri doğrulamak ve sonuçlandırmak için aracıya ihtiyaç duyulmamasıyla tercin sebebi oluyor. 
Blockchain altyapısında, her hesap hareketi dijital olarak imzalanır ve bu kayda kimse müdahale edemez. Böylece hesap defterinin kendi de, içinde bulunan hesap hareketleri de güvenli biçimde saklanır. 


DAĞINIK AMA GÜVENLİ Blockchain'in güvenliğini sağlayan asıl etmen dijital hesap defterinin ağa dağıtılmasında yatıyor. Sistemde yeni bir hesap hareketi olduğu zaman veya kayıtlardan birinde deği şiklik yapıldığında veri tabanı üzerindeki tüm kayıtlarda bulunan bir doğrulama algori ması devreye giriyor. Sistemde kayıtlı verilerin çoğunluğu tara fından yeni veya güncel verinin doğruluğu konusunda mutabakat sağlanırsa veri zincire dahil ediliyor. Sistemde bulunan devrelerin çoğunluğu yeni veriyi kabul etmezse veri tabanında değişiklik yapılamıyor. 
Bitcoin ile ünlenen blockchain teknolojisi, sadece para ransferi gibi kısıtlı bir alana değil, dijital doğrulamaya ihtiyaç duyulan hemen her alana uyarlanabiliyor. Evlilik ayıtları, arsa ve tapu işlemeri, telif hakları gibi alanlarda blockchain örneklerini görmek mümkün. Üstelik bu daha buzdağının görünen kısmı. 


Blockchain Nedir? 


Tüm kayıtların 

birbirlerine şifreli biçimde bağlı bulunduğu dağınık veri tabanıdır. Bu veri tabanındaki kayıtlar, blok olarak paketlenmiş ve değiştirilmeye karşı güvenlik sağlanması amacıyla da kendinden gelen önce gelen blokların değerleriyle (hash) bağlanmıştır. 


Blockchain Ne 
Fayda Sağlıyor? 


Herhangi bir merkeze 

ihtiyaç duymadan çalışan blockchain teknolojisi, direkt olarak alıcı ile satıcı arasında işlemlerin gerçekleşmesini mümkün kılıyor. Veri tabanı dağınık biçimde birçok bilgisayarda bulunduğu için, veri akışı kesilse de hataların oluşması engelleniyor. Kayıt defterindeki veriler birden fazla bilgisayarla kontrol edildiği için, mükerrer işlemlerin gerçekleşmesinin de önüne geçiliyor. 


e VE ÇIKAN BLOCKCHAIN GİRİŞİMLERİ 


Boekehain'n güvenliğini sağlayan asıl 


etmen dijital hecap defterinin ağa 


dağıtılmasında yatıyor. 
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Bitpesa 

İşletmelerin, blockchain teknolojisi vasıtasıyla ülkelerarası para transferi 
yapmasına imkan tanıyor. 85 
ülke ile uyumlu olan BitPesa, farklı para birimleriyle de uyumlu çalışıyor. 


Provenance 

Ticari malların ve tedarik zincirindeki ürünlerin 

güvenli biçimde kayıt 

altında tutulmasını sağlayan Provenance, gerek işletmeler gerekse tüketiciler için şeffaf bir çözüm üretiyor. 


Storj 

Şifreli bulut depolama 

sistemi olan Storj, blockchain 

teknolojisinden faydalanarak, 

kullanıcıdan kullanıcıya (P2P - peer-to-peer) ücretsiz ve açık kaynaklı hizmet sunuyor. 


Ripple 

Bankalar arasında gerçek zamanlı uluslararası para transferi yapılmasına imkan tanıyan Ripple, blockchain teknolojisinin hızından ve güvenliğinden istifade ediyor. 
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GHATB 


apay zeka uygulamalarının, kullanıcıyla 

en yakın teması kuran örneği olarak karşımıza çıkan chatbot'lar, istesek de istemesek de hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bugün, hizmet ya da ürün sunan hangi web sitesine girersek girelim, sağ alt köşeden fırlayan, “Merhaba, ben Ayşe, size nasıl yardımcı olabilirim?” benzeri bir mesajla karşılaşıyoruz. Hepimizin gayet iyi bildiği üzere, cevap vermek için alttaki kutucuğu kulandığımızda aslında “Ayşe” ile değil, yapay zeka tarafından yönetilen mesajlaşma sistemi ile muhatap oluyoruz. Chatbot'lar en sık sorulan soruların yanıtlarını hızlı biçimde kulanıcıya sunmak için geliştirilmiş olsalar da, teknolojinin gelişim hızından fazlasıyla nasiplerini alarak günümüzde farklı hizmetler için de kullanııyorlar. 
esajlaşma ve sohbet servisleriyle bütünleşik biçimde çalışan chatbot uygulamaları, soru-cevap metoduyla karşısındaki kişiyle diyalog kuruyor. 
Web siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya kanallarının yanı sıra dokunmatik ekranlı kiosklar, dijital asistanlar veya çağrı merkezleri de chatbot teknolojisinden O faydalanabiliyor. Chatbot kavramı, ge- 


nellikle yapay zekanın en ilkel tohumları olarak değerlendiriliyor. Müşterilerin en sık sorduğu soruları hızlı biçimde yanıtlamak üzere programlanmış olan chatbot'lar kişisel işlerinizi o yaptırabileceğiniz, sohbet edebileceğiniz ya da eğlence amaçlı kullanabileceğiniz örnekler sunabiliyorlar. 
Chatbot O uygulamalarının firmalar açısından en güzel özelliği, sürekli etkileşim sağlayabilmelerinde ( yatıyor. 
Birden fazla ziyaretçiye aynı anda cevap verebilen yapay zeka, müşterilerle etkileşim kurmanın yanı sıra belli başli verileri de düzenli olarak depolayabiliyor. Kullanıcı ile chatbot arasındaki sohbet sayesinde ortaya çıkan veriler 


belli kategorilerde arşivlenip şirketin daha sonra sunacağı ürün ve hizmetler için iyi bir veri tabanı oluşturuyor. 
Chatbot'ların — ziyaretçiler- den elde ettikleri bilgilerle, birçok firmanın dijital pazarlama stratejilerinin temeli meydana geliyor. Diğer taraftan, iletişime geçilen her kişiyle iş yapmak mümkün olmadığından chatbot'lar sayesinde potansiyel müşteriler filtrelenebiliyor ve sonraki adımlarda ko- 


nuyla ilgilenmesi için kalifiye satış veya pazarlama görevlilerine sohbet devredilebiliyor. 

IP adresi ya da posta kodu gibi bilgilerle kullanıcının bulunduğu (o bölgeyi (o öğrenen chatbot uygulamaları, kullanıcıya hava durumu raporu sunabilir, taksi çağırabilir, konser bileti satın alabilir, çiçek sipariş edebilir. 
Finans dünyasında en sık karşılaşılan ochatbot özelliği olarak, kişi listesindeki kullanıcılara hızlı para gönderme sistemini gösterebiliriz. 

Kişisel asistan olarak da kullanılabilen chatbot'lar, ses komutlarıyla iş toplantılarını takvime ekleyebilir, kargo teslimatı hakkında bilgi verebilir, uçağın rötar yapması durumunda uyarı yapabilir. 


6 Türkiye'deki finans 
kuruluşların mesajlaşma uygulamaları üzerinde yayınladıkları chatbot'lar arasında iyi bir örneğe rastlamamaktayız. Sesli olarak da konumlandırılabilen chatbot'lara baktığımızda burada Garanti Bankası'nın 'Mia' mobil işlem asistanının hem ürün hem de markalama olarak iyi bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Unilever'in ürünleri için marka ve çalışmalarında chatbot'lara öncelik vermesi, aynı zamanda ortaya koyduğu ürünlerin başarılı olmasını bu alanda yapılmış iyi çalışmalara örnek olarak gösterebiliriz. Geniş kitlelerle birlikte popülerliği hızla artan chatbot'lar, bugün için gelişime açık gözükse de, gelecekte evrimleşmiş chatbot'lar göreceğimiz kesin. 
Gelişmişlikten kastımız, spesifik konularda uzman ve ya her konuya genel anlamda hakim olan chatbot'lar diyebiliriz. Bunlar sadece mesajlaşma uygulamaları içerisinde yer almayacaklar, sesli ev asistanlarında, araba içerisinde, kol saatlerimizde ya 


Chatbot Nedir? 
>» “Chat (sohbet)” ve 


“Robot” kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkmış, yapay zeka tarafından yönetilen ve insanların sohbetlerini taklit eden 


bilgisayar programlarıdır. 


© Genellikle kendiliğinden başlatılan 


İ görevlerden oluşan ehatboflar, ullakıcının etkileşime geçmesi halinde 


Chatbot Nasıl Bir 
Fayda Sağlıyor? 


Birden fazla ziyaretçiye 

aynı anda karşılık cevap verebilen chatbot'lar, müşterilerle iyi bir etkileşim kurmanın yanı sıra belirli kategorilerdeki verileri de düzenli olarak depolar. 
Kullanıcı ile chatbot arasındaki sohbet sayesinde ortaya çıkan veriler, şirketin daha sonra sunacağı ürün ve hizmetler için iyi bir veri tabanı oluşturur. 


ONE ÇIKAN GHATBOT GİRİŞİMLERİ 


da sanal gerçeklik içerisinden varlıklarını sürdürüyor olacaklar. Bir başka deyişle 
gelecekte hayatımızın her noktasında olacaklar. 99 


— Önder Barış Aşık, Yapay Tech Kurucusu 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Mobvoi 


Ses tanıma, kavramsal analiz ve arama teknolojileri hizmet sunan Mobvoi, aynı zamanda Çin'deki en büyük chatbot sistemi olarak da biliniyor. 


X.ai 


Kullanıcısı için toplantılar düzenleyen, yapay zeka tabanlı kişisel asistan olarak çalışıyor. 
2014 yılında kurulan X.ai'nin 
merkezi New York'ta bulunuyor. 


Pypesiream 

Chatbot'ları ve yapay zeka uygulamalarıyla firmalara müşteri hizmetleri servisi sağlıyor. Kullandığı otomasyon sayesinde, müşteri hizmetleri maliyetlerini yüzde 80'e kadar azalttığını iddia ediyor. 


Automat.ai 

Karşılıklı konuşma üzerine kurulu pazarlama yöntemi sunan Automat.ai, şirketlerin müşterileri ile konuşmasını; onları anlamak ve onlara daha iyi hizmet vermesini sağlıyor. 


diyalog kurmaya. başlar. — 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eknoloji artık elimiz saatler de giyilebilir teknolojilerin (o edilmesi ve değerlendirilmesi ayağımız olmuş du- o öncü örnekleri arasında yer alan o şeklinde başlayan bu akım, zarumda. Hayatı kolay- ürünlerden. manla pek çok farklı çözüm sulaştran o çözümlere Giyilebilir o teknoloji (o denildi- onan elektronik oyuncaklar haline çok kısa sürede adap- ği zaman gerek üretici, gerekse (dönüştü. Bugün giyilebilir teknote oluyor, bir kere alıştık mida  #üketici tarafında, kişinin günlük . lojik cihazları, alışverişten oyuna 


bir daha kolay kolay bırakamıyoruz. Akıllı saatler, yüzükler, sanal gözlükler, hatta ayakkabılar... Sadece finans dünyasında değil, teknolojiyle temas halinde olan her sektörde giyi- 


tivitelerinin kayıt altına alınma- ya da rutin işlerini kolaylaştırıcı özümler sunması bekleniyor. 
ullanım alanları oldukça geniş masına rağmen cesur örneklerini ancak 2010 sonrasında gör- 


kadar birçok farklı konuda işimizi kolaylaştırmak için kullanıyoruz. 
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ÖNCE SAĞLIK 
Konu giyilebilir teknoloji olduğunda en fazla sağlık ve spor 


OX 


lebilir teknolojik cihazlarla ilgili meye başladık diyebiliriz. Baş- oürünlerinde çözüm üretildiğini her yemi bir proje hayata langıç aşamasında kalp atışı ve o görüyoruz. Özellikle akıllı saat e en m nabız gibi biyolojik verilerin elde ( ve bilekliklerin sırf bu iş için geseptinin bir alt dalı olan giyile- 


bilir teknolojiler için elektronik, yazılım ve sensörlerin başarılı bir karışımı demek mümkün. 
Her an ve her yerde kullan labilmeleriyle ön plana çıkan giyilebilir teknolojiler, günlük yaşamla dijital verileri harmanlıyorlar. 


GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER YILLARDIR HAYATIMIZDA 

Bu teknolojinin ilk örnekleri olarak işitme cihazları gösteriiyor. 80'li yılların vazgeçilmez aksesuarı olan hesap makineli ya da mini oyunlar içeren 


GİYİLEB 


liştirildikleri de ortada. Diğer 


taraftan analizlerini yapmak için giyil 


sporcuların sağlık 


e- 


bilir tekstil ürünlerine de sıklık- 


la rastlanıyor. 


Sıra dışı örnekler içeren giyilebilir teknoloji dünyasında, 


ajan filmlerini aratmayac ürünler de mevcut. Mikrofo 


ak n- 


lu küpeler veya gizli kamera içeren kravatlar bunlara güzel 


birer örnek. 
Forbes yılında yapılan araştırma 


tarafından 2014 


ya 


göre, 16 ila 24 yaşlarındaki 


çocukların yüzde 71'i giyileb 


ilir 


teknolojilere büyük ilgi duyuyor. Diğer taraftan İngiltere'de 


2015 yılının başında bin kişi 
yapılan bir araştırmada, k 


NS 


yüzde 56), giyilebilir tekno jinin “sadece bir mod" olduğ nu söyledi. 


sa da, giyilebilir teknoloji ayatımızın bir parçası olac 


ie) 


Katılımcıların fikri çelişki 


konusunda uzmanlar emi 


ile a- 


tılımcıların yarısından fazlası 


n 


ze 


ilenyum neslinin yoğun i österdiği ve hayatı kolayla tıran çözümler sunan giyil 


O 


gi 
Ş” 
E— 


bilir teknolojilerin günbegün 


daha fazla insanın hayatında 


yer edeceği düşünülüyor. 


Giyilebilir fekholejik cihazları, alışverişten oyuna kadar birçok farklı konuda içimizi 


kolaylaştırmak için kullanıyoruz. 


Giyilebilir 
Teknoloji Nedir? 


Gerek giyim ürünü, 

gerekse aksesuar olarak insan vücudu üzerine takılabilen, internete ya da diğer cihazlara bağlanabilme yeteneğine sahip olan elektronik cihazlardır. 


Giyilebilir 
Teknolojiler Ne Gibi 
Fayda Sağlıyor? 


En çok sağlık ve spor 

alanında çözüm üretiliyor olmasına rağmen finansal teknolojiler konusunda da hayatı kolaylaştırıcı birçok çözüm bulunuyor. Akıllı saat veya yüzük benzeri giyilebilir teknolojiler vasıtasıyla kolayca temassız ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. 
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Akıllı Saat 


Genellikle cep telefonları 

ile entegre biçimde çalışan, kendine ait işletim sistemi ve işlemcisi bulunan akıllı saatler; anlık mesajlaşma, sosyal medya, elektronik posta, telefon ve kısa mesaj bildirimlerini kullanıcısına sunuyor. Finans açısından en büyük özellikleri ise temassız ödeme yapma becerilerine sahip olmalarında yatıyor. 
İlerleyen teknoloji sayesinde marifetlerinin artması ve fiyatlarının ucuzlamasıyla birlikte akıllı saatler, tıpkı cep telefonları gibi geleceğin standart teknolojileri arasına girecek. 


Akıllı Yüzük 

2016 Londra Olimpiyatlarında 
pilot uygulama şeklinde karşılaştığımız akıllı yüzük konsepti, sporcuların hızlı biçimde ödeme yapmalarına imkan vererek test edilmişti. 
Sistemin başarılı olması üzerine son kullanıcıya yönelik çözümler üretilmeye başlandı ve temassız ödeme imkanı sunan akıllı yüzük modelleri satışa sunuldu. 


Sanal Gerçeklik 

Başlı başına teknolojik akım olan sanal gerçeklik sistemleri, özellikle oyun dünyasında 

çok büyük ilgi görüyor. Aslına bakılırsa oyun ve finans birbirlerine uzak konular değil. 
Nasıl ki oyun konsolları ile internet üzerinde dilediğimizi yapabiliyorsak, sanal gerçeklik teknolojileriyle de alışveriş yapmamız gayet mümkün. 
Hatta Alibaba'nın da bu konuda bir proje üzerinde çalıştığı, sanal gerçeklik teknolojisine uygun alışveriş arabirimi geliştirdiği açıklanmıştı. 


Akıllı Gözlük 

Google Glass isimli ilk prototipler başarılı olamadı belki ama akıllı gözlük konsepti tam olarak rafa kaldırılmış değil. Son zamanlarda 

Apple'ın da bu konuda çalıştığı dedikoduları dolaşıyor. 
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IN& 


intek ekosisteminin alt dallarından biri olan Insurtech, sadece finansal teknolojiler dünyasında değil, global girişimcilik dünyasında da gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. 
Günümüzde sigorta saışlarının büyük kısmı halen acenteler, temsilciler ve telefon üzerinden yapıldığı maum. Insurtech ekosistemi ise bu duruma teknolojik bir çözüm getirerek, web ve mobil kanallar üzerinden de sigorta h 


izmetlerine ulaşılmasını sağyor. Sosyal medya mecraları veya anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden, chatbotlarla | iletişime geçerek h o 


erkes kendi sigorta poliçesini uşturabiliyor. 

Sadece sigorta poliçesinin otomatik biçimde oluşmasıyla değil, aynı zamanda sigorta ödemelerinin o güncellenmesi de teknoloji sayesinde daha verimli hale geliyor. Nesnelerin interneti teknolojisinden faydalanan startup'lar, müşterilerinin yaşam şekillerine veya otomobillerini kullanma alışkanlıklarına göre sigorta poliçelerinin içeriklerini güncel- 


| 


leyebiliyor, fiyatlarda otomatik olarak iyileştirmeler yapabiliyor. 


KLASİK SİGORTACILIĞA EL 

SALLAMA VAKTİ 

Dünyadaki gelişmelere ve Insurtech örneklerine baktığımızda iki 

iş modeli ile karşılaşıyoruz: 

* Klasik sigortacılığı yıkıcı girişimler 

* Mevcut sigorta sistemini geliştirecek inovatif çözümler 


Günümüzde var olan Insurtech startup'larının çoğu ilk maddeye daha uygun. Mevcut iş modellerini, aracıları, acente ve ödeme kanallarını tamamen 


devreden çıkarıp (o doğrudan doğruya tüketiciye hizmet sunan Insurtech startup'ları, var olan düzeni baştan aşağı değiştirmek istiyor. 

Dünyada şu ana kadar binin üzerinde Insurtech girişiminin 


hayata geçtiğini biliyoruz. 
CBinsights tarafından yapılan ve 2017 yılının başında yayımlanan araştırmada, 2016 
yılı içinde 173 Insurtech fırmasına toplamda 1,7 milyar dolarlık yatırım yapıldığı açıklanmıştı. 

Dünyada en çok Insurtech yatırımı alan ülkeler listesinde yüzde 59 gibi bir oranla ABD birinci sırada yer alıyor. ABD'yi, 
yüzde 6 ile Almanya, yüzde 5 
ile İngiltere takip ederken, ödeme sistemlerinde en üst sıralarda yer alan Çin'in yüzde 
4 ila 5 arasında gidip geldiğini 
görüyoruz. 


MOBİL CİHAZLAR INSURTECH'İN YAYGINLAŞMASINI SAĞLIYOR Büyük işlem hacmine sahip her sektör gibi Insurtech sektörü de yüksek potansiyel içeriyor. Hızla değişen müşteri davranışları ve hemen herkesin cebinde bulunan akıllı mobil cihazların yaygınlaşması da Insurtech'in iyiden iyiye benimsenmesini o sağlayan faktörler. 

Yine de Insurtech ekosistemini, klasik sigortacılık dünyasını yok etmek için çalışan bir akım olarak görmeme lazım. Mevcut sigorta şirketlerinin dijitale ayak uymalarına yardımcı olarak; daha verimli ve hızlı çalışmasını sağlayan, müşterilere odaha modem hizmet sunmaları için inovatif çözümler üreten Insurtech girişimleri de yok değil. 


Neenelerin interneti teknolojisinden 


faydalanan Insurtechler, müşterilerinin yaşam şekillerine veya otomobillerini kullanma alışkanlıklarına göre sigorta poliçelerinin 


Insurtech Nedir? 


“Insurance (Sigorta)” ve 

“Technology (Teknoloji)” kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkmış, yeni nesil teknolojik gelişimlerden ilham alarak sigortacılık endüstrisine yenilik getiren startup'ların ve hizmetlerin yer aldığı ekosistemin genel adı olarak tanımlanıyor. 


Insurtech Nasıl Bir 
Fayda Sağlıyor? 


Günümüz sigortacılık 

endüstri modelinin, daha hesaplı ve daha verimli biçimde çalışması için teknolojik inovasyonlardan faydalanılmasını sağlıyor. 
Kullanıcılar internet üzerinden kendilerine ait bir poliçe oluşturup pratik biçimde kullanabiliyorlar. 


ONE ÇIKAN INSURTECH GİRİŞİMLERİ, 


içeriklerini güncelleyebiliyorlar. 


Lemonade 

Ev sahipleri ve kiracılar için cazip sigorta seçenekleri sunan Lemonade, kullanıcıların ekonomik karar verme alışkanlıklarını yapay zeka ile ölçümlüyor. 


Trov 

Kaliforniya merkezli şirket, tüketicilerin en çok tercih ettiği iki iş modeli olan, mobil ve isteğe bağlı (on-demand) sigorta modellerini tek bir platformda birleştiriyor. 


Fabric 

Brooklyn, New York menşeli bu şirket, hayat sigortası sürecini sadece birkaç basit ekranla müşterilerine sunuyor. 


Brolly 

Tüketiciler her zaman doğru türde bir sigortaya kaydolup kaydolmadığını bilmek ister. 
Londralı sigorta şirketi Brolly, pratik çözümleriyle bu soruya cevap veriyor. 
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KRİPTO 
PAR 


azisi, 1998 yılında 

yayımlanmış makalelere dayanmasına rağmen, 2009 

yılında Satoshi 
Nakamoto rumuzlu bir yazılım uzmanı tarafından ortaya atılan "Bitcoin" ismi ile tüm dünya tarafından duyulan kripto para sistemleri, son dönemlerin en çok konuşulan konuları arasında. 
Merkezi otoriteden bağımsız olmaları, blockchain teknolojisini arkalarına alarak güvenli para transferi sunmaları önemli elbette, ama kripto paraları bu kadar popüler yapan konu hiç şüphe yok ki yatırım amaçlı kullananlar için oldukça kârlı bir çözüm üretmeleri oldu. Klasik yatırım araçlarına kıyasla kısa sürede çok daha fazla kazandırma potansiyeli olduğu için, insanların kripto para birimlerine olan ilgisi 


başta bitcoin olmak üzere çiğ gibi büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. 


POPÜLERLİĞİ TAVAN YAPTI 

İlk ve en popüler dijital para birimi olan bitcoin henüz emekleme dönemindeyken birçok insanın burun kıvırdığı ve inandırıcı bulmadığı bir sistemdi. Anonim kullanım prensibi insanlara cazip gelse de, 


herhangi bir otorite tarafından kontrol edilmiyor oluşu endişe veriyordu. Zaman ilerledikçe bitcoin'e karşı ilgi yavaş yavaş artmaya başladı. Sadece küçük yatırımcılar değil, pek çok dünya markası da bitcoin'e destek vermeye başlayınca popülerliği tavan yaptı. 

Potansiyel barındıran her sektörde olduğu gibi, kripto para dünyasında da bitcoin'in elde ettiği popülerlik, peşi sıra yeni kripto para birimlerinin ortaya çıkmasını sağladı. Bugün bitcoin'e alternatif olarak geliştirilen ve “Altcoin” olarak 


nitelendirilen birçok para biriminden söz etmek mümkün. 


KRİPTO PARA 
MADENCİLİĞİ NEDİR? 
Kripto para madenciliğini; bilgisayar veya benzeri donanımlarla, internet ortamından bir algoritmayı indirip deşifre etmek ve deşifre edilen blok verinin karşılığında da sistem arafından O ödüllendirilmek şeklinde tarif edebiliriz. 
"Mining" adı verilen bu sisem, oldukça zor olduğu gibi pahalıya mal olan bir yapı içeriyor. Oldukça karmaşık bir işemin üstesinden gelmek için ilgisayar fazla vakit harcayacağından, sırf bu işlemler için özel olarak geliştirilmiş donanımlar bulunabiliyor. 
En popüler kripto para birimi olan bitcoin'de de aynı mantıkla, hesapların tutulmasına yardımcı olmak karşılığında ödeme alma sistemi geçerli. 
Ancak bu işlemi yapabilmek için çok güçlü bir bilgisayar istemine ihtiyaç duyuluyor. 


Sg 


W 


Kriptoloji Nedir? 


Şifre bilimi anlamına 

gelen kriptoloji; verilerin, önceden belirlenmiş bir sisteme göre şifrelenerek güvenli bir ortam üzerinden alıcıya iletilmesi ve iletilmiş mesajın deşifre edilmesi anlamına gelir. 


Klasik yatırım araçlarına kıyasla çok daha fazla kazandırma potansiyeli olan kripto para birimlerine olan ilgi 


gığ gibi büyüdü. 


1-Bitcoin (BTC): 

2009 yılında, Satoshi 
Nakamato lakaplı bir yazılımcı tarafından kullanıma açıldı. 
En fazla 21 milyon adet üretilebiliyor. (3.691 dolar*) 


Kripto Para Nedir? 


Merkezi otoriteden 

bağımsız halde, belirli bir kriptografiye uygun şekilde dijital ortam üzerinde üretilmiş ve para transferi için kullanılan alışveriş aracıdır. 


2>-Ethereum - Ether 
(ETH): 

Blockchain merkezli dağınık bilgi işlem platformu. Akıllı sözleşme işlevselliğine sahip olan Ethereum, aynı zamanda kripto para borsalarında işlem görüyor. (283 dolar*) 


KRİPTO PARA BİRİMLERİNDE TOP 5. 


3-Bitcoin Cash (BCH): 
, K Bitcoin işlemlerinde yaşanan Kripto Paranın darboğazların önüne geçmek N için, sistemin çatallanarak ikiye Avantajları bölünmesiyle oluşan alternatif Nelerdir? kripto para birimi. (423 dolar*) Kripto paranın fiziksel 4-Ripple (XRP): para birimlerine kıyasla İnternet aracılığıyla para herhangi bir hükümet veya göndermek için kullanılan merkezi otorite tarafından bir başka iletişim protokolü. 
yönetilemiyor oluşu en büyük Tıpkı bitcoin gibi ödeme avantajı. Kripto paraların gerçekleştirilebilen bir N ei e kripto para birimi olarak da güvenliğinin temelini kullanılıyor. (0,17 dolar*) 


oluşturan blockchain teknolojisi, bu para birimlerinin klasik sistemlere , N - : MIT/X11 lisansı ile çalışan nazaran çok daha güvenli R ek E la - kripto para birimi olan litecoin, olmasını sağlıyor. 2011 yılından beri kullanımda. 
Bitcoin'e çok benzer altyapıya sahip olmasıyla biliniyor. 
(47 dolars) 


5-Litecoin (LTC): 


* 24 Eylül 2017, coinmarketcap.com verilerine göre. 
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odern finansın en konusunda hâlâ yetkin seviyede geriye baktığımızda hiçbirimizin eski (| teknolojile- (o sayılmazlar. Bu durum, sektörün ( duymadığı, şimdiyse dilimizden rinden biri olarak pe denli yeniliklere gebe olduğu- odüşmeyen robo-advisor teknokabul edilen maki- nu gösteriyor. ojisi, Betterment ve Wealthfront i e a ği gibi startup'ların önderliğinde dev bil bankacılık uygulamaları,  yarıkıM İŞLEMLERİ ÇOK bir sektör haline geldi. Müşteri- n o 


e DAHA KOLAY İ in hedeflerine göre yatır mlarını asndan önne rene ala: Fintek dünyasında makine öğre- omatik olarak değerlendiren nında verimli uygulamaların niminin en çok kullanıldığı alan robo-advisor, özellikle | yatırım oluşturulmasını sağlayan bir olarak robo-advisor sistemini / işlerinden anlamayan veya vak- 


eknolojiydi. Finans dünyası- görüyoruz. Bundan beş-altı yıl (ti olmayan kişiler tarafından sık 


nın temelini oluşturan yüksek hacimli işlemler, kesin tarih ayıtları ve yüksek sayıda veri girişi gibi standartlar ele alındığında, makine öğrenimi eknolojisine ne kadar ihtiyaç duyulduğu zaten ortada. 
Finans ekosisteminin birçok alanında makine öğreniminden faydalanılıyor. Kredi onaylanması, servet yönetimi ve risk değerlendirme gibi konularda olmazsa olmaz seviyede öneme sahip. İşin ilginç yanı ise, bu kadar önemli olmasına rağmen finans dünyasının önde gelen isimleri de dahil olmak üzere, makine öğrenimi teknolojisinin günlik finans uygulamalarında ne gibi yenilikler getirebileceği 


MAKİNE 


ÖĞRENİMİ 


A 


ullanılıyor. 
Makine öğreniminin finans dünyasına kattığı bir diğer teknoloji ise “Algoritmik Ticaret". Otomatikleştirilmiş ticaret istemleri şeklinde de anılan bu sistem, karmaşık bir yapay y4 

i 


(2) 


eka altyapısını kullanarak hızlı icari kararlar almayı mümkün lıyor. Yüksek frekanslı ticaret (high-freguency trading) diye abir edilen ve aynı iş günü içinde defalarca karar almayı gerektiren durumlarda insanara yardımcı oluyor. 


SAHTECİLİKLE SAVAŞMAK 
İÇİN BİREBİR 
Finans dünyasına makine öğreniminin verdiği büyük katkılardan biri de sahtecilik tespiti (Fraud Detection) konusunda karşımıza çıkıyor. İnternetin yaygınlaşması, erişilebilir bilgi işlem gücü ve değerli şirket verilerinin online biçimde saklanıyor olması, veri güvenliğinin önemini birkaç kat artırıyor. Yüklü miktarda işlem gerçekleşen finans dünyasında, makine öğrenimi sisemleri veri akışını izleyip sıra dışı davranışları ve işlemleri işaretleyerek güvenlik ekipleri- nin hesapları dikkatli biçimde incelemelerine imkan tanıyor. 
Saydığımız tüm bu özellikere ek olarak basit veri girişeri (Underwriting) konusunda da makine öğrenimi büyük öneme sahip. Ernst & Young arafından yayımlanan “The Future of Underwriting" raporunda; dev banka ve finans uruluşlarının, o milyonlarca müşteriye ait veri girişleri için artık personel kullanmaması gerektiği osavunuluyor. o Raporda ayrıca, makine öğrenimi sayesinde müşterilerin temel eğilimlerinin de otomatik biçimde hesaplanmasının mümkün olduğu vurgulanıyor. 


Makine Öğrenimi 
Nedir? 


Bilgisayar sistemlerinin; 

anlık olarak algılanan veya önceden oluşturulmuş bir veritabanı içerisindeki veriler doğrultusunda öğrenmesini mümkün kılan algoritmaların tasarımı ve geliştirilme süreçleriyle ilgilenen bilim dalıdır. 


Makine Öğrenimi 
Hangi Alanlarda Kullanılıyor? 


Temel veri girişlerinin 

insansız biçimde gerçekleşmesini sağlamasının yanı sıra, doğal dil işleme, arama motorları, 


tıbbi tanı, biyoinformatik, kredi 


kartı dolandırıcılığı denetimi, borsa çözümlemesi, DNA dizilerinin sınıflandırılması, konuşma ve el yazısı tanıma, nesne tanıma ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda kullanılıyor. 


e 


MAKINE OGRENİMİ KULLANAN ORNEK FIRMALAR 


Apex Analytix 
Şirketlerin küresel finansal tedarik zinciri konusunda işletme sermayesini denetlemelerine, iyileştirmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan Apex, sahtecilik denetleme konusunda makine öğreniminden faydalanıyor. 


Walnut Algorithms 

Veri bilimi ve makine öğrenimi araştırmalarındaki en son gelişmeleri finansal piyasalara uygulama işine odaklanmış bir teknoloji firması olan Walnut, makine öğrenimini kullanan, algoritmik ticaret uzmanı olarak gösteriliyor. 


Kasisto 

Müşteri hizmetleri konusunda makine öğreniminden faydalanan Kasisto, şirketlerin akıllı bot'lar ve sanal asistanlar tarafından desteklenen 

sohbet uygulamaları yoluyla müşterileriyle etkileşimde bulunmalarını ve işlem yapmalarını sağlıyor. 


Gognitect 

Yazılım geliştirme sürecinde bilgi sistemleri ile yazılım uygulamalarını birleştirmeye odaklanan Cognitect, yeni nesil güvenlik sistemleri konusunda makine öğrenimi kullanıyor. 
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ndüstrinin her alanında nesnelerin interneti (loT) eknolojisiyle | karşılaşıyoruz: Enerji şirketleri daha verimli tüketim için sensörler kullanıyor, perakendeciler envanter takibi için RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisinden faydalanıyor, fabrikalar üretim bandında herhangi bir aksama meydana gelip gelmediğini anında fark edebilmek için sensörlerden istifade ediyor. 

Nesnelerin interneti konsepti ortaya atıldığı günden bu yana finans hakkında da çözümlerin geliştirileceği bilinmesine karşın, yakın zamana kadar hep endüstri alanlarında bu teknolojiden faydalanıldığına şahit olduk. Oysa nesnelerin interneti ile finansın birbirinden ayrı durması imkansız bir düşünce. 
2015 yılında Deloitte tarafından 
yayımlanan rapor da bunu ka- 


5 


tlıyor. Nesnelerin internetinin, finans sektöründe devrimsel değişiklikler sağlayacak potansiyele sahip olduğunu söyleyen rapor, sektör liderlerinin bu konuya eğilmeleri gerektiğini açık bir dille ifade ediyor. 


POTANSİYELİ YÜKSEK 

Bankaların, müşterileri hakkında daha fazla bilgi toplamak ve  kişiselleştirilmiş (ürünler sunabilmek için sensörlerden faydalanabilecekleri belirtiliyor. 
Sigorta şirketleri ve diğer finansal kuruluşlar da, ticari ürünlerin sevkiyat takibi için sensörlerden yardım alarak daha verimli çözümler sunabilirler. 

NTT DATA Services Finansal Hizmetler ve Sigorta Bakanı Sameer Kishor, nesnelerin interneti ile fiziksel dünyadaki verilen toplanıp dijital çıktı halinde sunulabileceğini o savunanlardan. Modern bankacılık sektö- 


ründe müşteri hesap bilgilerinin karmaşık ve yapılandırılmamış veri yığınlarından oluştuğunu, nesnelerin interneti sayesinde elde edilecek verilerle müşterilere daha iyi hizmet sunulabileceğini vurguluyor. 

Bankalar ve diğer finans kuruluşları, o nesnelerin ( interneti sayesinde tüketicinin ne gibi konulardan etkilendiğini ve harcamalarını nerelere yaptığını canl biçimde takip edebilirler. Elde edi- 


len bu veriler, finans kuruluşlarının çevik biçimde hareket etmelerine ve gerçek zamanlı çözüm üretmelerine imkan sağlayabilir. 


SEKTÖR HALEN BAKİR 

Son yıllarda kullanımı gittikçe artan biyometrik kimlik doğrulama sistemleri de finans kuruluşlarının nesnelerin internetnden O faydalanmaları için önemli bir adım olarak gösteriliyor. Biyometrik kaydı bulunan müşterilere banka şubesinden içeri girdiği anda öncelik tanınabilir, kişiye özel seçeneklerden  faydalanabilir. Citibank da 2016 yılında buna benzer bir uygulama yapmış, Bluetooth destekli beacon teknolojisi ile ATM'ye yaklaşan müşterinin otomatik biçimde hesabına erişmesini sağlayan pilot uygulamayı hayata geçirmişti. 


6 Tartışmasız en başarılı IoT 

ürünleri akıllı telefonlar... 
Mobilite hayatımızın bir parçası haline geldi. 


Dolayısıyla akıllı telefonlar artık bir iletişim aracı olmaktan çıkıp, diğer nesnelerle iletişim kurabilmemiz için bir geçiş kapısına (gateway) dönüştü. 

Günümüzde evrensel dil artık veri oldu. İnternet üzerindeki ayak iziniz ve ürettiğiniz veri anlamlandırılmak durumunda ki birçok hizmet ve ürün daha efektif biçimde gerçekleştirilebilsin. 

Son kullanıcıyı ele alırsak; IoT ile 


birlikte iletişim yeteneği daha yüksek, 


çevresel faktörler hakkında daha 


Nesnelerin İnterneti 
(lot) Nedir? 


Nesnelerin interneti, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu 

iletişim ağı olarak tanımlanıyor. Amerikan Federal Ticaret Komisyonu tarafındansa, “Günlük kullanımımızda olan nesnelerin internete bağlanıp veri gönderip alması kabiliyetine nesnelerin interneti denir,” şeklinde tanımlanıyor. 


loT'nin Uygulama 
Alanları Neler? 


Trafik, park yeri, ışıklandırma gibi akıllı şehir uygulamaları 
* Trafik yoğunluğu ve tahminlerinin oluşturulması * Mevcut park yerleri ve doluluk oranları uygulamaları 
* Çöp konteynerlerinin doluluk oranlarının takip edilmesi 
* Hava kirliliği, yağış durumu, orman yangını gibi akıllı çevre uygulamaları 
* Işık, ısı, havalandırma, güvenlik gibi akıllı ev uygulamaları 
* Stok durumu ve son kullanma tarihi takibi gibi tedarik uygulamaları 


kontrollü ve farkındalığı daha yüksek bir yaşam standardına ulaşabileceğimiz aşikar. 


Kurumsal olarak ise, 1oT'nin bize sunabileceği potansiyel faydalar, etkin üretim şekilleri, daha etkin hammadde ve lojistik kontrolü, proaktif ve özelleştirilmiş hizmetler, daha etkin ürün kullanım istatistikleri, birbirleriyle daha etkin haberleşen makine ve cihazlar olacaktır. 1oT, insanlar ve cihazlar için birbiriyle daha etkileşimli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Dolayısıyla yine bu kavrama da yol verecek olan hayal gücümüz olacaktır. 9 $ 


— Emin Çalıklı, 


Fujitsu Türkiye Satış Öncesi Destek ve Kanal Satış Direktörü 


OT FİNANSIN HANGİ DALLARINDA KULLANILABİLİR? 


Bankacılık: 


Biyometrik ve konumsal sensörler vasıtasıyla finansal çözümler üretilebilir, bankacılık geçmişi olmayan müşterilere kredi çözümleri sunulabilir. 


Sermaye Piyasası: 
Ticaret ve yatırım faaliyetlerinde gerçek zamanlı veriler toplanabilir, analiz edilebilir ve algoritmik ticaret altyapısı kurulabilir. 


Trafik Sigortası: Otomobillere yerleştirilecek sensörlerle sürücünün hatalı olduğu noktalar belirlenebilir, prim ve ödemeler buna göre ayarlanabilir. 


Bireysel Sigorta: 

Hayat ve kaza sigortalarına dair hükümler, kişilerin yaşayış biçimlerine göre gerçek zamanlı değiştirilebilir. 


Ticari Sigorta: 

Nakliye konteynerlerine yerleştirilecek sensörlerle, olası tehlikelere karşı sigorta güncellemesi yapılabilir. 


Servet Yönetimi: 

loT ekosistemlerinden gelen veriler ışığında yatırım kararları davranışsal biçimde güncellenebilir. 


Gayrimenkul: 

loT teknolojisi ile binaların enerji verimliliği, güvenliği ve çevre düzeni gibi konularda veri sağlanarak taşınmazların gerçek değerleri elde edilebilir. 
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LENDİNG 


ullanıcılar o arasında borç verme sistemi olan P2P (peer-to-peer) lending, kişilerin herhangi bir kuruma bağlı olmaksızın kredi almalarına ve sunmalarına imkan tanıyor. P2P platformları, kredi talep eden ve borç veren kullanıcıyı, banka veya benzeri bir kuruma gerek duymadan eşleştirerek hızlı ve ucuz bir çözüm sunuyor. 

Son yıllarda kullanımı ve popülaritesi gittikçe artan P2P lending sistemi, hızla büyüyerek birçok yatırımcı için sabit gelir kaynağı haline geldi. Hisse senedi piyasalarına kıyasla P2P yatırım sistemlerinin daha az oynaklık ve düşük korelasyona sahip olmasıyla bilinmesinin yanı sıra, geleneksel yatırım seçeneklerine nazaran daha fazla gelir de sundukları oluyor. 

P2P lending sistemi borç verenler için daha yüksek getiri sağlarken, kredi talebinde bulunanlar için de avantajlı bir 


çözüm. Klasik bankacılık sisteminde krediye ulaşamayan ya da yüksek faiz oranlarıyla karşılaşan kişiler, P2P yatırım sistemleri ile hem daha az faiz ödüyorlar hem de evrak kalabalığı olmadan koayca krediye kavuşuyorlar. Kredi arayan ve kredi sağlayan kullanıcıları doğrudan eşleştiren P2P ending sistemi, masrafları da en aza indiriyor. 


P2P LENDING NASIL ÇALIŞIR? 

Eşler arasında doğrudan borç verme altyapısı sunan P2P firmaları, kendilerine has algoritmalarla kullanıcıları eşeştiriyorlar. Yatırımcıların faiz 


beklentileri ile kredi arayışı içinde olanların ödeme güçeri doğrultusunda eşleştirilen kullanıcılar, birbirilerine sağayacakları teminatlar karşıığında anlaşıyor. İki kullanıc arasında anlaşma sağlanır ve para transferi gerçekleşirse, hizmeti sunan firma belli oranda komisyon tahsil ediyor. Fakat bu komisyon ücreti hiçbir zaman klasik kredi yöntemlerinde O karşılaşılan 


P2P platformları, kredi talep eden ve borç veren kullanıcıyı, banka veya benzeri bir kuruma gerek duymadan eşleştirerek cazip bir çözüm sunuyor. 


dosya masraflarına yaklaşmıyor. P2P kredi sistemlerinden genellikle bankacılık geçmişi bulunmayan (unbanked) ya da bankalarla kısıtlı. ilişkileri olan (underbanked) kişilerin faydalandığını ( söyleyebiliriz. 
Durum böyle olunca bazı P2P firmaları, kredi talebinde bulunan kişilerden teminat isteyebiliyorlar. Kimi oluşumlar, mücevher, saat, otomobil, antika eşya, ev gibi varlıları teminat olarak kabul ediyor ve kişilerin bankacılık geçmişi bulunmasa, hatta kredi konusunda kara listede olsalar dahi teminat ile kredi almaları mümkün oluyor. 


YARDIM İÇİN P2P LENDING Kişiden kişiye kredi sistemleri bazen kişi veya kuruluşlar için yardım amaçlı da kullanılıyor. 
Diğer taraftan özellikle yurt dışında üniversite giderleri için kredi kullanmak isteyen öğrenciler de bu sistemden yararlanıyorlar. 

Ters açık artırma sistemi ile çalışan P2P lending sisteminde, bir kullanıcı kredi başvurusu yaparken algoritma tarafından kendisine sunulan listeden en düşük faiz talep eden ya da daha cazip ödeme seçenekleri sunan kişiyi seçiyor. Fakat bu sistemlerde, borç veren kişi devlet garanti- i altında olmuyor. Yani servis ağlayıcısına mutlak güven duymak gerek. Bazı hizmetlerde kredi verilen kişi bilgisi izli tutulurken kimi hizmetlerde ise borç verilen kişi haknda bilgi talep edilebiliyor ve risk miktarı da azaltılabiliyor. 
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P2P Lending Nedir? 


P2P (Peer-to-peer) 

lending, adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıdan kullanıcıya online borç verme sistemidir. Borç talep eden kullanıcıyla kredi sağlayan kullanıcı belli bir algoritma doğrultusunda eşleştirilir ve muhataplar arasında işlem gerçekleşir. 


P2P Lending 
Sisteminin 
Avantajları 
Nelerdir? 


Bankacılık geçmişi 

bulunmayan (unbanked) 
ya da bankalarla kısıtlı ilişkileri olan (underbanked) kişilerin kolay ve hızlı kredi almasını sağlar. Tüm işlemlerin online altyapı üzerinden gerçekleşmesi sayesinde maliyet azalır, evrak işlemleri ile uğraşmaya gerek kalmaz. 


e ÖNE ÇIKAN P2PLENDİNG STARTUP'LARI 


Lending Club 

2007 yılında faaliyete geçen 
Lending Club, kullanıcıdan kullanıcıya online kredi sunma konusunda dünyanın en büyük isimlerinden biri. Bugüne kadar 
20 milyar dolar kredi sağlayan 
Lending Club, 36 ila 60 aya kadar kredi imkanı sunuyor. 


Prosper 

Online kredi platformu olan Prosper, tüketici kredisine yatırım yapmak isteyen bireyler ve kurumlarla borç almak isteyen kullanıcıları birbirleri ile eşleştiriyor. Kredi talebinde bulunanlar cazip ücretli ve sabit vadeli kişisel kredilere erişebiliyorlar. Yatırımcılar da Prosper tarafından sunulan teminat modeli aracılığıyla güvenli biçimde gelir elde etme fırsatına sahip oluyorlar. 


Funding Circle 

ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa'da kredi vermek isteyen yatırımcılar ile borç talebinde bulunan kişileri bir araya getiren bir platform. 
Kendine has algoritması sayesinde, kredi arayanlar ve yatırımcılar arasından en uygun alternatifleri birbirleriyle eşleştiriyor. 
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P2P PARA 
TRANSFERİ 


işden kişiye para transferi sistemleri gün geçtikçe daha fazla insan tarafından kullanılıyor.  Aracıların ortadan kalkması neticesinde işlemlerin hızlı ve pratik olmasının yanı sıra, klasik bankacılık sistemlerine göre çok daha hesaplı olmaları da tercih sebebi oluyor. Genellikle mobil uygulamalar üzerinden çalışan P2P para transferi teknolojisi, bilgisayarlar aracılığıyla da yapılabiliyor. 
Üçüncü parti yazılım ya da hizmet sağlayıcılarının sunduğu arabirim tarafından birbirleriyle bağlantı kuran kullanıcılar, hesapları arasında para transferi yapabiliyorlar. P2P para transfer sistemleri hizmet sağlayıcısının arabirimi dışında, sosyal medya siteleri veya anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden de çalışabiliyor. 


BANKA HESABI GEREKLİ 

Sistem, bankaların fonksiyonunu ortadan kaldırıyormuş gibi gözükse de hâlâ banka hesaplarına ihtiyaç var. 
Birbirleriyle bağlantı kuran kullanıcılar arasındaki para transferi tamamlandığında gönderici hesaptan alıcı hesaba para aktarımı yapılıyor. P2P para 


transfer çözümlerini cazip kılansa, bu işlemin hem daha ucuz biçimde gerçekleşmesi hem de gün ve saatten bağımsız halde çok hızlı biçimde tamamlanması olduğunu 


söyleyebiliriz. 
Başlangıç 


aşamasında 


fonksiyonları daha az olan P2P para transferleri, özellikle yeni neslin yoğun ilgi göstermesi ve dev teknoloji firmalarının da verdiği destekle her geçen gün daha fazla insan tarafından kullanılıyor ve se- 


çenekler günbegün artıyor. 


çalışan P2P para transferi al yapıları, cihaza dokunmada 


Anlık mesajlaşma yazılımları ve sosyal medya siteleri nin sohbet uygulamalarınd da çalışan bu sistem, par gönderme işlemlerini hiç o madığı kadar kolaylaştırıyo Türkiye'de de örneklerine s rastladığımız, akıllı telefonları asistanlarıyla da bütünleşi 


a a 


r, k n k 


n, 


sesli komutla bile para gönde- 


rimini mümkün kılıyor. 


YÜKSEK KOMİSYONLARA 
ELVEDA 


P2P para transferi teknolojisi - nin öncüsü olarak kabul edilen PayPal ile başlayan bu akım, elektronik ticaretin yaygınlaş- 


P2P Para 
Transferi Nedir? 


İnternete bağlı mobil 

cihaz ya da bilgisayar üzerinde çalışan yazılım aracılığıyla bir kullanıcıdan diğerine doğrudan para transferi yapmayı mümkün kılan teknolojidir. 


masıyla daha da bilinir hale geldi. Online açık artırma portalı eBay'e olan ilgi de kişiden kişiye para transferi olgusunu bir kademe yukarıya taşıdı. Diğer taraftan yurt dışında okuyan çocuklarına para gönder- 


mek isteyen ailelerin, yükse komisyon ücretlerinden kurtulmak için P2P para transferi çözümlerine yönelmeleri sektöre hiç azımsanmayaca 


ölçüde hareket kazandırdı. 


Akıllı telefon kullanımının 


, 


modern hayatın vazgeçilmez unsuru olması da P2P para transferinin popülaritesini artıran bir durum. Sektöre olan ilgiyi ve yüksek potansiyeli gören sosyal medya devlerin- den anlık mesajlaşma uygulamaları sunan firmalara kadar, hemen her teknoloji devi kendi çözümünü üreterek pastadan pay alma telaşı içinde. Bankalar da kendi çözümlerini mobil bankacılık uygulamalarına ekleyerek sektörden uzak kal- 


mamak için çabalıyorlar. 


P2P Para 
Transferinin 
Avantajları 
Nelerdir? 


Bankaların talep ettiği 


komisyon ücretlerine 


kıyasla çok daha ekonomik 


seçenek olan P2P para transferi çözümleri, anlık 


mesajlaşma uygulamaları gibi hızlı ve pratik biçimde çalışır. 


Uluslararası para transferini hiç olmadığı kadar kolay ve ucuz hale getiren bu sistem, gün ve saatten bağımsız çalıştığı için para transferi anında gerçekleşir. 


ONE ÇIKAN PZP PARA TRANSFERİ STARTUP'LARI 


Transferwise 

Estonyalı iki yazılımcı tarafından geliştirilen ve kişiden kişiye para transferini yapmaya yarayan Birleşik Krallık merkezli Transferwise servisi, 2011 yılından beri uluslararası para transferi konusunda ucuz ve hızlı bir çözüm sunuyor. Komisyon ücretlerini 10 doların altına indiren ve kur farklarındaki kayıpları da minimum seviyeye çeken Transferwise, aralarında Türk lirasının da bulunduğu 300'e yakın para birimini destekliyor. Ayrıca, yapılan ilk para transferinden komisyon talep etmiyor. 


Zipzap 

Dünya çapında mobil para transferi çözümü sunan ZipZap, 
2011 yılında faaliyetlerine 
başladı. Merkezi San Francisco'da bulunan ZipZap, akıllı telefonlar vasıtasıyla kolay yoldan ödeme yapmayı ve ödeme almayı mümkün kılıyor. Klasik para transferi çözümlerine göre daha pratik, hızlı ve kullanımı kolay bir alternatif sunuyor. 


Wechat 

Sesli ve yazılı mesajlaşmaya yarayan ve Çin menşeli bir servisi olan WeChat, aynı zamanda WeChat Wallet isimli dijital cüzdan servisi ilede kişiden kişiye para gönderme seçeneği sunuyor. 
Son yayımlanan rakamlara göre 963 milyon kullanıcıya ulaşan WeChat, bölgede hemen her konuya çözüm üretiyor olmasıyla da “App for Everything" şeklinde anılıyor. 


Abra 

Dünyanın ilk blockchain tabanlı P2P para transferi uygulaması olan Abra, mobil cihazlar üzerinden para transferi imkanı sunuyor. Para rezervini bitcoin şeklinde tutan Abra sistemine bağlı olan kullanıcılar, diledikleri para biriminde transfer yapabiliyorlar. 
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inansal teknolojileri takip edenlerin son 

zamanlarda en çok 

duyduğu konuların 

başında PSD2 geliyor. 
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen İkinci Ödeme Hizmetleri Direktifi (Payment Services Directive 2 — PSD2), bankaların istekleri ve taleplerinden bağımsız olarak 2018 
yılında uygulamaya girecek. 
İlk günden beri ödeme servis sağlayıcılarının ortaya çıkmasını ve ödemelerde yeniliği teşvik eden Avrupa Komisyonu, PSD2 yönergesini sunarken de işlem maliyetlerini düşürmeyi planlıyor. Komisyona göre, PSD2 ile ödemeler söz- 


PSD2 


lüğüne iki yeni sözcük eklenecek: bütünleşme ve birleştirme. 

Özellikle bankalar için maksimum güvenlik (o prosedürü oluşturmak için tanımlanan PSD2'den sonra, müşteriler banka hesaplarını doğrudan üçüncü parti yazılımlara bağlayabilecek. Hizmet ya da ürün sunan üçüncü parti uygulamalar, kullanıcıların izinleri doğrultusunda banka hesaplarına doğrudan 


ulaşabildikleri için işlemler hem hızlanacak hem de tüm para transferleri şeffaf biçimde gerçekleşecek. 


PSD'NİN KISA TARİHİ 

PSD ile tüm ödeme uygulamaları için aynı kuralların geçerli olduğu bir alan oluşturuldu. 
Bankalar dışında yeni bir ödeme kategorisi meydana getirilerek, Payment Services oProviders 


(Ödeme Hizmetleri Sağlayıcı- 


si)olgusu ortaya çıktı. Amaç, bankalara rekabet getirmek ve ödeme piyasasını yeni oyunculara açmaktı. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinden çıkmış ve dünya çapında adı duyulmuş birçok ödeme hizmetleri startup'ından bahsedebiliyoruz. Transferwise, Azimo, Adyen, Earthport, Onescan, Judo ve Traxpay bunlardan bazıları. Ödeme Hizmetleri Di- 


rektifi, Avrupa Birliği ülkelerinde 2009 yılında yürürlüğe girmişti. 2015 yılında gündeme gelen yenileme prosedürü PSD2 olarak adlandırıldığı için ilk PSD de PSDI olarak anılmaya başlandı. 


PSD2, PSDT'E EK OLARAK 
NELER GETİRİYOR? 

PSD2'yi temel olarak niteendirmek istersek, Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren her kanunun beş yılın sonunda gözden geçirilmesi amacıyla yenilenmesi olarak anımlayabiliriz. Avrupa Paramentosu tarafından 2015 
yılında kabul edilen PSD, 
2007 yılının sonunda yürürüğe giren PSDT'in daha geiştirilmiş ve kapsama alanı artırılmış yeni hali olarak tanımlanabilir. 
PSD, iş birliğinin artırılması ve kullanımı kolay servis sunmanın bir yolu olarak bankaların API'lere yönelmeye başlamasının gerektiğini vurguluyor. PSD ile birlikte bankalar, API'ler yoluyla, hesap sahiplerinin işlemlerini hesap sahibinin onayına istinaden üçüncü partilerle paylaşmak zorunda kalacaklar. Böylece müşterilerin farklı bankalardaki ve finansal kuruluşlardaki hesapları tek bir çatı altında konsolide edilebilir hale gelecek. Bu durum da tüketicilerin kişisel finansal yönetimlerini çok daha kolay yapabilmelerini ve bu yönde hizmet verecek birçok yeni girişimin önünü açacak. PSDZ2, finans dünyas 


için daha fazla fırsat sunmaya yardımcı olacak özellikler içeriyor. Bu nedenle de finteklerin hem PSD? ile yürürlüğe giren değişiklikler konu- 


sunda, hem de ödeme hizme 


kaçırmamak için hazır olmaları gerekiyor. 
Startup'lar, yeni iş modellerini benimsemek ve çok hızlı bir şekilde 


Ödemelerde yeniliği teçvik eden Avrupa Komisyonu, PSDZ yönergesini sunarken de PSD Nedir? işlem maliyetlerini düşürmeyi planlıyor. 


> Ülkelerarası ödeme 


piyasasının verimli, hızlı gi mn çalışmasını sağlamak için 


Avrupa Komisyonu tarafından XS2A sistemi sayesinde 


oluşturulan bir kanundur. üçüncü parti uygulamaların da bankacılık 


platformlarındaki verileri kullanmasına izin verir. 


* Ödemekuruluşları, tüketicilerin sahip oldukları hakları ve işlem maliyetlerini daha açık bir şekilde bildirmekle yükümlüdür. 
Şikayetlerin yönetimi ile ilgili ek yeni gereklilikler eklenmiştir. Ödeme kuruluşları, 15 iş günü içinde müşterisine yanıt vermek zorundadır. 


? 


PSD2 Nedir? 


Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren her kanunda olduğu gibi, PSD'nin de uygulamaya geçtikten beş 

yıl sonra gözden geçirilmesi amacıyla yenilenmesi sonucu oluşmuştur. 


... 


'NIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER NELER 


* Avrupa dışındaki ödeme işlemleri de kapsama dahil edilecektir. 


* Hesap Bilgileri Hizmet Sağlayıcıları (Account Information Service Providers) kavramı oluşturulacak. 

Ödeme Başlatma Hizmet Sağlayıcıları (Payment Initiation Service Providers) 


nın oyun alanını düzeltmeye ve yenilik 


leri piyasasında oluşan büyük fırsatları 


hareket edebilmek gibi avan 


girişimciler kâr elde etmek için bu şansı kaçırmamalı. Tüketiciler ise, 


maliyelerini yönetmelerini sağ 


daha pratik hâle getirecek birçok yeni ürün ve hizmete hazır olmalılar. 


ajlara sahipler. İleriye dönük düşünen kavramı meydana 


getirilecek. 


Ödeme işlemleri ve finansal hesaplara erişimde güçlendirilmiş güvenlik 

ve tanımlama kriterleri getirilecek. 


layacak ve online satın alma işlemlerini 


Kp 502 


GO/FINTECATIME 


OR KOD 


enellikle kare beyaz 

fon üzerinde siyah 

motiflerden oluşan OR 

kodlar, o otomotivden 

sağlık sektörüne, pazarlamadan finans teknolojilerine kadar geniş bir alanda kullanılıyorlar. İlk olarak otomotv endüstrisinde kullanılması amacıyla geliştirilen OR kod, Japonya ve Güney Kore'de en yaygın biçimde görülen barkod yöntemi olarak biliniyor. Akıllı telefonların o yaygınlaşmasıyla birlikte kamera kullanımının da artması, tüm dünyada OR kod. alışkanlığının oluşmasını sağladı. Uzak Doğu'da sıradan bir teknoloji olmasına rağmen, Avrupa ve Amerika'da yeni yeni 


yaygınlaşan ve özellikle de finansal teknolojiler konusundaki potansiyeli henüz keşfedilen bir teknoloji olarak kayıtlara geçti. 


ATM'LERDE KARTSIZ İŞLEM YAPMAYI SAĞLIYOR 
OR kod ile çeşitli amaçlarla veri oluşturulabiliyor. Klasik o barkod mantığı ile ürün listeleme- nin dışında, kaydedilen görsel çözümlenerek barkod. içeriği, kullanıcıyı internet adresine, e-posta adresine, telefon numarasına, iletişim bilgilerine veya coğrafi konum bilgisine yönlendirebiliyor. 

Finans dünyasında pek çok kullanım şekli olan OR kod sistemi o özellikle (ülkemizde 


ATM'lerden kartsız para çekme işlemlerinde kullanılıyor. 
Banka müşterileri, akıllı telefonlarının kamerasını kullanarak ATM ekranında yer alan OR kodu okutmaları halinde hesaplarına ulaşabiliyor ve hızlı biçimde para çekme işlemini gerçekleştirebiliyorlar. 
OR kod ile mobil ödeme işlemleri de son derece basit biçimde gerçekleşiyor. Çinli Alipay ve WeChat gibi mobil ödeme devleri, temassız ödeme işlemlerinin önemli bir kısmını OR kodlar ile sağlıyor- lar. Çin'deki OR kod sevdası o kadar yüksek seviyede ki, sırf Çinli turistler için Avrupa ve Amerika'da da OR kod ile mobil ödeme noktaları oluşturuldu. Öte yandan Mastercard, UnionPay ve Visa da OR kod- a mobil ödeme sistemini orak bir standarda alarak yeni bölgelerde test etmeye başadılar. Cep telefonlarıyla mağazaların OR kodunu okutan ullanıcılar, herhangi bir şifre girmelerine gerek kalmadan hızlı ödeme yapma imkanına avuşacaklar. 
Kullanıcılar arasında hızlı para transferi yapmaya iman tanıyan birçok fintek uygulaması, OR kod ile ödeme havuzu oluşturmayı da mümün kılıyor. 
Kullanıcı hesabına ait OR od oluşturularak, akıllı telefonun bir nevi POS makinesi- ne dönüşmesi sağlanabiliyor. 
Diğer kullanıcılar hesap sahibinin oluşturduğu OR kodu endi telefonlarıyla okutarak ödemeye katkıda bulunabiliyorlar. Bireysel olarak kullanıabilen OR kod, küçük işletmeer için de oldukça pratik bir ödeme alma modeli. Ülkemizde birçok banka tarafından desteklenmeye başlanan OR kod teknolojisiyle mobil ban kacılık uygulaması üzerinden ödeme gerçekleştirilebiliyor. 


Çin'deki OR kod sevdası o kadar yüksek 


seviyede ki, sırf Çinli furisfler igin 


Avrupa ve Amerika'da da OR £od ile mobil ödeme noktaları oluşturuldu. 


OR Kod Nedir? 


İngilizce, Guick 

Response (Çabuk Tepki) kelimelerinin baş harflerinden alan OR ya da kare kod, özellikle mobil cihazların kameraları ile okunabilmesi için geliştirilen bir barkod türüdür. 1994 yılında Japon Denso tarafından geliştirilen OR kod, Türkiye'de ilk olarak ilaç ambalajlarında kullanılmaya başlandı. 


OR Kodun 
Avantajları 
Nelerdir? 


Klasik barkodun aksine 

çok daha fazla veriyi tek bir görsel içine sığdırabilen OR kod sistemi, geniş kullanım alanına sahiptir. Tek bir OR kod; 7.090 nümerik, 4.291 alfanümerik veya 2.953 
Byte ikilik sistem (8 Bit) karakteri içinde barındırabilir. 


0 TÜRKİYE'DE KULLANILAN ÖRNEK OR KOD UYGULAMALARI 


Starbucks 


Starbucks mobil uygulamasını akıllı telefonlarına indiren kullanıcılar, diledikleri kredi kartlarını uygulamayla eşleştirerek OR kod ile ödeme yapabiliyorlar. 


Mobil Bankacılık Uygulamaları 


Türkiye'de bazı bankaların mobil bankacılık uygulamalarının içinde 

OR kodla ödeme seçeneği bulunabiliyor. Bu sayede alışverişler güvenli ve kolay bir biçimde gerçekleşiyor. 


OR Kodlu Çekler 
Çalıştıkları bankanın altyapısı tarafından desteklenmesi durumunda, müşteriler OR kod içeren çek koçanı talep edebiliyorlar. Bu sayede çek hamili OR kodlu çeki sorgulayarak keşidecinin geçmiş dönem çek ödeme performansı hakkında bilgi sahibi olabiliyor. 


ATMden Kartsız 


Para Çekme 

Banka müşterileri, akıllı telefonlarının kamerasıyla 

ATM ekranında çıkan OR 

kodu okutmaları halinde hesaplarına ulaşabiliyor ve hızlı biçimde para çekme işlemini gerçekleştirebiliyorlar. 


OZ FINTECATIME 


REGTEĞH 


irişimler, ne kadar sağlam temellere dayalı olurlarsa olsunlar, yasal yükümlülükleri yerine getirmedikleri ve mevzuata uygun biçimde hareket etmedikleri müddetçe faaliyetlerini sürdürmeleri zor olur. Küçük ölçekli girişimlerin yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri geleneksel yöntemlerle çözmeleriyse, hem masraflı hem de uzun soluklu bir iştir. Tam bu noktada devreye giren Regtech çözümleri, firmaların yasal gereksinimlerle uyum içerisinde çalışmalarını sağlıyor. Şirketlerin sahip oldukları mevcut sistemleri regülasyonlara uygun hale dönüştürmeye yarayan Regtech uygulamaları, entegrasyon işlemlerini basitleştirerek, olası sıkıntıların gerçekleşmeden O çözülmesine yardım ediyor. 


UYUM SÜREÇLERİ KOLAYLAŞIYOR Yasal düzenlemelere uyum süreci, işletmeler için hem zaman hem de para kaybı demek. Öte yandan hızla değişen modern çağa uyum sağlamak da işletmeler için zorlu bir süreç haline gelebiliyor. Regtech uygulamaları ise çevik yapıları sayesinde her firmanın kendi yönetim tarzına uygun bir çözüm sağlayarak uyum süreçlerini kolaylaştırıyor. 
Bu özellikler sayesinde güvenilir, hızlı ve esnek bir yapı oluşur. 
Firma yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olsa da, mevzuatta yapılacak değişiklik ve güncellemelere de hazırlıklı olması gerekir. Regtech çözümleri, güncelli- 


ğini yitirmiş sistemlerin, hem 


htiyaca hem de mevzuata 


uygun biçimde güncellenmesi 


çin gereken adımların atılma- 


sında yardımcı oluyor. 


Regtech sağlayıcıları ayrıca büyük veri analizi, biyometrik veri güvenliği ve blockchain tabanlı veri transferi gibi teknolojilerle de entegre biçimde çalışıyorlar. 


Öne çıkan Regtech uygula- 


maları arasında şu başlıkları verebiliriz: 


Kimlik analizi, tespiti ve dolandırıcılık önleme odaklı çözümler, 

Biyometrik kimlik doğrulama ve veri transferinin üçüncü şahıslar tarafından erişiminin engellenmesi, Firmaların mevzuata uygunluk testleri, (o yönetim araçları ve regülasyon güncellemeleri, 
Siber güvenlik hizmetleri, Gerçek zamanlı pazar davanışları ve risk analizi, 

Risk yönetimi çözümleri 


— 


GÜCÜ ESNEKLİĞİNDE 

Güncel düzenlemelere ve teknolojilere hızlı uyum sağlayacak biçimde esnek olmak isteyen firmaların Regtech çö- 


zümlerinden yardım almalar s 
Regtech çözümlerinin güçlü y alanında farklı sistemlere ve ü 


rans gösterebilme kabiliyeti olarak göze çarpıyor. Regtech çözümlerinin önemli bir faydası da uyarlanabilir olmalarında yatıyor. 


k karşılaşılan bir durum. 
önlerinden biri de mevzua 


kelerarası farklılıklara tole- 


6 2008'den bu yana finans sektöründe düzenleyiciler tarafından uygulanan cezalar 
320 milyar doları aştı. Uyum, tüm finans kuruluşlarının üst yönetiminin 
ajandasında önemli bir yer tutuyor ve maliyeti de her geçen gün artıyor. Uyum ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknolojiyi kullanarak çözümler sunan Regtech'ler de hızla artıyor. 
Regtech'lerin ortaya koydukları ürünler çeviklikleri, getirdikleri operasyonel hız, entegrasyon kolaylıkları ve derin analitik yetkinlikleri ile dikkat çekiyor. Deloitte olarak 150'den fazla kuruluşta gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre, Regtech'ler özellikle yasal raporlama, risk yönetimi, kimlik yönetimi ve kontrol, uyum ve finansal işlem izleme kategorilerinde çözümler üretiyorlar. Önümüzdeki dönemde uyum çözümleri geliştiren firmaların hem maliyet avantajlı hem de etkinlik açısından bulut teknolojileri, blockchain, API, öğrenen makineler, büyük veri, veri madenciliği ve analitik teknolojileri kullanacakla- 


rını öngörüyoruz. 9 9 


— Cüneyt Kırlar, Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı Lideri 


Regtech Nedir? 


Fintekin yan kolu olarak 

değerlendirilen Regtech (Regulatory Technology 
- Düzenleyici veya Mevzuat Teknolojileri), firmaların yeni teknolojilere adapte olurken mevzuata uygun biçimde hareket etmelerini mümkün kılıyor. 


Regtech Nasıl Bir 
Çözüm Sağlıyor? 
Genellikle bulut tabanlı çözüm sunan Regtech uygulamaları, firmaların mevzuata uygun biçimde hareket ederken riski minimize etmelerini ve yeni düzenlemelere hızlı biçimde adapte olmalarını sağlar. 


ONE ÇIKAN REGTEGH GİRİŞİMLERİ, 


Algodynamix 

2014 yılında faaliyete 
başlamış olan girişim, finansal aksamaları tespit edebilmek için uyarlanabilir algoritma hizmetleri sunuyor. 


Checkrecipient 

Londra merkezli CheckRecipient, hassas verilerin doğru kişi veya kuruma gönderildiğini kontrol eden güvenlik hizmeti sağlar. 


Comply Advantage İşletmelerin kara para aklama (AML) risk verilerini analiz eder ve müşteri süreçlerini izleme platformu oluşturur. 


Suade 

Finansal düzenlemelere karşı firmaların hazır olmasını sağlayan Suade, mali krizlerin oluşmadan önlenmesi için çözüm sunar. 


DA//FINTECATIME 


inimum insan müdahalesiyle finansal tavsiye veren veya yatırım portföyü yönetimi sağlayan dijital finansal danışman olan robo-advisor sistemi, matematiksel kurallara ve algoritmalara dayalı biçimde çalışıyor. Kullanıcı tarafından sunulan bilgiler ışığında yapay zeka tarafından veriler işlenerek alınacak finansal kararlar için tavsiyeler sunulabiliyor ya da finansal ürünler doğrudan değerlendiriliyor. 
Yazılımcılar tarafından önceden belirlenmiş algoritmalar, kullanıcının istekleri doğrultusunda otomatik biçimde yürütülüyor. Dolayısıyla çalışmaya 


başladıktan itibaren hiçbir noktada insana ihtiyaç duyulmuyor. 
Yazılım, genellikle müşterilerin varlıklarını otomatik olarak yönetmek ve optimize etmek için algoritmalarını kullanıyor. 


GENİŞ KİTLELERE HİTAP EDİYOR 

Sistemin başlangıç tarihi olarak 
2008 yılı gösterilse de 2011 yıından sonra robo-advisor'ların resmen kullanılmaya başlandığı biliniyor. Klasik yatırım danışmanlarına kıyasla çok daha düşük maliyetle çalışan robo-advisor sistemi, geniş kitlelere ulaşma potansiyeliyle de servet yönetimi konusunda geleceğin en önemli adımı olarak nitelendiriliyor. Hisse senetleri, 


tahviller, vadeli işlemler, emtla, gayrimenkul gibi birçok yatırım alanında hizmet veren robo-advisor'lar, (o müşterinin tercihlerine göre aktif ya da pasif bir yönetim şekli izleyebiliyorlar. 
Robo-advisor'lar müşterinin bireysel yatırımlarını değerlendirirken, kullanıcı tarafından belirlenen risk tercihlerine ve hedeflenen getiriye göre hareket ediyorlar. Riski sıfıra indiren kullanıcı düşük getiri sağlanmasını sineye çekmesi, yüksek gelir ayarlarında ise riskin artarak zarar yaşanmasına sebebiyet verebileceğini de bilmesi gerekiyor. 


ROBO-ADVISOR NASIL ÇALIŞIR? 
Yapay zeka tabanlı finansal danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen kullanıcıdan öncelikle şu soruların cevabı beklenir. 


* Nekadar yatırılacak? 

* Risk toleransı ne kadar? 

* Hedef meblağ ne kadar? 

* Ne kadar süre yatırım yapılacak? 


Yapay zeka, kullanıcı tarafından sağlanan verileri belli bir süzgeçten geçirilerek genel yatırım planını çıkarır. Oluşturulan plana göz atan yatırımcı, dilerse hedefini ve risk toleransını değiştirebilir. Müşteri tarafından kesinleşen yatırım planına uygun olarak yatırım doğru noktalarda değerlendiren yapay zeka, yatırımc tarafından belirlenen süre sonunda hedeflenen meblağ yatırımcıya sunar. 

Genellikle emeklilik | planlaması, nakit akış yönetimi ya da yatırım portföylerinin değerlendirilmesi için ilk veri girişlerinde (o kullanılan (o robo-advisor sistemi, günümzüde tüm yatırım süreçlerini otomatik biçimde yapabilecek seviyelere ulaşmış durumda. 


Kobo-advisorlar, müşterinin bireysel 


yatırımlarını değerlendirirken, kullanıcı 


Robo- Advisor tarafından belirlenen risk tercihlerine ve , hedeflenen getiriye göre hareket ediyorlar. 
Nedir? 


Finansal planlamaların ve yatırım işlemlerinin yapay zeka tarafından 


otomatik biçimde gerçekleştirildiği teknolojidir. | Finansal hareketleri 7/24 takip 


eden yapay zeka, yatırımları Betterment 

doğru zamanda doğru Kişiselleştirilmiş finansal noktalara taşıyarak hesap tavsiyeler sunan ve hedefe sahiplerinin daha fazla dayalı online yatırım şirketi olan kazanmasını ya da kayıplardan Betterment, düşük ücretlerle kurtulmasını sağlar. yüksek müşteri deneyimi 


ONE ÇIKAN ROBO-ADVISOR GİRİŞİMLERİ, 


sunuyor. 
Wealthfront 
2 milyar dolardan fazla yatırımı 
- otomatik biçimde yöneten Robo-Advisor Wealthfront, sektörün en büyük ı ve en hızlı büyüyen isimleri Avantajları LL 
Nelerdir? 
Klasik yatırım tavsiye Schwab 


Bankacılık ve finansal aracılık hizmetleri sunan ABD merkezli bir finansal kuruluş olan Charles Schwab, roboadvisor teknolojisini kullanan 


sistemlerine göre daha pratik, tutarlı ve verimlidir. 
Herhangi bir insan desteğine ihtiyaç duymayan roboadvisor teknolojisi düşük 


isimlerden. 
maliyetle ve 7 gün 24 saat : çalışır. Her an değişiklik yapmaya imkan tanır. Küçük Vanguard 


Kurumsal ve bireysel yatırımcılara düşük maliyetli yatırım fonu ve tavsiye hizmetleri sunan Vanguard, tüm yatırımcılar için maliyet ve karmaşıklığı azaltmak için çalışır. 


ölçekli yatırımcıların da ilk tercihlerinden olan roboadvisor'lar minimum yatırım şartı koşmazlar. 
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ATOM BANK KURUCU ORTAĞI VE CEO'SU MARK MULLEN: 


Saygınlık talep 


edilmez, hak edilir 


Atom Bank kurucu ortağı ve CEO'su Mark 
Mullen ile finteklerin başarılı olabilmeleri için yapmaları gerekenler hakkında konuştuk. Marketing ve fintek hususunda bilgi sahibi nadir insanlardan olan Mark Mullen, fintekler için marketing konusunun önemini anlattı. 


Mihriban Ersin Tekmen 


ark Mullen kariyerine, 
HSBC bankasının bir parçası olan Forward 
Trust ile başladı. Daha sonra HSBC'nin marketing bölümünün başına geçti. 2007 yılında internet ve telefon bankacılığında ödüller almış olan First Direct'in marketing tarafına yöneldi. 2011 yılında ise First Direct'in CEO'luk görevini üstlendi. 2013 yılında, İngiltere'de yıllar sonra yeni bir banka olarak yerini alan Metro Bank'ın kurucusu Anthony Thomson ile yolları kesişti. Birlikte tamamen yenilikçi bir banka kurmaya karar verdiler ve sonucunda 2014'de Atom Bank'ı kurdular. 


Atom Bank diğer fintekler gibi belirli bir noktaya çözüm bulmak yerine “full stack bank”, yani tam teşekküllü banka olarak faaliyete başladı. Bu kararın sebebi neydi? 


İlk günden tam teşekküllü bir banka olarak yola çıkmamızın sebebi olarak, 

çok hızlı değişen teknolojik bir dünyaya girmemizin dışında, ihtiyaçların devamlı olarak artmasını ve değişmesini gösterebilirim. Sadece değişimin bir parçasına, sadece bir ürüne odaklanan çok fazla fintek var. Biz bu finteklerin sürdürülebilirliği konusunda endişeliyiz. Gerçekten bunların kaçı müşterilerine uzun vadede geçerli çözümler üretebilen değerli bir model sunabiliyor? Bunlardan bazıları başarısız olacak, bazıları satın alınacak, birçoğu kendiliğinden yok olacak ve diğerleri büyüyüp başarılı olacak. 


Atom Bank bir fintek startup'ı mı, yoksa şubesiz bir banka mı? 


Her ikisi de, Banka olmak bize istikrar kazandırıyor. Bankacılıkta var olan tüm 


ürünleri sunuyor olsak da, müşteriler bütün ürünleri bizden almak zorunda değil. Aynı zamanda açık banka olmayı da hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojide bir sonraki adım API'lerimiz ve de toplu çözüm platformlarımız. Biz günün sonunda hem fintek, hem de bankayız. Yani tam bir karışımız ve var olan bankaların hepsi bir karışım olmaya çalışacak zaten. 

Bankacılıkta değer olduğunu düşünüyoruz. İyi bir banka, daha az masraf almalı, daha iyi bir deneyim sunmalı ve hepsi birleştiğinde müşteriye diğer bankalardan daha iyi hizmet vadedebilmeli. 

Temel olarak bankalar ve bankacılık saygınlık üzerine kurulu bir sistem. Son yüzyılda yaşanan zorluklar ve problemlere rağmen bankalar; hem şahıslar hem devletler, topluluklar ve tüketiciler için çok önemli kurumlar. Bu yüzden biz de bankayız ve bununla ilgili bir sorunumuz yok. 
Bizim için her ikisini de olmak mümkün; hem fintek hem banka olmak mümkün. 


Bankalarda saygınlığın önemine değindiniz. 
Yıllardır var olan bankalara karşı, markalarının bilinirliğinden kaynaklı süregelen bir güven var. Fintekler bu bankaların marka güvenilirliği ile savaşmaktan, "biz banka değil, fintekiz ve size daha uygun koşullarda çözüm sunuyoruz" diyerek kurtulabiliyor. Ama siz "bankayız" dediğinizde, sizin de bu geçmişten gelen saygınlığa ihtiyacınız olmuyor mu? 
Evet marka bilinirliğini arıyorlar ve markanızın yanına banka kelimesini koymak kesinlikle farklı bir algı getiriyor beraberinde. Ve bu algı zorlukları da getiriyor. 
Ama güven kelimesine açıklık getirmemiz lazım. Örneğin en son müşterilerin veri güvenliğine bakış açısı konusunda biz 

bir araştırma gerçekleştirdik. Müşteri- 


ler verileri konusunda büyük IT şirketlerindense bankalara daha çok güveniyorlar. Çünkü iliyorlar ki bankalar en azınan ciddi regülasyonlara, veri üvenliği hükümlerine tabi. Ve r sorun çıktığında paralarını eri alabileceklerine inanıyorlar. 
u anlayış yeni iş yapılarına, eknoloji şirketlerine, platformara karşı yok. Anlamadıkları bu güvenin sebebinin regülasyonlar olduğu ve regüle edilmiş gerekli isanslara sahip yeni şirketlere de aynı şekilde güvenebilecekleri. 
Asıl üzerinde durulması gere- en konu nasıl daha iyi hizme 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verebileceğimiz, nasıl daha doğru davranabiliriz, nasıl basit ve şeffaf olabiliriz. En önemli noktalardan biri şeffaflık ve güvenirlilikte. 
Çünkü sosyal medya dünyasında -mıIş' gibi yapmanın hiçbir anlamı yok. Herkesin bir fikri var, herkes sizin hakkınızda yorum yapabilir ve bu bazen hoşunuza gidecek ve bazen gitmeyecek. 
Tüm bunları geçip asıl olan düzgün bir iş çıkarmakta yatıyor. 
Çünkü doğru işler yapmaya odaklanırsan ve de onurlu davranırsan günün sonunda değerin anlaşılacak ve fark yaratacak şey bu olacak. 


“İyi bir banka, daha az masraf almalı, daha iyi deneyim cunmalı ve müşteriye diğer bankalardan daha iyi hizmet vadedebilmeli.” 


Bu durumda siz günün sonunda son kullanıcının doğru iş yapan ile yapamayanı ayırabileceğine güveniyorsunuz. 

O kadar çok şirket müşterileri hakkında onlar aptalmış gibi onuşuyor ki... Müşteriler aptal değil, müşteriler bankacılardan daha akıllı. Müşteriler cerrah, pilot, mühendis, otobüs şoförü, hayatından her alanından geliyorlar. Onların görevi bankacılık sistemini bilmek değil, kendi görevlerini kendi hayatlarının getirdiklerini biliyorlar. Sırf bankacılık sistemini bilmiyorlar diye onlar akıllı değillermiş gibi neden davranılıyor? Bu insanlara akıllı ve de doğru, dürüst, onurlu bir şekilde davranırsanız uzun vadede size güvenecekler. Saygınlığı var eden zaten bu, marketing değil. 


(eo) 


Bu güvenin oluşması ne kadar sürüyor? Finteklere acele etmeyip bu güvenin kendiliğinden oluşmasını beklemelerini mi öneriyorsunuz? 


n az 40-45 yıl bence. Bu bir çok işkene bağlı. Marka güveni uşturmakta çok önemli üç usus var. Birincisi, kredibiliten malı; ikincisi, güvenilirlik ve çüncüsü empati sahibi olmaısın. Başka bir değişle müşteri ncelikle “kredibilitesi olan biri mi ar karşımda" diye bakıyor. Düzgün regule ediliyor mu, gerekli lisanslara sahip mi? Sonra güvenlik önemli. Sözlerini tutacalar mı? Beni koruyup kollayacaklar mı? Benim çıkarlarımı koruyacak- lar mı? Ve üçüncüsü de empati... 
Eğer bir şey ters giderse yardım etmek için beni anlayıp benim için orada olacaklar mı? Yoksa beni yalnız mı bırakacaklar? Bir saygınlık inşa etmek zaman alan bir süreç. Saygınlık talep edemezsin, hak etmen lazım. 


(Mm 
D 
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Bir startup'ın bu sabrı göstermesi zor değil mi? Girişimler, kurucuların çocukları gibi oluyor ve bir an önce büyüdüğünü görmek istiyorlar. Sizin dediğiniz çok uzun süreler alacak bir yolculuk. Bir kurucu olarak nasıl bu sabrı gösteriyorsunuz? 40 yaşların- da başlatsanız girişiminizi 40-45 yıl 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sonrasını görmeme ihtimaliniz çok yüksek. 


Evet, ama bu bir ağaç dikmeye benziyor. Bir büyümüş ağaca baktığınızda, o ağacı diken 

kişi büyük olasılıkla hayatta olmuyor, ama hayat böyle, Asıl soru, senin ardından gelenlerin seninle gurur duyacağı bir işin temellerini mi atıyorsun? Hayatta anlaman lazım ki başlattığın çoğu şeyin sonunu göremeyebiliyorsun, sen yön veriyorsun, tonu belirliyorsun ve sana verilmiş sürede elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun. 
Ben Atom içerisinde yerim konusunda çok gerçekçiyim. 


Bu durumda hedef bir an önce para kazanmak değil, uzun vadede bir fark yaratmak olmalı, doğru mu? 


Evet, kurucu ortağım Anthony Thomson bunu çok güzel açıklıyor. Kazanç müşteri için iyi bir iş yapmanın sadece yan faydası. 
Hedef kazanç olmamalı. Kârlılık benim alanımda iyi bir şey, ama Atom'u kurduğumdan beri çok hızlı bir şekilde para kazanmak en önemsiz konu haline geldi. 


Peki yatırımcılar için? 


Yatırımcılar için neyin önemli olduğuna şaşırırsın. Yatırımcılar için önemli olan iyi planlar, iyi takımlar, iyi insanlar. Yatırım ıyorsanız, -ki ben çok yatırım dım- yatırımcıyla konuşuyorunuz, anlatıyorsunuz, gözü- 

e giriyorsunuz; Sizi ve sizin anınızı satın alıyorlar. Ve işler mduğunuz gibi gitmediğinde ki Atom'da da her zaman işler anladığımız gibi gitmedi- gelip zi çekiçle dövmüyorlar. Atom'da a bazı şeyler planlandığı gibi itmedi ama yatırımcılar bize atırım yapmaya devam etti. Ve en hala işin içindeyim. Çünkü ürüstseniz, düzgün bir planız varsa, size güveniyorlar ve zi destekliyorlar. İşler tahmin edilenden daha uzun sürebiliyor ama sorun değil. Önemli olan yatırımcılar ile ilişkilerinizi düzgün sürdürebilmeniz. 
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Için, teknik kiçilerle finane dünyasına hakim kişiler arasında doğru dengeyi bulmak 

en kritik nokfa.” 


Yani önemli konu dürüstlük, gerek müşteriye karşı olsun gerekse yatırımcıya. Girişimin temeli dürüstlüğe dayanmalı doğru mu? 


Evet, marketing alanındaki şimdiye kadar en önemli gelişme internet ve sosyal medya oldu. Şu an herkese açık ve ulaşılır olan bilgi ben 20'li yaşlardayken var olandan çok ciddi arttı. İnanılmaz miktarda içerik var. Bu içeriğin bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. 
Ama miktar bazında kalitenin arttığını düşünüyorum. Böyle bir ortamda işinde yaptığın bir şeyi saklayabileceğini düşünmek ve kimsenin fark etmeyeceğini sanmak en hafif değişle naiflik. Bunu yapmaya başladığın an müşterilerinle arandaki güven bağını zedelemeye başlıyorsun. Bunun için senden masraf aldığımızı belirtmedik mi dediğin zaman veya kendince zeki davranıp bir kurnazlık yaptığın an marketinge ihtiyaç duymaya başlıyorsun. O zaman paralar döküp zedelediğin güveni tamir etmeye çalışmak zorunda kalıyorsun. Marketing 


hikayenizi doğru anlatmaya yaramalı, hikayenin kendi olmamalı. 
Ben marketinge çok inanıyorum, kariyerimin büyük kısmını marketing alanında geçirdim. 
Ama hikayeye çok çok daha fazla inanıyorum. Hikaye senin kim olduğunu belirler. 


İyi bir takım olması lazım dediniz. 
İyi bir takım fintek alanında nasıl kişilerden oluşmalı? Bankacılık deneyimi mi lazım, yoksa teknoloji bilgisi mi öne çıkıyor? 

Hepsi önemli... Teknik kişilerle finans dünyasına hakim kişiler arasında doğru dengeyi bulmak kritik nokta. Ama sadece bankacılar ve teknik kişilerden oluşmuyor. Bizim takımızda risk analist uzmanından müşteri temsilcilerine, veri analizcisinden insan kaynakları uzmanına çok çeşitli uzmanlıklardan oluşan bir takım var. Bütün bu yeteneklerin farklı katkıları oluyor işe. Ama doğru takım uzmanlıkla ilgili değil, doğru takım tavır ile ilgili bir konu. Birine işe alırken bakılması 


gereken birçok nokta var. Bir. Beceri ve deneyim. Bu işi yapabilecek mi? İki: İşi gerçekten istiyorlar mı, motivasyonları ne? Üç: Uyum sağlayabilecekler mi? 
İlkini CV'leri, referansları ve eğitimi sayesinde kontrol edebilirisiniz. İkincisi için kişiyi bir kişilik olarak tanıyıp, motivasyonlarını ve hedeflerini anlamak gerekiyor. Neden bu işi yapmak istiyorsun sorusunun cevabını aramak lazım. Üçüncüsü ise ültürel yapıları hakkında bir yargıya varmayı gerektiriyor. Birikte çalışabilecek miyiz? Bu kişi akımın bütünlüğüne katkıda mı, bulunacak yoksa takımı parçaayacak mı? Yani insan faktörü asıl olan. Bunu inşa edemezsiniz. 
Bu işin büyüsü, bu işin eğlenceli eyifli kısmı. İş sadece benim için veya kurucular için değil, herkes için stresli ama uyumlu takım arkadaşları ile olduğunuzda bu işi sadece stresli olmaktan çıkarıp eyifli hale getiriyor. Bu da işe mutlaka yansıyor. 


Atom Bank'ı İngiltere dışına açacak mısınız? 


Modeli ve teknolojiyi başka ülkelere açabiliriz ama enerjimizi sahip olduğumuz işe yöneltmenin önemine inanıyorum. Aşamalarla büyümen gerektiğini kabul etmek zorundasın. Bir fırsatı kaçırdığınızda hep bir daha asla yakalayamayacakmışsınız gibi 


geliyor. Ama deneyimlerimden gördüm ki arkadan çoğu zaman başka bir tren daha geliyor. Aynı fırsat olmasa bile başka fırsatlar gelip kapınızı çalıyor. Bu yüzden bizim için asıl olan tüm enerji ve kaynağımızı büyütmeye başladığımız işe aktarmak. Dolayısı ile başka ülkelere açılmak ister miyiz? Tabii ki isteriz, ama doğru zamanda. Günün sonunda her işte olduğu gibi özellikle yeni başlamış küçük bir girişim olarak sınırsız kaynağımız, sınırsız süremiz yok ve birçok bankaya kıyasla çok küçük bir takımımız var. Tüm bankamızdaki çalışan kişi sayısı çoğu bankanın insan k o ş 


aynakları departmanında duğundan daha az kişiden oluuyor. Ama diğer taraftan çoğu ntekten daha fazla. Çünkü nlardan farklı olarak biz bir tam eşekkülü bankayız. Sadece bir müşterimizin olabilmesi için bile bir geleneksel bankanın tüm departmanlarına sahip olmamız lazım. Çünkü tüm hizmetleri veriyoruz. 
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Biraz da Türkiye özelinde konuşaım. Ne olsa, Atom Bank'ı Türkiye'ye getirirdiniz? Burada iş yapma kararı vermenizi ne sağlardı? 
Türkiye ile ilgili en ilginç olan nokta şu ki, çok genç bir popülasyona sahip ve teknolojiye çok hızlı adapte oluyor. Burada açık 


bir kapı var. Burada 


alışkanlıkların 


insanların ı değiştirmeye zor- 


lamanıza gerek yok. Aslında bu- 


rada insanlar yönlendiriyor. 
ban 


bankaları değişme 
Burada müşteriler 


aları yönlendiriyor, takip 


etmiyor. Çok hızlı gelişen bir “Türkiye'de ekonomi. ihSahların 

Diğer taraftan müşterinizi iyi alışkanlıktanımanın çok önemli bir değer larını değişolduğuna inanıyorum. Bunu tirmek için uzaktan yapamazsınız. İş yap- zorlamanıza tığınız yerde fiziken var olmanız gerek yok. 
gerekir. Ben bunu HSBC için orta Burada doğuda çalışırken öğrendim. inanlar Aynı dili konuşmak birbirine bankaları benzemek anlamında geldiği değişme söylenir ama Kahire'deki biri ile yönlenkonuşsanız ve Karaçi'deki biri ile diriyor.” 
konuşun, “Birbirinize benziyor AE AN 


musunuz?" deseniz, hiç benzemediklerini size söyleyeceklerdir. 


Ve bunu her hangi 


bir Avrupa 


ülkesine getirirseniz de durum 


aynı. Müşterinizin 


toplumu gerç 


içinde olduğu ekten anlamanız 


gerekir. Kültürlerini iyi anlamı- 


sınız ki onlar i 


çin neyin önemli 


olduğunu bilebilin. 


Bankacılık sistemi açısından Türkiye'yi kıyasladığınızda durum nasıl? 


Bazı farklılıkla bankaları dah 


r var. Bence Türk a dijital, fırsatlara 


daha sofistike yaklaşıyor. İşlerini dijitalleştirmeye daha çok yatırım yapıyorlar ve yapmışlar. Ve bu 


onları fintekle olarak daha g 


Mark Mullen gibi hem fintek konusunda bu denli uzman, hem de marketing gurularından sayılan birini sosyal medyada fazla görmediğimize şaşırdık ve sebebini sorduk. 


Twitter'da tüm fintek uzmanları” devamlı paylaşım içerisinde. Siz neden aktif değilsiniz? 

Twitter beni biraz geriyor. Abartısız, bir hafta geçmiyor ki, Twitter üzerinden 


saçma bir yorum yaptığı için birinin adını medyada duymaya başlamayalım. Neden bu böyle? Üstelik bunlar gayet aklı başında zeki insanlar, ama gidip affedilemez seviyede aptalca bir şey yazıyorlar. 


Yıllar önce çok önemli bir ders aldım. Kızgın olduğunuzda bir şey yazıp göndermemelisiniz. Yazın ve ertesi gün tekrar okuyun. Üzerinden zaman geçtiği için sakinleşip büyük ihtimalle değiştireceksiniz. Ama Twitter'da böyle bir şansınız yok. Duygusallığınızdan uzaklaşıp tekrar gözden geçirme ihtimaliniz yok. Ve bir işin başında iseniz, 


r karşısında rakip üçlü yapıyor. 


bana güvenin ki duygusallığa yer yok! 
İç dünyanız ile işiniz arasına mesafe koymanız lazım, aksi halde stresle baş edemezsiniz. 

Ayrıca sosyal medya üzerinde ünlü olmak tam zamanlı bir iş. Gidip asıl işinizi yapın. İkisini aynı anda yapmak mümkün değil. Ben işimi çok seviyorum. Benim başarılı olmayı hedeflediğim, varlığımın asıl sebebi yaptığım iş. 
Sosyal medya üzerinden ünlü olmak, ünlü olmada başarılı olmak demek. 
Gidin asıl işinizde başarılı olun, asıl işinize vakit harcayın. 

“Get alife!" 


T0/FINTECATIME 


“Zamanla, bilgisayarın kendi, form faktörü ne olursa olsun, günlük hayatınızda 


> Funda Güleç Yalçın 


essenger o platformu her çeşit bot için bir buluşma alanı haline geldi. Platform günümüzde aktif olarak 1,2 


milyar kullanıcıya sahip. Tabii bu da müşteri etkileşimi alanında yeni yöntemleri test etmek için bu platformun en ideal yer olmasına sebep oluyor. 


BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜNDEKİ CHATBOT'LAR 

Bu dosyamızda, chatbot'ların özellikle bankacılık ve finans sektö- 
— Tünde nasıl üyük bir ui yarat- 


omutlara ya da spesifik metin omutlarına yanit verir. 
Metin ya da ses fark etmeksizin kullanıcı tarafından paylaşılan bilgileri aramaya ve bu komutlara yanıt sağlamaya yarayan chatbot'lar, komutlara yardım etme mantığı üzerine inşa edilmiştir. 

Bankacılık ve finans sektörü muhafazakar bir zeminde ve bu sektörler günlük. işleyişlerindeki teknolojik | yeniliklerden  yarar- 


lanmaya henüz başladılar. Öte yandan bu yeniliklerin maliyetini azaltabilecek, verimliliği  artırabilecek ve müşteri memnuniyet oranını yükseltebilecek bir alan. 
Bu sebeple, farklı görevleri yerine getirmek ve kullanıcı isteklerine cevap vermek için tasarlanmış yapay zeka yönlendirmeli yazılımlarla hazırlanan finansal chatbot'lar en yeni trend konumunda. 
Makine öğrenimi alanındaki yeniliklerle beraber bu botlar kullanıcının amacını anlamak ve bu amaca si e al e 


müşterilerin bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda mali planlarda iyileştirmeler yapılmasına yardımcı olacak tam teşekküllü finansal danışmanlar haline geleceği gün hiç de uzak değil. İşte bu sebeple fintek şirketlerinin sayısında yükseliş gözlemliyoruz. 

Chatbot'ların finans sektöründe büyük bir yol kat etmesinin sebeplerin kısaca göz atalım: 


size yardımcı olacak akıllı bir asistan olacaktır. Mobil öncelikli dünyadan, yapay zeka (A1) öncelikli dünyaya geçeceğiz.” - Google CEO'su Sundar Pichai 


1. 7/24 MÜŞTERİ HİZMETLERİ 

Chatbot'ların temel kullanım örneklerinden biri müşteri hizmetleri. Müşteriler bankaları ve finans kuruluşlarını çeşitli sebepler yüzünden arar ama bu sebeplerin hepsi manuel müdahaleye ihtiyaç duymaz. Bu kk tüke- a el Yl GE İ nl 


çin ağ Zi ve destek departmanlarını gerek ayakta tutmak gerekse destekle- 


büyük bir tasarruftur. 


2. MÜŞTERİLER İÇİN KOLAY KULLANIMI 

Bankayla ya da finans kuruluşuyla web üzerinden iletişime geçmek, farklı yetkilendirme aşamaları, karmaşık arayüzler ve kişisel bilgilerin birden çok defa girilmesi gereksinimi anlamına gelebilir. 
Chatbot'larla bu rahatsız edici süreçlerin azaltılması mümkün. 


Chatbotlar 
2013-2014 yılları arasında birçok kişiye fantezi gibi elen. yazılım 


il Jj 


T2/İFINTECĞATINE 


Eğer ehafbotlar akıllıca programlahırsa, rekabet konusunda 


birçok bilgi 


toplayabilir. 


Banka hesabıyla  ilişkilendirilmiş mesajlaşma uygulamas ullanan müşterinin kimlik. bilgierini her seferinde tekrar girmesi gerekmez. Bu da müşterilerinizin sizin servisinizi daha kolay kulanmasının önünü açar. Kullanım olaylığı her zaman sadakat ve daha yüksek müşteri etkileşimi anlamına gelir. 


3. OTOMATİK VERİ TOPLAMASI 

Chatbot'lar veri yakalama ve anaiz etmek için harika araçlardır. 
Belirli anahtar kelimelerle çalışıkları için, müşterinin mevcu ihtiyaçlarını ve sıkıntılı noktaların efektif bir şekilde yakalayabilir. 
Üstelik bunu web sitesi, mobi uygulama ya da diğer işletim sistemi versiyonları gibi iletişim ortamlarından bağımsız olara yapabilirler. 


Bankalar ve finans kuruluş 


» 
ni 


Chat Bot 


What can i help you with? 


üşterinin hizmetten ne kadar emnun kaldığını, spesifik ürün promosyonlarının ne kadar etkili çalıştığını ya da kullanıcıların servisle nasıl etkileşime girdiğini chatbot'lar tarafından yakalanan veriler sayesinde öğrenebilirler. 
Chatbot'lar, kurumların merkezi bir veri tabanından beslenecek bazı değerli bilgilerin toplamasına yardımcı olabilir. Chatbot'lar ile görevleri otomatikleştirmek de mümkün. Önemli bilgilerin analiz edilmesi, hizmetlerin  geliştirilmesi, teklif üretilmesi ve müşteri memnuniyeti için eylem ögeleri oluşturabilir. Bu veriler ayrıca chatbot'un yeteneklerini geliştirmek adına da kullanılabilir. 


4. SON KULLANICI ETKİLEŞİMİNİ TEST ETMESİ 

Bugün ve bu çağda çoğu banka geniş hizmet ve ürün yelpazesi 


sunuyor; krediler, kartlar, finansal planlama servisleri gibi. Ama müşteriler her zaman bu tekliflerin farkında olmayabiliyor. Bot'lar müşterilere yeni ürün ve hizmeteri tanıtmak ve hatta onların bu ürünlere ilgi seviyelerini test etmek için kullanılabilirler. 
Eğer chatbot'lar akıllıca programlanırsa, bunlar aynı zamanda rekabet hakkında birçok bilgi oplayabilir. Ayrıca, kullanıcılar gerçek bir insanla konuşmadıkları için, bot basit bir metin komutuyla olayca durdurulabilir. 

Şirketler bu şekilde ürünlerini anıtabilir ve chatbot aracılığıyla geri bildirim isteyebilirler. 


5.Y KUŞAĞI, CHATBOT'LARLA RAHAT EDECEK 

Pek fazla görülmese de, Y kuşağının yüksek satın alma gücüne sahip müşteri topluluğu ve tercihleri 


göz ardı edilmemeli. Chatbot'lar bu kuşağın en sevdiği mesajlaşma uygulamalarında en efektif şekilde uygulanarak, finansal firmalar için büyük bir tüketici pazarının kapısını açabilir. 


CHATBOT'LAR BANKACILIK 

VE FİNANS SEKTÖRÜNÜ DÖNÜŞTÜREBİLİR Mİ? 

Gartner; 2020 yılına gelindiğin- de müşterilerin, herhangi bir işletmeyle olan ilişkilerinin yüzde 85'ini insanla etkileşime girme- den yöneteceğini tahmin ediyor. 
Bankacılık endüstrisi de müşteri etkileşimi alanındaki bu radikal değişimin ön saflarında yer alıyor. 
Slack, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi üçüncü parti servisler bankalarla müşteriler arasında yer alan günlük iletişim boşluğunu aktif bir şekilde birbirine bağlayan yeni arayüzler. 
Bu süreci canlı tutmanın yolu; müşteri etkileşiminin tüm sürecini basitleştirmek, müşteri toplama, müşteri katılımı ve müşteriyi elde tutmanın sağlanması gibi üreçlerde yapay zeka destekli chatbot'lardan geçiyor. 
Günümüzde chatbot'lar, konuşma dilindeki geleceği en parlak arayüzlerden biri. Bankacılık sektörü de doğal dil işleme ve makine öğrenimi alanında bot'la rın zeka gelişimlerine odaklanıp bu yeniliklere ayak uyduruyor. 

RBS, Bank of America, JPMor gan Chase, Capital One, DBS Singapore, MasterCard gibi bankalar zaten bot trendini kaçırmamak için alana daldılar ve müşterilerine akıllı, proaktif önerilerle beraber reaktif ve akıllı cevaplar vermek için bot'larını rafine etmek üzerine aktif olarak çalışmalar gerçekleştiriyorlar. 

Yapay zeka destekli chatbot'ların varlığının bankacılık ve finans sektöründe neden olabileceği önemli değişim hakkında 7 senaryoyu birlikte inceleyelim. 
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Birebir Etkileşimi oKolaylaştırmak: Sektör, mevcut 'yarı pişmiş' botlar tarafından gösterilen ve varlığını sürdüren 'eğer-öyley- 


se-başka' yaklaşımdan, sezgisel bir sisteme doğru ilerliyor. İhtiyaç duyulan akıllı bot, önceden pişirilmiş çözümler sunmak yerine müşterinin amacını ve bağlamını anlayabilecek yapıda olacak. 


24 Saat Destek Sağlaması: 
Chatbot'lar 7 gün 24 sat boyunca, sürekli olarak destek sağlayabilir ve bütün kullanıcıların verilerini daha iyi finansal öneriler üretmek ve hızlı aksiyon almak için analiz edebilir. 


Kişiselleştirilmiş Finansal Tavsi - yeler Sunma: Sürekli veri analizi konusunda doğrudan fayda sağlayan chatbot'lar, kişisel rehber olacak ve harcamalar analiz edildikten sonra müşteriye sunulan belirli yatırım seçenekleriyle ilgili akıllı öneriler verebilecek şekilde konumlandırılmalı. 


Karmaşık Süreçleri Basitleştirmek: Bankalar çok karmaşık ve riske yatkın bir yapıya sahiplermiş gibi düşünülür. Müşteriler, birden çok hesabı yönetmekten tutun da kredi ve mortgage'ların karmaşık yapısını çözmek ve yatırımlarını takip etmek gibi konularda bankacılık işlemlerine güveniyorlar. 

Bot teknolojileri otomasyonla birleştirildiğinde tüm süreci basitleştirebilir ve elle müdahale etmeden kullanıcı bilgilerini ve gereksinimlerini doğru bir şekilde toplayarak müşterinin isteklerini yerine getirmesine yardımcı olması son derece mümkün. 


Navigasyon Sorunlarını Önleme: Chatbot'lar, fatura ödeme, para transferi gibi günlük işlem ve sorgularda bilgi sağlamak için son derece faydalı olabilir. Çok sıkışık bir kullanıcı arayüzü üzerinden gezinmek yerine müşteriler, banka bot'larından belirli bir saat ve tarihte para transferi veya fatura ödeme başlatmalarını isteyebilir. 


Güvenliği Artırmak: Chatbot'lar uçtan uca şifreleme, kendini imha eden mesajlar, kimlik doğrulama, zamanaşımı gibi çeşitli kimlik 


doğrulama ve yetkilendirme teknikleri uygulayarak güvenliği artırmaya ve sektörde yaygın olarak bulunan hileli uygulamaları önlemeye yardımcı olabilir. 


Çapraz Satılan Finansal Ürünler: Chatbot'lar finansal ürünlerin çapraz satışını artırmak ve müşeriyi daha çok satın alma konusunda ikna etmek için son derece ullanıcı dostu bir sohbet aracıdır. 
ankalar kimi zaman müşterileni rahatsız eden, ürün hakkında ilgi vermek adına yapılan çağrıarı, sistematik ve yüksek dokuuşlu iletişim mekanizması olan hatbot'lar ile değiştirebilir. 


B ri b 


öd 
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CHATBOT'LARLA MÜŞTERİ ODAKLI BİR İŞ KURMAK MÜMKÜN Dijitalleşme temelli müşteri etkileşimi (değişimi,  bankacılıkla finans sektörünü müşterileri ile olan temas noktalarını yeniden tanımlamak ve müşterinin niyetini ve gizli ihtiyaçlarını anlamaya odaklanmak gibi konularda etki sahibi. 
chatbot'lar, (müşteriler | için bütün bankacılık deneyimini kolaylaştırma potansiyeline sahiptir, fakat gelişen işletmeler için chatbot'ları kârlı bir model haline getirmek adına doğru zamanda doğru yatırımı yapmamız gerekir. 
Dolayısıyla bütün güvenlik protokollerine uyarken bir yandan da bankaların yapay zeka ile güçlendirilmiş bot'lar kurmaya ihtiyaçları 


bulunuyor. 
Nagarro, Orta ve Doğu Avrupa'daki lider finansal servis sağ- 


ayıcıları için chatbot'lar üretti. 
Bu chatbot'lar hem metin hem de ses girdilerini dolandırıcılık izeme bildirimleri sağlamak için ullanıyor ve kullanıcılara eyleme dönüştürülebilen görevler, ürün eklifleri ve son işlemlerinin anaizi hakkında hatırlatmalar yapıyor. Ayrıca, müşteri deneyimini zenginleştirmek, kesintisiz müşeri desteği sunmak ve manuel müdahaleyi minimuma indirmek için yapay zeka tabanlı bot Emily, dünyanın önde gelen havayollarından biriyle çalıştı. 


Günümüzde ehafbotlar, konuşma dilindeki geleceği 

en parlak arayüzlerden biri. 
Bankacılık cekförü 

de doğal 

dil işleme 

ve makine öğrenimi alanında botların zeka gelişimlerine odaklanıp bu yeniliklere ayak uyduruyor. 


TAJİFINTEĞATIME 


CHATBOT'LARIN GELECEĞİ center"lara dayanıyordu. Son 10 kurmak için ortaya çıkan bir irçok farklı uygulamaya sahip | yılı düşündüğümüz zaman ise çözümü. Chatbot'ları benim- 


w 


olan chatbot'ların geleceği ke- o çevrimiçi destek, bilgi tabanı, fo- oseyen şirketlerin hem müşteri sinlikle açık ve ne derecede ilerle- o rumlar, soru ve cevap bölümleri o memnuniyetini arttırması hem me kat edeceği bilinmiyor. Fakat ile çevrimiçi sohbet seçenekle- (de hizmet verme maliyetini dügünün sonunda ortada yalnızca rinin şirket-müşteri iletişiminde o şürmesi garanti edilir bir sonuç. 
bir gerçek var: Chatbot'lar şirket- o çok popüler araçlar haline gel- (o Yani ortada tüm banka yönetierin ve bireylerin birbiriyle nasıl o diğini görüyoruz. Doğal bir ge-  cilerinin benimsemesi ve artıetkileşim kurduklarının yanı sıra ( lişimin ürünü olan chatbot'lar, (o larından yararlanması gereken 


verilerin taraflar arasında nasıl (müşteriler ile daha hızlı, kul- (tam anlamıyla bir kazan-kazan oplanıp iletildiğine yönelik ciddi / lanışlı ve etkili şekilde iletişim durumu bulunuyor. 
değişimlerin meydana gelmesine 


sebep oldular. 
Chatbot'lar, bankacılık sektö- > ME e e 
rinde hem müşteri memnuni- P 4 


banka yöneticileri için maliyeti düşürmek adına kullanılabilecek inanılmaz güçlü bir teknolojiyi | temsil ediyor. 

Eğer sorular tam olarak | chatbot'un kullanıcı girdisini yorumlamasına yönelik bir şekilde sorulmazsa, işte ozaman chatbot'ların doğru cevabı vermesi mümkün olmaz. 
Genelde, chatbot'ların soruyu doğru yorumlamadığı ve tek seferde birden çok soru sorulduğu zaman cevabı bilemediği görülüyor. | Şirketler bugün bile, kullanıcı deneyimlerini ve kullanıcı N akışlarını tamamen otomaikleştirebilir ve müşterilerin gerçek değer katabilir. 

Chatbot teknolojisini kucakamak için doğru zaman geldi! 
Tarih, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve uygun çift yönlü ileişimi sağlamak için şirketlerin ve kişilerin birbirleriyle nasıl etileşime girdiğine ilişkin sürekli bir değişime işaret ediyor. Sadece 50 yıl önce, çoğu iletişim, yüz yüze görüşen satış temsilcileri ve müşterilerle kişisel olarak gerçekleşiyordu. Son 40 yılda ise şirketlerle iletişime girmenin temel yolu telefon görüşmelerine, yani “call 


yeti seviyesini artırmak hem de VA 


D 


10 Büyük Banka, İşletmelerini Geliştirmek 
için Ghatbot'ları Nasıl Kullanıyor? 


Chatbot'ların finans sektöründeki kullanımı adeta büyük bir patlama yaşıyor ve nedense bu hiç de sürpriz bir sonuç değil. İşlemleri otomatik hale getirme, daha fazla müşteriye ulaşma ve daha kolay bir ortamda bankacılık deneyimi sunma olanağı sayesinde, chatbot'lar pek çok bankanın dijital hizmetlerini düzene sokuyor ve optimize ediyor. İşte dünyanın en büyük bankalarının işletmelerini geliştirmek için chatbot'ları nasıl kullandıklarına dair detaylar: 


BANK OF AMERICA 

Amerika Birleşik Devletleri'nin lider bankalarından biri olan Bank of America (BofA), yapay zeka ile donatılmış chatbot'ların finansal servislerde kullanılmasına öncülük ediyor. Şirket geçen sene, müşterileri için tasarlanan ses 

ve metin destekli chatbot'u Erica'yı duyurdu. 
Erica, müşterilerin bankacılık alanında daha akıllı kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanmış akıllı bir dijital asistan olarak öne çıkıyor. Erica, müşterilere bildirim gönderiyor, para kazanabilecekleri alanları belirliyor, FICO puanları ile ilgili müşterilere güncellemeler sağlıyor ve BofA uygulaması içerisinde fatura ödemeyi daha kolay hale getiriyor. 


JPMORGAN CHASE 

ABD'nin en büyük bankası, müşterilere mobil mesajlaşma uygulamaları üzerinden sanal asistan vermek yerine, arka ofis operasyonlarını hızlandırmak için bot'ları kullanıyor. JPMorgan Chase kısa bir zaman önce karmaşık yasal sözleşmeleri “insan" avukatlara göre daha hızlı ve verimli bir şekilde analiz edebilen bir bot olan COIN'i tanıttı. Geçen yılın haziran ayında piyasaya sürülmesinden bu yana, bot JPMorgan'a 360 bin saatlik iş gücü tasarruf etmesine yardımcı oldu. 


CAPITAL ONE 
Capital One, müşterilerinin akıllı telefonlarını kullanarak paralarını yönetmelerine yardımcı olan, metin bazlı bir sohbet bot'u olan Eno'yu lanse etti. Müşteriler, hesap bakiyeleri, son işlemler, ödeme geçmişi ve kredi limiti hakkında kısa mesaj yoluyla Eno'ya sorular sorabiliyor. 
Hatta müşteriler istelerse, kredi kartı faturalarını Eno aracılığıyla da ödeyebiliyorlar. 

Eno, Capital One'ın geçen sene Amazon Alexa'nın ardından müşterilerine sunduğu ikinci sanal asistan. Amazon Alexa, Capital One müşterilerinin yaklaşan faturaların ne zaman ödeneceğini öğrenmelerine, hesap bakiyelerini kontrol etmelerine ve seslerini kullanarak kredi kartı faturalarını ödemelerine olanak tanıyor. 


MASTERCARD 

MasterCard, dijital servislerini sohbet odaklı hale getirmek için şimdi Facebook Messenger üzerinde müşterilerine bir chatbot sunuyor. 
MasterCard bot'u, müşterilerin dünyanın önde gelen mesajlaşma uygulamalarından biriyle hesaplarına erişmesini sağlıyor. 


MasterCard müşterileri, hesap bakiyelerini, satın alma geçmişini ve harcama alışkanlıklarını gözden geçirmek ve ödemeler yapmak için bot'u kullanabilir. Bot ayrıca, kart sahibine ayrıcalıklar sağlıyor ve içeriğe dayalı teklifler de üretiyor. 


AMERICAN EXPRESS 

MasterCard bot'u gibi, American Express (AmEx) bot'u AmEx de müşterilerinin hesaplarına Facebook Messenger üzerinden erişmelerini mümkün kılıyor. AmEx bot'u, müşterilere gerçek zamanlı satın alma bildirimleri, kart sahibine özel avantaj hatırlatıcıları ve kişiye özel öneriler sunuyor. AmEx müşterileri, Facebook'taki uygulama içi satın alma özelliğini aktif hale getirmek için “Kart Ekle" butonunu kullanarak bir kartı kendi Facebook hesabına bağlayabilir. 


ALIY BANK 

Ally Bank, 2015 senesinde Ally Assist'in lansmanıyla birlikte chatbot konusunda ilk adım atan bankalardan biriydi. Ally Asist, Ally'nin mobil bankacılık uygulaması içinde çalışan bir sanal asistan olarak karşımıza çıkmıştı. 
Ally müşterileri, çeşitli bankacılık görevlerini yerine getirmek için konuşma ya da metin aracılığıyla asistanla iletişime geçebiliyor. Bu özellik, müşterilerin hesaplarını ve işlemlerini izlemelerine, faturalarını ödemelerine, para transferi yapmalarına ve harcama ile tasarruf modellerini izlemelerine yardımcı oluyor. 


BARCLAYS AFRICA 

Geçen sene Barclays Africa (Absa) dünyanın en popüler sosyal medya kanalları üzerinden müşterilerine bir chatbot tanıttı. Absa'nın chat bankacılığı özelliği, bankanın hizmetlerini Twitter ve Facebook Messenger yardımıyla genişleterek, müşterilerine nerede olurlarsa olsunlar sosyal medya uygulaması aracılığıyla ulaşma imkanı tanıdı. 

Bu servis, banka müşterilerinin hesap bakiyelerini kontrol etmelerini, arkadaşlarına para transferleri yapmalarını, son işlemleri incelemelerini ve hatta elektrik ve cep telefonu faturalarını ödemelerini son derece uygun bir konuşma arayüzü içerisinde sağlıyor. 


DBS SINGAPORE 

Asya'nın tek dijital bankası olan DBS'nin Digibank'ı, müşterilere bankanın mobil uygulaması içinde 7 gün 24 saat sanal bir asistan sunuyor. Kişisel bir bankacı olarak 


görebileceğimiz, kullanıcıların emrine amade olan servis DBS müşterilerinin bankacılık görevlerini tamamlamalarına yardımcı olarak ve sorularına hızlı cevaplar veriyor. DBS müşterileri asistanla sesli komut ya da metin komutu kullanmak koşuluyla iletişime geçebilir, mevcut faiz oranlarını kontrol edebilir, işlem geçmişlerini gözden geçirebilir ve ödemeler ya da para transferleri yapabilirler. 


ROYAL BANK OF SCOTLAND 

The Royal Bank of Scotland (RBS) çevrimiçi müşteri hizmetini otomatikleştirmek ve hızlandırmak adına Luvo ismini verdikleri 

bir chatbot kullanıyor. IBM'nin yapay zeka platformu olan Watson'u kullanarak geliştirilen Luvo adlı sanal asistan, müşterilerin basit soruları ile ilgileniyor ve bankada müşteri destek ekibinde çalışan kişilerin daha zor müşteri sorularıyla meşgul olmaları için onlara fırsat tanıyor. IVR'den farklı olarak Luvo, müşterilerin net bir İngilizce kullanarak yaptıkları istekleri anlar, onları listedeki seçeneklerden birini seçmeye zorlamaz. Şirket gelecekte Luvo'nun işlevselliğini genişleterek onun artırılmış kişiselleştirme, duygusal anlama ve müşterilere, onlar herhangi bir problemle karşılaşmadan önce tahmin içeren analizler yaparak yardım etme gibi alanlardaki yeteneklerini artırmak istiyor. 


SANTANDER U.K. 

2017'nin yaz aylarında Santander UK tarafından müşterilerin konuşarak paralarını yönetmelerine imkan tanıyan ses tanıma teknolojili, SmartBank adlı bir uygulama tanıtıldı. Bu uygulama, geçen sene banka tarafından piyasaya sürülen şirketin ses asistan halindeki bankacılık teknolojisinin geliştirilmiş hali. 

Müşteriler, ses biyometrelerini kullanarak mevcut bakiyelerini sorgulayabilir, banka hesabı için uyarılar oluşturabilir, ödeme ya da para transferi yapabilir, kayıp bir kart için bildirim oluşturabilir ve bankacılık alanındaki yaygın sorulara zekice cevaplar alabilirler. 

Uygulama sayesinde harcama düzenlerinin de tanımlanması mümkün hale geliyor. Böylece müşteriler en çok nerede ve ne zaman para harcadıklarını anlayabilir. Özellik şu anda Santander UK müşterilerinin bir bölümü için kullanılabilir durumda, fakat bir süre sonra bütün banka müşterileri tarafından kullanılabiliyor olacak. 
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YAPAY TECH KURUCUSU ÖNDER BARIŞ AŞIK: 


Bankalardaki chatbot'lar yetersiz 


Dosyamızın bu kısmında, Türkiye'de chatbot dendiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olan Yapay Tech'in kurucusu Önder Barış Aşık'la gerçekleştirdiğimiz röportaja yer veriyoruz. 


nder Barış Aşık tarafından 2014 yılında 

faaliyetlerine başlayan Yapay Tech'in 

geliştirdiği “Dahi 
API", herhangi bir uygulamaya Türkçe anlama becerisi kazandırıyor. Dahi API, ev otomasyonun- da, mobil uygulamalara, giyilebilir cihazlardan chatbot'lara kadar kullanılabilen esnek bir altyapıya sahip. 


Chatbot'ların Türkiye'deki banka ve finans şirketlerinin faaliyetlerindeki yeri neresi? 


2007 yılından sonra web kullanıcılarının mobile kaymasına tanık olduk. Aynı durumun chatbot'lar için de gerçekleşeceğini söyeyebiliriz. Çünkü kullanıcılar vakitlerin çoğunu mesajlaşma uygulamaları içerisinde gerçekeştiriyor. Durum böyle olunca ullanıcılar kullandıkları mesajaşma uygulamasından çıkmadan ve hatta yazışma dilinden opmadan işlemlerini yapmak istiyorlar. Bu durumu gözeterek mobil uygulamalarımızı farklı bir uygulama gibi konumlandırmak yerine var olan mesajlaşma uygulamalarında chatbot olarak var olmanın hem firmalar hem de ullanıcı açısından çok avantajlı olacağını düşünmekteyim. 
Başta bankacılık olmak üzere 


finans sektörü Türkiye için çok önemli bir sektör olduğunu ve her konuda öncü olduğunu düşünürsek, chatbot'ların banalar için kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Finans işlemleri herkes için zorunluluk olsa da yeni nesil bankacılık işlemleri için farklı uygulama kullanmak istemiyor. Neden olarak da hızlı yapabileceği işlemler için, sıkıcı banka uygulamasında zaman aybetmek olarak gösteriyorlar. 
Bu doğrultuda yeni nesli ve yeni çağı yakalamak için bankaların zaman kaybetmeden chatbot konusuna ağırlık vermeleri gerekmektedir. 
Bankacılık uygulamalarının genellikle sıkıcı olduklarını ve çok fazla özellik içerdiklerini söyleyebiliriz. Yeni nesil kullanıcılar için çok özellik, daha iyi anlamana gelmiyor. Bu nesil sadece temel yapabilecekleri işlemlerini, zaman kaybetmeden en hızlı şekilde yerine getirmek istiyor. 
Sektör yeni nesille ilişkilerini iyileştirmek için onlara daha sürtünmesiz bir deneyim sunmaları gerekiyor. Bu noktada chatbot, sektör için bulunmaz bir nimet. 
Ama Türkiye'deki var olan banka chatbot'ları PR çalışmalarından öteye gidemediği için, reklamı yapılan chatbot'ların bazıları ya çalışmıyor ya da cevap verme 


konusunda yetersizler. Finans sektörü için hizmet veren chatbot'larda ya da sesli asistanlarda olması gereken en önemli özellik, kullanıcının gündelik konuşma dilini en iyi şekilde algılayıp cevap verebilmesidir. Bu özellik sayesinde bankalar kullanıcıları ile arkadaşları gibi iletişim kurabilecek. Yeni neslin kullanım alışkanlıklarına hitap edebilen bir chatbot, bankacılık sektörünü geleceğe götürebilir. 


Türkiye'de şirketlerin bu sektörden beklentileri neler? 


Türkiye'deki şirketler, chatbot'u her şeyi anlayıp cevap verebilen ve anında istenilen işlemi yerine getiren sistemler olarak düşünmektedirler. Chatbot'lara bu adar geniş anlam yüklememek gerekir. Bunun yerine eğitilmiş üme setleri içerisinde tanımlanmış görevleri yerine getiren sisemler olarak tanımlamak daha doğru olabilir. Bu görevi yerine getirirken insanlarla bir insan gibi iletişim kurma özelliği sayesinde insanvari bir hale bürünmektedir. 
Doğru konumlandırılmayan ürünlerin doğru çıkmasının mümkün olmadığını düşünürsek, Türkiye'de yapılan chatbot'ların çoğu ihtiyacı karşılayamayıp PR çalışmasının ötesine geçmemektedir. Bu yüzden bazı chatbot'lar 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hariç iyi örnekler çıkmamaktadır. 
Bu noktada chatbot'un ne olduğu, firma için nasıl bir role sahip olacağı iyi bir şekilde tasarlanıp kullanıcıya sunulması gerektiği kanaatindeyim. 


Bu beklentilerin ne kadarına cevap verilebiliyor ve ne kadarına çözüm üretebiliyorsunuz? 


Chatbot kullanıcının söylediklerini ne kadar iyi anlıyor ve ne kadar iyi diyalog kurabiliyor olmasına bakarak bir chatbot'un başarılı olup olmamasını değerlendirebiliriz. Chatbot iyi bir şekilde kurgulanır ve yapay zeka ile desteklenirse istenilen sonuçlara ulaşılabiliyor. Bunun için cevap verilmesi gereken diyalog setlerini ve chatbot'un eğitilmesi için kullanılacak verileri detaylı şekilde ortaya koymak gerekmektedir. 
Dahi.ai, herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan kendi chatbot'unuzu geliştirmenize olanak sağlayan bir platformdur. 
BU platform aracılığıyla beklentileri karşılayan chatbot'ları çok 


kolay ve hızlı şekilde geliştirebilmeleri gayet mümkün. 


Bu alanda karşılaşılan başlıca zorluklar neler? 


Teknik zorluklara değinmek gerekirse, doğal dil işleme konusu 


h b 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er dilde zor olsa da Türkçe'de ir nebze daha zor olduğunu öyleyebiliriz. Doğal dil işle- 


me konusunun tam anlamıyla 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Yapay zeka ve Türkçe doğa 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müzde var 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özülmesi yapay zekanın biraz aha yıllarını alabilecek bir konu. 
il işleme konusundan günü- olan teknolojilerinin n iyilerini kullanarak Dahi.ai atformunda kullanıcılarımıza unuyoruz. Sürekli yaptığımız Are çalışmalarıyla sistemi sürekli üncel tutuyoruz. 
Algı olarak karşılaştığımız en üyük zorluktan biraz önce bahetmiştim. Chatbot'ların eğitilme ürecinden geçmeden her şeyi nlayabilen bir sistem olarak örülmesidir. Bu algıdan dolay kan sonuç ile beklenen sonuç rasında çok büyük farklılıklar abiliyor. Bunun önüne geçe- 


"Türkiye'de var olan banka ehafbotları, 
PR çalışmalarından öteye gidemediği için, reklamı yapılan ehafbot'arın bazıları ya çalıŞmıyor ya da cevap verme konusunda yetersiz.” 


bilmek için beklentiyi iyi ortaya koyabilmek ve aynı zamanda ihtiyaçlarıyla örtüşen bir platformuyla ile birlikte çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. 


Chatbot'un farklı kullanım alanları var mı? Varsa bunları sizden öğrenebilir miyiz? 

Chatbot'ların farklı kullanım alanları bulunuyor. Bunların en başında da finans sektörü geiyor. Finans chatbot'ları aracılığıyla para göndermek, bakiye sorgulama ve para birimleri sorgulamak en basit ve yapılması gereken işlemler olarak söyleyebiliriz. Fintek uygulamalarını genelde çok özellik içerdiğinden karmaşık olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla chatbot'lar fintek sektörünü değiştirebilecek e daha keyifli hale getirebilecek ir teknoloji. 
Kullanıcıların kısa süreli iletişim uracağı ürünlerde uygulama yerine chatbot tercih etmektedir. Neden olarak, uygulamanın indirilmesi, kayıt oluşturulması ve nasıl kullanılacağının öğrenilmesi için harcanan zamanın chatbot arafında harcanılmamasını göserebiliriz. Bunların en başında olan konaklama sektöründen örnek vermek gerekirse, herhangi bir rezervasyon sitesi üzerinden gelen kullanıcının sadece mail adresi veya telefon numarası olduğunu düşünürsek, iletişime geçmek için kullanacağınız yöntemler çok kısıtlı kalıyor. Mail ya da kısa mesaj yoluyla atabileceğiniz bir mesaj üzerinden chatbot'un kullanıcının konaklama öncesi ve konaklama aşamasında her türlü destek verebilecek olması gerçekten muazzam bir deneyim olduğunu söyleyebiliriz. 


O < 


Chatbot'un gelişmiş modelleri neler? İleride bu alanda hangi tür yenilikleri göreceğiz? 

Yazılı olarak kullanıcılarla etkileşim sergileyen insanvari sistemlere chatbot denilse de bu chatbot'lar günümüzde sesli olarak da konumlandırılmaktadır. Belirli konularda uzman ya 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da her konuya yeterince hakim chatbot'lar yavaş yavaş evrimleşmeye başladığını görmekteyiz. 
Bunlara Google Asistant, Alexa, Siri ve Bixby'yi örnek gösterebiliriz. Bu asistanlar kendi bilgi havuzunun dışındaki konularda da kullanıcılarla diyalog kurup sorulara cevap vermektedir. 
Türkiye'de de bunun örnekleri mevcut. Söz gelimi Yapı Kredi ve İş Bankası, Apple'ın akıllı asistanı Siri üzerinden para gönderme özelliğini sunuyor. 

En popüler günlerini geçiren chatbot ve bitcoin, birçok firma için teknolojik bağlamda yeniikçi çözüm getirebilir. Özellikle uluslararası iş yapan firmaların, iletişim ve ödeme noktalarında fazlaca etkileyeceğini söyleyebiiriz. Örnek vermek gerekirse yurt dışında popüler olan “Sensay”, konusunda uzman insanları bulmanızı ve onlar ile mesajlaşarak fikir almanıza yardımcı olan bir chatbot. Bu platform, kullanıcılar arasında para transferini gerçekeştirmek için ethereum tabanlı, “Sense" adını verdiği bir kripto para birimi üzerinde çalışıyor. 
Kullanıcılar şimdiye kadar coin'ler topluyordu. Bundan sonra coin'ler bir bir denk gelecek şekilde “Sense" sanal para birimini kullanacak. Bu sayede Sensay platformu chatbot'lar ile sanal para kullanarak hizmet vermenin önü açılmış olacak. 


mi 


Bankaların ihtiyaç duyduğu (para piyasaları türünde) uygulamalar hangileri? 

Chatbot bilgilendirme konusunda çok iyi pozisyonda. Çünkü bilgilendirme yapılan uygulamaya göre bazen gözden kaçabiliyor. 
Ama kullandığımız bir mesajlaşma platformundan (Messenger, Telegram, WhatsApp) gelen bir chatbot bildirimini kaçırmamız daha zor. Bu durumdan yola çıkarak para piyasasındaki anlık durumları ya da belirdiğimiz durumların gerçekleştiği zaman bildirim gönderen chatbot ortaya çıktı ve çıkmaya da devam edecek. 


Örnek vermek gerekirse; "Bitcoin günlük, yüzde 5 artarsa beni haberdar et", "Dolar 3,6 seviyesine geldiği zaman paralarımı avroya çevir" ya da “Hesabıma 
200 dolar para girişi olduğu 
zaman haber ver" gibi konuşma diliyle yapılan isteklerin, durum gerçekleştiği zaman chatbot'un kullanıcıyı bildirimde bulunması bankaların ihtiyaç duyacağı uyg n 


ulamaların en başında geleceği- i düşünmekteyim. 

Akıllı bildirim özelliği Dahi.ai platformunda var olan bir özellik. 
Bu özelliği kullanarak kullanıcıların anlık bildirim isteklerine cevap verebilir ve chatbot'larını daha verimli hale getirebilirler. 


Chatbot - yapay zeka geçişi noktasında gelecek vizyonu ve olasılıklar neler? 


Gelecekte yapay zekanın gelişimiyle birlikte kullanıcılara daha fazla kişiselleştirilmiş cevaplar verebilen chatbot'lar (sanal asistanlar) hayatımıza girmeye başlayacak. Bu sayede kullanıcıların durumlarına göre farklı cevaplar üretebilen chatbot'lar bir nevi kullanıcıların arkadaşı gibi olacağından daha benimseneceğini söyleyebiliriz. Yavaş yavaş görmeye başladığımız sesli chatbot'lar, gelecekte hayatımızın her noktasında olacak. “Her" filminin ve "Black Mirror''ın “Be right back" bölümünün gerçekleşmesi için biraz beklemek gerekse de, sesli hizmet veren gelişmiş Siri'ler hayatımıza girmeye başladı bile. Sesin öncelik olmasının nedeni telefon, saat, ev, araba, robot ya da herhangi bir noktada kullanıcıların chatbot'lar ile insanvari şekilde iletişim kurmaları olarak gösterebiliriz. 

Örneklersek, Türkiye'de sesli hizmet veren asistanlara baktığımız zaman "Mia" (Garanti Bankası destekli), Mobil Asistan (Turkcell & Dahi.ai) , Dahi (Dahi. 
ai), Ceyda'yı gösterebiliriz. Yurt dışında vereceğimiz örneklere Siri (Apple), Alexa (Amazon), Google Assistant (Google) gösterebiliriz. 


12:00 am 100 EZ 


hat Bot 


What can i help you with? 


Touch to speak 


Türkiye'deki Bazı 
Finans Kurumlarının 
Chatbot Karnesi 


Sesli Siri 


Ka Asistan (o Desteği 


Chatbot 


Garanti Bankası v 
Yapı Kredi Bankası v Çalışmıyor İş Bankası V 
DenizBank v 
Türkiye Finans Bankası v VakıfBank V (BES) 


Sorgulama 


Şekli 


Türkiye Finans 
DenizBank 
Yapı Kredi 

paraGaranti 
AktifBank 
Vakıf Bank 


Dolar 


(Kelime sorumu) v 
Dolar ne kadar? v 
(Cümle sorumu) 

3 dolar ne kadar N 


(Döviz hesapla sorumu) 


Dir ne kadar? 
(Sesli harf düşmesi sorumu) 


Dolar 3,6 olunca haber ver. 
(Bildirim özelliği sorumu) 


En yakın şube 


Kredi başvurusu v V 


Kredi kartı başvurusu 


Yapay Tech firmasının Fintechtime web sitesi için gerçekleştireceği chatbot uygulamasını önümüzdeki günlerde deneyimleyebileceksiniz. Tüm finans kurumları için örnek teşkil etmesini umduğumuz uygulama chatbot kullanımının geleceği hakkında da sizlere fikir verecektir. 


Dünyanın en ünlü kripto para birimi bitcoin hakkında hala bilinmeyen pek çok gerçek var. Hemen her gün hakkında haberlerini okuyor olsak da, kenarda köşede kalmış nice bilgileri bünyesinde barındırıyor bitcoin. Biz de geçmişten günümüze şöyle bir arşivimizi karıştırdık ve bitcoin hakkında az bilinen gerçekleri sıraladık. 


> Emre Günen 


BITCOIN'İN MUCİDİ BITCON o OLARAK BİLİNEN TOPLULUĞUNUN 1'İ, GİZEMLİ ŞAHIS SATOSHI TOPLAM BITCOIN NAKAMOTO'NUN 1 MİLYON VARLIĞININ *99'UNA BITCOIN'E SAHİP OLDUĞU SAHİP. 
SÖYLENİYOR. 
» : g 
4 - ma 
di» » 
Da 


TOPLAM BITCOIN 
MİKTARI 21.000.000 
ADETLE SINIRLI. 


BITCOIN'İN DEĞERİ 
2010 İLE 2017 YILLARI 
ARASINDA 879.999 
KATINA ÇIKTI. 


BITCOIN'LERİN 964'Ü 
HİÇ KULLANILMADI VE 
BELKİ DE HİÇBİR ZAMAN KULLANILMAYACAK. 


GÜNEY HOLLANDA, 
LAHEY KENTİNDEKİ BİR 
BULVARA “BITCOIN" İSMİ VERİLDİ. 


GELMİŞ GEÇMİŞ 
EN BÜYÜK BITCOIN TRANSFERİNİN TUTARI 
194.993 BTC OLARAK 
KAYDA GEÇTİ. 


FBI, TOPLAM 
BITCOIN'LERİN 
*61,5'İNİ ELİNDE BULUNDURUYOR. 


BITCOIN AĞINDAKİ 
TOPLAM İŞLEM GÜCÜ, 
500 SÜPER BİLGİSAYARIN 
İŞLEM GÜCÜNDEN 
7.468 KAT 
DAHA FAZLA. 


Il 


lı 


BITCOIN CÜZDAN 
BİLGİSİNİ KAYBEDEN KULLANICI, SAHİP 
OLDUĞU BITCOIN'LERİ DE 


KAYBEDER. 


EYLÜL 2017 İTİBARIYLA 
58 FARKLI ÜLKEDE 
TOPLAM 1.539 ADET 
BITCOIN ATM'Sİ VAR. 


BITCOIN EKONOMİSİNİN 
95'İ YASA DIŞI AMAÇLA KULLANILIYOR. 
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NAKAMOTO VE FBI 
HESAPLARI DIŞINDAKİ İLK 
ÜÇ BITCOIN MİLYONERLERİ 

ŞU ŞEKİLDE: ROGER VER (52 

MİLYON $), CHARLIE SHREM 

(45 MİLYON $) VE DAVE CARLSON (35 MİLYON $). 


“ BITCOIN İLE SATIN 
ALINAN İLK ÜRÜN, 

10.000 BTC KARŞILIĞINDA 
BİR PİZZAYDI. ŞİMDİKİ DEĞERİ 
40 MİLYON DOLARDAN FAZLA. 


İ) 


BITCOIN 
MADENCİLİĞİNİN 9470'İ 
ÇİN TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. 


NAKOWA İSİMLİ BİR KULLANICI, KUMAR SİTESİNDE 11.000 BITCOIN KAZANMIŞTI. O GÜN İÇİN 1,3 MİLYON DOLAR EDEN İKRAMİYENİN ŞİMDİKİ DEĞERİ 45 MİLYON DOLARDAN FAZLA. 


Kk 


ANTPOOL İSİMLİ ŞİRKET, 2016-2017 ARASINDAKİ 
TOPLAM BITCOIN MADENCİLİĞİNİN 
20'SİNİ TEK BAŞINA GERÇEKLEŞTİRDİ. 


iy? 


BA/FINTEĞATIME 


22 MAYIS 2010 
TARİHİNDE 10.000 

BITCOIN İLE 2 ADET PİZZA BITCOIN MİKTARI ARTTIKÇA SATIN ALINIYORDU. MADENCİLİK ÖDÜLLERİ 

22 MAYIS 2017 (7 YIL DE İKİYE BÖLÜNEREK 

SONRA) TARİHİNDE AZALIYOR. 50 - 25 - 12,5 - DEĞERİ 20 MİLYON 6,25 - 3,125... 

DOLARDAN FAZLA OLDU. 


MERKEZİ OLMAYAN VE 
KLASİK KUR MANTIĞIYLA ÇALIŞMAYAN BITCOIN'İN 

DEĞERİ MATEMATİKSEL 

FORMÜLLERLE 
HESAPLANIYOR. 


3fbe19cdf94ab25d 7892136283a1f587 D9c83e836f1b6521 b717cecfd74ec24d 


2) 


2016 YILINDA, 5 
DOLAR YERİNE 
YANLIŞLIKLA 
137.000 DOLAR 
DEĞERİNDE 
BITCOIN 
TRANSFERİ 
YAPILDI. 
BITCOIN'İN 
ÇALIŞMA MANTIĞI 
GEREĞİ İŞLEM 
GERİ ALINAMADI. 


ZI 


EYLÜL 2017 İTİBARIYLA TEDAVÜLDE 16,5 
MİLYON ADET BITCOIN 
VARDI. 


ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL 
İÇİNDE 17.000.000 
BITCOIN'İN DOLAŞIMDA 
OLMASI BEKLENİYOR. 


Il 


AUSTIN CRAİG VE 
BECCY BİNGHAM 
İSİMLİ ÇİFT, 90 GÜN 
BOYUNCA SADECE 
BITCOIN KULLANARAK YAŞAMIŞTI. 


ZN 


İİ 


KIBRIS LEFKOŞA 
ÜNİVERSİTESİ, OKUL 
HARCINI BITCOIN OLARAK 
KABUL EDEN DÜNYANIN 
İLK OKULU OLARAK 
KAYDA GEÇTİ. 


MAKSİMUM BITCOIN 
SAYISINA 2140 YILINDA ULAŞILACAĞI TAHMİN 
EDİLİYOR. 


2140 


ge max 


Ju 


TEORİK UZAY 
SEYAHATİ KULÜBÜ e VIRGIN GALACTIC, 
BITCOIN İLE ÖDEME* 


KABUL EDİYOR. 
? 


J 
> 
EE) 


PHISHKINGZ İSİMLİ 
BİR HACKER, 14 AY 
BOYUNCA BITCOIN 
ÇALARAK 1 MİLYON 
DOLAR ELDE ETMİŞTİ. 


Jb. 


e) 


pi &. 


BB. 


GOOGLE PLAY STORE'DA 
BULUNAN BLOCKCHAIN 
İSİMLİ OYUNU 
OYNAYARAK BEDAVA 
BITCOIN KAZANMAK 
MÜMKÜN. TABİİ Kİ 
YÜZLERCE REKLAMA KATLANABİLİRSENİZ... 


İİ 


2016 YILINDA 
FLORİDA'DA 
GERÇEKLEŞEN 
BİR DURUŞMADA, 
MAHKEMENİN HAKİMİ 
BITCOIN'İ PARA BİRİMİ SAYMAYARAK KARA 
PARA AKLAMA DAVASINI DÜŞÜRMÜŞTÜ. 


BITCOIN KABUL EDEN 
İŞLETME SAYISI 
2014'TEN BU YANA 
36.000'DEN 82.000'E 
ÇIKTI. 


2017 YILINDA 
BITCOIN'İN DEĞERİ 
162 ORANINDA ARTIŞ 
GÖSTERDİ. 


SEMBOLİK 
MEBLAĞLARA 
SAHİP CÜZDAN 
SAYISI O KADAR 
ÇOK Kİ, BITCOIN 
ADRESLERİNİN 


290'ININ TOPLAMI 
1BITCOIN BİLE 
ETMİYOR. 


KAYNAK: https://fossbytes.com/interesting- bitcoin-facts/ https://darkwebnews.com/bitcoin/14- interesting-facts-bitcoin/ https://WWw.cryptocoinsneWs.com/1- bitcoin-community-controls-99-bitcoinwealth/ https://Www.techinasia.com/bankers- like-blockchain http://fortune.com/2017/05/22/bitcoin- price-millionaire-anniversary/ https://WWw.cryptocoinsneWs.com/top- 
10-awesome-facts-bitcoin/ https://Www.cnbc.com/2017/06/22/ bitcoin-wallet-startup-blockchainraises-40-million-from-google-richardbranson.html https://news.bitcoin.com/807-people- declared-bitcoin-tax-purposesaccording-irs/ https://venturebeat.com/2013/07/19/ first-big-bitcoin-acguisition-satoshidice/ https://WWw.cryptocoinsneWs.com/ biggest-winners-losers-bitcoingambling/ https://Www.buybitcoinworldwide.com/ mining/china/ http://uk.businessinsider.com/ bitcoin-pizza-day-passes-2000-20- million-2017-5 https://Www.bitcoinmining.com/some- fast-facts-about-bitcoin-mining-14/ https://Www.thefactsite.com/2015/06/ bitcoin-facts.html https://en.bitcoin.it/wiki/SHA-256 https://blockchain.info/charts https://motherboard.vice.com/en, us/ article/wnxxd5/someone-tried-to-pay-5- in-bitcoin-sent-137k-instead https://Www.cnbc.com/2017/05/31/ bitcoin-price-forecast-hit-100000-in- 
10-years.html http://Www.deseretnews.com/ article/765631895/Provo-couple-to- document-Life-on-Bitcoin.html https://news.bitcoin.com/alphabay- phisher-makes-1-million-in-14-monthsstealing-bitcoins/ https://digitalcurrency.unic.ac.cy/ https://WWw.cryptocoinsneWs.com/5- ways-get-free-bitcoins/ https://Www.bu.edu/rbfi/files/2017/03/ DA-13.pdf http://www.businessinsider.com/bitcoin- price-bubble-unmatched-2017-6 https://Www.theverge. 
com/2012/8/27/3271637/bitcoin- savings-trust-pyramid-scheme-shutsdown https://bitconnect.co/bitcoin-news/254/ bitcoin-millionaires-how-many-peoplehold-all-the-worlds-bitcoins/ http://gazettereview.com/2017/05/top- 
10-richest-bitcoin-millionaire/ 


BOM FINTEĞATIME 


EFİNANS GENEL MÜDÜRÜ OKAN MURAT DÖNMEZ: 


e-Dönüşüm, 


daha mutlu personel demek 


Türkiye'de dış ticaret alanında entegrasyon sunan ilk e-Fatura hizmet sağlayıcısı eFinans'ın yeni Genel 
Müdürü Okan Murat 
Dönmez ile bir araya geldik. Gerek firma olarak sundukları çözümler, gerekse sektörün geleceği hakkında konuştuk. 


Funda Güleç Yalçın 


üşterilerine e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, KEP e-İrsaliye çözümleri üreten eFinans'ın Genel üdürü Okan Murat 
Sönmez ile Türkiye'de perakende sektörünün ve e-ticaretin gelişimi hakkında sohbet ettik. e-Dönüşüm ile çalışanların fazla mesai yapmadan evine zamanında gidebileceklerini söyleyen Dönmez, e-dönüşümün çok değinilmeyen bir diğer tarafının da “Daha mutlu çalışan” personel olduğunu belirtiyor. 


eFinans olarak müşterilerinize hangi hizmetleri veriyorsunuz? Geçtiğimiz dönemde hizmetlerinizle birlikte sunduğunuz servislerden hangileri daha çok öne çıktı ve fark yarattı? 


eFinans olarak müşterilerimize e-Fatura, e-Defter e-Arşiv, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), e-İrsaliye ürünlerimizle hizmet veriyoruz. 2013 yılından bu yana zorunlu olan e-Fatura, sektörün dinamosu diyebiliriz. Kamusal bağlamda e-Dönüşüm e-Fatura ile başladı. 
Bu yüzden bizim de ana ürünümüz e-Fatura. Ancak Türkiye'de perakende sektörünün ve e-Ticaretin gelişimi e-Arşivin yıldızını da oldukça parlatıyor. 
Türkiye'de e-Fatura mükellefi olan 
63 bin şirket var. Türkiye'nin ilk 55 bin 
şirketi, aynı zamanda ihracatın da yüzde 85'ini gerçekleştiriyor. e-Faturaya geçil- 


diğinde eksik kalan iki konu vardı: Tax-Free ve ihracat faturaları. erinans olarak her iki uygulama için de sektör önderi olduğumuzu ve özellikle bu iki ürünün fark yarattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Yeni çıkardığımız bedava hizmetimiz ile sektörde asıl farkı yarattığımızı düşünüyorum. Hiçbir özel entegratörün yapamadığını yapıyor ve mükelleflere ücretsiz hizmet sağlıyoruz. eFinans Portal Basic hizmetimiz Gelir İdaresi Başkanlığı'nın GİB Portalden verdiği hizmetin eFinans farkıyla 10 yıl saklama hizmeti ile birlikte yine ücretsiz verilen modeli. Tüm bunlara ek olarak yeni ebliğler ile yakın zamanda uygulamaya alınacak olan e-İrsaliye, Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu gibi yeni ürünlerimiz ile de müşterilerimizin hizmetinde olacağız. 


e-Arşiv, e-Fatura, e-Defter gibi eFinans uygulamalarından hangileri, hangi şirket türleri için zorunlu? 


2013 yılında ilk çıkan tebliğin kapsamının genişletilmesi ile birlikte 2014 yılı brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Ocak 2016 itibarıyla 

-Fatura ve e-Deftere geçiş yaptılar. Bu tarihten itibaren yıllık brüt satış hasılatı 

10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 

zorunlu olarak e-Fatura ve e-Deftere geçiş yapıyorlar. Ayrıca, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve yıllık 


D 


"Her geçen gün daha fazla KOBI, hem maliyetlerini azaltmak hem de operasyonel kolaylıklarından faydalanmak için e-Fatura ve e-Argive geçiş yapıyor.” 


SO/FINTECATIME 


brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundalar. e-Arşiv kullanımı, e-Fatura kullanımı olmadan mümkün olmadığından bu firmalar her ikisini de kapsayan bir geçiş yapmak durumunda kaldı. 
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ciro kriterlerine uygun olarak her sene 1 Ocak itibarıyla şirketlerin belirli bir kısmını zorunlu olarak e-Fatura ve e-Arşiv sistemine dahil etmektedir. 


Startup ve KOBİ'lere özel destekleriniz ve çalışmalarınız var mı? 


Biz her zaman müşterilerimize ve e-Dönüşüme yeni adım atacak firmalara destek olmaya çalışıyoruz. Çok yakın bir zamanda lansmanını yaptığımız e-Faturayı teşvik etmek amacıyla çıkardığımız “eFinans Portal Basic” paketimiz var. Paket kapsamında, e-Fatura ürünümüzü taahhütsüz ve ücretsiz olarak veriyoruz. 

Ek olarak, Koç Üniversitesi KWORKS, Bilkent Cyberpark ve ODTÜ Teknokent startup firmalarına e-Fatura hizmetini ücretsiz olarak sunuyoruz. 

Bunlarla birlikte bizim bayilerimiz hizmetlerimizi bizden ücretsiz alıyorlar. En başta kendi 


ekosistemimizi e-Dönüşümün Ülisesindii 


içerisine almalıyız ki müşterile- Mm rimize de anlatabilelim. erinans Yullarimiyi burada da farkını ortaya koyuyor. teçvik efmek ve 

gönüllü geçişler 
Devletin işletmeler için yasalar ile için yeni bir sınırlarını çizdiği e-Dönüşümün kapı açmak.” 
günümüzde vardığı nokta neresi? ammını 


Dönüşüm tamamlandı mı? 


2013 yılından bu yana çıkarılan 
tebliğ ve düzenlemeler ile 63 

bin firma yeni ve avantajlı bir dünyaya geçiş yaptı. e-Dönüşümü, gelişen teknoloji ve artan sektörel ihtiyaçlar paralelinde hiç bitmeyecek ve yeni tebliğler ile kapsamı genişleyecek ve farklı 


ürün / hizmetler doğuracak bir proje olarak değerlendirebiliriz. 
Devlet tarafından belirlenen ciro, sektör vb. yasal kriterler ile e-Dönüşüm dünyasına adım atan fırmalar aynı zamanda bunun avantajlarını da yaşamaya başladılar. Operasyonel süreçlerin kısalması, maliyet avantajı gibi faktörler yasal zorunluluklar yanında firmaların gönüllü olarak sisteme geçmesine yol açıyor. 
Dönüşüm daha tamamlanmadı. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde şirket var. Daha bunların adet olarak çok küçük bir kısmı e-Dönüşüm ürünlerini kullanmaya başladı. Kamunun yol haritasında bildiğimiz kadarıyla 2023'e kadar tüm şirketleri bir şekilde e-Fatura ya da e-Arşiv faturaya geçirmek hedefi var. 
Zaten olması gereken de bu. 
e-Dönüşüm optimum verimliliğe ancak bu şekilde ulaşabilir. 


e-Dönüşüm hizmet sağlayıcısı olarak, sektörde geliştirilmesi gereken eksik bulduğunuz noktalar var mı? 


e-Dönüşüm sektörü çok kısa sürede gelişti ve büyüdü. Bu hızlı büyümenin getirdiği eksiklikler var elbette. Taşlar zamanla yerine oturuyor. Daha gideceğimiz 
çok yol var. Şu anda piyasada 64 
özel entegratör firma mevcut. 
Önümüzdeki günlerde yapılmasını beklediğimiz ve istediğimiz denetim ve yeni regülasyonlarla bu sayının düşeceğini ve ürün / d 


hizmet kalitesinin artacağını üşünüyorum. Bizim sektörde süreklilik ve güven çok önemli. 
Müşterilerimiz çok önemli mali işlemlerini ve bunların verilerini ize emanet ediyor. Tebliğler 

ile e-Dönüşüme geçişi zorunlu ınan birçok firma ilk başta fiyat odaklı seçimler yaptılar. Sektöre hakim olan bu fiyat odaklı yaklaşımın yerini kalite, güven ve süreklilik odaklı bir yaklaşıma bırakacağını bekliyorum. 


(ON 


— 


e-Dönüşüm konusunda Türkiye'nin ekosistemde bulunduğu konumu nasıl değerlendirirsiniz? 


Avrupa Birliği e-Dönüşüme çok 


önem veriyor. Türkiye'de olduğu gibi, e-Faturaya geçişi tetikleyen en önemli unsurlar vergi, denetim ve maliyet. Dünyaya baktığımızda en yüksek fatura kullanım oranı başta Brezilya olmak üzere Güney Amerika'da. Bununla birlikte Avrupa içerisinde Kuzey Avrupa ülkeleri yüksek ve sürekli artan e-Fatura kullanım oranları ile dikkat çekiyorlar. Türkiye'ye baktığımızda ise Orta Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri ile benzer seviyelerde yer aldığı değerlendirilebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura kullanımını teşvik etmek amaçlı ücretsiz GİB Portal hizmetini mükelleflere sunmaya devam ediyor. Bir özel entegratör olarak biz de ülkemizin e-Fatura gelişimine katkı vermeyi görev olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle mükelleflere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sunduğu ücretsiz hizmete benzer bir hizmeti yine ücretsiz olarak üstelik 10 yıl arşivleme ile birlikte sunmaya karar verdik. Burada temel amacımız e-Fatura kullanımı teşvik etmek ve gönüllü geçişler için yeni bir kapı açmak. 


e-Dönüşümün ülke ekonomisine katkıları hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? 
Ticaret ve iş süreçlerinin dijital ortama taşınması ile birlikte iş süreçleri çok daha kolay ve düşük maliyette gerçekleştirilebiliyor. Yıllık 6 milyarı aşkın fatura işlemi gerçekleşen Türkiye'de e-Dönüşümün kısa vadeli yararlarının bile oldukça yüksek seviyede olduğunu görmekteyiz. Arşivleme maliyetleri, kağıt, posta vb. giderlerin azaldığını, muhasebe işlemlerinin basitleştiğini, ödeme süreçlerinin ve raporlamanın da kolaylaştığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra uluslararası yatırımcıların vergi uyumu da kolaylaşıyor. İşin çevresel boyutuna baktığımızda kağıt faturadan e-Fatura'ya geçiş ile birlikte milyonlarca ton ağaç tasarrufu söz konusu. 
e-Dönüşümün çok değinilmeyen bir diğer tarafı da; 


“Daha mutlu çalışan" personel. 
Önceden yalnızca bir fatura hazırlamak, göndermek, düzeltmek için harcadığı o efor ve zamanla, şimdi başka işlerini tamamlayabiliyor. Belki de artık fazla mesai yapmadan evine zamanında gidebiliyor. İşin bir de bu tarafı var. 
Ama bana sorarsanız e-Dönüşümün en büyük faydası finansal alanda görülecek. Onu zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. 


Küresel e-Fatura başvuru kaynağı olan Billentis Ra- h poru'nda yer aldınız. Bu rapora göre Türkiye'de ve b dünyada e-Fatura nereye gidiyor? | 
Dünyada e-Fatura ve benzeri 


'Kamunun yo 


, 
, 


kadar tüm sirketler ir şekilde e-Fatura 


a da e-Arşi 


istemine geçirme 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yu M7 e defi var. Dünyada durumda oldu- 

Grmesanilaran atura ve benzer Kak Mi” o selerin yüzde 90” küresel başvuru 

kaynağı olan hala manuel olarak MM) (1 >1rlanıyor. Türkiye Türkiye'deki ilk z sponsoruyuz bu konuda bircok ve 3 yıldır da m m n 
İM dünya ülkesinde nu aralıksız daha ileride. 
sürdürüyoruz. 

Yurt dışındaki iş ortaklarımız 

ve üye olduğumuz EESPA, 

e-İnvoicing Platform, ETİD gibi 

çeşitli platformlara ek referans 

olarak aldığımız bu rapor ışığında 


gelecek planlarımızı yapmaya çalışıyoruz. 2017 yılında dünyada kesilen e-Faturaların mali değeri 3,3 milyar avro seviyelerinde. Bu rakamın 2024 yılında 16 milyar avroyu geçmesi bekleniyor. 
e-Fatura konusunda dünyanın da Türkiye'nin de gidecek daha çok yolu var. 


Türkiye'de 2016 yılında eFinans çatısı altında kayıtlı e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter mükellef, kullanıcı sayısı, entegratör sayılarını öğrenebilir miyiz? Geçtiğimiz yıla göre son durumu nasıl değerlendirirsiniz? 


İZ FINTEĞATIME 


eFinans olarak kurulduğumuz 
2013 yılından bu yana sürekli 
artış ile sektördeki en büyük 3 
özel entegratör arasında yer alıyoruz. 5 binin üzerinde e-Fatura 

müşterimize eFinans ayrıcalığı ile güvenli ve hızlı bir hizmet sunuyoruz. eFinans'ın şu an itibarıyla ürün yelpazesinde yer alan e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve KEP ürünlerini dahil ederek baktığımızda ise 10 bine yakın firmaya hizmet verdiğimizi söyleyebiliriz. 


Basware ile yapmış olduğunuz iş ortaklığının kapsamını genişlettiniz. Avrupa açılımı kapsamında bu iş birliğinin sonuçları ve müşterilerinize yansıması ne şekilde olacak? 


Yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve yurt şındaki firmalar ile iş birlikleri uruyoruz. Basware ile yaptımız, Türkiye'de ilk ve tek olan nlaşma kapsamında müşterilemiz, eFinans sistemi üzerinde uşturdukları Türk Mevzuatı'na uygun, farklı dillerdeki ihracat e-Faturalarını tam entegre bir şekilde ve anında T.C. Gümrük apılarına ve Avrupa'nın 21 ülkesinde 175 farklı e-Fatura hizmet sağlayıcısına ulaştırabiliyor. Özet- e, eFinans'tan ihracat faturası esen bir fırma, Basware ağında yer alan ve Türkiye'den mal ithal eden tüm Avrupalı müşterilere bu ihracat faturasını gönderebiliyor. 
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Gümrükler Genel Müdürlüğü arafından kayıt altına alınmış bu icaret işlemleri, takip kolaylığı ve finansman imkanı gibi birçok atma değerli hizmeti de beraberinde getiriyor. Diğer Avrupalı iş ortağımız olan Tesisguare'i 


o. 
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in 
Türkiye'de bulunan müşterilerinin e-Fatura süreçlerini 2016 yılından bu yana biz yürütüyoruz. 


2018 yılında bizi neler bekliyor, nasıl bir hazırlık yapmalıyız? Sektörle ilgili öngörüleriniz neler? 
e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbu-ZU ve e-SGK faturaları 2018 yılı içerisinde hayatımıza girecek yeni ürünler, 


2018, 

e-Dön üşüme gönüllü geçişlerin yoğun biçimde yaşanacağı 


bir yıl olacak.” 


Bu yeni ürünlere ek olarak Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Arşiv apsamında değişikliğe gidiyor ve kapsamını genişletiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, hazırladığı aslak tebliğde; 2018 yılından itibaren internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve ilgili hesap dönemi gayrisafi iş hasılatı veya brüt satış tutarı | milyon lira ile 5 milyon lira arasında olan mükellefler e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu olmaksızın e-Arşiv uygulamasına, ilgili hesap dönemi gayri safi 
iş hasılatı veya brüt satış tutarı 5 
milyon lira ve üzerinde olan müellefler ise e-Fatura uygulaması ile birlikte e-Arşiv uygulamasına, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar başvuru ve fiili geçiş hazırlıklarını amamlayarak geçmek zorunda alacağını belirtmiş. 

e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter hizmetlerinin sağladığı avanajlar firmalar tarafından her geçen gün daha fazla anlaşılıyor. 
Firmalar yalnızca maliyetlerini ve operasyonel süreçlerini kısaltmak değil, kendilerine sunulan ürünlerin daha fazla katma değer sunmasını istiyorlar. 


2018 yılında, firmaların ONB 
Finansbank ile birlikte sunduğumuz "“eKredi" gibi finansal değer taşıyan ürünleri entegre olarak kullanabilecekleri bir sistem beklentisi içinde olacağını düşünüyoruz. 


Gelecek hedefleriniz neler? 


Hedefimiz her zaman sektörün öncü ve en iyi hizmet veren firması olmak. eFinans olarak önceliğimiz, mevcut e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ürünlerimizin kalitesini korumak ve geliştirmek. 
Bununla beraber erinans Portal Basic gibi ücretsiz ve kaliteli bir hizmet ile e-Fatura kullanımını teşvik etmek temel amaçlarımız arasında. 

Önümüzdeki dönemde sektörün ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler ve bu ürünler ile entegre katma değerli servisleri hayata geçirmek istiyoruz. Kamusal e-Dönüşüm ürünlerine ek olarak 'Finansal' ve "Finansal Olmayan' şeklinde segmente edeceğimiz katma değerli yeni ürünler ile müşterilerimizin günlük hayatlarını kolaylaştırmak, ticari işlemlerinin verimliliğini artırmak ve kamu ilişkilerini geliştirmek istiyoruz. 


Wwww.efinans.com.ir 


Faturanın e- hali simdi ücretsiz! 
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ÜCRETSİZ TAAHHÜT YOK 10 YIL ARŞİVLEME 


eFinansPertal 


Basic 


Faturanın e- hali şimdi ücretsiz! 


eFinans Portal Basic, daha kapsamlı ve nitelikli bir hizmeti Ücretsiz sunmak ve e-Fatura kullanımını teşvik 


eFina ns Portal etmek amacıyla eFinans'ın tasarladığı ücretsiz bir e-Fatura hizmetidir. eFinans, bu e-Fatura hizmetini eFinans asıc 


Portal kanalıyla birçok katma değerli hizmet dahil olarak vermektedir. Herhangi bir taahhüt gerektirmeyen bu ücretsiz hizmetten faydalanmak için efinans.comir sitesini ziyaret etmeniz yeterlidir. 


eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. 
bi EFİNANS Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 85 Stadhan Kat:1 Tek 0(212) 3704200 | Faks: 0(212) 212 00 35 
34387 Şişli/İstanbul Müşteri Hizmetleri: 0850 250 67 50 


SAMFINTEĞATIME 


AKILLI PARANIN ESTİĞİ SULAR 


Geçtiğimiz 10 

sene içerisinde, finansal teknolojiler alanında yaratıcı iş modelleri geliştiren 

ve müşterilerinin sorunlarına yenilikçi çözümler getirerek ekonomik ve sosyal değerler sağlayan fintek girişimlerine yapılan yatırımlar, dünya genelinde 100 milyar Amerikan dolarını aştı. 


Güneş Ergun 


YÖNETİM DANIŞMANI 


intek; yıkıcı ve çözüm yaratıcı DNA:I ile finansal servislerin kaıtımsal altyapılarını ve organizasyonlarını sarsmakla kalmamakta, aynı zamanda harekete geçirdiği yatırım ağları ile önceleri melek yatırımcıların destek verdiği, şimdilerde ise özel sermaye, risk sermayesi, birleşmeler, satın almalar ve halka arz gibi daha ölçekli ve karmaşık finansman modellerini ekosisteminin içine alıyor. 
2017 senesinin ilk iki çeyreğinde, 
fintek alanına yapılan toplam yatırım yaklaşık 12 milyar doları görmüştü ve bu yatırımların yüzde 47'si risk sermayesi kaynaklıydı. Ayrıca bankalar başta olmak üzere köklü finansal kuruluşların fintek yatırımları da son bir kaç sene içinde ivme kazanmıştı. Avrupa'da bu tip yatırım yapan bankaların başında Santander, UBS, Deutsche Bank gelirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase & Co gibi finans devlerini görüyoruz. 2017'de fintek yatırımlarına liderlik eden Çin'de ise, hem lokal hem de uluslararası ölçekte baş döndüren hızla büyüyen Ant Financial, Tencent gibi internet devlerine karşı Çinli bankalar pek fazla bir şey yapamıyorlar. 


FİNTEK GİRİŞİMLERİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR 

Geçtiğimiz 5 ila 10 sene zarfında kurulan fintek girişimlerinin halka arzları da giderek daha fazla gündemde kalıyor. 
2015 yılında halka arz edilen Silikon 
Vadisi unicorn'u Sguare'in yarattığı başarı hikayesi birçok fintek girişimcisine ve yatırımcısına rol model oldu. Analistlerin tahminlerinin üzerinde finansal performans gösteren Sguare'in hisse 
bedeli son bir sene içinde yüzde 163 
artış gösterdi. Özellikle bankacılık servislerine ulaşamayan, küçük ve orta ölçekli ticari iş yerlerine, finansal yönetim, borç verme ve ödeme çözümleri sunan Sguare'in halka arzının ertesinde gösterdiği başarısının ardında hızlı ve kârlı 


büyümesi gösterilebilir. 2009 yılında kurulan fintek girişimi, ilk sene içinde önce Khosla Ventures, takip eden iki sene içinde üç büyük risk sermayesi 
yatırımı almayı başarmıştı. Geçirdiği 7 
tur sonunda toplam 590 milyon dolar yatırım alan girişim; halka arzına kadar 
7 şirketi, halka arzından sonra da 3 şirketi bünyesine kattı. 2017 senesi içinde fintek dünyasında yeni halka arzlara şahit olacağımıza inanıyoruz. 

Gerek finansal kurumların bu girişimlerden hisse satın almaları ve girişimlere ortak olmaları, gerek halka arzların çoğalması, risk sermayesi yatırımcılarının fintek alanına olan ilgilerinin artmasını sağlıyor. Elbette, akıllı para yatırımcılarının rotalarını finteke doğru çevirebilmeleri ve burada uzun süreli ve riskli yatırımlar yapabilmeleri için tünelin sonunda başarılı “çıkışları” görebilmeleri gerekiyor. 

Risk sermayesi ortaklıklarının sektör ve girişimcilik tecrübeleri ile birlikte iş modeline, ürüne ve ekibe inandıkları ve güvendikleri anda şirketin gelişiminde hem ortak hem de denetleyici olabilme özellikleri, riski tanıma ve riski yönetme yetileri, profesyonel ağlarını girişimcilere açarak, girişimcilerin gelişimine ve şirketlerinin büyümesine destek verebilmeleri, bu tip yatırımcıları akıllı para yatırımlarının tepesine yerleştirdi. 


YATIRIM ALAN TÜRK FİNTEKLERİ 

Türkiye'de bugüne kadar bir veya birkaç tur risk sermayesi yatırımı alan belli başlı fintek oyuncularını İyzico, Paraşüt ve İninal olarak belirtebiliriz. Ayrıca Cardtek de finansal teknoloji alanındaki oyunculara sağladığı teknolojik altyapı ve desteği ile risk sermayesi yatırımı aldı. Bu girişimlere yatırım yapan Türk risk sermayesi oyuncularına baktığımızda, teknoloji ve internet sektöründe uzmanlaştıklarını, aynı firmalara yatırım yapan yabancı risk sermayesi ortaklıklarını incelediğimizde ise, bu yatırımcıların hem finansal teknoloji- 


ler hem de gelişen ekonomilerin coğrafyalarına odaklı olduklarını görebiliriz. 

Türkiye'de kurulu, özünde yatırım stratejileri ve taktikleri farklılık gösteren ancak hem teknoloji ve 


hem de finansal teknolojiler alanında önemli hamleler yapan risk sermayesi oluşumlarının başında 212, Revo Capital, MV Holding, Diffusion Capital Partners ve Aslanoba Capital'ı belirtebiliriz. 
Türk fintek girişimlerine yatırım yapmış yabancı uyruklu risk sermayeleri listesinin başında ise Kaliforniya kökenli Ribbit Capital ve Amadeus Capital Partners, yine Kaliforniya'da kurulu ve Türkiye'de ofisi olan 500 Startups, Rusya'da oluşmuş Vostok Emerging Partners, New York'ta bulunan Endeavor Catalyst ve Japon Beenos Partners geliyor. Bunlar arasında Ribbit Capital, Amadeus Capital Partners ve 500Startups, 
500 milyon dolar üstünde fon 
yöneten ortaklıklar olarak göze çarpıyor. 

Fintek alanında yatırım yapan 


Türk risk sermayesi oluşumlarının portföylerinde teknoloji girişimleri ağırlıkta. Türk fintek girişimlerinin de bu portföyler içinde giderek daha önemli yer tutacaklarını umut ediyoruz. Risk sermayesi ortaklıklarının masaya koydukları, operasyonel ve stratejik deneyimleri, işlevsel yetenekleri, sektör içinde fintek ve finansal kurumlar arasında adeta bir köprü olabilmeleri, fintek girişimlerinin sağlıklı büyümeleri için de destek kaynakları oluyor. Fintek girişimlerinin risk sermayesi oluşumlarının bakış açılarını ve beklentilerini iyi anlamaları ise bu tür yatırımlara erişebilmelerinin ve yatırımcıların yönlendirmelerinden faydalanmalarının önünü açacaktır. 


EKONOMİ VE KONTROL 

Risk sermayesi yatırımcılarının fintek girişimlerine destek verebilmeleri için yatırımcıların ve girişimcilerin öncelikle iki alanda aynı çizgide buluşmaları gerekir: bunlar girişimin ekonomisi ve gi- 


rişimin kontrolüdür. 
Risk sermayeleri, portföylerinde bulundurdukları birden fazla girişimin çekirdek, erken veya orta dönemlerinde genellikle azınlık hisselerini alarak, girişimlerin büyümesine, ölçeklenmesi- ne ve muhtemel bir satın alma, birleşme veya halka arz ile girişimin hissedarlığından çıkıp değer yaratmaya yönelik oluşumlardır. 
Uzun soluklu, riskli ve şirket başarı sağladığında geri dönüşü yüksek yatırımlardır. 
Risk sermayesi yatırım ortakıkları, yatırım kararı almadan önce yaptıkları ayrıntılı incelemeler aşamasında iki önemli konuya öncellikle önem vermektedirler. 
unlardan ilki girişimin değer yaratacağı ekonomik değer, ikinci ise girişimi yönetecek ekibin nitelikleridir. 
Risk sermayesi şirketlerinin fintek girişimlerine ilgi gösterebilmeleri için, yenilikçi iş modelleri aracılığı ve çözüm getirme hedefleriyle adım attıkları pazarın büyüklüğü ve daha da önemlisi 


w 


Finansal teknolojilerin yaratacağı ekonomik değer, Sunulan yeni çözümün mevcut diğer çözümlere oranla ortaya çıkaracağı etki ile doğru orantılıdır. 
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Girigimcilik sundukları çözümlerin mevcut Yatırımcılar, bölgesel ve küresel (değerine ulaşacaktır. Bir fikri bir 

ekocictemini. (diğer çözümlere göre yarattığı o pazarları hedef alan girişimlere ( ürüne veya servise dönüştürebiçarkların değerin hacmi, yatırımcıları ha- özellikle ilgi göstermektedir. Tür- len bir ekip, bu işi yönetebilecek, 

döndürebilmek rekete geçiren faktörlerin başın- o kiye ve ötesinde büyüme stra- o sürdürebilecek deneyime, vizyoadale da gelmektedir. Girişimci işte bu  tejisi ve planları ile ortaya çıkan ona ve motivasyona da sahip ol- 

ON değeri hem iyi tanımlayabilmeli e fintek girişimlerinin sadece Türk (omalıdır. Risk sermayesi ortakları 

an mal hem de ifade edebilmelidir. değil uluslararası ağlarda yatırım . ile birlikte yol alabilmek için yö- 

— ii yapan risk sermayesi oluşumla- netim tarafında ve operasyonel 

7 çi çi TÜRKİYE'DE RİSK SERMAYESİ rının radarına girebilmesi bekle- süreçlerde şeffaflık sağlamak, 
ekönomilerin 

/ e pa . YATIRIMLARI nebilir. her türlü anlam kargaşasını ve 

ll e Türkiye'de risk sermayesi yatırımı İkinci önemli unsur ise ekiptir. | sürtüşme noktalarını ortadan 

v Wee 05 almış fintek girişimlerine baktı- o Tasarladıkları yaratıcı iş modeli- o kaldırmak gerekir. Girişimin ku- 

UrUMURGAYIZ. ğlmızda, büyüme haritalarında (ni ve finansal ürünü pazarın tüm — rucularının yatırıma açık böyle bir 

ww Türkiye ve ötesini hedef aldıkla- katı kuralları, çalkantılar, iniş çı- (o güven ortamı yaratabilmeleri için, 

rını görebiliriz. Fintek firmaları, şları ve rekabetçi yapısı içinde iş modellerini sağlam temeller, 

kuruldukları ve servis verdikleri | geliştirecek ve büyütebilecek bir ( veriler ve analizler üzerine kurülkelerin mevzuatlarına endeks- o ekip ve bu ekibin deneyimi, aynı o maları büyük avantaj sağlar. Ayli hareket etmeleri gerektiğinin ozamanda esnekliği ile yenilikçi (o rıca sektöre hakim, deneyimli ris 

farkında olsalar da, farklı coğraf- odüşünceye gelişmeye gerekti- (o sermayesi ortakları ile çalışabilyalarda kendilerini çoğaltabilen (ğinde bozup yeniden başlamaya omek girişimcilerin iş modellerini 

ve kopyalayabilen iş modelleri (hazır, meraklı, azimli ve direnç- ( ve ürünlerini kısa zamanda test 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ortaya koymaları, güvenli büyü- yapısı yatırımcıların desteğini (edebilme, geri bildirim alabilme meleri için bir yol haritası sağlar. alabilir. ve stratejik düşünebilme yetilerini Kuşkusuz, Türkiye'de oluşan fın- Yaratıcı ve yıkıcı bir iş modeli — geliştirir. 
tek girişimlerinin avantajlarının o veya ürün, bir sabah duş alırken 

başında bölgesel bir oyuncu ola- ( aklımıza gelen bir fikrin ötesin- (o 127 MİLYAR DOLAR YATIRIM 

bilme kapasiteleri yatmaktadır. de gerçeğe dönüştüğünde asıl o Türkiye'de girişim ve yatırım 


ekosistemi son 10 sene içinde önemli gelişmelere sahne olmuştur ancak gelişmiş ekonomilere baktığımızda kazandığımız deneyimler sınırlı kalmıştır. Hem girişimcilerin hem de yatırımcıların gücü sadece problem çözme yetileri veya iş zekalarından değil aynı zamanda farklı alanlarda kazandıkları deneyimler ve farklı bakış açılarına tabi tutulmalarından kaynaklanmaktadır. Deneyim ise zaman içinde denenen, uygulanan, bozulan, düzeltilen, yeniden yapılandırılan ortaklıklar, pazarlıklar, iş modelleri, ürünler, işlemlerle kazanılır. Örneğin ABD'de 1950'lerin sonlarına doğru ivme kazanan risk sermayesi ortaklıklarının, 2016 yılı sonunda yaptıkları yıllık yatırım 70 milyar dolara ulaşmıştır, dünya genelinde bu rakam aynı yıl içinde 127 
milyar dolardır. 
Dünya GSMH'sinin yaklaşık dörtte birini oluşturan ABD'nin risk sermayesi yatırımlarının yüzde 55'ini sağlaması, ekonomilerinde girişimcilik ekosistemin ne kadar dinamik ve olgun olduğunun da göstergesidir. Girişimciler ülke ekonomisine hem iş yaratarak hem de sosyal değişimler getirerek katkı sağlamaktadır. 
Forbes'un 2017'de yayınladığı “Dünyanın en değerli 10 şirket markası" listesinin yedisi Ame kalı şirketlerdir, bunlar arasında beşi teknoloji alanında ürün ve servisler sunmaktadır. Bu beş şirketten her biri, kuruldukları seneyi takip eden kısa dönem içinde risk sermayesi yatırımları almışlardır. 
Risk sermayesi ortaklıklarının yatırım yaptıkları şirketlerin yönetim kurullarında görev almaları ve şirkete yön vermeleri sağlan Yatırım alan şirketin kontrolün ne adarını yatırımcıya devredeceği, anlaştıkları protokol ve devir şartarında şeffaflık içinde düzenlenir. 
Girişimci ve yatırımcı arasında pazarlık konusu olan ekonomi ve ontrol eksenleri aslında yapılan yatırımın tüm doğasını ortaya oyar. Bu konuda hem girişimciler hem de yatırımcılar kendi deneyimlerini ve dışardan alabiecekleri destek haklarını kullan- 


imi 


malıdırlar. 

Türkiye'de fintek gibi çok hızlı gelişen ve girişimcilerin başı çektiği bir sektörün büyüyebilmesi ve gelişmiş ekonomilerinin dinamiklerinden geride kalmaması için, risk sermayelerinin desteklenmesi gerekmektedir. 


"FUND OF FUNDS" 
Risk sermayelerine yapılabilecek desteklerin başında, fonların fonu konseptinin — “fund of funds" gelişimi ve bu fonlardan risk sermayelerinin o kullanabileceği bölümlerin sağlamlaştırılması yatmaktadır. Avrupa Yatırım Fonu (ElF) desteği ile Türkiye'de 2007'de oluşturulmuş 140 milyon avro hacminde İVCİ — Isanbul Venture Capital Initiativ ve 2016'da yine ElF desteği i urulan 200 milyon avro hacminde TGIR, Turkish Growth and nnovation Fund bulunmaktadır. 
Bu fonunun yüzde 40'ı, risk sermayesi fonları tarafından kullanılmak üzere ayrılmıştır. 
Türkiye'de risk sermayeleri ve melek yatırımcılarının fintek alanında yaptığı yatırımlar 2012 ve 
2016 arasında yüzde 175 büyüyerek 4 sene içinde toplam 53 
milyon dolara ulaşmıştır. Bu raamlar ve büyüme göstergeleri oldukça umut verici. Türkiye'de yatırımların büyük çoğunluğu eknoloji altyapısı ve ödeme sisemlerine ayrılmıştır. Elbet bu dağılım, yeni filizlenen bir fintek ekosistemi için normal bir gösergedir. 

Dünya geneline baktığımızda, 2016'da risk sermayesi destekli 
fintek girişimlerine yaklaşık 13 
milyar dolar yatırım yapıldığını görüyoruz. Bu rakam özellik- e yaşanan ekonomik ve politi belirsizliklerden dolayı 2015 senesinde ulaşılan 15 milyar dolar eşiğinin altında seyretmiştir. Ris sermayesi ortaklıklarının yatırım yaptığı alanların başında sigorta (Insurtech), ödeme teknolojileri ve satış noktası finansmanı geliyor. Fintek girişimlerinin aldığ yatırımların yapısına baktığımızda ise, bu yatırımların yüzde 30'unda en az iki ortak yatırımc 


olduğu görülmektedir, bu da girişimlerin aynı anda birden fazla yatırımcının ilgisini çekebildiği ve yatırımcılarını seçebilme şanslarının oluştuğunu göstermektedir (ref 1. CBinsights Reports, March 
2017). 

2015 ve 2016 seneleri arasında 
en fazla sayıda fintek girişimine yatırım yapan risk sermayeleri başında, Nea Enterprise Associates, Khosla Ventures ve Index Ventures geliyor. Bu sermaye oraklıkları geçtiğimiz 10 hatta 40 
sene önce yatırım yapmaya başayan, farklı sektörlerde deneyim azanmış, teknoloji ve servislerine yakından ilgi duyan ekiplerden oluşmaktadır. Portföyleri coğrafı ve sektörel çeşitlilik göstermekedir. Kendi deneyimlerini ve iş zekalarını girişimcilerle paylaşarak değer yaratma arayışındadırar. Portföylerini incelediğimizde yaratıcı iş modelleri ve aldıkları risk arasında nasıl rahat hareket edebildiklerini görebiliriz. 


SİHİRLİ ELLER 
Fintek ekosisteminin gelişiminde, her oyuncuya neredeyse eşit değerde rol düşmektedir. Girişimin yenilikçi yapısı ve parlak potansiyeli kadar, yatırımcının deneyimi ve vizyonu, regülatörün bilinci ve desteği, tüketicinin farkındalığı ve esnekliği gibi etmenler dinamik bir şekilde iç içe girdiğinde ekonominin sihirli elleri devreye giriyor. 

Girişimciler için iş modellerini ve ürünlerini tasarlamak, hayata geçirmek ve sürdürebilmek, rüzgarlı bir günde, bir yelken yarışın- da teknelerinin dümeninde olma gibidir. Ancak yelken yapmak bir ekip işidir. Denize açılıp dalgalar üzerinde seyredince, ekibin he üyesinin rolü hassas ve önemlidir. 

Girişimciler, risk sermayesi ortaklıklarına, hem teknelerinin yelkeni hem de yelkenlerindeki rüzgar gibi bakabilirler. Yol alabi mek için ortaklarını iyi seçmeleri gerektiğini fark edeceklerdir. Ris sermayesi ortaklıkları ise Türkiye'deki fintek yapısının gelişimi için şiddetle esmeye devam etmelidir. 
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Yaratıcı ve yıkıcı hir iş modeli veya ürün, hir cabah duş alırken aklımıza gelen bir fikrin ötesinde gerçeğe dönüştüğünde asıl değerine ulaşacakfır. 


SEM FINTEĞATIME 


AKSAN HUKUK ORTAĞI MELİH AKSAN: 


Girişimlerin hukuki anlamda karşılaşacakları sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olan ve uzun sözleşmeleri daha kompakt hale dönüştüren Aksan Hukuk'un Ortağı 


Melin Aksan ile modüler çözümleri hakkında konuştuk. 
ürüsüne bereket ev- silikon Vadisi'nin kuzey ucunda rak ve sıkıcı sözleşme O bulunan University of California, metinlerinden gözü Berkeley'de hukuk alanında yükorkan girişimciler sek lisans yaptım. En çok orada için pratik çözümler geçirdiğim vakitte elde ettiğim üreten Aksan Hukuk firmasının tanışıklıklar ve yoğun etkinlik ortaklarından Melih Aksan ilebir O atmosferinin verdiği ilhamla araya geldik. Girişimcilere yönelik ( yöneldiğimi söyleyebilirim. Zaten hazırladıkları kompakt sözleşme- — az önce belirttiğim gibi bu alana 


ler hakkında bilgi veren Aksan, doğal bir eğilimim de vardı. 
startup'lara kolay ve hesaplı 


alternatifler sunduklarını söyledi... Ağan Hukuk hangi alanlarda 


N hizmet veriyor? 
Öncelikle bize biraz kendinizden 


Yisederm Temel olarak bir şirketin karşıla- 


şabileceği her türlü hukuk danışmanlığı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu doğrultuda geniş bir perspektifte çalışan ortaklarımız ve bunların altında yapılanmış departmanlarımız var. Her departman, belirli bir alanda daha yoğun çalışıyor. Benim idare ettiğim kısım ise, tamamen girişim sermayesi ve çevresinde gelişen alanlara odaklanmış durumda. 


Teknolojiye, oyunlara ve her türlü dijital fıkri mülkiyet üretimine eskiden beri meraklı genç bir avukatım. Meslektaşlar arasında pek de sık karşılaşılan bir profil değildir. Bu merakımı en etkin şeilde meslekle nasıl buluşturabiirim, sabahları alarm kurmadan alkabileceğim, beni bu denli heyecanlandıracak bir alanı nerede yakalayabilirim derken, teknooji girişimleri ve bunlara yatırım yapan fon ve melek yatırımcılarla yolum kesişti. Bu ekosistemde 


şirketler hukuku uzmanlığında çalışmaktayım. başlayarak bize anlatabilir misiniz? 


Girişimlerin sorunlarına çözüm getiren fikrinizi, gelişme aşamasından 


İlk yola çıktığımızda, piyasada Girişim alanı ile tanışmanız üniver- o bu alanla ilgili erişilebilir hukuk site yıllarına mı dayanıyor? dokümantasyonu ve kaynaklar 


Evrak yığınları geçmişte kaldı 


oldukça azdı. Alanımıza öncülük eden değerli üstatlarımızın önceden tasarlamış oldukları sözleşme ve diğer dokümantasyonları zamanla bazen girişimcilerin tarafında hukuk desteği vermeye başlayarak, bazen de büyük bir yatırımcının yanında yatırım apan yan küçük bir yatırımcı- 

n danışmanlığını üstlenerek dinmeye başladım. Bu esnada özlemlediğim kadarıyla girişimiler ve yatırımcıların bir kısmı bu ukuki doküman taslaklarından çok da memnun değildi. 

Alanda öncülük eden üstatların, haklı olarak bizim alanda ihtiyaç görülen sözleşmeleri birleşme ve devralma işlemlerinde kullanılan taslaklara benzetmiş olmalarıydı. 
Şimdi baktığımızda, şuan Türkiye'de belli seviyede iş yapan bürolarda mutlaka bir M&A dokümantasyonu vardır. Yani h d 


T 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isse satış sözleşmesi, hissearlar sözleşmesi ve bunun diğer tamamlayıcı dokümantasyonu olan soru listeleri, “due diligence Bkz. Fintek Sözlüğü 5.186)" sürecine ilişkin taslaklar vesaire... 
Girişim sermayesi yatırımlarında kullanılan taslaklar da bu dokümantasyondan adapte edilmeye çalışılmış. Normal şartlarda birleşme ve devralma işleri, öncelikle genelde belli bir büyüklüğün üzerinde gerçekleşiyor. Sonra, bir yabancı yatırımcı gelip bir Türk 
şirketini satın alıyor mesela. 30 
yıllık geçmişi olan bir şirketin 


“Avukaf olarak; 
cabahları alarm kurmadan kalkabileceğim, beni heyecanlandıracak 

bir alanı herede yakalayabilirim derken, teknoloji girişimleri ve bunlara yatırım yapan fon ve melek yatırımcılarla yolum kesişti. i 


100//FINTECATIME 


"KASA; konu başlıklarına göre ayrılmış vaziyette. 
Bu durum, metih içinde gok fazla maddeden maddeye referans olmamasını, bu sebeple de modüler olmasını sağlıyor.” 


hisseleri satın alıyor. Dolayısıyla dokümantasyon kabarık olması normal. Çünkü geçmişe dair 


riskler olabilir, onlara karsı beyan ve tekeffüller düzenlenmesi gerekebilir, keza şirkete yeni para koymak değil de, şirketin mevcut hissedarların hisseleri devralmak ve belki de onları şirket dışına çıkarmak gibi bir düzen oluyor. 
Dolayısıyla çok detaylı sözleşmeleri olması normal karşılanabilir. 
Batı'da da endüstri standardı olmuş, kısa ve öz, dengeli sözleşme taslakları yayınlanmış vaziyette. 


Bu süreç, girişime zaman kaybı dışında maddi anlamda da bir zorluk getiriyor, öyle değil mi? 

Tabii... Batı ülkelerinde en büyük çekincelerden biri bu. “Basit bir sözleşmemiz olmalı ki orantısız şekilde avukatlık ücreti vermek zorunda kalmayalım" diyor girişimler. Aslında ABD'de bu stan- 


dart ve kısa sözleşmelerin oluşturulmuş olmasının en önemli sebeplerinden biri, nispi olmayan yani orantısız bir avukatlık ücreti doğmasını engellemek. Mesela 
50 bin dolarlık yatırım yapacak 
biri, 10 bin doları avukatlık ücreti ödemek zorunda kalmamalı. 
Şimdi Türkiye'deki taslakların benzeri olsaydı, ABD'de 9 aylık bir negotiation (müzakere) sürecinde 20 — 30 bin dolarlık avukatlık ücreti çıkabilirdi. Bu olmaz! Matematik tutmuyor. Dolayısıyla onlar hızl ı yapmaya alışmışlar. 
Türkiye'de bu mali bariyer oradaki gibi değil. Avukatlar her zaman katı bir saatlik ücreti işletemeyebiliyor. Dolayısıyla da aylarca gidip geliyor dokümanlar. 
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Girişimci dışında, yatırımcı tarafı için nasıl bir durum söz konusu? 
Genelde bir yatırımcı, hukuk bürosuna gittiğinde, “Benim fonumum, melek yatırımcı 


ağımın bir tane standart güzel sözleşmesi olsun" diyor. Herkes kendine göre bir sözleşme taslağı hazırlatmış. Onu en başta yüklü bir ücrete hazırlayabilir, ondan sonra "Hep aynısını kullanırım diye düşünüyor, ama aslında her bir yatırıma uyarlamak ve onu k g 


abul ettirmek ve imza noktasına etirmek için bir daha böyle bir süreçten geçmesi gerekiyor. Yani 
bazı numunelik vakıalarda 7 — 8 
aydan bahsediyoruz. 

Bunu gözlemledikten sonra dedim ki, ozaman benim mevcut bilgiyi (birleşme ve devralmalardan gelen konvansiyonel yaklaşımı) adapte etmem anlamsız. 
Bu işin doğasına uygun yeni bir taslak hazırlanması lazım. Batı'da oturmuş pratiği örnek alarak sıfırdan yazmak lazım. Bu çalışma 
motivasyonu aynı zamanda 500 
Startups Fonu'nun Türkiye'de kurulu girişimlere yapacağı yatırımlar için bir taslak çalışması görevi 


ile birlikte desteklendi. Çünkü onlar, kendileri için, ABD'de ortaya koymuş oldukları endüstri standardı yatırım dokümanı olan “KISS" yani “Keep It Simple Security” benzeri bir sözleşme hazırlanmasını istiyorlardı. Ben de dedim ki bunu sıfırdan yazmak gerekiyor. Hakikaten böyle “Giriş" diye başlayarak satır satır sözleşme yazmaya başladım. 


Sizin yazdığınız bu sözleşmenin özellikleri nelerdir? Farkı ne? 


Bu taslağın tercih edilebilirliği kısa, öz, hukuk dilinden mümkün mertebe kaçınılmış, fakat buna rağmen makul düzeyde koruyucu unsurları, bence yeterince içeriyor olmasıdır. Yüz sayfalar civarından, 4 ila 8 sayfa arasında azami ölçülere indirgenmiş, basitleştirilmiş bir metinden bahsediyoruz. Sözleşmenin adı bile, Kolay Anlaşılır Sağlam Anlaşma ('KASA).. 

Hem daha kısa, hem de kolay okunur ve modüler. Yazım biçimi olarak da örneğin madde numaraları 1, 2,3, 4 diye de gitmiyor. Konu baslıklarına göre ayrılmış bir vaziyette (bilenler için term sheet benzeri). Bu durum, metin içinde çok fazla maddeden maddeye referans olmamasını, bu sebeple de modüler bir yapıda kolayca özelleştirilebilmesini sağlıyor. 


Fakat hala bir avukatlık hizmetine ihtiyaç duyuluyor değil mi? KASA bu ihtiyacı ortadan kaldırmıyor sanırım? 
Tabii, her yatırım için bir parça özelleştirme gerekiyor. Ancak bunu minimize etmek hedef. 
Avukatın harcayacağı zaman ve hukuk hizmetlerine harcanacak parayı minimize etmek gerekiyor. Hedef, en fazla iki saatlik avukatlık hizmetiyle her türlü, en azından erken safha yatırımları yapabilmek. 
Fakat dediğim gibi, özelleştirmeyi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. 
Klasik sözleşmelerdeki gibi bir maddeden diğerine sürekli atıf yok. Daha modüler. Neye baka- 


cağınız, neyi çıkartıp eklemeniz gerektiği çok belli. Yayımlarken de bir adet en temel sözleşme taslağı, bir adet tercihen eklenebilecek hükümler listesi ve bir adet kullanım kılavuzu koymak iStİYoruz. 

Ama ne kadar modüller olursa olsun sonuçta bir ya da iki saatlik bir avukat incelemesi kesinlikle gerekir. Sözleşmenin, genel olarak ticari anlaşma ve tarafların durumlarıyla uyumlu olduğuna bakmak için olsa dahi. 

Aynı şeyi 40 veya 100 sayfada anlatmak yerine 4 — 5 sayfada anlatabiliyorsanız, bu çoğu girişimci için çok kıymetli. Zira pek çoğunun daha önce hukuk meseleleri üzerine tecrübesi yok, belki de hayatlarında gördükleri ilk sözleşme bu. Bunu dikkate almaya çalıştım. 


Peki işin özünde bu sözleşmeler girişimcilik olduğu için mi kısalabiliyor, basitleştirebiliyor? Yoksa zaten her sözleşme kısalabiliyordu da kimse kısaltmamış mı? 


Bence her sözleşme kısalabilir. 
Aslında bizim kıta Avrupa sisteminde sözleşmelerin kısa olması lazım. Çünkü birçok husus zaten kanunda regüle. Yani siz zaten bir konuda anlaşmadığınız zaman, yani bir satırlık sözleşme yapsak bile aramızda kanunen aslında 100 sayfalık bir sözleşme mevcut. 

Mesela borçlar hukukunun hükümleri var. Yani siz bana kalemi sattığınızda aslında hiç sözleşmede yazmasa bile, kalemin sağlam olduğunu, yazmaya yarar olduğunu, kalemin, bir kalemden beklenebilecek makul bir süre boyunca gidecek bir malzemesi olduğunu, yani birçok şey aslında 


yazıyor. Yani yazmasa da o beyan, aramızda zaten geçerli hukuk normlarında yazıyor. 

Ben bu kurala rağmen tekrar olarak yazılan kısımları da çıkarmaya çalıştım. Bazen insanlar şu sebeple uzun uzun yazabiliyor “Yine de elimizde bir rehber olsun" diyebiliyorlar. Yani ticaret kanununda yazıyor ama yazalım da taraflarca bilinsin diyenler var. 


Kaç yerde kullandınız şu ana kadar? 
Yani kaç farklı startup, yatırımcı grubu? 


Yaklaşık yirmi küsur yatırımda biz kullandık diyebilirim. Bizden taslağı alıp kendi aralarında kullanan, takip edemediğim bir kitle de oluştu ve bu harika bir şey. 


KASA herkese açık mı? Nasıl ulaşabiliriz? 

Herkese açık olarak yakında www.kasa.vc adresinden temin edilebilecek. 


Avukatlık hizmeti almak isteyen girişimci ve yatırımcılara önerileriniz nedir? 

Bir, avukatla çalışmamak eninde sonunda daha pahalıdır. İki, başarılı olacak gibi planlarınızı yapın, önemli konularda aşırı tasarrufçu yaklaşım doğru olmayabilir. Üç, korkmayın! Bütün avukatlar o kadar da pahalı 

değil. Durumunuza uygun bir anlaşmayı avukatla müzakere edebilirsiniz. 

Yatırımcılara, avukatlık hizmeti bakımından yalnızca girişim sermayesi yatırımlarında girişim sermayesi alanında bir anlayışa sahip avukatlarla çalışmalarını öneririm. Çünkü gerçekten dinamikler farklı ve özel bir anlayış gerektiriyor bence. 


"Taslak; kısa, öz, hukuk dilinden mümkün merteb 


kacınılmış, fakat makul düzeyde koruyucu unsurları içeriyor olmalıdır. Biz de yüz sayfalar civarından 


basitleştirilmiş bir metin oluşturuyoruz 


4 ila 8 sayfa arasında azami ölçülere indirgenmiş, 
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Sosyal ağlarda yenilikler ve geliştirmeler birbirini izliyor. Eğer arada bir durup bu gelişmeleri analiz etmezseniz çok şey kaçırabilirsiniz. Gelin, doğru sosyal ağı seçmenize ve farklı bakış açısı yakalamanıza katkı sağlatacak 


yöntemleri beraberce inceleyelim. 


azarlama dünyası son dönemde daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir değişim yaşıyor. Sosyal ağlara yeni özellikler ekleniyor, buna bağlı olarak kullanıcı eğilimleri değişiyor. Eğer sosyal ağlardan maksimum fayda sağlamak istiyorsanız, kitlenizin size gelmesini beklemekten ziyade, onların bulunduğu yere bağlanmalı ve onları dinlemeisiniz. Karşınıza çıkabilecek en büyük zorluk, şu an etrafta önceden olmadığı kadar çok sosyal kanalın bulunuyor olmasından kaynaklanıyor. 
Yazımda, işletmeniz. için doğru sosyal ağı seçmenize yardımcı olacak ve farklı bir bakış açısı yakalamanıza katkı sağlatacak yöntemleri ve güncel verileri aktarmaya çalışacağım. Başarılı bir stratejinin olmazsa olmazı içeri pazarlaması üzerine tavsiyelerimi ve yakın gelecekte yaşanacak gelişmeleri yazımda bulabilirsiniz. 


HEDEF KİTLENİZİ NE KADAR TANIYORSUNUZ? 

İşletmelerin hedef kitlelerini tanımak için ayırdıkları zaman her geçen gün daralıyor. Eğer bir sosyal medya planı yapmak ve bunun taktiksel detaylarına inmek. istiyorsanız, 


öncelikle zaman ayırıp sizin için ideal olan kitlenin kim olduğunu ve bu kitlenin neye önem verdiğini anlamak kesinlikle çok kritik bir noktada. 
Yeteri kadar zaman ayırıp poansiyel hedef kitleniz hakkında araştırma yapmak, sosyal medya pazarlama 

üzerine olan efor- e » 
arın mümkün ol- in — duğunca çok efekif olmasına yardımc olacaktır. Örneğin hedef itlenize daha rahat ulaşmanızı sağlayan kanallar hangileri, kitlenin ilgisini çekmek için en uygun zaman ve kitlenin tercih edebileceği içerik türleri nelerdir gibi Konular anlamak, içinde bulunduğunuz rekabet ortamında bir adım öne çıkmanızı sağlayacaktır. 


HEDEF KİTLENİZ 

NEREDE? 

İşletmeler, pazarlama stratejileri içine çok fazla kanalı yedirmek durumunda kalıyor. 
Böyle bir eylem, çok fazla zaman harcayan ve pahalı bir girişim olduğu gibi, ideal 


sonuçlardan çok daha azı- > nı sunuyor. Bunun yerine 


çabalarınızı hedef kitlenizin tercih ettiği kanallara 


Funda Güleç Yalçın 
DİJİTAL İLETİŞİM 
DANIŞMANI 


Sosyal medya planı yapmak ve bunun takfiksel detaylarına inmek istiyorsanız, öncelikle zaman 
Ayırıp Sizih için ideal olan kiflehin kim olduğunu ve bu kitlenin heye önem verdiğini anlamanız 


gerekiyor. 
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yöneltmelisiniz. Fakat hangi kanalların yatırım yapmaya değer en güncel ve iyi platformlar olduğuna karar vermek zorlu bir tercih olabiliyor. Bunun üstesinden gelmek için yapılacak en iyi şeyler- den biri ise, her platformun kullanım sıklığına ve demografıklerine göz atmak olacaktır. Bu tür grafikleri inceleyin ve bırakın veriler karar vermenize yardımcı olsun. 
Örneğin her yıl ortaya koyulan veriler, yetişkinlerin çevrimiçi olduklarında zamanlarını nerelerde harcadıklarına dair açıklamalar yapabiliyor. 


DOĞRU KURGULADIĞINIZ İÇERİKLE BAŞARINIZI TAÇLANDIRIN İşletmeniz için doğru sosyal ağı seçtiyseniz, bu çalışmaların kalbinde yer alan içerik kurgusuna başlayabilirsiniz. Aşağıda yakın dönemde içerik pazarlaması alanında yaşanacak gelişmeleri ve alabileceğiniz önlemleri bulabilir-SİNİZ: 


SOSYAL AĞLAR, YOUTUBE GİBİ 

BİR INFLUENCER PROGRAMI GELİŞTİRECEK 

platformdaki influencer'ların sürekli etkileyici videolar oluşturması sebebiyle YouTube seneler içinde içeriklerin toplandığı bir merkez olarak gelişmeye devam ediyor. Twitter'ın Vine'ı kapatmasıyla ve bu sosyal ağın en aktif içerik üreticileriyle bir ortaklık kurma fırsatını kaçırmasıyla beraber, bütün büyük sosyal medya platformları 2017 senesi içerisinde kendi influencer programlarını (YouTube'da olduğu gibi) daha iyi biçimlendirmeye odaklanacaklar. 

İlk olarak Facebook ile Twitter etkileyici içerik oluşturan kişilerle partnerlik anlaşması yaparak bundan faydalanma- ya başlayabilir. Bu ortaklıkta içerik oluşturucularına gösterim başına ya da diğer etkileşim oranlarına göre ödeme yapılabilir ve yaratıcı içerik üreten kişilerin bu platformlarda daha aktif içerik üretmelerini sağlayabilir. 


MARKALAR 'AMAÇ' ODAKLI 

İÇERİK PAZARLAMASI ÜRETİMİNE YOĞUNLAŞACAKLAR 

Hatır uğruna bir blogda, video çaışmasında, podcastte ya da başka bir mecrada içerik üretmek, sonuç almak için hiçbir anlam ifade etmiyor. Her ne kadar etiketler üzerinden kontrol ve ölçümlemesi yapılabilse bile, amaca hizmet etme konusunda biraz eksik kaıyor. Renklilik iyi, her hikaye kendi hikayenizi güçlendiriyor ama tüm bu çalışmalar temel amacınızı güçlendirmediğinde gerçek katkı sağlanamıyor. İçerik pazarlama onusunda nelerin faydalı olmadığına dair günümüzde birçok örnek olduğu gibi, aynı zamanda içerik pazarlamacılığını şirketin emel amacına uygun bir hale getirip iyi işler çıkaran çok sayıda işletme yok değil. 

Pazarlamacılar ve işletmeler, en nihayetinde şirketlerinin amacının ne olduğuna karar vermenin, içerik ya da sosyal medya yatırımı yapmaktan daha öncelikli olduğunu anlamalılar. Bir amacınız yoksa, tüm çalışmalar gelir geçer bir katkı sağlıyor. 


İŞLETMELER DİKKAT ÇEKMEK İÇİN DAHA GÜÇLÜ BİR BAKIŞ AÇISI GELİŞTİRECEKLER 

Her geçen gün daha çok içeriğin üretilmesiyle ve dikkat sürelerinin 


oldukça düşük seviyelere 


gelmesiyle beraber bunca kalabalığın arasında dikkat çekici bir şey üretmek her zamankinden daha zor bir hale geldi. 

Buna karşı koymak için markalar, içerikleriyle ve diğer pazarlama çabaları ile ulaşmaya çalıştıkları kitleye inançlarını nakletmek için daha sık şekilde farklı konularda duruş sergilemeye ve daha fazla iş birliğine gitmek durumunda kalacaklar. 

Bir markanın içerikle desteklenmesinin sebepleri doğru bir şekilde ifade edilirse, işletme için müşterileri ile gerek duygusal gerek ideolojik olarak anlamlı bir bağ kurması daha kolay hale gelebilir. 

Örneğin, birçok işletme halihazırda aktif olarak mevcut sosyal sorumluluk projelerini destekliyor veya işletmeye has bir proje geiştiriyor. Bu tür çalışmalar hem işletme hem de mevcut değerleri için bir gereklilik hale gelecekir, 

2017 senesinde birço 
marka belirli bir baış açısı oluşurmaktan 


korkan işletmelerden farklılaşmak için içerikle alakalı konularda toplumsal fayda da güdecekler. 


UZUN İÇERİKLER DAHA MAKBUL Uzun formdaki içerikler, markaların güven inşa etmek için tercihi olacak. Daha kısa formdaki içerikler ise çok daha çabuk unutulacak. 

Markaların ve işletmelerin, kitlelerinin dikkatlerini çekebilmek için video serileri, belgeseler, kitaplar, dersler gibi daha uzun formattaki içeriklere daha fazla yatırım yapa- 


caklarını o düşünüyorum. Kısa formdaki içerikler hala yaygın ve işlevsel olarak kullanılıyor ama sıklıkla gördüğüm şu ki; daha uzun formdaki içeriklerin bir tanıtım aracı olarak tüketicilerle daha efektif bir güven ilişkisi inşa ediyor. 

Bir kişi, bir içerikle ne kadar çok zaman harcarsa o markayla ilgili hafızası ve iletişimi daha da gelişecektir. Tabii eğer sürdürülebilir olarak o tip içeriklerle karşılaşmasının devamı sağlanırsa... 

Bir Instagram fotoğrafı ya da tweet'in kitlelerle zaman içerisinde bir dostane ilişki inşa ettiği kanıtlandı. Bu tür çalışmalar ullanıcı veya takipçileri daha çok eğitmek, ikna etmek, hareete geçirmek ya da hoş vakit geçirtmek için derinlemesine bir içgörü sağlar. Pek yakında markalardan daha düzenli olaak göreceğimiz uzun formdaki 

içerik türlerine daha sık rastlayacağız. 


MARKA VİDEOLARI HIZ KESMEYECEK 
Canlı video, markalar ve yayınlar tarafından üretilmeye devam edecek. Bu durum tüketiciler tarafında zayıflayabilir. 
Sosyal medyadaki canlı video üründeki paylaşımların kuruluşar için büyük bir fırsat olduğunu e onların kitlelerine ulaşmaları için son derece özgün türde içerikler sunduğu malumunuz. 
Diğer taraftan, tüketicilerin büyük bir kısmının Periscope (Scope), Facebook, YouTube ve şimdi nstagram gibi platformlardaki canlı video özelliğini kişisel ağlarında da kullanıyorlar. Bundaki en büyük sıkıntı sürdürülebilirlik ve plansızlık. 
Tüketiciler net bir şekilde maralar, yayıncılar ve influencerlar arafından üretilen canlı yayınları seyrediyorlar, ancak tüketicilerin gelecekte düzenli bir şekilde canlı yayın videolarına yer verip Vermeyecekleri bir muamma. Çünkü günlük hayatta canlı videolar aracılığıyla düzenli şekilde paylaşmaya değer bir şey bulmak zor. 


< 


Yenilik içermeyen, benzer türde yayınların etkisi gittikçe düşecektir. Bu durum tüketici tarafında yapılan yayınlara daha kolay ket vurur. 

Bunun yerine işletmeler canlı videolarla birlikte, kendi kitleleriyle markaları arasında yaratıcı bir iletişim yolu bulmaya, devam eden seriler üretmeyi bırakmamalı. 


REKLAM BÜTÇELERİ INSTAGRAM'A KAYACAK 
İşletmeler reklam bütçelerinin büyük bir çoğunu Snapchat'e değil de Instagram'a harcayacak. 
Bugün Snapchat kullananlar, Instagram uygulamasını kullananlardan daha çok uygulama içerisinde zaman geçiriyorlar. 
Diğer taraftan Instagram da sürekli olarak Snapchat'in en iyi özelliklerini kopyalıyor ve başarılı bir şekilde kendi uygulamasına uyarlıyor. Şu açık bir şekilde görülüyor ki, bu eklentiler başar bir şekilde Instagram'a uyarlandıkça Snapchat'in sırtını dayadığı alanları Instagram sollayacak ve farkı gittikçe açacak. 
Önümüzdeki dönemde işletmeler reklam ve içerik yaratma için çok daha fazla bütçeler harcayacaklar. Tabii ki bu büyü bütçelerin çoğu Snapchat'e değil, nstagram'a ayrılacak. 
Instagram'daki aktif reklam eklifleri, Snapchat uygulamasındaki sınırlı reklam seçeneğine yasla daha olgun ve kullanışlı olduğu için birçok kuruluş zaten halihazırda Instagram'da yerleşik bir kitle oluşturdu. Aynı zamanda nstagram'ın arayüzü pazarlamacılar için kullanımı daha kolay bir yapıya sahip ve bu platform Facebook gibi dünyanın en geniş ve globale yayılmış ekosistemine sahip olan bir şirket tarafından destekleniyor. 
Sosyal ağlarda yenilikler ve gelişitirmeler birbirini izliyor demiştim. Eğer arada bir durup bu gelişmeleri analiz etmez ve konfor alanınızdan çıkıp stratejinize dahil etmezseniz kaçan balık ummadığınız kadar büyük olacaktır. 
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Araştırmalara göre internet kullanıcılarının yüzde 79'u Facebook kullanıyor. 
Facebook hala en çok kullanılan sosyal medya siteleri arasındaki yerini koruyor. 
Facebook'ta paylaşılan görüntülü içerikler, görüntü içermeyenlere nazaran 2,3 kat daha fazla etkileşim alıyor. 
Facebook kullanıcıları sıklıkla etkileşime giren kişilerden oluşuyor. Yüzde 76'sı günlük olarak siteye giriş yapıyor ve bu kişilerin de yüzde 55'i bu eylemi gün içerisinde çok defa gerçekleştiriyor. 

Facebook, sosyal medya trafiğinin yüzde 82'sini uzun hikayelere, yüzde 84'ünü kısa haber makalelerine gönderiyor. 
Yapılan bir araştırma, Facebook Messenger uygulamasının dünya çapında aylık 1,2 milyar aktif kullanıcısı olduğunu söylüyor. Bu durum Messenger'ı en 

çok kullanılan 

mobil konuşma 

uygulamaları sırasında ikinci sıraya yerleşti - riyor. 


Instagram aylık 500 milyon aktif kullanıcıya sahip. 
Kullanıcıların yüzde 51'i Instagram'a günlük giriş yaparken, bu sayının yüzde 35'i gün içerisinde çok sayıda giriş gerçekleştiriyor. 

İnternet kullanıcılarının yüzde 32'si aynı zamanda Instagram kullanıyor. 

18-29 yaş arasındaki yetişkinlerin yüzde 59'u Instagram kullanıyor. 

Instagram'da her gün 95 milyonun üzerinde fotoğraf ve video paylaşımı yapılıyor. 

Instagram diğer sosyal 

medya kanalları ile ileti başına etkileşim şeklinde karşılaştırıldığında, Twitter'dan 84 
kat, Pinterest'ten 54 kat ve Facebook'tan da 10 kat daha fazla olmak üzere en yüksek değerlere sahip. 


Twitter aylık 313 milyon aktif kullanıcıya sahip. 

İnternet kullanıcılarının yüzde 24'ü Twitter kullanıyor. 
Twitter kullanan kişilerin yüzde 42'si her gün giriş yapıyor ve giriş yapan bu kişilerin yüzde 23'ü de gün içerisinde bu işlemi birçok kez tekrarlıyor. 

Her gün 500 milyonunun üzerinde tweet atılıyor ki, bu rakam saniyede 6 bin tweete denk geliyor. 

Videolu paylaşımlar Twitter üzerinde en hızlı büyüyen medya tipi arasında yer alıyor. 
Videolu içeriklerin retweet edilme olasılıkları, fotoğraflı içeriklere göre 6 kat, GİF 
formatındaki içeriklere göre 3 
kat daha fazla. 


Youtube dünyanın en büyük ikinci arama motoru. Ayrıca dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri arasında Google ve Facebook'tan sonra üçüncü sırada yer alıyor. 

Youtube'a dakikada 300 saatlik video yükleniyor. 

Youtube'da her ay neredeyse 3,25 milyar saatlik video izleniyor. 

Youtube üzerinden mobil 
olarak video izleme süresi 40 
dakikadan fazla. 

En çok seyredilen marka videolarının uzunluğu ise ortalama olarak 31 ile 60 saniye arasında değişiyor. 


Sosyal bir topluluk oluşturmak için her yerde olmanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. 
Doğrusu şu ki, sosyal varlığınızı nerede ve ne zaman sürdüreceğiniz hakkında dikkatli ve stratejik değilseniz, değerli zamanınız ve kaynaklarınız kaybolacaktır. Eğer hedef kitlenizin olmadığı bir kanalda içeriklerinizi paylaşıyorsanız, ilerleme kat etmiyorsunuz demektir. Bu nedenle hangi kanalın sizin ve işiniz için daha uygun olduğuna karar vermelisiniz. Sosyal medya varlığınızı nerede sürdürmek isteyeceğinize dair fikir almak için aşağıdaki istatistiklere başvurabilirsiniz: 


* LinkedIn aylık 106 milyon aktif kullanıcıya sahip. 

* İnternet kullanan kişilerin yüzde 29'u aynı zamanda LinkedIn kullanıyor. 

* LinkedIn kullanıcısı kişilerin yüzde 18'i LinkedIn'e her gün giriş yapıyor. 

* B2B pazarlamacıların yüzde 92'si, LinkedIn'i diğer tüm sosyal platformlardan daha fazla kullanıyor. 

* LinkedIn'de paylaşılan görselli içerikler, sadece metin bazlı 
olanlara nazaran yüzde 200 
daha fazla etkileşim alıyor. 


* Snapchat'in günlük aktif 


kullanıcı sayısı 100 milyonun üzerinde. 


* Snapchat kullanıcılarının yüzde 


54'ü her gün uygulamaya giriş yapıyor. 


* Snapchat kullanıcıları her gün 


10 milyarın üzerinde video 
izliyor. 


* Hergün 400 milyon Snap 


gönderiliyor. 


* Snapchat'te, saniyede 8 bin 


796 fotoğraf paylaşılıyor. 


* Dikey olarak çekilmiş Snapchat 


videoları, yatay olarak çekilmiş olan videolardan 9 kat daha fazla izleniyor. 


* Pinterest toplamda 150 milyon 


kullanıcıya sahip. 


* İnternet kullanıcılarının yüzde 


31'i Pinterest de kullanıyor. 


* Pinterest kullanıcısı kişilerin 


yüzde 87'si site içerisinde gördükleri bir şeyi satın alıyorken, yüzde 93'ü de satın almayı planlıyor. 


* Kullanıcıların yüzde 36'sı 18- 


29 yaş arasındaki kişilerden 
oluşuyor. 


* Pinterest'te bulunan Pinlerin 


3'te 2'si markayı veya ürünü vurguluyor. 


* WhatsApp'ın aylık 1,3 milyarın üzerinde aktif kullanıcıya sahip. 
* WhatsApp kullanıcılarının 3'te 


2'si gün içerisinde birden fazla kez çevrimiçi oluyorlar. 


* WhatsApp'ın 2021 yılına 


kadar 25,6 milyon kullanıcıya ulaşması öngörülüyor. 


Bu istatistiklere bağlı olarak hangi sosyal medya platformunda gelişmeye başlayacaksanız başlayın, hedef kitlenizin olduğu kanala odaklandığınızdan emin olun. Konfor alanından çıkan ve hedef kitlesinin kullanmayı tercih ettiği kanallardan etkileşime geçecek işletmeler, sonuç olarak mutlaka kazanacaklar. 
Başarıya giden yolda hedef kitle odaklı hareket etmek ve güncel verileri takip etmek işletmenize bir yol haritası sunacaktır. 
Geleceğin bize neler getireceği, nelerin evrileceği ve nelerin yok olacağı, hem pazarlamacıların hem de işletme sahiplerinin bu değişimlere nasıl ayak uyduracağı merak konusu. İçerik konusunda da bu böyle. Algoritma değişikliklerine bağlı zorunluluklar içeriklerimizi baştan ele almamızı zorunlu kılarken, içerik uzunlukları konusunda düşünmemizi mecbur kıldı. 
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Güvenlik için SSL yeterli mi? 


Bir e-ticaret sitesinde SSL sertifiıkası mutlaka olmalı. Ancak bunun yanı sıra 3D Secure hizmetinin de açık olması tavsiye edilir. 
Çünkü 3D Secure ile müşteri, ödemeyi yaptığına dair bir SMS onaylaması yapmak zorunda- 


e e-İicareltte orta p dır. Bu onaylama, hem müşteri hem de satıcı için güveni artırır. 
dı | Cdı | n dı ii Yapılan araştırmalara göre kredi kartı satışlarında bu sebeple 


herhangi bir düşüş yaşanmıyor, hatta dürüst ve garantici müşteri 


e 
3D Secure uygulamasının olduğu siteyi daha güvenli buluyor. 


Ne tür siteler daha avantajlı ve Ticimax E-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli ile kalıcı oluyor? 


Türkiye'deki e-ticaret sektörü hakkında konuştuk. ORK Ke e ler. Lokal araştırmalara göre 


internette para harcayan her 100 


Cem Sünbül kadından 72'si yılda en az bir 


kez online olarak giyim alışverişi yapıyor. Her 100 kadından 38'i ört bine yakın e-tica- O liraya bile site yaptığını iddia eden de internet üzerinden otel ve 
rei ve e-ihracat site- (o şirket görünümlü şahıslar görebi- seyahat harcaması yapıyor. 100 
sine altyapı hizmeti liyorsunuz. Ucuza e-ticaret sitesi kadından 25'i ise yılda en az bir sağlayan Ticimax açan, vur-kaç yapan bir dolan- kez online ortamda ev eşyası E-Ticaret Sistemleri | dırıcı da çıkabilir. Profesyonel bir satın alıyor. Ancak kadınları Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-tica- O altyapının bu rakamlara kurulma- çekmek için kesinlikle taklit ve 


rette güçlü olmanın püf noktaları o yacağı unutulmamalı. Sitede açık sahte giyim, ayakkabı, çanta ürün 

hakkında sorularımızı yanıtladı. kaynak kodlu ücretsiz yazılımlar satışına yönelmemek gerek. Bu tercih edilmemeli. Ücretsiz ya- tür ürünlerin hedef kitlesi, uygun 

E-Ticaret yapmak isteyenlere önce- o zılımlar başa dert açabilir. İyi bir fiyatlı ürün talep eden kitlenin 


likli tavsiyeleriniz neler olabilir? e-ticaret paketi için en az bin lira yanında devede kulak bile değil. 
ile 5 bin lira arasında bir miktarı 


Öncelikle piyasada rekabet edebi- 


lecek ürün grubu seçilmesi gere- gözden çıkarmak gerek. Ciroyu artırmak için ne tür stratejikiyor. Bir semt pazarında tezgah ler uygulanabilir? 
ya da işlek bir caddede dükkan Nasıl akıllı reklam planlaması Reklam ve yazılıma yatırım açacak olsanız satılacağından yapılır? yaparken amaç bir anda ço emin olduğunuz ürünleri önce- Karşılaştırmalı siteler her gün sayıda kişiye ulaşmak değil, bir ersiniz. İnternet ticareti için de milyonlarca müşteriyi ürün say- kişiye birden fazla ürün satmak aynı kural geçerlidir. Eğer elinizde falarına yönlendirir. Bu nedenle olmalıdır. Bir reklam ile bir kişiye eritmek istediğiniz stoğunuz var O Yeni Sitelerin, karşılaştırmalı birden fazla ürün satmak, reklam ise elbette onlar için de bir e-ti- arama sitelerine ürünlerini listele- p bütçesini zorlamadan ilerlemeyi caret sitesi açabilirsiniz. Depoda (O MESİ İyi olur. Facebook, Google, Tnternetfe sağlayacaktır. Örneğin 10 bin duracağına internette durması Instagram gibi platformlara ği ira reklam verip 10 bin lira ciro her zaman için daha iyidir. sitenin reklamını vermek de kısa harcayan elde ediyorsanız, siteyi eninde zamanda çok sayıda müşteriye her 100 sonunda kapatmak zorunda ka- i Um erişmek için önemli. kadından. ırsınız. Basit modül eklentileriyle E-ticaret sitesi yaptırırken neye Yaptığınız iş ile ilgilenebileceği- — #26 yılda Sy vk mii dikkat etmek gerek? ni düşündüğünüz sosyal medya (o enaz bir müşterilere, aldıkları ürünün ya-E-ticaret sitenizi yaptırmak için ünlülerine yani influencer'lara kez önline nında alabileceği ürünler tavsiye hizmet alacağınız e-ticaret paket o veya sosyal medya sayfalarına olarak giyim edilmeli. Bunun için sitenin veri firmasının profesyonel bir firma ürünlerinizden birer tane gönde- O alışverişi abanını kullanarak müşteriye olduğundan emin olunmalı. rerek sosyal medyada paylaşım yapıyor.” otomatik tavsiyeler veren modül- 


Google aramalarda 300-500 yapmalarını rica edebilirsiniz. amma er kullanılabilir. 


E-ihracat yapmak isteyenler için nasıl hizmetleriniz var? 

Doğru ülkeye doğru malı doğru fiyat seçenekleriyle satmak, e-ihracat için öncelikli konulardan biridir. Aksi halde firmanın müşteri edinememesi ve edindiklerini de kaybetmesi mümkün. 
Bizim e-ihracat modüllerimiz ile firma, aynı ürünü 100 ayrı ülkeye farklı fiyatlarla satabiliyor. Örneğin Amerikalı ya da Avrupalı bir müşteri için 50 dolar/avro olarak görünen fiyat etiketi, Rusya'da çok daha indirimli olarak gösterilebiliyor. Bunu ülkelerin ekonomik seviyelerine göre ayarlayabildiğimiz gibi, söz konusu ürünün o ülkedeki pazar değerini inceleyerek de ayarlayabiliyoruz. 

Ne kadar iyi bir e-ticaret sitesi ursanız olun, bulunduğunuz ülenin dışında bir ülkede görünür mak zordur. Çünkü Google sizi 


X O 


o 


kendi ülkeniz dışındaki aramalarda üst sıralara çıkarmaz. Biz bu sorunu farklı sunucular kullanarak aşıyoruz. 100 ayrı ülkede sunucularımız var. Siteyi tüm bu sunucularda birden o ülkelerin dillerini kullanarak yayınlıyoruz. 
Bu şekilde tüm ülkelerdeki Google aramalarında site üst sıralara kolaylıkla yükselebiliyor. 


E-İhracatta ne gibi sorunlar var? 


Bazen yurt dışında bir müşteri ürünü teslim aldıktan sonra bankasını arayarak 'ben böyle bir alışveriş yapmadım' diyebiliyor. 
Banka da Türkiye'deki firmadan parayı geri tahsil ediyor. Firma hem ürünü göndermiş hem de üstüne para ödemiş oluyor. 
Uluslararası bankalarda haklılığını ispat etmesi de mümkün olmuyor. Bunun için tek çözüm 3D Secure. 

Bir ürünün yurt dışına kargo 


“Yeuza e-Licaret crtesi yapacağını iddia edenler, vur -kaç yapan bir dolandırıcı da çıkabilir.” 


maliyeti de bir e-ticaret sitesinin kaldıramayacağı ölçülerde. Bu sorunun çözümü için e-ticaret sitelerinin bir araya gelerek toplu kargo alımı yapması gerekiyor. 
Ya da tıpkı Çin'de olduğu gibi devlet, posta servisiyle anlaşma sağlayabilir. E-ihracat yapan firmalar bu anlaşma çerçevesinde ürünlerini indirimli olarak kargolayabilirler. PayPal'ın Türkiye'de lisansının iptal edilmesiyle ödeme problemi de ortaya çıktı. 
Biz bu sorunu mevcut e-ihracat modüllerimizle aşabiliyoruz. Türkiye'deki lisanslı ödeme kuruluşlarının birçoğu da yurt dışından ödeme alabiliyor. Bunun dışında şirketler banka sanal POS'larını da yurt dışı çekimlerine ve yabancı para birimlerine çekime açtırabiliyorlar. 


Bulut teknolojilerini aktif olarak kullanan bir sektör e-ticaret. Buluta karşı bazı çekinceler var. Sizin sektörde de var mı? 


Nadir de olsa bizim sektörde de bazı endişeler olabiliyor. Kullanıcı endişelerinin başında, müşteri bilgilerinin rakiplere satılabileceği korkusu geliyor. Oysa bulut hizmeti sağlayan bir firma müşteri bilgilerine bile bakmaz. Veri güvenliği kanunlarla da koruma altına alındı. Bir bulut sağlayıcı, firmanın müşteri bilgilerini rakibine satsa bile yasal olarak izinsiz dataya mail/SNS atılması mümkün değil, data hiçbir işe yaramaz. Bunun şirketlere ciddi cezai yaptırımları da var. 

Data satan bir grup zaten bulut altyapısı kurabilecek donanıma sahip de değildir. Bugün firmaların en büyük sorunlarından biri fidye yazılım. Şirketin tüm datası iber saldırganlar tarafından litlenebiliyor, kullanılamaz hale iriliyor. Fidye ödense bile ilere tekrar ulaşılabileceğinin r garantisi yok. Oysa fırma erisini buluta taşımış olsa, ulutta veriler sürekli yedekleni- 

. En kötü ihtimalle bir günlük isi kaybolur o kadar. Bulut veri üvenliği açısından şirketin kendi steminden daha güvenli. 
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BASEL BANKACILIK DENETİM 


KOMİTESİNİN FİNTEK RAPORUNA IİLIŞKIN DEGERLENDİRME 


Türk Elektronik Para A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Serkan Aziz 
Oral, Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan “Finansal Teknoloji Alanındaki Gelişmelerin Bankalar ve Düzenleyici Otoriteler Üzerindeki Etkisi” başlıklı istişare belgesini değerlendirdi. 


> Serkan Aziz Oral 


TÜRK ELEKTRONİK PARA A.Ş. 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 


Denetim Komitesinin (Basel Committee on Banking Supervision) (Komite) bir süredir beklenen “Finansal Teknoloji Alanındaki Gelişmelerin Bankalar ve Düzenleyici Otoriteler Üzerindeki Etkisi” başlıklı istişare belgesi ağustos ayı sonunda yayımlandı. Finansal teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişim ve fintek firmalarına artan yatırımlar Komitenin bu alana olan ilgisini artırmış ve oluşturulan çalışma grubu finansal teknolojiler alanında yaşanan hızlı gelişimin denetim otoritelerinin ve bankaların iş modelleri üzerinde ne tür etkiler yaratacağını araştırmıştır. 

Grubun çalışmalarının bir özeti olarak yayımlanan belgeye göre fintek firmalarına yapılan global ölçekteki yatırım tutarı 2010 yılında 9 milyar ABD doları iken bu tutar 2015 yılında 47 milyar ABD 
dolarına yükselmiş, 2016 yılında ise 25 
milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.” 

Komitenin üyeleri arasında yaptırdığı 

anket sonucuna göre ise fintek faaliyetleri içinde en yüksek pay yüzde 41 

ile ödeme, takas ve mahsuplaşma hizmetlerine ait olduğu bunu sırasıyla piyasa destek hizmetleri (fintek finansal hizmetlerine destek sağlayan firmalar) ve kredi ve mevduat hizmetlerinin takip ettiği görülmektedir. 

Komite yapılan çalışma sonucunda yayınladığı raporda aşağıda sayılan tespit ve bunlara ilişkin tavsiyelere yer vermiştir. 


asel Bankacılı 


TESPİT 1: 

Belgede geleneksel anlamda bankacılık risklerinin yapısı ve kapsamının fintekin hem yeni teknolojiler hem de yeni iş modelleri şeklinde giderek yaygınlaşmasıyla birlikte önemli ölçüde değişebileceği öngörülmektedir. Bu değişim bir yandan yeni risklerin ortaya çıkmasına neden olabileceği gibi diğer yandan hizmetlerden yararlanan tüketiciler, bankalar ve denetim otoriteleri açısından yeni fırsatlarında doğmasına neden olabilecektir. 


TAVSİYE 1: 

Bankalar ve denetim otoriteleri bankacıık sisteminin güvenli ve sağlıklı çalışmasını sağlarken finansal sektördeki yararlı yeniliklerin yanlışlıkla önünü kesmemeye dikkat etmelidirler. Böyle bir denge- nin sağlanması finansal hizmetlerdeki yararlı yeniliklerin gelişmesini engellemeden bankaların güvenliğini ve fınansal yapısını, finansal istikrarı, tüketicinin korunmasını ve kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadele gibi yasal düzenlemelere uyumu güçlendirecektir. 


TESPİT 2: 

Fintekin ortaya çıkması ve öneminin giderek artması ile bankalar için bazı riskler daha fazla ön plana çıkmaya başlamış ve bir takım yeni riskler ortaya çıkmıştır. Bunların başlıcaları; stratejik risk, operasyonel risk, siber risk ve uyum riskidir. Bu riskler hem mevcut bankalar hem de finans sektörüne yeni giren fintek firmaları için geçerlidir. 


“KPMG tarafından hazırlanan 2017 yılı ikinci çeyrek Fintech Raporuna göre güçlü birleşme ve satın almaların da etkisi ile fintek yatırımları yılın ilk çeyreğini ikiye katlayarak 8,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 
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TAVSİYE 2: 
Bankalar, yeni teknolojilerin kulanımından veya fintek gelişmeerinin ortaya çıkardığı yeni iş modelleri ile bunların bankac 

sisteminde (o uygulanmasından kaynaklanan riskleri yönetmek 

izlemek için etkili yönetim yapıla- 


" rıverisk yönetimi süreçlerine sa- 

Kk 7 hip olduklarından emin olmalıdır. 
Komite söz konusu risk yönetim 

IN yapı ve süreçlerinin aşağıda yer 


alan unsurları içermesi gerektiğini vurgulamaktadır: Bankaların gelir ve kârlılık planlarını yeni teknolojiler ve pazara yeni girişleri göz önüne alacak şekilde uyarlamalarına imkan veren güçlü stratejik planlama süreçleri, 
Sadece kullanılan teknolojide değil aynı zamanda iş süreçlerinde de değişikliklere uyumlu yeni ürün geliştirme ve yönetimi değiştirme süreçleri, 
Operasyonel riskin etkin bir şekilde yönetilmesi. için oluşturulan Basel Komitesi Kurallarının finansal teknoloji alanındaki gelişmeleri de kapsayacak şekilde uygulanması, Yeni ürün, hizmet ve kanalların kullanılması sırasında tüketicinin korunması, veri güvenliği, kara para ve terörizmin finansmanına ilişkin mevzuat da dahil olmak üzere mevzuata uyumun yakından izlenmesi gerekmektedir. 
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TESPİT 3: 

Bankalar, servis sağlayıcılar ve fintek firmaları yeni ürün ve hizmetler sunmak için giderek daha fazla ileri teknolojileri kullanmakta ve faydalanmaktadır. Yapay zeka, makine öğreniml,, ileri veri analizleri, blockchain teknolojileri, bulut uygulamaları ve uygulama programlama ara birimleri (API) vb. destekleyici teknolojiler fırsatlar sunarken aynı zamanda kendi doğal risklerini de beraberinde getirmektedir. 


Bankalar yeni teknolojilerden kaynaklanan riskleri ele alan güçlü 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bir bilgi teknolojileri ve risk yönetimi alt yapısına ve temel teknolojik yenilikleri destekleyen bir kontrol ortamına sahip olmalıdır. 


TESPİT 4: 

İstişare belgesinde bankaların teknolojiye dayalı finansal hizmetler sunan firmalara giderek daha fazla ortak olduğu ya da bu firmalardan dış destek aldığı tespitine yer verilmekte ve bu durumun finansal hizmetlerin daha modüler ve sistematik hale gelmesine neden olduğu ifade edilmektedir. Ortaklık kurulması nın altında birçok neden yer alır en, dış destek alımları genellikle maliyet düşürme, operasyonel esneklik ve artan güvenlik ihtiyaçarından kaynaklanmaktadır. Dış aynak alımı yoluyla yürütülse dahi, söz konusu faaliyetler ve finansal hizmetlerin sunumundan aynaklanan riskler ve yükümlüükler bankalarda kalmaktadır. 


TAVSİYE 4: 
Bankalar fintek firmaları da dahil olmak üzere üçüncü taraflardan sağladıkları dış alımlar için değerlendirme, risk yönetimi ve gözetim süreçlerini etkinleştirmelidir. Dış hizmet alım sözleşmeleri tarafların sorumluluklarını, sunulacak hizmetlerin seviyelerini ve denetime ilişkin hususları yeterli boyutta düzenlemelidir. 
Bankalar dış hizmetlere ilişkin süreçleri banka içinde yürütülen süreçler ile aynı standartlar ile sürdürmelidir. 


TESPİT 5: 

Veri gizliliğinin sağlanması, veri ve bilgi teknolojilerinin güvenliği, üketicinin korunması, rekabeti eşvik etme kara para ve terörizmin finansmanına ilişkin düzenlemeler ile uyum gibi diğer amusal politika hedeflerini de ehlikeye atabilecek olması nedeniyle fintek dünyasında yaşanan gelişmelerin, ihtiyatlı denetiminin apsamını aşan konuları da gündeme getirmesi beklenmektedir. 


TAVSİYE 5: 
Bu konuda Komite bankacılık alanındaki denetim otoritelerinin verilerin korunmasından sorumu birimler, rekabeti düzenleyen urumlar ve finansal istihbarat otoriteleri gibi diğer kamusal denetim birimleri ile bankacılık faaiyetlerinin (hem bankalar hem de fintek firmaları tarafından sunuan) yürütülmesine ve denetimine ilişkin standartların belirlenmesi hususunda iş birliği yapmalarını önemle vurgulamaktadır. 


TESPİT 6: 
Kredi kullandıran ve yatırım faaliyetlerine odaklanmış birçok fintek firması ulusal ve bölgesel pazarlara odaklanmış durumda iken özellikle ödeme hizmetleri ve sınır ötesi para transferi ile uğraşan bazı firmalar birden fazla ülkede faaliyet göstermektedir. 
Bu firmaların özellikle büyük çaplı ödemeler alanında sınır ötesi faaiyetlerini geliştirme potansiyeline sahip olduğu belgede yer verilen bir diğer tespittir. 


TAVSİYE 6: 
Fintek firmalarının global düzey- deki mevcut ve potansiyel büyümesi dikkate alındığında denetim otoriteleri arasında uluslararası iş birliği esastır. Otoriteler gerektiğinde sınır ötesi fintek işlemleri için denetim faaliyetleri koordine etmelidir. 


TESPİT 7: 

Çalışma grubu tarafından yapılan en önemli tespitlerden biri finansal teknolojilerin, geleneksel bankacılık iş modellerini, geleneksel bankacılığın yapısını ve faaliyetlerini değiştirme potansiyeline sahip olduğudur. Finansal hizmetlerin giderek daha fazla eknoloji odaklı hale gelmesi, mevcut denetim modellerinin bu değişikliklere dikkate alarak yeniden değerlendirilmesini, banka denetim otoritelerinin fintek ile ilgili gelişmelere uyum sağlamaarını ve bankacılık sisteminin et- 


Fintek firmalarına yapılan global ölçekteki yatırım tufarı 
2010 yılında 
? milyar ABD doları iken bu tutar 20175 
yılında 47 
milyar A80 dolarına yükselmiş, 
2016 yılında 
ice 25 milyar 
ABD doları ceviyeSinde gerçekleşmiştir. 


kin gözetim ve denetimine devam edilmesini sağlayacaktır. 


TAVSİYE 7: 

Denetim otoriteleri çalışanlarının bilgi, tecrübe ve araçlarının, finansal teknolojilerde yaşanan gelişmeleri takip edecek yapıda olmasını sağlamalı ve yeni teknolojiler ve yenilikçi iş modellerini denetlemeyi sağlayacak şekilde kadro ve eğitim modellerini gözden geçirmelidir. 


TESPİT 8: 

Fintek firmaları ve bankalara etkinlik ve fırsatlar sunan kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye yönelik teknikler, gelişmiş veri analiz, bulut uygulamaları gibi yeni teknolojiler denetimin verimliliğini ve etkinliğini de artırabilir. 


TAVSİYE 8: 
Komite denetim otoritelerine yöntem ve süreçlerini geliştirmek için 


yeni teknolojilerin potansiyelini araştırmalarını, politika ve uygulamalara ilişkin bilgileri denetçiler arasında paylaşılmasını sağlamayı tavsiye etmektedir. 


TESPİT 9: 

Mevcut durumda bankacılığa ilişkin düzenleme, denetleme ve lisanslama kavramları genel olarak fintek firmalarının teknolojileri ve yeni iş modellerinden önce gelmekte ve daha fazla önemsenmektedir. Bu durum, yeni iş modellerinin önemli bankacılık faaliyetlerini düzenleme alanının dışına çıkmasına neden olduğun- da denetim ve düzenleme boşluklarına neden olabileceği gibi yeni iş modelleri için istenmeyen engellerin de ortaya çıkmasına da yol açabilir. 


TAVSİYE 9: 

Otoriteler, mevcut düzenleyici, denetleyici ve lisanslama çerçevelerini, yenilikçi ürünlerden ve iş 


modellerinden kaynaklanan yeni ve gelişen riskler ışığında gözden geçirmelidir. 


TESPİT 10: 

Çalışmada belirtilen son tespit yapılan düzenlemelerin temel amacının finansal istikrarın korunması ile tüketicinin korunması arasındaki dengeyi sağlarken yeniliklere de imkan sağlayacak bir yapıda olması gerektiğidir. 
Nitekim bazı kuruluşlar yenilikçi finansal oyuncular ile etkileşimi iyileştirmek ve finansal hizmetlerdeki yenilikçi teknolojileri ve iş modellerini kolaylaştırmak ve farklılaştırmak amacıyla bazı yaklaşımlar kullanmaktadır. 


TAVSİYE 10: 

Denetim otoriteleri yaklaşım ve 

uygulamalar hakkında birbirlerinden bilgi almalı ve uygulamaların 

uygunluğunu dikkate almalıdır. 
Kişisel olarak Komitenin fintek 

konusunu ele almakta geç kaldı- 


ğını ve söz konusu istişare belgesinin Basel Komitesinin fintek konusundaki yaklaşımını ortaya koyması bakımından büyük önem taşıdığını düşünmekteyim. Çalışmada finansal teknolojilerin bankacılık sektöründe ve banka denetim faaliyetlerinde yaratacağı ki ve bu gelişmelerin yaratacağı eni riskleri ve ortaya çıkaracağı eni bankacılık anlayışının neler abileceği ortaya konmaya çal Imıştır. Diğer taraftan, denetim oritelerinin be gelişmelerin gerisinde kalmaması da büyük önem taşımaktadır. Finansal piyasaların doğası gereği her zaman piyasaların bir adım gerisinde olan otoritelerin fintek ile birlikte işleri nin daha da zor olacağı aşikardır. 
Ayrıca otoritelerin denetim faaliyetleri kapsamında yenilikçi iş modellerini ve finansal teknoloji gelişmeleri engelleyecek bir anlayışa sahip olmamaları gerektiği çalışma kapsamında vurgulanan önemli bir değerlendirmedir. 
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NOT: 

Bacel 
Bankacılık 
Denetim 
Komitesinin cöz konusu belgecinin 
Cam melnine çu linkten ulaşabilirsiniz: www.bis.org/ bebe/pubi/ d015.p4f 
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FİNTEK 
GIRIŞIMI 
KURACAKSA 
BUNLARI 


Finansal teknoloji girişimleri yeni, heyecan verici fikirler üzerine kurulur. 
Genellikle de önceden öngörülüp kolayca önlem alınabilecek bazı bariyerlere İN takılırlar. Eğer siz de başarıya giden yolda tökezlemek istemiyorsanız sakın bunları akılınızdan bile geçirmeyin. 


inansal teknolojiler konusunda bir girişimde 

bulunmak; mobil uygulama yazmak veya sosyal medya ile ilişkili bir iş yapmaktan katbekat 

zorlu bir süreç. Bununla beraber başarılamaz da değil. Böyle bir işe girişmek için üç şeye ihtiyacınız Var; 


* Cesurolmak, 

* Bol araştırma yaparak dersinize her yönden çalışmak, 

* Canavar gibi bir ekip oluşturup yaptığınız işten keyif almak. 

Sahip olmanız ve mutlaka yapmanız gerekenlerin 

yanında bir de yapmamanız gerekenler var. Gelin 

asıl onları bir irdeleyelim. 


Altan Atabarut 


MSC.TECHNOLERA, PARTNER 


REGÜLASYON 
DA NEYMİŞ! 


Regülasyonları, yani devletlerin yönetmeliklerini ciddiye almazlık etmeyin. 
Hatalarınızın en büyüğü bu olabilir. Neticede bir “AirBNB" kurmuyorsunuz. (Laf aramızda onların bile başı dünya çapında birçok belediye ve yerel yönetmeliklerle ciddi anlamda dertte) 

Bilmemek ayıp değil ama öğrenmemek ayıp. Diğer girişimlerden sizleri, yani “fintekleri" ayıran en önemli özellik her ülkeye özel yönetmeliğin olması ve lisanslamalar yapılması gerekliliğidir. 

Finans, aşırı derecede düzenleme üzerine kurulu bir piyasa ve ilgilendiğiniz her konunun mevzuatı diye bir şey var. Okumadan bu işlere girince kalpler kırılmasın. Daha pre-seed aşamada yatırımcılara veya iş ortaklarınıza yapacağınız bir sunumda, “Yönetmelik mi, o da ne?" veya "Okumadım, dokümanlar çok uzun ve karmaşıktı," demeniz, ebediyen ciddiye alınmamanızla sonuçlanır. 

Bir de konuya böyle umursamaz yaklaşmaya devam ederseniz MVP'den sonra kafanız ciddi karışabilir. Hele para alma-verme veya veri alma-verme işlerine giriverirseniz kelepçeleri takabilirler, aman dikkat... Türkiye'de, "Arkadaşlar maaşlarınızı bana verin, sizin için FX yapayım, 100 kat kazanacağız!" tarzı mini girişimler intiharlarla sonuçlanmaktadır. 
Kanun yapıcı da bu mantığa karşı önlemler alıyor zaten. Üçüncü sayfa haberlerine bakmadan geçmeyin. 


ITGO/FINTECATIME 


Finansal 
Okuryazarlık mı?! 


Finansal okuryazarlığınız olmadan fintek işine girişmeyin. Bu maça 1-0 yenik başlamaya benzer. Gelin birlikte fintek girişimi kurmak için yeterli bilgiye sahip misiniz, bir kontrol edelim: 

Finansal okuryazarlık, yurt dışında birçok ülkede olduğunun aksine, okullarımızda henüz ders olarak okutulmuyor. İstatistikler de gösteriyor ki ailelerimizin de belirgin bir yaklaşımı mevcut değil. Aileden gelen bir finans eğitimi henüz yaygın değil. 

Bir bütçe yönetimi mobil aplikasyonu yapacaksanız; aklınıza gelecek ilk soru, “hiç düzenli bütçe yaptınız mı?" olmalı. Kredi kartı, kredi, sigorta satışına öncülük edecekseniz; hiç en uygun krediyi araştırdınız mı, kredi tekliflerinin her şey dahil yıllık maliyet oranı (APR) nedir diyerek birbirleri ile karşılaştırdınız mı? (Buna yurt dışında "credit shopping" denmektedir) 

P2P lending veya benzeri bir alternatif finansman (Alternative lending) işi yapacaksınız; hiç birisine ciddi bir borç verdiniz mi? Akşamları “acaba borcunu ödemezse kirayı ben nasıl yatıracağım?”" gibi gözünüze uykular girmeyen durumları yaşadınız mı? 
(Uyarı: Sırf deneyim olsun diye eş dost akraba, bir tanıdık ile bu gibi denemelere girmeyiniz. Ayrıca tefecilik suç. Bkz. 1. Madde — Regülasyon da neymiş!) 

Kredi skorlaması veya kredi skorunu yükseltme (Yurt dışında "Credit Builder" deniliyor, Türkiye'de henüz yok) uygulaması yapacaksınız; siz bizzat kredi skorunuzu düzenli takip ediyor musunuz? Raporunuza nelerin etkilediğini, hangi aksiyonu alınca kredi skorunuzu yükseltebileceğinizi biliyor musunuz? 

Yatırımları yönetecek bir robot yatırım danışmanı (Robo-advisor) yapacaksınız farz edelim; bugüne kadar kendi paranızı hakkıyla yönettiniz mi? Fonlarla aranız nasıl? Bono aldınız mı, opsiyon yaptınız mı? Piya- 


sayı düzenli takip ediyor musunuz? 
Matriks, rasyonet, Thomson Reuters ya da Bloomberg ekranınız var mı? 

Aslında bu finansal okuryazarlik hadisesini ilk sıraya koyacaktim ama sonuçları yönetmeliklerin sonuçları kadar tehlikeli değil. Girişiminiz ayağa kalkmaz veya bir miktar para batırırsanız en azından finansa dair bir şeyler öğrenmiş olarak hayata devam edersiniz. O da yanınıza kâr kalır... 


Ipucu: 

Konuyla ilgilenen ve bilinç aşılamaya çalışan derneklere üye olmak iyi bir fikir olabilir. Örnek: www.fo-der.org, WWWw.gencbasari.org. Girişimcileri ve son kullanıcıları eğiten bankaların da eğitimlerine katılmak mümkün. 
Örnek: www.teb.com.tr/finan- sal-okuryazarlik 


Finansın da mı Tarıhı Oluyor? 


Diyelim ki dersimize 

çalıştık ve finansal 

okuryazarlık o sınavından geçtik. Unutmayın ki, ciddi anlamda geçmişi olan bir piyasaya giriyorsunuz. 
Tarihini okumadan girişimde bulunmamalısınız. 

Bu iş internet, sosyal medya, hatta sanayi devriminden bile çok daha geriye gidiyor. Bir fintek kurmaya kalktığınızda, tarih bilmeden olmaz. 

Cryptocurreney, yani alternatif elektronik para birimleri konusunda bir şey yapacaksanız, unutmayın ki Lidyalılar sizden önce oradaydılar. Böyle yazınca komik, ama gerçek. 

Kredi veya finansman işine girecekse- 


niz, Asurlular ziraat kredilerini başlatalı 4 
bin seneden fazla oldu... 

Bankacılıkla | ilgili konuşmaya başlamadan önce bir yutkunup İtalya'dan meşhur Medici ailesi ile aynı işi yapmaya kalktığımızı hatırlayalım. Düşünün dünyanın halen ayaktaki en eski bankası 1492'de ku- 


© 


© 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rulmuş. Siena'da gezilip görülebiliyor. 
Hatta hesap açılıp para bile yatırılabilir durumda. Basbayağı yaşıyor yani. 

Öte yandan, fintek kuracağız diye, “Kahrolsun tefecilik yapan bankalar!" ya da "Sigorta şirketlerini bitireceğiz!" gibi söylemleriniz varsa, hemen bunları arkanızda bırakın. Kredi, finansman, sigorta tarihteki en eski mesleklerden. Sizden 


önce de vardı, sizden sonra da var olacak. Fintek demek, finansal servislerin yeniden ve daha insancıl tasarlanması, eskiden bir avuç ailenin elindeki gücün tabana yayılması ve finansal servislerin demokratikleşmesi, herkesin finansa ulaşabilir olması (financial inclusion) demek, Böyle bakarsanız her şey yerli yerine oturacaktır. 


Müşteri İlişkileri Çocuk Oyuncağı 


Artık biraz da girişimcilikle ilgili konulara odaklanabiliriz. Klasik yalın girişimcilik mantığı (lean startup) ile öğreneceğimiz çok şey var. Ama farklı yapmamız gerekecek alanlar da olacak. Bunları göz ardı etmeyin. 

Klasik girişimlerde deneyiminiz varsa bu yoldan geçmişsinizdir muhakkak;, müşteriye sunacağınız değer önerisini (customer value proposition) üretirken muhtemel müşteri segmentinizi ve onların dertlerini anlamak üzere araştırmalar yapılır. 

Sonrasında da iş modelinizi (business model) tasarlarken müşteriyi ziyaret etmek, demo yapmak ve dolayısı ile doğru ürünü/hizmeti üretip üretmediğinizi anlamak, fikri ve işi valide etmek önemlidir. Finansta bu konuda ne kadar zorlanacağınızı tahmin bile edemezsiniz. 

Kişilerin de kurumların da birikim, yatırım tercihleri ve borçları son derece özel ve gizli şeyler olduğunu unutmayın. "Mevduat hesabınıza bir bakabilir miyiz?", “Hangi hisselere ya- 


alamazsanız hiç kusura bakmayın. 
Öte yandan müşterinizin ürün ya da servisinize gerçekten ihtiyaç duyup duymadığını test etmeniz de elzem konulardan Zira girişimlerin yüzde 42'si müşterinin talep etmediği bir ürün ya da hizmeti satmaya çalıştığı için batıveriyor. Soru sormadan veri toplamanın bir yolu A/B testleri yapmak, yani yaptığınız için birkaç farklı alternatif halinde hazırlamak. Web siteniz ve mobil  aplikasyonlarınızın alternatif versiyonlarını hazırlamak, kullanıcı ara yüzlerini birkaç farklı şekilde tasarlamak ve insan davranışlarını takip etmek çok önemli. 


4 


tırım yapıyorsunuz?" “Borçlarınız ne alemde, ne kadar gecikmedesiniz?" | gibi sorulara (cevap 


* 

Ipucu: 

Müşteri davranışlarının ve anonim verilerin analitiği; verileri ve deneyimleri toplamanın, ardından da analitik metotlarla incelemenin alternatif yollarını bulmalısınız. Web tabanlı bir sistemde müşterinin “mouse” hareketleri ve mobil aplikasyonlardaki onca sensör tahmin ettiğinizden çok daha fazla veri üretiyor, bunları kullanın. 


Ben Doğuştan 
Uzmanım'! 


Önünüzdeki bir başka önemli engel sektör deneyiminizin olmaması olabilir. Bu konu piyasada tutunma konusunda sizi epey zorlayacaktır. Bankacılık, sigortacılık, faktöring, leasing, ödeme sistemlerinde kısa da olsa bir deneyim şart. Deneyim edinmenin birçok yolu da olası, fakat mümkünse para biriktirmek, harcamak, kredi almak, faturanızı, çekinizi faktör etmek veya işsizlik sigortası yaptırmaktan öte bir deneyim olmalı... 
Kısa bir süre şube veya müşteri ilişkileri departmanında 


çalışsanız bile olur. Zira sektör işe alınanlara daha baştan 


deli gibi eğitim veriyor. 
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Ipucu: 
Gençseniz, bir bankanın 
MT (Management 
Trainee) programına başvurup, sonra ayrılıp bu eğitimi iki ayda halledebilirsiniz. Bir altı ay daha dayanırsanız finans dünyasına girme şansınız var. Yalnız başvurunuz kabul edilirse, sözleşme imzalamadan iş kanununu da iyice hatmedin. 
Sonra eğitimin parasını nakit tahsil etmesinler sizden! 


Parapsikoloji, Paranın Psikolojisi mi Oluyordu? 


Paranın psikolojisi diye bir konu mevcut. İnsanların ( yaptığınız ürün veya hizmeti kullanması için devrede olan davranışsal psikolojik mekanizmaları göz ardı etmeyin. Para ile ilgili konulardan bahsediyorsak, ister birey, ister firmalarla çalışıyor olun, harcama, kredi, birikim, yatırım, sigorta konularının arkasındaki refleksleri anlamadan başarılı olmak zor. 

Bir finansal ürünün son kullanıcı tarafından benimsenmesi tahmin ettiğinizden çok çok daha yavaş olacaktır. Yine sosyal 


medyadan örnek verirsek, bir Facebook veya Twitter'a baktığınız sıklıkta finansal işlemler olmuyor, ihtiyaçlar oluştuğunda finansal teknolojiler kullanılıyor, buna dikkat edin. Dolayısı ile bir fintekin müşterilerce benimsenip kullanılması tahmin ettiğinizden çok daha yavaş olacaktır. 

Kurumlar tarafında da benzeri bir durum söz konusu. Bankalarla çalışırken işlerin çok yavaş yürümesi sizi ürkütmesin, doğaldır. 
Her adımlarını 10 kere düşünerek atmak isterler. 
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Yazar, yerel finansal kurumlarda beş sene üzerinde çalışmış, beş sene kadar da danışmanlık yapmış, toplam on sene üzeri deneyime sahiptir. Finansal okuryazarlıkla ilgili gönüllü çalışmalara katılmakta, eğitimler vermekte, toplantılar düzenlemektedir. Finansal teknoloji girişimleri olan alternatif kredi skorlama platformu, BBVA Open Talent Türkiye şampiyonu "Kredico", Türkiye'nin ilk robo-danışmanlık girişimi, BNP Paribas-TEB Fintech Future Four kazananı “Zekai” Kiralama hizmetlerini ödeme sistemleri, skorlama ve sigortacılık ile örtüştüren, Türkiye'nin ilk kiracı skorlama girişimi TEB Hackathon şampiyonu “Kiraplus"; Ödeme sistemlerinde "Chargeback" konusuna eğilen BNP Paribas-TEB Fintech Future Four kazananı “SoolX"te mentorluk yapmış, minör hisseyle yatırımcı olarak yer almıştır. 


Tek Tabanca 
Takılırım Ben 


Sakın ola iş birliği yapmadan ilerleyebileceğinizi zannetmeyin! Finansal teknolojiler demek bankalar ve bankacılık dışı finansal kurumlarla ('NBFI" yani “non-bank financial institutions”") iş birliği ve entegrasyon demek. API'ler henüz daha yolda, ortada pek bir şey yok, bir bankaya entegre olmak zor, sigortacılar, leasing, faktöring filan henüz on sene geride, Bunu bilin... 
Keşke PSD2 burada da hayata geçse, ama daha var. Bunu bilerek işe girişin. 
PSD2 nedir diyenler için ek bile hazırladık. 
Sadece ülkenizdeki değil ülkenizi bağlayan uluslararası organizasyonlardaki mevzuatları da takip etmeniz elzem. 
Hadi gözünüzü kararttınız bir finans kuruluşu ile görüşüp bir şekilde iş tuta- 


caksınız. “Efendim 

Silikon o Vadisi'nde 

girişimciler tişört ve 

kot ile çalışıyor. Zuckerberg 

sunuma terlikle çıkıyor," deyip 

havaya girmeyin. Bırakınız çalışsınlar, bırakınız çıksınlar. Burası finans! Finans ciddi iş. Lacivert takım, kravat fılan lazım. "Janti" olmadan banka kapısından almazlar aman dikkat! 

Dersinize çok iyi çalışarak gitmeniz, doğru kişiyi bulana kadar kontaklarınızı harmanlamanız, doğru kişiyi (genelde bu bir genel müdür yardımcısı olur) bulunca da çok net ve basit cümlelerle ne yaptığınızı, ne istediğinizi ve en önemlisi bankanın buradan ne kazanacağını iyi anlatmanız şart. 


Ipucu: 

Bunu deneyimlemenin en güzel yolu banka, sigorta gibi finansal şirketlerin açtıkları hackathonlara katılmanız. 
Sektörde tanıdığınız yok ise doğru kişilerle buluşmanın en kestirme yolu bir hackathon, çünkü mentorlar öyle kartvizitlerine mentor yazıp cilalamaya çalışanlardan değil, gerçekten bankada emek harcayan, ay sonunda satış rakamlarını tutturmak durumundaki bankacılardan seçiliyor. Onlar fikrinizi satın almıyorsa, kimse almaz... 
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Bankalarla iç içe geçmiş şekilde, beraber çözümler üreten ve birbirini besleyen yapıda çalışmalar hayata geçiren fintekler, acaba bu ortak durumdan memnun değiller mi? 


Deniz Devrim Cengiz 


TEB DİJİTAL BANKACILIK 
GRUP DİREKTÖRÜ 


intekler (o hayatımıza girdiklerinde ilk başlarda pek anlamlandırılamamıştı. o “Bankalar zaten bu işlemlerin tamamını gerçekleştiriyor. Neden bu girişimlere gerek var?" diye düşünülüyordu. 
Fakat zaman geçtikçe ve finteklerin yapabilecekleri görüldükçe aslında o kadar da hafife alınmamaları gerektiği anlaşıldı. Birçok alandan ilgi çekmeye ve odak noktası haline gelmeye başladılar. 
Özellikle bankaların hantal kaldıkları alanlarda yaptıkları yenilikçi ve çevik çözümlerle insanların ihtiyaçlarını hızlıca giderebilmeleri kullanıcılarının hem memnun olmalarını hem de bir marka elçisi gibi çalışarak çevrelerini yönlendirmelerini sağladı. Mutlu kullanıcılar ve pratik çözümler ile kullanıcı sayıları büyük artışlar gösterdi. 
Bu artışın bir diğer yansıması da işlem hacimlerinde ortaya çıktı. 
Zaman geçtikçe ülkemizde her ne kadar hissedilmese de fintekler finans hayatımızın her alanına dokunur ve adlarından sıkça bahsedilir olmuştu. Bu durum da en büyük pay aldıkları bankaların dikkatini çekmeye başlamış ve zamanında gösterdikleri o küçümsemelerden vazgeçmişlerdi. 
Bu vazgeçişin geç kalmışlık hissini bazı çözümler ile gidermeye çalıştılar. Çünkü bankalar bu durumu fark ettiklerinde fintek yatırımları yok denecek kadar azdı ve 


yatırımların çoğu sektör dışındaki fon sahiplerinden gelmişti. Bu durumu düzeltmek için bazı bankalar hızlı çözüm arayışı içerisinde, satın alma, iş birliği, ortaklık, girişim evleri, hackathon organizasyonları gibi çözümler üretmeye çalışıldı. Bunun en büyük sebeplerinden biri de bankaların fintekleri kendilerine rakip olarak görmeleri ve onların kendi hakim oldukları pazarda tehdit olmalarıni engellemek istemeleriydi. 


ANKET KAFALARI KARIŞTIRDI 

Tam da bu düşüncenin yayıldığı bir dönemde yurt dışında banka çalışanları ile fintek çalışanlarını içeren bir anketin sonuçları, bu düşüncenin kurumlar içerisinde ne kadar farklı olduğunu ortaya çıkarmıştı. 
Banka çalışanlarının o büyük çoğunluğu gelecekte finteklerin bankaların önüne geçerek sonlarını getireceğini, fintek çalışanlarının çoğunluğu ise gelecekte bankalar ile birlikte çalışmalara 


devam ederek birlikte var olmaya 


devam edecekleri lerdi. İlerleyen yıl ve bankaların üre 


ni düşünmektearda gelişmeler tikleri çözümle- 


rin meyvelerini vermesi ile birlikte fintekler bankalarla iç içe geçmiş şekilde beraber çözümler üreten ve birbirini besleyen yapıda çalışmalara devam ettiler. Genel görüş de bu yönde evirilmeye başlamışti. Fakat geçen aylarda aldığımız haberler, "Acaba fintekler bu ortak 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SAHTE KART NEDİR? 


Sahte kartlar, gerçek ve geçerli kartın bilgileri ile oluşturulan kopya kartlardır. Sahte kart oluşturmak için gerçek bir kartın bilgisi ele geçirilmelidir. Bu gerçek kart verisi de kartın manyetiğinden çalınmaktadır. 


erçek bir kartın bilgisinin nası ele geçirildiğini anlayabilmek için, öncelikle kartlarda yer alan manyetik bandın yapısı, işlevi ve kopyalanabilme zaafiyetini bilmek gerekir. 
1980 öncesi dönemde kredi kartının 
üzerinde bulunan kabartma (emboss bilgiler “imprinter" cihazı ile kredi kart slibi üzerine aktarılıyordu. Yapılan işemlerin büyük boyutlu dolandırıcılıkara ortam hazırlaması nedeniyle, kredi artı plastiğinin arka yüzünde bulunan “Manyetik Bant" (Magnetic Stripe) bilgi iletişimi, sahtekarlık ve dolandırıcılığa karşı bir tedbir olarak kullanılmaya başlandı. 
Manyetik banda, kart sahibi ile ilgili bilgiler, kart numarası, isim soyad, kartın geçerlilik tarihi, güvenlik kodu gibi bilgiler Uluslararası standartta (ISO-Internatıonal Standards Organisation) tanımlanmış şekilde 


(Track1l ve Track2 olarak ) “emboser" veya "encoder" olarak adlandırılan özel cihazlarla kodlanır. 


MANYETİK BANT YETERLİ GELMEDİ Manyetik bandın yapısında bulunan kopyalanabilme zaafiyetinin kısa sürede sektörü yaygın dolandırıcılık eylemlerine maruz bırakması ile birlikte kredi kartlarının üzerine küçük bir bilgisayar (Chip-çip) konulması ve işlemlerin çip ile birlikte kredi kartı sahibine verilen şifrenin (PIN — Personel Identification Number) birlikte yapılabilmesi şeklinde bir uygulamaya geçilmiştir. 
Teknolojinin ve kredi kartı endüstrisi- nin halen bulunduğu seviyede, başkalarına ait gerçek kart bilgilerinin, çeşitli kaynaklardan elde edilerek, başka bir kartın manyetik bandına yazdırılması mümkündür ki bu işleme kopyalama (skimming) adı verilmektedir. 
Burada akla hemen şu soru gelecektir. Manyetik bandın sahip olduğu 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İbrahim Kudret Elçiboğa 


ATLASGLOBAL FRAUD VE CHARGEBACK MÜDÜRÜ 


kopyalanabilme zaafiyeti nedeniyle çip teknolojisine geçildi ise hala neden kartların arkasında manyetik bant bulunmaya devam ediyor? 


MANYETİK BANTTAN KURTULAMIYORUZ 
Mastercard ve Visa tarafından uzun yıllar devam eden çalışmaar sonrasında uygulamaya konan chip&pin teknolojisi, dünyanın her noktasında aynı anda uygulamaya onamadı. Çünkü gerek kartların üzerine çip konulması, gerekse ATM ve POS'ların kartlardaki çipi okuyacak hale gelmesi çok önemli utarda yatırım gerektirmekteydi. 
Örneğin, ülkemizde 2005 yılının ocak ayında başlayan kredi kartarında chip & pin uygulmasına geçiş süresi 01.07.2007 tarihinde “zorunlu” uygulama haline gelmiş, aynı yıl 3D Secure uygulamaları da küçük çaplı olarak devreye girmeye başlamıştır. Bu zorunluluk Türk bankalarına ait kartlar için söz konusuydu. Henüz kartına çip konmamış olan yabancı ülke bankalarına ait kartlar manyetik bant üzerinden işlem yapmaya devam etmişti. 
Bu nedenle geçiş süresi uzun zaman aldı, başta Amerika bölgesi uzun yıllar çipe geçmemek için direndi. En sonunda, özellikle Mastercard ve Visa'nın “liability shift" olarak adlandırılan çipi zorunlu uygulama haline getiren (çipi olmayan bankanın dolandırıcılık riskini Ü y 


üstlenmesi) kuralı ile bu süreç büük ölçüde aşıldı. Amerika da Ekim 
2015 tarihi itibarıyla çipe geçti ve 


böylece uygulamaya geçen en son bölge oldu. Kartların arka yüzünde bulunan manyetik bant, yukarıda bahsettiğim geçiş sürecindeki istisnaların yanı sıra, ihtiyaç halinde (çipin bozuk olması, POS'un çipi okuyamaması, kart sahibinin şifresini bilmemesi, unutması vs.) yedek olarak (fallback) kullanılmaktadır. Bu nedenlerle kartların arka yüzünde bulunan manyetik bant daha uzun yıllar çiple birlikte kullanılmaya devam edecektir. 


KARTLAR HANGİ YÖNTEMLERLE KOPYALANIYOR? 

Yukarıda anlattığım gibi, kart kopyalamak için kart manyetiğinde yer alan gerçek kart verisinin çalınması gerekiyor. Bunun için de kart kopyalama aparatı veya cihazı (skimmer) kullanılıyor. 

ATM üzerinde yapılan kart kopyalamalar, kart giriş yuvasına bu aparat takılarak gerçekleşiyor. B aparat sadece kart manyetiğind yer alan bilgileri çaldığı için, müş erinin girmekte olduğu şifrenin çalınması için ise, sahte klavye PINPAD) ya da klavyeye odakanmış ATM üzerine gizlenmiş bir amera kullanılıyor. POS kaynaklı art kopyalamalarda ise, genelikle lokanta, dinlenme tesisleri, alışveriş mağazalarında çalışan dolandırıcılık şebekesi üyeleri ödemek yapmak için verilen kartları ya ayrı bir kart kopyalama cihazından geçirerek ya da POS'a ilave takılan bir aparat ile kart manyetiğinde yer alan bilgiler çalınmaktadır. 
ATM ve POS üzerinden kopya- 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ama aparatı veya cihazı ile kartın manyetiğinden çalınan gerçek kart verileri, geçerliliğini yitirmiş kartarın manyetik bilgileri silindikten sonra yüklenerek sahte (kopya) arta dönüştürülüyor. Bunun dışında sıfırdan “white plastic” (beyaz plastik kart) diye tabir edilen artların manyetiklerine bu bilgiler aktarılarak veya yazdırılarak sahte kopya) kart üretiliyor. 


KARTI KOPYALANAN KİŞİ NE YAPMALI? SORUMLULUK KİME AİT? 
Kartının kopyalandığını düşünen ya da şüphelenen kart sahibi, mutlaka bankasına yazılı olarak başvurmalı ve itirazını iletmelidir. Bankanın ilgili birimi tarafından yapılan inceleme sonucunda kartın kopyalandığı tespiti doğrulandığı takdirde, kart sahibinin oluşan tüm zararı banka tarafından karşılanacaktır. 
Çünkü bu dolandırıcılık nedeniyle oluşan kart sahibi zararlarının mali sorumluluğu bankaya aittir. 
Genel olarak toparlarsak, hem dünyada hem ülkemizde chip&pin geçişi ile birlikte kart dolandırıcılığında bir trend kayması oldu ve kartın fiziksel olarak ibraz edildiği durumlarda gerçekleşen kart sahtekarlıklarında önemli ölçüde azalma oldu. Şu an popüler ve yaygın olan sanal ortamda gerçekleşen kart dolandırıcılığıdır. 
Ancak kartların arka yüzünde bulunan manyetik bant çiple birlikte kullanılmaya devam ettiği sürece, kart kopyalama (sahte kart) ve kayıp veya çalıntı kart dolandırıcılığı belli bir oranda devam edecektir. 
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BDDK tarafından alınan, kredi kartlarının internet alışverişlerine açık olması yönündeki 


karar kimleri etkiliyor? Kapsamı ne? Kararın amacı ve sonuçları arasında nasıl bir bağ var? 
Bu karardan sonra nasıl bir süreç bizleri bekliyor? Hepsini birer birer masaya yatırdık. 


eçtiğimiz şubat ayında yağmurlu bir sabahta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yeni bir kurul kararı ile açtık gözlerimizi. 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 16 Şubat 2017 tarihli kararıyla, verilmiş ve verilecek olan tüm kredi kartları için bankalara kart sahibinin kartının internet alışverişlerine açık olması yönünde bir talebe bağlı olma zorunluluğu getirildi ve bankalara bu düzenlemeye uyum sağlamaları için altı ay süre tanındı. 

Kurul, özellikle e-ticaret sektörünü derinde etkileyecek olan bu karar sonrası gazete haberleri ile artan söylentilerin ve yanlış anlaşılmaların 
önüne geçmek istemiş olmalı ki 15 
Mart 2017'de bir basın açıklaması yapmak zorunda kaldı ve kararının gerekçesini paylaştı. Kurul, bu karardaki gerekçesiyle akıllardaki soru işaretlerini bir nebze giderse de bu sefer de sektörü ateşli bir tartışma içine atmış oldu. Kurulca, günlük hayatında kredi kartını internet işlemlerinde kullanmayan, kartı ile internetten alışveriş yapılabileceğinin farkında dahi olmayan vatandaşların dolandırıcılar tarafından kandırılarak suiistimal edilmesinin, zarara uğratılmasının önüne geçebilmek için böyle bir karar almak, artık zaruri bi ihtiyaç olarak değerlendirilmektedir. 


—i 


Peki bu karar gerçekten de kurulun dediği gibi sektörün kanayan yarası olan "Dolandırıcılık (Fraud)" problemine merhem olabilecek mi yoksa kurul kaş yapalım derken göz mü çıkardı? 


TECRÜBESİZ KULLANICILAR 

BAZ ALINDI 

Öncelikle kararın artılarını ortaya koymak gerekir. Aslında baktığımızda kurulun basın açıklamasındaki gerekçesinde haklı olduğu noktalar da yok değil. Şöyle ki artık devletin “altın” teşvikleriyle PTT'den emek- i maaşı çekme dönemi sona erdi sayılır. 65 yaş üstü emeklilerimiz maaşlarını banka ATM'lerinden çeebilmek için, bankalar nezdinde hesaplar açmakta ve bunu fırsat bilen bankalar da maaşlarını kendilerine aşıyan emeklilerimize çeşitli promosyonların yanında 

bir de kredi 

kartı vermektedir. Hal 

böyle ( olunca 

ATM kullanırken 

bile tedirgin olan 

emekli büyüklerimiz 

nasıl o kullanacaklarını bilmedikleri kredi 

kartlarını ile baş başa 

kalmış oldular. Sonra bir 


TOPLA KUŞ 


VURULMAZ 


> Yunus Emre Berk 


AVUKAT 


> Oğuzhan Kundak 


STAJYER AVUKAT 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de başlarına telefon dola 


mizin kredi kartı numarala 


edilen kart bilgileri kullanıl eştirilen dolandırıcılıkların ernet üzerinden yapıldığı 


Acaba 


rişlerine kapatmak mıdır? 


mıdır? 


ekonomisi yönünden de d 


endişesi ve ayrıca teknoloj 


artık petrol ahtlarından üreten ve satan firmalar o ürmez bir gerçek haline 


buna birer örnek. 

Dünyanın en büyük on girme hedefi ile ilerleyen ü değişimden payını almış d rumu birkaç örnekle açıkla kirse; artık en temel gıda al 


malarımızı e-ticaret siteleri 


büyüdüğünü ve elektronik ekonomisinin temel dişli haline geldiğini söylemek yacaktır. Öze kart kullanımında vaziyet b 


madığını söyleyebiliriz. Art 


primlerimizi internetten yat 


di kartı ile komisyonsuz bi 


ndırıcıları çıktı ve sanki bankadan veya polis/savcılık- tan arıyormuş gibi yapıp, kart kullanımı konusunda “tecrübesiz" olan eme 


önemlisi vergi ödemelerimizi 


lileri- 


rını ve kişisel 


bilgilerini ele geçirmeye başladı. Bu yolla 


arak gerçekçoğunun indüşünülürse, 


urulun bu kararının gerekçesinin çok da yersiz olduğunu söyleyemeyiz. 

espit edilen bu soruna çözüm, artları otomatik olarak internet alışve- 


Yoksa soru- 


nun daha derinlerde yatan ve e-ticaret sektörünü de etkileyemeyecek şekilde çözülebilecek başkaca sebepleri de var 


Bu soruya cevap aramak adına; kurul kararının gerekçesini kısaca değerlendirdikten sonra, bir de sektörel ve ülke 


eğerlendirme 


yapmak gerekiyor. Artık kimse güvenlik 


ik gelişmele- 


rin getirdiği kolaylıklar sebebiyle yanında nakit taşımak istemiyor. Buna bağlı olarak da nakdin yerini artık banka kartlar ile kredi kartları almış durumda. Buna bir de tüm dünyada ticaret gittikçe dijiale dökülmeye başlamasını da eklediğimizde, dünyanın en zengin şirketlerinin firmalarını inmez dedikleri indiren dijital dünyaya ürün 


Iduğu su gögeldi. Apple, 


Google, Amazon, Microsoft ve diğerleri 


ekonomisine kemiz de bu urumda. Dumamız gereşverişlerimiz 


için sanal marketleri kullanıyor, kıyafet ve elektronik ihtiyaçlarımız için harca- 


nden yapıyo- 


ruz. Hal böyle olunca elektronik ticaretin ülke ekonomisindeki hacminin giderek 


icaretin ülke erinden biri yanlış olma- 


sektör için internetten 


u şekildeyken 


kamu sektöründe de durumun farklı ol- 


k zorunlu si- 


gortalarımızı internetten yaptırıyor, SGK 


rıyor ve daha bile kreçimde online 


bekleyerek yolu 


ORANTILILIK 


olarak yapabiliyor, hatta kurumlarda sıra 


vakit kaybetmektense bu 


ercih ediyoruz. 


İLKESİ 


Görüldüğü üzere nakitsiz kartlı ödeme 


hayatımızın lar getiriyor. 


ki getirdiği ri risklerden sebeple, mevcu 


yı.da temeld 
İştetamb 


geçerliliği olan bir ilkeden bahsetmek is- 


teriz size: Or açıklayan bi 


kuş vurulmaz." Daha açık bir ifade ile, eğer bir suçu engelleme 


veya bir suç 


her alanına büyük kolaylık-Bu kadar konforun pek tabii skler de mevcut, ancak bu işleyen yapı- en sarsmamak gerekli. 
urada hukukun her alanında 


antılılık İlkesi. İlkeyi en güzel r atasözü şöyle der “Topla 


istiyorsanız işleyeni cezalandırmak isti- 


yorsanız suç ile ceza arasında bir “oran- 
1" olmak zorundadır ki, yasa ve ceza 


hem etkili ol 
Özgürlükler” 
ülkenin yasa da kullanıldı 


sun hem de “Temel Hak ve 

ile çelişmesin. Bu ilkenin arının temeli olan anayasağını ve diğer tüm yasaların 


anayasaya uygun bir şekilde yapılmak 


zorunda olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. 
BDDK kurul kararına bu ilke çerçe- 


vesinde baktığımızda 


ise, bu denli ha- 


yatımızda önemli olan kredi kartlarını 


müşteri 


da ne 


onayı olmaksızın, internet kullanımına kapatmak ne adar orantılı bunu cevaplamak 


adar mantıklı ya 


güç değil. Şöyle ki, gerekçesinde haklı 


tarafları da önüne 


geçmek için bir yol 


olan BDDK, dolandırıcılığın düşünmüş 


ve çareyi tüm kredi kartlarının ancak 


müşteri açmakta bu 


onayı ile internet 


ullanımına 
Imuş. Bu kararı alırken ka- 


rarın, bankacılık ve özellikle de e-ticaret sektörü üzerinde sonuçlarının BDDK tarafından çok da orantılılık ilkesi çerçevesinde düşünülmüş olmadığı açık. Zira 


düzenlemen melerde aks 


ması ya da 


in, rutin olarak yapılan ödeaklığa yol açarak sakıncalar 


doğurması kuwetle muhtemel. Buna ek olarak, kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte beklenen tüketici davranışı büyük ölçüde tek bir kartı internet alışverişine açtırması ve diğerlerini sonraya bırak- 


hiç açtırmaması olacak. Bu 


durum, pazardaki rekabeti olumsuz etkileyecek çok daha önemlisi ise işletme- 


lerin daha yüksek maliyetlerle tahsilat 


yapabilir olmasına yol açacak. 


Duruma devlet açısından baktığımızda ise düzenleme ile ciddi oranda tah- 


silat zorluğu, müşteri kayb 


yaşaması 


Artık en femel gıda alıçverişlerimiz için Sanal marketleri kullanıyor, kıyafef ve elektronik harcamalarımızı e-ticaret sifelerinden yapıyoruz. 
E-ticaretin ülke ekonomisindeki hacminin giderek büyüdüğünü ve ülke ekonomisinin femel diçlilerinden biri haline geldiğini cöylemek yanlış olmayacaklır. 


muhtemele emeklilik, s işlem hacm 


mızda, yak 
yılı için 100 


n e-ticaret sitele eyahat, turizm şi inde ciddi bir düş 


aşık işlem hacm milyar TL'ye yak 


niyor. Tahm 


adar verg bilecek birr 


art sahibinin kartını internet rişe açmaması, hi maktan vazgeçmesi yıllık 2 m 


zmet ve mal sat ilyar T 


ri, Sig 


üş ya 


bilecek. Biraz önce saydığımız sektö açısından BKM istatistiklerine baktığıinin 2016 


aştığ 


in edilen yüzde 15 oranınd 


en al 


rketlerinin 


orta, 


ata- 


nal- 


L'ye 


kaybı yaşanmasına yol aça- 


isk yaratıyor. 


KARAR ŞİMDİLİK ERTELENDİ Yeni düzenleme bu şekilde yürürlüğe girerse hem kamu hem de özel sek- 


ada. H 


estirip bir kara erdi ki atma 


bilincini 


veya ödeme yöntemlerinde güvenli 


yöntem 


ukuk ta 


ile ka bu şeki yerine 


amu spotları 


n artırı 


erinin 


ceği tartışılıp 


Sistemi zorunlu 


nin beli 


örde büyük kayıplara yol açacağı orrihimizde çokça rastladığımız, kolay yoldan bir di atma yönte 


her konuda ile kredi ka ması yolun 


nasıl sıkı 


rli şartlara 


olmas 


gibi) bir ka 


di, fakat maalesef başla 


olmadı. 


mi ile alınmış yeni şı karşıyayız. Gönül is- de kısa yoldan, kestirip 


örneğin; 3DS Güvenli 


ğer ifade ile 


hazırlana tı kullanım a gidilseydi 


i aştırılabile- i 


bağlı olara ar verilseyngıçta öyle 


Zararın neresinden dönersek kârdır 


derler. BDDK, bankalardan ve ilgili sektör kuruluşlarından görüş toplayarak kararı tamamen değiştirmek olmasa da; geçiş süresini uzatma kararı aldı. 


Kararın yeni çıkarılacak olan kartlarda uygulanması gibi, orta yollu bir çöüme gideceği de söyleniyor. Sonuç arak; kart kullanım güvenliği yadnamayacak kadar önemli bir konu makla birlikte, ülkemizin en hızlı üyüyen sektörlerinden biri olan e-tiaretin de yukarı doğru hızla giden ivesini kesmeyen; “orantılı” ve “ölçülü r çözüm bulunarak uygulanması, en üyük temennimiz. Hem kart kullanan sade birer vatandaş, hem de sektörün içinden kişiler olarak... 


N 
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ELEKTRONİK PARA İLE DİJİTAL PARA ARASINDAKI AYRIM 


> Doğa Karaçallık 
TURKCELL MOBİL 
FINANSAL 
SERVİSLER UZMANI 


ELEKTRONİK PARA NEDİR? 
Elektronik Para; belirli bir fon karşılığında fiziksel olmayan sanal bakiyeerce piyasaya ihraç edilen, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kulanılan, herkes tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen, devletlerin finansal denetim ve düzenleyici kuumlarının yükümlülüklerine bağlı parasal değerdir. 

Bir diğer deyişle elektronik para; elefon, tablet, temassız kart, sabit disk veya sunucu üzerinde kişiler adına saklanıp, transfer edilebilen ancak yatırım amacıyla kullanılamayan sanal para birimidir. 


ELEKTRONİK PARANIN 

AVANTAJLARI NELER? 

Elektronik para kullanımının hayatımıza getirdiği kolaylık ve yenilikleri şöyle sıralayabiliriz: 


Geleneksel yöntemle basılan fiziksel para; nakliye, depolama ve güvenlik için yapılan harcamalar gibi birçok açıdan devletlere artı maliyet ve gider yaratmaktadır. 
Elektronik parada ise bu tip masraflar ortadan kalkmaktadır. 


- Elektronik para sayesinde cüzdan taşımadan, madeni para tutma güçlüğü yaşamadan ve zaman kaybına uğramadan ödeme işlemeleri rahatça yapılabilmektedir. 


* Elektronik ortamda yer alan hesaplarda bakiyelerin yönetilmesi, bu hesaplarda bulunan tutarların aktarılması; elektronik ortamda ödemelerin  gerçekleştirilmesinin sağlanması ve fatura ödemelerine aracılık edilmesi hizmetlerinin tümünü kapsamaktadır. 


* Elektronik para ile yapılan işlemlerin; devlet kurumları tarafından kayıt altına alınabiliyor olması istatistiki etkinliği de arttırmaktadır. 

Bu özelliği ile gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanarak kamuya 

da yararlı olabilmektedir. Vergi ve gümrük girdilerin çeşitli etkenler nedeniyle geç veya eksik tahsili elektronik para kullanımı sayesinde ortadan kalkmıştır. 
E 
Yi 


ektronik para kullanımı; gün bounca yapılan işlemler sırasında 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gecikmiş veya hatalı ödemeler nedeniyle doğabilecek finansal risklerin azalmasına neden olmaktadır. 


* Elektronik para uygulamaları; çeşitli ödeme olanakları sağlaması sayesinde ödemelerin yüz yüze ve yerinde yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırır. 
* Elektronik para kullanım ömrü 

ve hijyeni açısından fiziksel para, çek, senet ve kredi kartı gibi zamanla yıpranan ve kirnen ödeme araçlarına alternatiftir. 


* Elektronik para uygulamaları devlet kurumları tarafınca denetlenip, para kavramı olara kabul gördüğünden kullanılan çeşitli akıllı kartlar içinde kişisel bilgiler saklanıp e-kimlik olara da kullanılmaktadır. 


* Elektronik para; ödemelerde zaman kaybını engelleyere işlem başına düşük maliyetle hızlı ve güvenilir ağ iletişimine sahip olduğundan bankalar açısından daha az şube bağımlılığı sağlar. 


DİJİTAL PARA NEDİR? 
Elektronik para dünyasına damga vuran ve çığır açan yeniliği olarak gösterilen dijital para terimi; dünyanın her yerine anlık ödeme yapabilmesini sağlayan deneysel ve merkezi otoriteden bağımsız, belirli matematiksel algoritmalara dayanan şifreleme metodu ile korunan ve uçtan uca (P2P) alışveriş deneyimi sağlayan para birimini ifade etmektedir. 
Sahip olduğu blockchain altyapı sayesinde hızlı ve güvenilir para transfer sistemi olan dijital para, ayrıca günümüzde yatırım aracı olarak da rağbet görüyor. Bunun en büyük nedeni, çoğu dijital paranın belli bir şekilde üretiminin sınırlandırılmış olmasıdır. 
Günümüzün en popüler dijital para birimi olan bitcoin'i ele alalim. Her ne kadar deflasyonist tabanlı gösterilip 21 milyon adet ile üretimi sınırlı olsa da, dijital bir veri olması sayesinde ölçeklenebilir özelliği ile her bir bitcoin'in 


100 milyon adede bölünmesi söz 
onusudur. 

Yani en küçük bitcoin birimi ne olursa olsun küresel kullanımı arşılayacak kadar bitcoin mutaka var olacaktır. Bu süreçte doaşıma girmeyen bitcoin miktarı azaldıkça, diğer para birimleri arşısındaki değeri artacaktır. 


DİJİTAL PARANIN 
AVANTAJLARI 
NELER? 

Dijital para kullanımı, merkez bankası, ticari bankalar ve diğer mali kuruluşlardan bağımsız olduğundan finansal özgürlüğün temelinde yer almakta ve birçok avantajı kendi bünyesinde barındırmaktadır. 


Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 


* Dijital para merkezi otoriteden bağımsız olarak çalıştığından; banka hesapları ve kartları kullanmaya gerek kalmadan işinizin korunmasına ve geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. 
Böylelikle hesabınızda bulunan dijital paralar kimse tarafından denetlenememekte, o dondurulamamakta ve herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilişkisi olmadığı için hiçbir ülkenin ekonomisinden de etkilenmemektedir. 


* Dijital parada transferler internet ortamında ağlar arasında, merkezi bir otorite olmaksızın bir adresten diğerine direkt olarak gerçekleşir. Bu nedenle geleneksel yollarla gerçekleşen transferlerde alınan ücret veya komisyon masrafları yoktur. 


* Dijital Para; blockchain'de dağıtık bir veri ağı üzerinde her ülke için aynı koşullarda para transferi imkanını sunmaktadır. 
Bu durum önemli verilerin hiç olmadığı kadar güvenli ve kalıcı arak saklanmasını, daha hızli transfer edilmesini ve kolay r biçimde erişilebilir olmasını anaklı kılmaktadır. 


(©) 
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* Geleneksel 


* Uluslararası para transfer yön- 


emi olarak tanımlanan SWIFT 
işlemlerin masrafları 12 ila 130 
dolar arasında değişmekte ve iki iş günü sürebilmekteyken, dijital para ile arada herhangi bir banka veya kurum olmadan internet üzerinden doğrudan 
işilen kişiye maksimum 30 
cent maliyet ile bir saat içinde para transferi gerçekleştirilebilmektedir. 


* Dijital parada, kredi kartı veya 


havale gibi ödeme sistemleri ile yapılamayan çok düşük miktarlardaki ödemeler dahi yapılabilir. Çünkü geleneksel ödeme sistemlerinde her zaman bir alt sınır bulunmaktadır. 


* E-ticaret yapan ve dolayısıyla 


kredi kartıyla ödeme alan şirketler için bankaların uyguladığı yetkilendirme, komisyon, güvenlik, işlem ve hesap ücretleri gibi birçok masraf bulunmaktadır. Şirketlerin ödeme işlemlerini dijital para üzerinden alması ile birlikte bu tip masraflar ortadan kalkmaktadır. 


* Dijital para birimlerini internet 


ve mobil ortamlarında saklamak ve taşımak çok kolaydır. 


ödeme sistemlerinden biri olan EFT ile mesai saatleri dışında para trans- 


Bilinen. 


tüm ödeme 


cisfemlerinden farklı olarak hayafımızı kolaylaştıran, enflasyon 

ve benzeri ekonominin olumsuz faktörlerinden. 
etkilenmeyen dijifal para; 
günümüzde 

en iyi yatırım aracı olmuş durumda. 


feri yapılamaz. Dijital parada ise zaman sınırlaması yoktur. Bitcoin transferi gerçekleştirmek isteyen kişi için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Online cüzdanlar aracılığıyla internet bulunan herhangi bir noktadan istediği an transferi gerçekleştirebilir. 


ELEKTRONİK PARA İLE DİJİTAL PARA ARASINDAKİ FARK NEDİR? 

Kullanım platformları internet olsa da amaçları ve altyapıları farklı olan iki para kavramı; aslında birbirinden ayrı değerlendirilmektedir. 


Farkları gözden geçirmek gerekirse; 


* Herhangi bir merkez bankası veya 

resmi kuruluşla bağlantısı olmayan dijital para; devletlerin finansal denetim ve düzenleyici kurumların öngördüğü şartları sağlamadığından bir elektronik para değildir. Bu yüzden dijital para devletlerin ödeme hizmetleri e elektronik para kuruluşları için yer alan güvence ve denetimlerden de yararlanamamaktadır. 


Dijital para; blockchain'de dağıtık bir veri ağı üzerinde her ülke için aynı koşullarda kullanım olanağı sunmaktadır. Bu da blockchain teknolojisinin içerdiği tüm özellikleri kendi içinde barındırmaktadır. Elektronik para ise, blockchain teknolojisi içinde yer almadığında bu teknolojinin sunduğu 


olumlu özellikleri sağlayamamaktadır. 


* Elektronik parada hesaplar mevcut şifreleme teknolojisiyle korunurken, dijital paraların sahip olduğu sofistike algoritma sayesinde güvenlik yarım asır sonrasına dayanan teknolojiyle sağlanıyor. Bu da hesaplardaki dijital paraların ele geçirilmesini imkansız 

kılıyor. 


* Elektronik para; ülkenin merkez bankasının müdahale veya baskısına tabii olduğundan; ülkelerin ekonomik ve sosyopolitik gibi finansal piyasanın olumsuz seyrinden etkilenir. Dijital para ise merkezi bir otoriteye bağlı olmadığından herhangi bir olumsuz seyre karşı duyarlı değildir. 


* Elektronik para kullanımında; kişilerin hesapları devletlerin finansal denetim ve düzenleyici kurumları tarafından 

izlenilmektedir. Ancak dijital paradaki 

hesapların kimlere ait olduğu bilinmemekte ve anonim kullanıcılar sisemde yer almaktadır. Böylelikle dijial parada kimlikler deşifre olmadan para transferi yapılmaktadır. 


* Elektronik para kullanımlarında, devetin resmi kurumlarınca ödeme işlemlerinde limit sınırlamaları yer alırken, dijital para kullanımlarında merkezi otoriteden bağımsız olduğundan ödeme işlemlerinde herhangi bir limit bulunmamaktadır. 


* Dünyanın her yerinde dijital para ile 


işlem yapılabilmektedir. Böylece yabancı para birimleriyle yapılan exchange (para değişimi) maliyetleri yer almamaktadır. Ancak elektronik parada böyle bir finansal bağımsızlık yoktur. 


GELECEK DİJİTAL PARADA! 

Dijital paranın en büyük artısı ise; sahip olduğu blockchain altyapısı sayesinde tüm finansal piyasalardaki ödeme raçlarının önüne geçmesidir. Dijital kımın yarattığı furya ile fiziksel para olaşımının giderek anlamsızlaştığı 

u dönemde devletler de bu teknolojik elişim sürecine seyirci kalmamaktadır. 
irçok devlet dijital paraların çalışma rensibini model alarak kendi coin'lerini retmekte ve blockchain teknolojisi zerine projeler geliştirmektedir. 

unların piyasaya sürülmesi ve teknolojilerin hayata geçirilmesi sonrası mevzuat düzenlenmesine gidilerek dünyadaki her kişi ve kurum tarafından gelecekte kabul göreceği de aşikardır. 
Böylelikle günden güne yaygınlaşan dijital para kullanımı; aslında paylaşım ekonomisinin temelini oluşturacaktır. 
B 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u etkiyle; finansal oyundaki aktörleri- nin değişimine yol açan ve kapitalizm yerine enerji ve emek üretimi takasına dayalı olan komünel meritokrasinin başlangıç misyonunu üstlenecektir. 
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ÜRKİYE'NİN İLK 


İKAYESİ VE BAŞARI 


FORMÜLÜ 


En baştan açık ve net şekilde belirteyim, bu kişi benim. Modern kölelikten kurtulup internet girişimcisi olmaya karar verdiğimde, en büyük hedefim kırk yaşında emekli olmaktı. İki yıl 


gecikmeyle bu hedefimi 


gerçekleştirdim. 


Mehmet Hamdi Bol 


PARANETTE.COM KURUCUSU 


alışmaktan büyük mutluluk ( duyduğum  Fintechtime dergisindeki o son yazımda, sizlere bu yolculuğun kısa hikayesini ve başarıya ulaşmamı sağlayan formülü anlatmaya çalışacağım. 

Yazdıklarım yatırım tavsiyesi değil; yapmış olduklarım ve tecrübelerimdir. İnanmak, inanmamak, uygulamak, uygulamamak size kalmış. 


KAHRAMANIM BITCOIN 
Başarımın tek değil ama büyük kahramanı Bitcoin... 2014 yılından beri bitcoin ticareti (al-sat) yapıyorum. Ben almaya başladığımda 1 bitcoin 600-700 TL seviyesindeyken, bu satıları yazarken 15.450 TL seviyesindeydi. 
O yıllarda adını bile duyan az- en, ben bireysel emeklilik gibi düşünüp her hafta imkan dahiinde bitcoin aldım ve biriktirdim. 
Hatta her hafta aynı gün, şartlara bakmaksızın aldım ki duyguları işin içerisinden çıkartayım. Aksi halde düşecek, yükselecek, bu hafta almasam diye düşünürken fırsat kaçırabilirdim. 
Disiplinli ve sürekli şekilde alım yapıp biriktirmek benim diğer ya- 


tırımcılardan farklılaşma noktam oldu. 

Bitcoin; bin, 2 bin, 3 bin, hatta 4 
bin TL seviyelerine geçerken ben hala gözü kapalı şekilde alıma devam ediyordum. 5 bin TL seviyelerinde arkadaş ve tanıdıklarım kafayı yediğimi düşünürken 6, 7, 8,9,10,11,12,13vehatta 14 bin TL seviyelerine geldiğinde ben hala alım yapıyordum. Her yükselişte düşüşü bekleyen büyük bir kitle varken, benim gibi yukarı hareketin devam edeceğini düşünenler büyük kârlar elde etti. 
Bazıları hala düşse de alsak diye bekliyor... 


ZİNCİRİ KIRMADIM 
Paramın bir kısmıyla kısa vadeli al-sat yaparken bir kısmına hiç dokunmuyor, yani  bitcoin'leri bozdurmuyordum. Belli kâr marjlarını yakaladığımda, kısa vadeli aldığım bitcoin'leri bozdurdum. 
İhtiyaçlarım için paranın kâr kısmını çeksem de ana para ile o dakika yine şartlara bakmaksızın tekrar bitcoin alıyordum. Çoğu yatırımcı bu noktayı anlamadı ve fırsatı kaçırdı. 

Örnek vermek gerekirse, kısa vade al-sat için ayırdığım 10 bin TL'yi zaman içerisinde 12 bin TL 


yaptığımda, sadece 2 bin TL'yi aldım ve anapara olan 10 bin TL ile o günün şartları ile tekrar alım yaptım. Yüksek kâr elde ettiğim zamanlarda örnek vermek gerekirse, 10 bin TL'yi 15 bin TL yaptığımda 2 bin 500 TL'yi aldım ve geri kalan 2 bin 500 TL'yi anaparaya ekledim. 12 bin 500 TL olarak yatırıma devam ettim. Tüm bunları yaparken haftalık olarak bitcoin alamaya devam ettim. 

Bu en doğru yol mu bilemem ama benim için başarı getirdiğini, yıllarca uyguladığımı ve iyi sonuç verdiğini gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. 

Yıllar içerisinde bitcoin fiyatında düşüş olmadı mı? Tabii ki oldu, fakat bu formülde uzun vadeli alım yapmanız ve sabırlı olmanız şartıyla kâr etme ihtimali çok yüksek. En çok sorulan veya karıştırılan nokta, bitcoin'leri bozdurunca neden o günkü fiyattan hemen alım yaptığım, düşmesini beklemediğim oluyor. Bu soru her zaman beni gülümsetti çünkü bazı arkadaşlar hala beklerken 


ben hedefime ulaştım. Kararlılık, hedefe kilitlenme ve disiplin bu anlamda çok önemli. 

Emekli olduktan sonra bitcoin yatırımına devam edip etmediğim çok soruluyor. Tabii ki devam ediyorum. Yine aynı şekilde kısa vadeli al-sat, uzun vadeli birikim yapıyorum. Değişen tek şey bitcoin haricinde diğer işler ve kişiler benim için artık öncelik taşımıyor. 
Ailem ile vakit geçirmek, kitap okumak, kendime ve hobilerime enerjimi harcamak artık önceliğim. 


KÖLELİKTEN KURTULDUM 

Daha önce hiçbir yerde söylememiş, yazmamıştım. Maaşlı çalışan modern bir köleyken beni internet girişimcisi olmaya teşvik eden en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri de, istediğim kadar kitap satın alabilecek maddi güç ve istediğim kadar kitap okuyabilecek kadar zamana sahip olmaktı. Buna bir de aile kurmak ve çocuklarımız eklenince odağım daha da güçlendi. 


Erken emekliliğime tepki gösterenler, üretime devam etmem gerektiğini söyleyenler oluyor. Maaşlı, modern kölelik hayatımdan kurtulmaktaki amacım en baştan buydu. 60-65 yaşına kadar çalışmak benim için mantıklı bir hedef değil. Ayrıca eğer bir şeyler yapmak zorunda olmayı kabul etseydim zaten internet girişimcisi olmazdım. Özgürlük benim için her şeyden önemli. Yeni doğan bebeğimin ilk sözcüklerine, ilk adımlarına yanında şahitlik etmek, büyümesini kaçırmamak benim için milyonlardan daha önemli. 
Ayrıca üretim ve üretken çok göreceli kavramlar. Kimini on yılda üretemediğini kimimi bir yılda üretir. Kiminin on sen çalışarak yapamadığını kimimi emekliyken başarır. 
Son tavsiyem başkasının hayallerinin değil kendi hayallerinizin peşinden gidin. Başkalarının önceliklerinin değil kendi önceliklerinizin peşinden gidin. 

Tüm takipçi ve okurlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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Disiplinli ve sürekli çekilde alım yapıp biriktirmek benim diğer yatırımcılardan farklılaşma nokfam oldu. 
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KİM B 


Sunumlarda ve stratejilerde sürekli onların adları geçiyor. 
Banka müşteri olmayan, namıdiğer “unbanked” 
diye bahsedilen kitle 

de kim? Kaç kişiler? 
Çekinceleri ya da istedikleri neler? 


Kutay Yalınkılınç 

ÜRÜN VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ BİRLEŞİK ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş. 


intek alanında dijitalleşme almış başını gidiyor. Mobi ödemeler, insansız şubeler ve göz taraması yapan ATM'ler ve daha niceleri... Diğer yandan sektördekilerin aşina olduğu, ama kullanıcılar için yeni terimler havada uçuşuyor. 
Bu dijitalleşme çağında halen geleneksel yöntemleri kullanan hatta banka müşteri olmayan hatırı sayılır bir kitleyi unutuyor gibi miyiz? 
Bu yazımda, banka müşteri olmayan, namıdiğer “unbanked" olarak sunumlarda, stratejilerde adını hep geçirdiğimiz kitleden bahsetmek istiyorum. 
Hep zamanki gibi sorularımızı soralım: 
* Kim bunlar? 
* Kaçkişiler? 
* Çekinceleri ya da istedikleri neler? 


Kaç kişiler sorusunun net cevabını maalesef vermek zor. Tam olarak bu soruyu yanıtlayan bir kaynak yok. Genelde araştırma veya farklı finansal rakamlardan oluşturulan varsayımlara dayalı rakamlar ortaya çıkartılıyor. 

Bu rakamı  araştırdığınızda kimi zaman Türkiye Bankalar 


Birliği'nin mevzuat hesap sahipliği üzerinden, kimi zaman da Bankalararası Kart Merkezi'nin kartlı ödeme sistemlerindeki kart ve işlem sayıları üzerinden erişilen rakamlar karşınıza çıkıyor. 
Bir rakam telaffuz etmek gerekirse, varsayımlar genelde 18-65 yaş aralığındaki 18-20 milyon arası kişinin banka müşteri olmadığını gösteriyor. Rakam yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar veya bankalara “rakip” (tırnak içinde vurguluyorum) olmak isteyen fintekler için ne kadar cazip değil mi? 
Tabii ki bu kitlenin kredibilite vs. sebeplerde bankalarla çalışmaya müsait olmayan kitleyi de içerdiğini unutmamak gerekir. 


NEREDE BU İNSANLAR? 
Türkiye Bankalar Birliği'nin bölgelere göre yayınladığı bankaların şube sayısı, kredi kartı veya mevduat sahipliği ve finansal işlem sayılarından yola çıkarak bu kitlenin ülkedeki dağılımının batıda ve büyük illerde daha az; Orta Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'de orta seviyede; doğuda ise daha fazla olduğu varsayımında bulunabiliri 
Hemen, “Bu kitle nasıl finansal hizmetleri gerçekleştiriyor?" sorusunu soruyoruz. 


N 


'unbanked” kitlenin ülkedeki 


dağılımının bafıda ve büyük 


Heidi daha az; ta Anadolu, 


Bu kitle herhangi bir finansal ürünü olmadan sadece fatura ödeme vb. hizmetler için finansal kurumları kullanıyor. 

Yapılan araştırmalarda verilen yanıtlara bakıldığında PTT'de bu noktada açık ara farkla bankalara göre önemli bir tercih noktasını oluşturduğunu görüyoruz. 

“Neden PTT?" sorusu müşterilere sorulduğunda ise, “Köklü bir devlet kurumu olduğu için”, “Güvenilir olduğundan”, “İşlem masrafları bankalarla karşılaştırıldığında daha düşük ve kolay erişilebilir” gibi cevaplar alınmış. 

Kolay erişim cevabının verilme sebebinin PTT'nin 4 bin 500 
vezne (En çok şubeye sahip bankanın şube sayısının oldukça üstünde bir rakam) ile 2 bin civarı ATM ağı ve hiçbir banka şubesi bulunmayan bin 541 ilçe veya beldede hizmet veriyor olmas konusunda herkes hemfikirdir sanırım. 


NEDEN BANKA DEĞİL? 
Aynı kitleye, “Neden banka değil?" sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevaplarla kitlenin profili tam olarak çizmiş olacağız. 
Tahmin edeceğiniz gibi “Yüksek işlem ücreti", “Hesap veya farklı bir ürüne sahip olma zorunluluğu”, “İstemediğiniz bir ürünün verilmesi" en çok verilen cevaplar, ama diğer yanıtlar arasında yer alan “Güvenilmez ve kâr odaklı" sözü benim çok dikkatimi çekiyor. Böyle bir algı, sektör için oldukça zarar verici. 
Muhtemelen geliri az olduğu için parası oldukça değerli, ama finansal hizmetlerden yararlanmak isteyen bir kitleden bahsediyoruz. Daha önceki tecrübeleri veya başkalarının tecrübelerinde duydukları finansal kuruluşlara karşı bir ön yargı oluşturmuş. 
Bizler de bildiklerimizi veya yaşadıklarımızı düşünürsek haksız değiller. 


Bankalarımız Siri'li para trans- 


ferleri, göz taramalı ATM'lerin yanı sıra bu algıyı yıkmak için de çalışmaları sektör için çok değerli olacaktır. 

PTT, kanunla sahip oldukları PTTBank yapısıyla beraber, yakın 


zamanda da aldık para lisans sahipli 


arı elektronik ği ile bu kitle 


için banka bağımsız geleneksel 


sından örnek 


çözümlerin yanı sıra dijital çözümler de sunmaya başlarsa, bu alanda hem kullanıcı hem de işlem sayısı aç olacak bir başarıya imza atiyor olacaktır. 

Elektronik para 


Zon 


ATM'den parmak i çekecek. 


e bu kitle bir fırsat olabilir am jital çözümlerden eleneksel çözümlerin önce b teler buluşturulmas ni düşünüyorum. Elbette bu ki le telefonla da ödeme yapacak, 


şirketleri için a çok daha u 


gerektiği- 


ziyle para da 
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APPLE 


RLE BANKACILIK: 


İşletme biliminin en temel kuramlarından biri, işe sürekli yatırım yaparak müşterinin yarın isteyeceği değişikliğe bugünden adapte ve hazır olmaktır. Günümüzde bu yeniliği genellikle inovasyon ve teknoloji yatırımı ile sağlıyoruz. 


bni 
Fatih Coşkun 


CODEVIST FOUNDER 


eleneksel (o bankaların teknoloji ve inovasyona çok büyük yatırımlar yapmasına rağmen hızlı hareket edememesi ve hiyerarşik yapının da neden olduğu yavaş karar alma ve uygulama, bankaları bu alanda geride bırakabiliyor. Nitekim fintek denen olguun ortaya çıkmasının da bir nedeni 


n olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
n 


Öte taraftan buradaki bir diğer nede- i olarak mevcut büyük ve eski sistemlerin yüksek bakım harcamalarını gösterebiliriz. Geçen yıl bu konuda yapılan araştırmalara baktığımızda bankacılık sektöründeki BT harcamalarının yaklaşık yüzde 75'i mevcut sistemin işletimi ve bakımına harcandı. Bu hiç de hafife alınmayacak bir oran. 

Bu konuda çarpıcı bir örnek olarak, Bank of America'daki mevcut (legacy) sistemlerin değişmesi gösterilebilir. Açık bir yapıya geçmenin önemini ve gerekliliğini, bu alanda çok radikal bir karar alarak vurgulayan Bank of America, hem veri merkezerini belli bölümlere göre ayırdı, hem de açık sistemlere geçerek teknoojisini verimli ve geniş kapsamlı bir yapıya büründürdü. Bu sayede son bir kaç yılda bankanın ettiği toplam asarruf 1,5 milyar dolar civarındas ve bu tasarruf her yıl katlanarak artmaya devam edecek. 


— 


KULLANICILAR DA YAŞANAN 

DEĞİŞİMİN BİR PARÇASI 

Öte taraftan geldiğimiz noktada teknoloji bilincinin ve tüketiminin artması, kullanıcıları oyunun yadsınamaz bir parçası haline getiriyor. Kullanıcılar artık sadece kullanan değil, aynı 


zamanda değişimi isteyen ve onun bir parçası olan taraftalar. 

Bu konjöktürde bankaların mevcut 

gelişmelere ayak uydurabilmesinin en kolay ve kârlı yolu kendilerini bir otorite ve köşetaşı olarak tutmaya devam etmeleri olacaktır. Bunun da en kolay yolunun mevcut sistemlerinin API'ler (uygulama arayüzleri) vasıtasıyla poansiyel ortaklarına açmalarıdır. Akıllı hareket eden organizasyonlar ise sadece APl!'leri değişik oyunculara açmakla kalmayıp, API'leri konumandırırken mevcut sistemlerini de gözden geçirip hızlı ve çevik hareket edecek bir yapıya büründürürler. Boyece AP!'ler sadece eski yapıları saran bir kabuk olmaktan öteye rahatlıkla geçebilir. 
Türkiye'JNle ve dünyada pek çok banka API tabanlı bir çekirdeği uygulamaya başlamış durumda. API'lerin; uyumluluk ve yönetmelikler, büyük verilerin kullanılması ve arka ofis yönetimi gibi çeşitli iç süreçler için vazgeçilmez olduğunu da kavradılar. Halihazırda bu taraflara büyük yatırımlar yapıyorlar. 


API'LERİN DEĞER ÖLÇÜSÜ ULAŞILABİLİRLİK 
API'lerin gerçek değeri onların nasıl erişilebilir olduğuna ve ne kadar geniş bir bilgi verdiğine göre belirlenebilir. 
Bir banka, elindeki verilerle müşterilerine uzun vadede yeni ürünler elbette sunabilir. Fakat bu arayüzleri olası partnerlerine açması halinde tüm ekosistemin kullanacağı ve sonunda kendisine daha fazla veri, müşteri ve işlem sağlayacak, müşterisineyse kullanıcı deneyimi olarak dönecek ürün ve yapıların hem sahibi hem de sağlayıcısı olacaktır. 


Açık bankacılık veya APTleri açmak deyimi, insanların aklına ile olarak güvenlik konusunu getiriyor. 
Bankacılık verilerine yetkisiz kişilerin erimesi €h con istenecek durumdur. 


BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR! 

Paylaşım ekonomisi son yıllarda trend olan ve birçok kimseye kazanım olarak dönen bir başka olgu. Dünyada bu konuda çok çarpıcı örnekler mevcut. Örneğin WeChat kendi platformunu API'ler vasıtasıyla geliştiricilere ve partnerlara açtı. Bu sayede WeChat açık platformu üzerinde, bankalar, havayolu şirketleri, perakende şirketleri ve hayır kurumlarına ait birçok uygulama ve şirket entegrasyonu sağlandı. 
2017 Çin Lunar yeni yıl bayramında sadece 5 gün içinde We-Chat üzerinden 46 milyar adet finansal işlem yapıldı.** Bu bir saatte ortalama 800 milyon işleme denk geliyor. 

Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere bankacılık ve fintek sektöründe AP!'lerin açılması, hızlı bir gelişime ve müşteriye sunulan değerin artmasına neden oluyor ve olmaya devam edecek. Bu da doğal olarak işlem ve kârlılığın artmasını beraberinde getirecektir. 


PEKİ YA GÜVENLİK? 
Gerek AP!'leri geliştiren taraflar- da gerekse bu API'ler vasıtasıyla çeşitli deneyimler yaşayacak müşteriler tarafında en ufak bir soru işareti olmamalıdır. 

Son yıllarda APl'lerin her iş kolunda önemli hale gelmesiyle birlikte bu konuda geliştirilen teknolojiler de gelişmiş durumda. 
Burada en çok kullanılan sosya ağ Facebook'tan örnek vermek gerekirse, birçok mobil veya web tabanlı proje (bankalar da dahi olmak üzere) Facebook API'lerini kullanıyor. Facebook uyguladığı API yöntemi sayesinde kendi 


sayfası dışında hiçbir yerde şifre ve diğer bilgilerin girilmesini istemiyor. Benzer bir yapıyla bankaar açtığı APl'leri çeşitli güvenlik katmanları koyarak çok rahatlık- a güçlendirebilirler. 

Sonuç olarak, piyasa gereklil eri ve müşteri istekleri bankalar API'lerini açmaya, olası partnereri ile iş birliği yapmaya mecbur kılıyor. Zaten PSD2 düzenlemesi ile 2018 yılında AB bankaları için bu durum bir seçimden ziyade zorunluluk olacak. Gelenekse bankaların fintek şirketleri ile rekabet edebilmesinin yolu açık API stratejisini benimsesidir. 


KAYNAK: “www.fool.com/investing/2016/07/20/heres-how-bank-of-america-plans-to-cut-another-3-b.aspx “www.reuters.com/article/us-lunar-newyear-wechat-redpackets-idUSKBNT5J0BG 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YANAYLIRMAK 


Aynı okyanusta seyrediyor, aynı dalgalarla mücadele ediyorlar... Bir yanda heybetli yapılarıyla dev transatlantikler, diğer yanda çevik manevralarla ayakta kalan tekneler... 
Hangisini tercih ederdiniz? 


Tolga Yücel 


GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
SATIŞ VE PAZARLAMA BİLGİNET 


üyük ve güvenli bir turistik gemide seyahat ettiğinizi düşünün... 

Güvertesinde keyifle günbatımını izlediğiniz bir gemi... Yılların birikimiyle inşa edilmiş bir mühendislik harikası... İki yüz personel sizin için el pençe divan duruyor ve gemiyi hedefine götürmek için çalışıyor. 

Sizin gibi birçok iyi giyimli insan var gemide... 

Geminin sahibi yaklaşıyor ve size nasıl hissettiğinizi soruyor. 

“Güvende hissediyorum. Menzilde gittiğimizden de eminim. 
Ama, çizilmiş rotanın dışına çıkmak istediğimde, mürettebatınız bana bunun uzun ve meşakkatli bir iş olduğunu söylüyor. Gemide bir sürü insan olduğunu, herkesin istediğini yaparlarsa ana limana O varamayacaklarından bahsediyor. Bu beni çok üzüyor," diye cevap veriyorsunuz geminin sahibine. 

Her şey çok güzel... Manzara romantik... Ama siz bunu monoton bulmaya, kendinize ait bir rotada “sadece istediğiniz” hizmetleri almayı hedeflemeye başladığınızı fark ediyorsunuz. 

O sırada, sizin gibi güvertede duran bazı yolcuların bavulları ile birlikte gemiye yanaşan küçük ve daha hızlı teknelere bindiğini ve başka başka yönlere gittiğini görüyorsunuz. 


Geminin sahibine soruyorsuuz: "Bunlar nedir?" 

Şu cevabı alıyorsunuz: “Efendim, bunlar güvenli ama üçük tekneler... Bizden daha hızlılar ama bizim verdiğimiz hizmeti veremiyorlar. Bazı yolc kı 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ularımız, bu konforu bırakıp endilerine ait bir rota planı oluşuruyorlar. Bazen oraya, bazen buraya gitmek istiyorlar. Bizim alitemiz belli. Biz de, 'Giderseniz gidin ama mutlaka geri döneceksiniz,' diyoruz." 

Ne yaparsınız? 

Güvertede kalıp manzaraya mı bakarsınız? 

Yoksa internet üzerinden benzer hizmeti kendinize özel koşullarda ama boşuna ödediğinizi düşündüğünüz konfordan vazgeçerek kendinize has bir hizmet mi tasarlarsınız? 

Soruya verdiğiniz cevap, aslında sizin yenilikçiliğe olan duyarlılığınızı da gösteriyor. 

Yöneticiyseniz ve yukarıda geminin sahibinin verdiği cevabı veriyorsanız, vay halinize... 

Neden mi? 
Forbes dergisinde 26 Temmuz 
2017 tarihinde yayımlanan eMoney Advisor CEO'su Ed O'Brien imzalı bir makalede, “Preparing for Disruption: Fintech And Fortune 500" (Yıkım için Hazırlık: Finans Teknolojisi ve Fortune 500) başlığı altında, finans teknolojisindeki yeni startup'ların Fortu- 


Ne kadar güçlü veya karar vericiler nezdinde ne kadar efkil olursanız olun, müşterinin değiğim isteği karçısında duramazSınız. 


ne 500'deki Ve bu bir şekilde durmadan finans şirket- o devam edecek. 


lerini o düşüre- Yeni fintek oyuncuları Lenceği zor durum O dingClub ve So-Fi gibi şirketler, anlatılıyor. Maka- üketici kredileri piyasasına gir- 


ede, tüketici dav- (o diler bile, Kabbage ve OnDeck ranışlarındaki deği- O Capital ise küçük işletme kredişim nedeniyle büyük leri alanında lider olmayı hedef- finans şirketlerinin iyor. Teknolojinin kullanımıyla bu ürettiği çözümlerin ye- O alanlar daha da kârlı hale gelebitersiz kaldığını ve küçük irler. Bunun dışında, en önemlisi ekiplerin odak noktasında O büyük finans kuruluşları yavaş büyüklere göre daha reka- Oo yavaş devre dışına çıkarlar. 
betçi olabileceği belirtiliyor. e kadar güçlü veya karar ve-Aslında finans şirketleri de iciler nezdinde ne kadar etkili bunun farkında; 2016 yılında- O olursanız olun, müşterinin deği ki SourceMedia'nın bankala- Oo şim isteği karşısında duramaz rın Chief Intelligence Officers o sınız. Yeni startup'ları rekabetçi (CIO) pozisyonları ile yaptıkları o olarak görebilirsiniz. Piyasaya gi- 


ı 


ı 


ankette, katılımcıların yüzde 70'i o riş engellerine kafa yorabilirsiniz. 
önümüzdeki dönemde teknoloji- Ama "Blockchain" gibi kırılma ye daha fazla para harcayacağı- o yaratacak teknolojilerin varlığı bir nı söylüyor. Üçte biri ise bu raka- o fenomenken, bu yöntemlerle gemın bütçelerinin yüzde 10'undan O minizdeki yolcuları bir yere kadar fazla olacağını belirtiyor. tutabilirsiniz. 
Durum sanılandan da ciddi. En iyisi gemi sahibi olarak; Yeni startup'lar finans sek- o» Geminizin içine bu tip hızlı tekörünün bir alanına odaklanıp nelerden koymak ve bu değişiburada başarılı olurken Fortune min içinde yer almak, 
500 şirketleri ise farklı iş kolla- Oo * Geminize yanaşan bu hızlı tekında ürün ve çözüm üretmeye nelerle iş birliği yaparak, ortak çalışıyor. urlar düzenlemek, Dolayısıyla küçük şirketler ra- Oo» Geminize yanaşan bu hızlı tekhatlıkla büyük şirketlerin birden nelerin sahipleri ile anlaşarak fazla farklı alanında mücadele şirketlerine ortak olmak seçeedebiliyorlar. Makalede verilen neklerini ciddi ciddi değerlenörnekte olduğu gibi, Bettermen dirmeniz. 
ve Wealthsimple gibi robo-da- Aksi takdirde güvertedeki günışmanlar, servet yönetimi O zelim manzaraya bakıp büyük bir sektörünün bir bölümünden O geminin sahibi veya kaptanı gibi pay almaya çalışırken; PayPal, o miçonuzla birlikte kahve içerken, Stripe ve Sguare gibi şirketle "Sadece ikimiz mi kaldık?" diye- ödeme işlemleri ile ilgili çö- o rek hüzünlü gemici şarkıları söyzümlerle ana geminin pa-  lersiniz. 
zarına saldırıyorlar. Benden söylemesi... 
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SANAL GERÇEKLİĞ 


IN 


Sanal gerçekliğin hızla ilerlemesindeki en önemli faktör kişinin sınırlarından kurtulup, içinde olamayacağı bir dünyayı keşfetme arzusu olmalı ki, bu arzu sanal gerçeklik konseptinin evrimleşmesine ve yeni teknolojilerin gelişmesine ışık tuttu. 


Şeyda Şatıroğlu Suner 


BAU FİNANSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ GENEL KOORDİNATÖRÜ 


eknik olarak sanal gerçeklik — terimi, bireylerin o “orada olma” hissini yaşadığı | bilgisayar kaynaklı üç boyutlu ortamlar için kullanılıyor. En yalın haliyle, bilgisayarlar tarafından taklit edilerek oluşturulan ortamlar ifadesiyle tanımlanıyor. 
Kullanıcılar, çeşitli çevre birimlerini kullanarak sanal ortamlara dahil oluyorlar ve dünya ile ilişkilerini tamamen keserek, sanal gerçekliğin yaratıldığı oramda olma hissini yaşıyorlar. 
Bu deneyimin gerçekten yaşanabilmesi için tasarımların kusursuz olması gerekli. Son teknolojilerle obezenen sanal gerçeklik gözlüğüyle birlikte kulanılmaya başlanan aksesuarlar bu deneyimi çok daha gerçekçi kılmaya başladı. 


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SANAL GERÇEKLİK 

Sanal gerçeklik fikri, ilk kez 1962 
yılında Morton Heilig tarafından; tüm duyulara hitap eden Sensorama adında bir makine ile karşımıza geldi. Tiyatro izleyicisinin sahnede gerçekleşen senaryoyu hissedebilmesini düşleyen Morton Heilig geliştirdiği ürün için destek bulamadı ve fikrini rafa kaldırmak durumunda kaldı. 


İlk kasklı ekran örneği ise, 
1968 yılında Amerikalı bilgisayar mühendisi Ivan Sutherland ve öğrencisi Bob Sproull tarafından geliştirildi. Geliştirilen cihaz şu an bizler için ilkel görünüyor olsa da, modern kasklı ekranlar için teknoloji gelişiminde ışık tuttuğu yadsınamaz bir gerçek. 

“Virtual Reality” ifadesi ilk kez 
1987 yılında VPL Reserach firması tarafından kullanıldı. Hala aynı tabir kullanılmaya devam ediyor. 

1995 yılında 3D görüntü alabildiğimiz taşınabilir. ilk oyun konsolu Virtual Boy adıyla piyasaya sürüldü. 

1960'lı yıllardan bugüne geldiğimizde kullanılan cihazlar arasındaki ana farklılık elbette ki teknolojinin gelişmesiyle birlikte şu anda çok daha konforlu ve kullanışlı cihazlar olması. Buna ek olarak günümüzde kullanıcılar sanal gerçeklik deneyimini neredeyse kusursuz bir şekilde yaşayabilmekteler. 


FACEBOOK OYUNU DEĞİŞTİRDİ 

Sanal gerçeklik alanındaki yapı taşı olarak Facebook'un Oculus Rifti 2 milyar dolara satın almasını gösterebiliriz. Mark Zuckerberg satın alma sonrasında, “Oculus, şimdiye kadar geliştirilmiş en büyük sosyal platformu 


yaratma potansiyeline sahip. 
Çalışma hayatımızı ve iletişim anlayışımızı kökten değiştirebilir” açıklamasında bulunması hala kulaklarımızda. 
2014 yılının mart ayında 
Sony; PlaySation 4 ve Vita oyun platformlarını yeni bir boyuta taşıyacak olan PlayStation 
VR projesini tanıttı. 
PlayStaton VR da 
Oculus gibi 2016 yılında kullanıcıyla buluştu. 
HTC'nin sanal gerçeklik alanındaki kozu olan 
HTC Vive da diğer ürünler gibi 2016 yılında piyasaya çıkmış olanlardan. 
2018 yılına kadar satılacak toplam sanal gerçeklik birimlerinin 56,8 milyon civarına ulaşması bekleniyor. Bu süreç içerisinde sadece donanım saışından elde edilen gelirin, 8,4 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. 2020 yılına geldiğimizde 143,3 milyar doarlık bir pazardan bahsediyor olacağız. 


SANAL GERÇEKLİK HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK? 
Sanal gerçeklik teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu teknoloji oyun sektörünün dışında eğitim, sağlık, inşaat, spor, seyahat, askeriye, habercilik, sinema gibi alanlarda da kullanılmaya başlandı. 


Eğitim: Yapılan araştırmalar, sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen eğitimlerin dokuz kata yakın daha fazla öğrenme sağladığını söylüyor. 
Gelişen teknoloji, öğrencilerin karmaşık içerikli konuları, sanal gerçeklik cihazları aracılığıyla eğlenceli ve kolay bir şekilde öğrenmelerini sağlıyor. Ayrıca öğrenciler bu ortamdaki nesneler ile etkileşime geçip onlar hakkında daha çok şey öğrenebiliyor. 


Tıp ve Sağlık: Bu teknoloji sa- 


Sanal gerçeklik; en yalın haliyle, bilgisayarlar tarafından taklit edilerek oluşturulan ortamlar ifadesiyle tanımlanıyor. 


yesinde yaratılan sanal ameliyat simulasyonları, tıp öğrenimi gören öğrencilerin pratik kazanmasına olanak sağlıyor. 
anal gerçeklik teknolojisi, fok rahatsızlıkların tedavisinde e etkili bir şekilde kullanılmaya aşlandı. Fobinin tedavisinde kişileri korkularıyla yüzleştirmek için sanal gerçeklik gözlüklerin- den yararlanılıyor ve kişi korktuğu yerde veya korktuğu bir hayvanla karşı karşıya bırakılıyor. 


oo sl d0) 


İnşaat: Bu teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardan biri de inşaat endüstrisi. Sanal gerçeklik sayesinde henüz inşaatı başlamamış bir daireyi bile gezebiliriz. 


Seyahat: Evinizde otururken bir New York turuna ne dersiniz? 
Sanal gerçeklik gözlükleriyle, bulunduğunuz şehirden bambaşka bir ülkeye gidebilir, sokaklarını, müzelerini gezebilirsiniz. 
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VATANDAŞLIK 


Oyunlaştırma sistemi iyi kurgulandığında; beklenilen davranışları yapan kişileri sosyal açıdan ödüllendirirken, beklenmeyen davranışlar sergileyenleri kurallara uymaları hususunda motive eder. 


Ercan Altuğ Yılmaz 


OYUNLAŞTIRMA UZMANI 


ngiliz yapımı kurgu-drama mini dizi serisi olan Blac 
Mirror'ın, “Nosedive" isimli bölümü dukça ilgi toplamıştı. Sadece sezon ve 6 bölümle dikkatleri zerine çekebilmeyi başaran diinin haklarını alan Amerikan eğence devi Netflix, yarım sezonluk anlaşmasının üzerine izlediğimiz ilk bölümüydü.. Beklentiler oldukça büyüktü. Kısaca konusunu hatırlatmak gerekirse; çalışan bir kadın, çok beğendiği bir muhi- e taşınmak istiyordu. Ancak o muhite taşınmak için 'Vatandaşık Puanı' 5 üzerinden en az 4,5 olmalıydı, tıpkı okullar gibi. Bunu yükseltmek için yapması gerekenler konusunda bir profesyonelden destek almaya başlamışı. Aslında yapılması gerekenler devlet tarafından açıkça belirti!- mişti: çöpünü zamanında atmakan tutun, vergilerini ve kredilerini düzenli ödemek ve tabii ki sosyal anlamda diğer kullanıcılardan da her alışveriş sonrası puan alır gibi “like" toplamak. 
Black Mirror, başka bir bölümünde sanal gerçeklik, başkasında da güvenlik kameraları ve akıllı evler gibi teknolojik gelişmelerin aslında pedagojik olarak etik unsurlarına vurgu yapmaya ve dikkatli olmaya çağırıyordu. 
Bu teknolojiler aslında insanların faydası için kurgulanmalı onları rahatsız ve mutsuz etmek için 


NEW O 


değil. Gelgelelim bazıları, “Bu teknolojiler bak böyle kötü, ondan hiç kullanmayalım" derse bilin ki Black Mirror dizisini belgesel gibi izlemiştir. 

Nosedive bölümü beklenenin çok üstünde ilgi topladı. Bölümün ardından oyunlaştırma ile etik konusunda tartışmalar alevlendi. 
Gelin, aslında bu tarz uygulamalara neden ihtiyacımız var ve neden halihazırda küçük kapsamlı da olsa uygulanıyor, birlikte bakalım. 


OYLAMA SİSTEMİYLE 

GÜVEN SAĞLANDI 

2000'li yılların başında İngiltere Sigorta Derneği ABI, arabasını kısa sürelerde ve gayet sakin süren biriyle, geç saatlerde çılgınlar gibi süren kişinin aynı sigorta poliçesini ödemesini engellemek için bir sistem geliştirdi. Bu sistem aslında arabaya özeldi. 

Arabanın motoruna 'siyah bir kutu" takılıyor ve bu kutu sürücü davranışlarını kaydediyordu. 
Hız, hızlanma, hizalama ve sürüş 
saatleri gibi dört parametrede 5 
üzerinden puan verip ona göre sigorta poliçenizi düşürüyor ya da artırıyordu. Türkiye'de halihazırda olan “kazasızlık indirimi" biraz daha kişiden çok araba özelinde bir versiyonu. 

Aynı şekilde Ebay firması alışverişlerinde hem alıcı, hem de satıcıların birbirlerine puan verebileceği bir 'rating-oylama' siste- 


mi getirerek çok önemli bir güven sorununu da çözmüş oldu. Basit ama efektif. Artık tüm e-ticaret sitelerinde bu oylama mekaniği standart olarak sunuluyor. 
Son dönemde de gözüme çarpan kredi notu uygulaması var. 
Finansal durumu iyi, aktif çalışan birisiyle birçok bankaya borcu olan ve yeniden kredi çekmeye çalışan bir kişi aynı faizde kredi çekebiliyordu. 
Ancak devlet yine aylık gelir, gider, banka hareketleri, kredi geçmişi gibi değişkenlerle bir 'Kredi Notu' çıkardı ve bu not yükseldikçe aslında alacağınız kredinin miktarı artıyor ve faizi düşüyor. 
Artık tüm bankalar devletin vatandaşlarına verdiği bu kredi notunu değerlendirip kredi veriyor ya da vermiyor. 
Peki bu durumda tüm vatandaşlık durumumuz  oyunlaştırlamaz mı? Sadece vergimiz, sigortamız, kredimiz değil, devletle olan tüm etkileşimimiz. Çin devleti de aslında bu kredi notuna benzer bir kurguyu Aibaba Group bünyesindeki Ant Financial (Alipay) ile geliştirdiği 'Sesame Credit' adlı sistemde sundu. Sistemin özelliği, kişinin sadece finansal durumunu değil, internet üzerindeki sosyal medya hesaplarındaki paylaşım modellerini, hangi 


semtte yaşadığını ve çalışma sürelerini de hesaba eklemesiydi. 


OYUN FİRMASINDAN SOSYAL PUANLAMA 

Sistemin tasarımını da Tencent oyun firmasıyla yaptılar. Tencent, League of Legends oyununun ortaklarından biriydi. Belki de olabilecek en iyi seçim. Bu uygulamada, vatandaşların davranış değişikliklerinde çok hızlı bir değişim ve bekledikleri yönde başarı olduğunu gören Çin devleti, kapsamı genişletmeye karar verdi. 

Uygulamaya sosyal bazı entegrasyonlar ve ödeme detaylarından da ekstra puanlar verme gibi özellikler eklendi. Mesela prim geçmişinizi kağıda dökmeyip e-mail atarsanız puan kazanıyorsunuz ya da Çin devletini sosyal medyada öven bir yazıyı beğenirseniz yine ekstra puan alıyorsunuz ve bunların hepsi genel puanınızı direkt etkiliyor. 

Ayrıca o süpermarketten Çin malı bir ürünü satın aldığınızda da ödeme sistemlerinden tespit edilip puan kazanıyorsunuz. Ama Amerikan mallarını alırsanız puan yok. Eh ceza da yok, ama maksat belli. 
Dahası, birinci derece akrabalarınız ve kabul ettiğiniz arkadaşlarınızın davranışlarından değeri 


düşükte olsa bir puan kazanıyorsunuz. Yani babanız gidip Çin hükümetini eleştirirse, sizin de puanınız etkileniyor. Bu uygulamanın ardından katılımcılar arkadaşlarını engellemeye ve hatta arkadaşlarının hareketleri üzerinde baskı uygulamaya başlamışlar. 
Aslında uygulamanın ödül kısmı gayet iyi düşünülmüş. Puan aralığınız ne kadar iyiyse o kadar uygun gelir vergisi, hızlı internet, ücretsiz müze, tiyatro, otopark ve toplu ulaşım hakları gibi devlet ilişkilerinde kolaylıklar sağlanıyor. 
Gayet motive edici bence. 
Buradaki amaç aslında oyunaştırma. Oyunlaştırma sistemi iyi kurgulandığında; beklenilen davranışları yapan kişileri sosyal açıdan ödüllendirirken, beklenmeyen davranışlar sergileyenleri kurallara uymaları hususunda motive eder. 
Bu yüzden gelecekteki vatandaşlık o uygulamalarımızı insan faktörünü de düşünerek iyi kurgulamalıyız. Yoksa Black Mirror'ı belgesel gibi izleyip, “Bu teknolojilerden uzak durmalı!" diyenlerle bir anda aynı safta bulabiliriz kendimizi. Teknolojik gelişmeler ve oyunlaştırma gibi yaklaşımlar tehdit değil, bir fırsattır. Bunu böyle görenler gelecekte kazanır. 


Black 
Mirrorın 
Nocedive” 
Simli bölümünde, çalışan bir kadın, çok beğendiği bir muhite tağınmak ietiyordu. 
Ancak o muhife taşınmak için 
Vatandaşlık 
Puanı” 5 
üzerinden enaz 4,5 olmalıydı... 


I 


Online alışveriş günbegün daha fazla tercih ediliyor olsa da perakende sektörü halen zirvede. 
Müşteriyle birebir temasın kurulduğu perakende sektörünün başarısını sürdürmesiyse teknolojiyle arasındaki ilişkiye bağlı. Bunun için de kiosk çözümleri biçilmiş kaftan. 


> Emre Günen 


kıllı cihaz teknolojilerindeki gelişmeler, dokunmatik ekranları hayatımızın odağına yerleştirdi. Yakın geçmişe baktığımızda dokunmatik ekranlar kullanımı ve anlaşılması zor birer teknolojiyken, günümüzde en küçük aile bireyleri tarafından bile kısa sürede adapte olunan ve hatta vazgeçilmez bir unsur haline dönüştü. İnsanların gerek iş, gerekse özel yaşamlarında teknolojiye “dokunmak" istemesi ve hemen her işini dokunarak halletmesi, daha iyi hizmet sunmak isteyen perakendecilerin de kiosk çözümlerine yönelmesini sağlıyor. 


PERAKENDE KABUK DEĞİŞTİRİYOR 

Teknoloji ilerledikçe müşterilerin beklentileri de değişiyor. İnternetten tek tıkla sipariş verme gibi bir alternatiflerinin olduğunu bilen müşteriler, ne kasa önünde beklemek istiyor ne de aradığı ürünün tükendiğini duymak. 
Öyle bir zamandayız ki, tüketiciler ihtiyacı olan ürünü satın almak için bile bazen kılı kırk yarıyorlar. Tüketicilerin önemli bir kısmı aradığı ürünü internetten bulsa dahi, fiziksel mağazada da yakından görmek ve dokunmak istiyor. Bu durum fiziksel mağazalar için bir avantaj olarak görülebilir ama perakende sektörünün asla yerinde saymaması gerekiyor. Mağazaların inovasyonlara ayak uydurması ve müşterilerin beklentilerine dinamik çözümler üretmesi zorunlu. 

Şurası bir gerçek ki, müşteriler satın almak istedikleri ürüne anında ulaşmak istedikleri için mağazaya geliyorlar. İnternetten sipariş vermek yerine evinden çıkıp gelmiş bir müşteriyi, ürünün stokta kalmadığı ba-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KİOSK NEDİR? 


Kiosk, içerisinde mikro işlemci kontrollü bir bilgisayar bulunan ve dokunmatik ekranı ile de kullanıcısının etkileşime girmesini sağlayan sistemlere verilen addır. Tıpkı ATM'ler gibi dış ortamlarda da güvenle kullanılması ve zarar görmemesi için özel tasarımlı kasalar içinde saklanırlar. 


Kullanım alanı oldukça geniş olan kiosklar; bilgi sorgulatma ekranları, self-servis işlemler, hızlı alışveriş seçenekleri, akıllı tabelalar ve dijital reklam ekranları gibi birçok farklı seçeneğe de sahip olabiliyor. Belediyelerde bulunan bilgi sorgulama cihazlarından AVM'lerde yön gösteren dijital ekranlara, mağazaların vitrinlerini süsleyen dijital afişlerden işletmelerin arka ofis çözümlerine kadar birçok kiosk seçeneği bulunuyor. 


hanesiyle geri göndermek, içinde bulunduğumuz devirde asla hoş karşılanmayacak bir durum. 
Kısacası, mağazalar ürünlerini mutlaka dijital çözümlerle takip etmeliler. Hem stoklarındaki ürünleri hem de satış hareketlerini anbean kontrol edebilmek için dijital çözümlerden faydalanmak durumundalar. 

Ürün ve hizmetler üzerinde müşterilerin tam bir kontrol sahibi olmalarına imkan tanıyan kiosk sistemleri, kullanıcının dilediği her türlü seçimi dokunarak ve hızlı biçimde gerçekleştirebilmelerini sağlıyor. Bu durum işletmeler açısında hem süreçleri hızlandırma için bir fırsat, hem de iş yükünü azaltarak personel maliyetini düşürmek için bir yöntem. 

Günümüz müşterilerinin mağaza çalışanının yönlendirmelerine uymak yerine kendi kendilerine karar vermek istemeleri de bir başka sebep elbette. AVM 


içinde gezinen müşteriler aradıkları mağazayı bulmak için yüksek oranda kiosklara başvuruyorlar. 
Aynı şekilde araç kiralama şirketlerinde ya da havalimanlarında kiosk ile check-in yaparak işlem sürelerini düşürüyorlar. 


KİOSKLARIN KULLANIM 

ALANI GENİŞ 

Sadece bilgi edinme ve tanıtım hizmetleri ile sınırlı kalmayan kiosk dünyası, satın alma ve ödeme işlemlerinde de pek çok çözümü içinde barındırıyor. Giyim, teknoloji veya eğlence temalı mağazalarda farklı çözümlerini görüyor, görmeye de devam edeceğiz. Söz gelimi satın alacağınız kıyafetin üzerinizde nasıl duracağını görmek isterseniz, boşuna giyim kabinine gitmenize gerek yok. Üzerinde mikro kameraların olduğu dijital ekranlar sayesinde, istediğiniz kıyafetin üzerinizde nasıl durduğunu giymeden gö- 


rebilirsiniz. Üstelik bu teknoloji sayesinde, ekrana yapacağınız birkaç tıklama ile farklı kıyafetleri de deneme imkanına kavuşuyorsunuz. 
Ülkemizde sıklıkla kullanılan bir iosk örneğiyle sinema salonlarında karşılaşıyoruz. Online bilet satış imkanı sunan bu ekranlarda ister o anda bilet satın alabiliyor, isterseniz de daha önceden satın aldığınız biletin fiziksel kopyasını bastırabiliyorsunuz. Diğer tarafan birçok mağazada, stokta buunmayan ürünü sistem üzerinde aramak için de kiosklar kullanııyor. Özellikle büyük kitabevlerinde ürün sorgusu yapmak için iosklar olmazsa olmaz teknolojiler arasında yer alıyor. 


KİOSKLAR SATIŞLARI ARTIYOR 

Farklı kullanım alanlarında hizmet veren kiosk sistemleri, müşteri alışkanlıklarını da değiştirerek satışların artmasında önemli rol oynuyor. Pek çok zincir mağazada, kiosklar ile yapılan self-servis işlemlerin olumlu satış rakamlarını ortaya çıkardığı artık bir sır değil. Ülkemizin önde gelen zincir o marketlerinde görmeye başladığımız self-servis ödeme kasaları işlemleri hızlandırmakla kalmıyor, telaffuzu zor ya da alınması çekince yaratan ürünlerin de satılmasını da kolaylaştırıyor. 
Kioskların satış özellikleri, yerel dile yabancı olan turistlerin daha kolay ürün almasını sağlıyor. 

Fast food mağazalarında görmeye alıştığımız dijital ekranlar üzerinde sunulan menü seçenekleri satışların sadece artmasına değil hızlanmasına da yarıyor. 
Columbia Üniversitesi tarafından 
2011 yılında yayımlanan fast 
food sektörü araştırmasında, sipariş sürecinin yedi saniye kısalmasının firmaların pazar payını yüzde 1 ila 3 arasında artırdığını açıklamıştı.” 
sinema salonlarının o fuaye anları ya da şehirlerarası yoluluklarda karşılaştığımız mola anları vaktin çok kıymetli oluğu işletmelerin başında gelir. 
u tip mekanları işletenler kısıtlı üreleri olan müşterileri kaçır- 


VWWUSOvEO 


Etimolojik olarak Avrupa dillerine 
Türkçe'deki 
“köçk” kelimecinden geçmiş olan kioek, 

İn gilizcede büfe anlamıha geliyor. 


KİOSK TÜRLERİ NELERDİR? 


Self Servis Kioskları: Kart okutma, para yatırma, doğrudan ürün satın alma, belge veya fiş alma gibi işlemleri kullanıcının kendi kendine yapmasını sağlayan kiosklara “Self Servis Kiosk" ismi veriliyor. Bu tür kiosklarda gerekli olan işlemlerin yapılabilmesi için standart kiosk özelliklerine ek bazı aparatlar (yazıcı, kart okuyucu vs.) yer alır. Kimi türleri kablosuz bağlantı seçeneğine sahiptir ve internet üzerinden işlemlerin gerçekleşmesini sağlar. 


Bilgilendirme Kioskları: Üzerinde ek bir donanım ve cihaz barındırmayan ve sadece dokunmatik ekrandan oluşan bu kiosk türü, ekran üzerinden bilgi aktarımı için kullanılır. Bilgi erişim noktası veya tanıtım amacıyla tercih edilen bu kiosk türü; başvuru, işlem takibi, internet erişimi gibi servisler için de kullanılabilir. 

Satış ve Servis Kioskları: Bilet, jeton, telefon kartı ve toplu taşıma kart dolumu gibi doğrudan kiosk vasıtasıyla ürün ya da hizmet da- 


ğıtımı yapan cihaz türüdür. Klasik kullanımının dışında, bulunduğu mekandaki satışı destekleyici ya da süreci hızlandırıcı uygulamalar da içerebilir. Söz gelimi mağaza kartında biriken puanlar alışveriş çeki olarak geri ödenebilir. 


Harç, taksit veya fatura gibi periyodik ödemelerin yapılmasın- da da bu tür kiosklardan yararlanılmaktadır. Kamu kuruluşları, hastane, üniversite ve bankalarda başvuru veya işlemlerin takibi gibi işlemler bu kiosklar ile yapılabilir. 


Tanıtım Amaçlı Kiosklar. Bu kiosk türü; müze, sergi, seminer ve eğitim kurumlarında eğitici içerikler sunabilir. Aracı kullanmadan farklı dillerde doğru bilgi verilebilen bir kiosk türüdür. Tanıtım amaçlı kiosk uygulamaları, şirketlerin pazarlama uygulamalarını desteklemek için de idealdir. Ürünler hakkında ayrıntılı bilgi verilebilir. 
Tanıtım amaçlı kullanılan kiosklar şirketlerin kurumsal kimliğine ve markalarına göre özelleştirilebilir. 
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Raflarına ürünlerini dizip “iyi mal kendini sattırır” diye bekleyen işletme sahipleri artık zamanın gerisinde kaldı. Devir, modern ve kompakt mağaza tasarımlarının devri. 


mamak için alışveriş süreçlerini hızlandırmaları gerekir. İşte tam bu noktada gerek ürün seçimini kolaylaştıran gerekse ödeme işlemlerini hızlıca halleden kiosk çözümleri daha fazla müşteriye ulaşmaya ve haliyle de satışları artırmaya yardımcı oluyor. 


MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ SIKILAŞIYOR Hemen her sektörde çok fazla alternatifle karşı karşıya kalan tüketicilerin, markaya ya da mağazaya sadakat duyması içinde bulunduğumuz zamanda bulunmaz nimet. Müşterinin işletmeye sadık olması için de kendini özel hissetmesinin payı büyük. 
Birçok ödeme sistemi sağlayıcısı ve zincir mağaza, tüketicilerin sadakatlerini ödüllendirerek hem müşterileriyle daha iyi iletişim kuruyor, hem de bir sonraki alışveriş için de tercih sırasında önlere yerleşiyor. 
Diğer taraftan, tüketicilerin fıkirlerine, görüşlerine ve eleştirilerine önem veren işletmeler de, müşterilerin her zaman sevgisini kazanıyor. Bunun için de kioskların sunduğu müşteri memnuniyeti çözümleri iyi bir seçenek olarak duruyor. Müşteri memnuniyetini ölçen kiosk türleri yeni nesil mağazacılık anlayışının olmazsa olmazı. Kasa önlerinde ve mağazalardaki stratejik alanlara konumlandırmış tüketici memnuniyeti ekranlarıyla, müşterilerin bilgilerine de (mail adres, telefon numarası gibi) kolay yoldan erişmek mümkün. Müşterilerini çok sıkmadan belirli zaman aralıklarıyla iletişime geçen ve kişiye özel kampanyalar, indirimler yapan 


KİOSKLARIN 
KULLANIM ALANLARI: 


PERAKENDE 

İşletmelerde satış destekleyici uygulamalar olarak kiosklardan faydalanılırken, ürün bilgisi, fiyatı ve kampanyaların duyurulması için de tercih edilirler. Müşterilerin alışverişleri karşılığında biriktirdikleri puanlar kiosklar ile hediye çekine dönüşür. Şikayet ve önerilerin kayda alınması için de kullanılırlar. 


PAZARLAMA 

İnteraktif reklam ve kurumsal iletişim uygulamaları 

için kullanılabilen kiosklar, hedef kitlelerin bulunduğu ortamlara konumlandırılarak satın alma eğilimini artırır. 
Kapalı devre kurumsal reklam ve tanıtım kanallarının oluşturulabildiği bu kiosk türünde, doğru ekipmanlara sahip olunması durumunda pazarlaması yapılan ürünün satışı da sağlanabilir. 


HİZMET SEKTÖRÜ 

Hizmet sektöründe etkin olarak kullanılan kiosklar; sıra numarası, randevu ve tahlil sonuçlarını alma gibi seçenekler sunarlar. Konaklama ve ulaşım sektöründe rezervasyon işlemlerinin kolaylıkla yapılabildiği bu kiosk türünde, eğitim alanında da öğrenci işlemlerinin yapılması gibi çözümler üretilebilir. 


ENDÜSTRİ 

Üretim tesislerinde de verimliliği artıran çözümler üreten kiosklar, üretim takip uygulamaları için de kullanılabilirler. Otomatik üretim yapılan tezgahlarda da kiosk teknolojisinden faydalanılıyor. 


BANKACILIK 

Online bankacılık işlemlerinin yanı sıra kasa işlemleri için sıra alma, hesaba para yatırma ve borç ödeme gibi işlemler kiosklar üstünden yapılabiliyor. Banka şubelerinin yükünü azaltan ve müşterilerin işlemlerini hızlıca çözen bu kiosk türü aynı zamanda bankaların masraflarını da azaltan bir seçenek. 
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mağazalar her zaman bir adım önde oluyor. 


PAZARLAMA YÖNTEMLERİ : ı e YEN YALA Bir Kioskun Anatomisi Kiosklar ve dijital ekranlarla kişiye özel dijital pazarlama noktala- 


rı oluşturulabildiği gibi interaktif Genel itibarla benzer özelliklere sahip olan kiosklar, 

reklam ve kurumsal iletişim uy- içerdikleri donanım seçenekleriyle birbirlerinden ayrılırlar. 

gulamaları da doğrudan hedef Sahip oldukları bileşenlere göre farklı amaçlara hizmet eden itleye ulaştırılabiliyor. kioskların donanım parçaları şu kısımlardan oluşur: 


Şirketlerin kurumsal  kimlikerine ve markalarına uygun tasarımlarda üretilebilen kiosklar, hedef kitleye uygun olan stratejik noktalara yerleştirilerek potansi- 


nesil perakende yöntemlerine kadar birçok alanda gerek işletme, KART OKUYUCU: *esssebeseesseveseebe0000000800500l00900005 gerekse müşteri açısından etkili çözümler sunuyorlar. Enerji ve 


yel müşterilerle kurumları buluş- Kiosklar için işlevsel açıdan ilk sırada yer alan donanım parçası uruyor. Kiosklar müşteriyi satın olan monitörler genellikle LCD ekran ve dokunmatik özelliği ile 

almaya yönlendirirken, aynı za- hizmet verirler. Aktif olarak kullanılan dört çeşit kiosk monitörü manda interaktif reklam ortamı bulunmaktadır. 
da olabiliyorlar. Resistive: Ekran üzerinde oluşan basınç farklarını algılayan bir 

İnteraktif reklam sunan kiosk- teknolojidir. Hem maliyeti hem de kullanım direnci düşüktür. 
lar, kurumun tam zamanlı rekla- Capacitive: Dokunulan noktadaki elektrik akımındaki değişikliği mını yapmakla birlikte hedef kit- algılayan teknolojidir. Dayanıklı olmasına rağmen maliyeti leyi satın almaya yönlendirir. Öte yüksektir. Statik elektrikten etkilenebilir. Eldiven benzeri yalıtımlı yereeerereree yandan anket formlarını tüketi- malzemelerle çalışmaz. : ciyle buluşturarak pazar analizi Surface Wave: Camın etrafından gönderilen akustik ses : de yapar. Kurumun tanıtım ça- dalgalarının kontrolü ile çalışır. Statik elektrikten etkilenmez. z lışmalarını 7/24 sürdüren kiosk- Dayanıklıdır ve eldivenle de çalışabilir. Maliyeti en yüksek , lar, interaktif yapılarıyla da halkla dokunmatik teknolojisidir. 
ilişkiler çalışmalarını desteklerler. Infrared: LCD ekranın önüne koruma amaçlı eklenen cama R Soru ve görüşlere hızlı geri dönüş dikey eksenlerden kızılötesi ışık demeti gönderilir. Kareli defter : sağlayarak müşteri hizmetlerini misali tüm camı görünmeyen küçük karelerle dolduran bu : üst düzeye taşır. sistem, dokunulan noktanın koordinatını anında keşfeder. Sudan : 

Kiosklar; satıştan pazarlama- etkilenmez, çizilme veya çatlama olsa dahi çalışır. i ya, self-servis işlemlerden yeni : 


Üyelik kartı ya-da klasik kredi kartıişlemleri için kioskların üzerinde kart okuyucular da 


personel harcamalarını azalta- olabilir. Kioskun bilgisayar sistemiyle entegre rak işletmelere yardımcı olurken, çalışan kart okuyucular, kasanın üzerinde işlem sürelerinin kısalması ve ca- bütünleşik biçimde yer alır. 


zip seçenekler sunarak da tüketicinin işini kolaylaştırıyorlar. Her geçen gün daha fazla örneğini gördüğümüz kiosk çözümlerinin YAZICI; *eseseeses0eşee0ssserereosessessşesesssereseosssressaşesesseeree yakın gelecekte çok daha işlevsel hale geleceği kesin. 


Kullanım amacına göre bazı durumlarda fış, kupon veya bilet gibi basılı çıktılar almak gerekebilir. Bu tip durumlar için kiosklarda bu iş için özel üretilmiş termal kiosk yazıcılar 


İN bulunur. Kağıdın kolayca değiştirilebilmesi “https://www0.gsb.columbia. ve yazma işlemi bitince de kağıdın kolayca edu/mygsb/faculty/research/ kesebilme özelliğinin olması önemlidir. 


pubfiles/5373/customer. wait. 
fastfood.pdf 


Kiosk kabinleri projelerin çeşidine ve kullanım amacına göre şekillendirilebilir.-Standart tasarımlara sahip olsa da kesenin ağzının açılması durumunda kişiye özel kasalar da tasarlanabilir. Kiosklar genellikle kamuya açık alanlarda bulunduğundan hem sağlam hem de dış etkenlere karşı dayanıklı olması gerekir. 
Kolayca bakım ve servis yapılabilecek özellikte olması da elzemdir. 


.desbesesdesssosoşesbs0se000 BARKOD OKUYUCU: 


Özellikle süpermarket ve mağazalarda karşılaştığımız kiosklarda barkod okuyucu da yer alır. Müşteriler satın alacakları ürünlerin fiyatlarını görebilir, ek bilgilere ulaşabilirler. 
Ödeme seçeneği içeren kiosklarda kredi kartı ile satın alma işlemi de yapılabilir. 


ssesbesessssessssrenses0s601090 s2: BİLGİSAYAR: 


Kiosklar, kasa içine monte edilmiş bilgisayar ve işletim sistemleri aracılığıyla çalışırlar. 
Kioskların içlerinde bulunan bilgisayar sistemleri aralıksız çalışmaya uygun şekilde üretilir. Bilgisayar sistemleri, çevre şartlarına dayanıklı, endüstriyel amaçlı üretilmiş elektronik bileşenlerden oluşurlar. 


EMOJİLERLE 
ARANIZ Nasll? 


Her mesajının sonunda bu sembollere yer verenlerden misiniz, yoksa ciddiyetsiz bulup, uzak duranlardan mı? 
Gelin, hep beraber sohbet ekranlarının sevimli simgeleriyle keyifli bir yolculuğa çıkalım... 


Funda Güleç Yalçın 


Vazgeçilmezimiz olan emöjilerin 


mucidi Shigefaka Kurifa. 


işisel olarak kullanmayı tercih etmeseniz bile, emojiler her yerde... Bir duygu belirtisi olarak kullanılan bu evrensel sembollere ilgili çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. 
Emojiler her zaman ve her yerde bizimle. WhatsApp'ta arkadaşlarımız ile konuşurken, Slack üzerinde çalışırken ve dahası iş dünyamızda dahi emojieri kullanıyor, Instagram ya da Facebook'ta sayfayı aşağı doğru kaydırırken kalp, kamera ve ok işareti gibi birçok ikonla karşılaşıyoruz. Yapılan bazı araştırmalara göre, çevrimiçi olarak bir gülen surata baktığımızda, beynin normal bir gülen insan suratına baktığımızda çalışan parçaları çalışmaya başlıyor ve o gülen suratı bir insan suratı gibi algılayıp işliyor. 
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EMOJİLERİN TARİHİ 
IRC döneminde smiley; “)”, “/" “(" ifadeleri ile başladı. Duygusal yolculuğumuzun son noktası emojiler ise 
1999 yılında bir trend olarak Japonya'da doğdu. Duyguları sembollerle ifade etmeye yarayan emojilerin mucidi ise Shigetaka Kurita. 
Emojilerin hayatımıza girişi aslında cep telefonlarından biraz daha öncesine dayanıyor. Messenger gibi iletişim platformlarına, emoji benzeri ifadeleri konuşmalarımızda sıklıkla kullanıyorduk. Fakat Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarının yaygınlaşması . ile emojiler de bu iletişim kanallarında 


en sık kullandığımız ifadeler oldu. 

Artık hemen herkes bu platformlarda ya da cep telefonlarında mesajlaşırken sadece yazarak değil, emojileri de kullanarak kendini ifade ediyor. Yani emojiler, duygu ve düşünceleri hem görsel olarak hem de daha kolay bir şekilde ifade etme olanağı sağlıyor. 

Fortune internet sitesindeki bir habere göre iş yazışmalarında emoji kullananların, kullanmaya göre daha popüler ve güçlü olduğu söyleniyor. 
Emoji ile desteklenen mesajların ayırt edici özelliği olduğu kesin ama ipin ucunu kaçırırsanız ciddiyetsiz göründüğünü de söylemek mümkün. 
Öte yandan emoji kullanımı duygusal ifadeler açısından evrensel bir dil de oluşturuyor. Dili, ırkı ne olursa olsun emojiler üzerinden anlaşmak ve iletişim kurmak mümkün. Üstelik içeriğiniz görüntülenirken bu emojiler dikkat çekmenizi de sağlıyor. 
Eğlenceliler ve yorumlarınızda da yer verirseniz, ifadenize değer katıyorlar. 


NASIL ÇEŞİTLENİYORLAR? 

Emojilerin ya da diğer isimleri ile simge, ikon, sembol ve gülücüklerin kullanım şekilleri her platformda farklı gibi gözükse de aslında aynı anlamlara gelir. 

Mesajınızı yazdığınız. platformdaki klawede, emoji simgesi olan gülen surata tıkladığınızda, karşınızda onlarca emojiden oluşan bir pencere açılır. Buradan istediğiniz emojiyi kullanıp yazdığınız mesaja 


. 
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| « Fransızca yazışan kullanıcılar, 
paylaşımlarında kalp emojisine diğer ülkelere göre dört kat daha fazla yer veriyor. 
* Rusça konuşan kullanıcılar ise romantik emojileri en fazla kullananların başında geliyor. 
* Arapça konuşanlar, en çok doğa sembolleri ve çiçek emojilerine yer veriyor. 


* Türkçe konuşanlar, başta gülümseyen yüz olmak üzere bolca insanları simgeleyen emojileri kullanıyor. 


* Kanadalılar para, cinsellik, şiddet ve sporla ilgili emojileri daha sık kullaniyor. 

* Avusturalya'da ise alkol temalı emojiler, abur cubur ve tatil temalı emojiler en çok kullanılanların başında geliyor. 
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ekleyebilirsiniz. Fakat emoji kullanımındaki önemli nokta, emojileri anlamlarına göre doğru yerde kullanmaktır. 

Çünkü emojiler, anlamları dışında kullanıldıklarında aslınd yazmak istediğiniz cümlenin büünlüğü ile tezatlık oluşturabilir, karşınızdaki kişi ile iletişiminizi zedeleyebilir. Bu nedenle kul andığınız emojilerin anlamların bilmek, karşınızdaki kişi ile iletişiminizi de kolaylaştıracaktır. İser Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya kanallarında ister Whatsapp ya da mesajlaşma gibi telefon uygulamalarında kullanıyor olun, mutlaka emojilerin anlamları hakkında fikir sahibi olmalısınız. 


fav) 
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EMOJİLERİN ANLAMLARI 

Emojiler, yani görsel ifadeler, aslında sadece yazdıklarımızı desteklemekle kalmazlar, aynı zamanda evrensel bir dil de oluştururlar. | Örneğin | gülümseme emojisi olan * & " işaret, dünyanın her yerinde aynı anlama gelir. Başka bir örnek olarak " 6 " işareti ise kime gönderirse- 


iz gönderin, kızgınlık belirten bir nlam ifade eder. Bu açıdan banca, herhangi bir yazı yazmadan adece emojiler kullanarak dahi arşınızdaki bir kişi ile anlaşmaz mümkün. Ayrıca kullanımının u kadar popüler bir hale gelmesi ile sosyal medya platformları ve cep telefonları da emoji seçeneklerini her geçen gün artırıyor. 
Yani her geçen gün kendinizi ifade edebilmek için yeni bir simge ediniyorsunuz. Fakat emojilerin sayılarının bu kadar çok olması sizi korkutmasın. 
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© 


Genel olarak emojileri şu şekilde kategorilere ayırabiliriz: 


- İnsanlara dair emojiler 

* Doğa ve hayvan emojileri 

- Yiyecek / İçecek belirten emojiler 

* Ku 

* Aki 


* Seyahat ve gezi anlamına gelen emojiler 


ama anlamı içeren emojiler 


viteleri belirten emojiler 


* Objeleri anlatan emojiler 


* Son olarak bayraklar. 


Emojiler anlamları dışında kullanılırsa, cümlenin bütünlüğü ile tezatlık oluşturabilir, kişiler aracı iletiğimi zedeleyebilir. 


Bu kategoriler altında kendiizi ifade etmekte kullanabileeğiniz onlarca emoji seçeneği ulunuyor. Yazdığınız mesajları angi platformda olursa olsun u emoji kategorisinden uyanları eçerek istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hatta emoji kullanımı o kadar çok yaygınlaşmış bir duruma geldi ki, emoji kullanmadan attığımız mesajlar karşı taraftan olmadığı kadar ciddi bir şeymiş gibi algılanabiliyor. Yapılan araştırmalara göre en çok kullanılan emojiler arasında olan “gülen surat & ", "üzgün surat © ", "kalp © " ve "öpücük " emojileri bulunuyor. 
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INSTAGRAM'IN OLMAZSA OLMAZI Emojilerin  iletişimimize kattığı faydaları göz önüne alırsak, sizlere de mesajlaşmalarınızda ve sosyal medya paylaşımlarınızda sıklıkla emoji kullanmanızı öneririm. Ayrıca unutmayın artık Instagram'da hashtag olarak emojileri de tek olarak kullanabiliyoruz. 

Emojilerin kullanım yaygınlığı en çok Instagram'da gözlemleniyor. Görsellerin hemen altında yer alan açıklama metinleri emojilerle süsleniyor. Bu yüzden gelin şimdi biraz daha derine inip Instagram'da emojilerin nasıl kullanıldığını, ortalama ne sıklıkla kullanıldıklarını ve en önemlisi eğer bir içerik emoji içeriyorsa daha fazla etkileşim alıyor mu, konularına değinelim. 

Dijital iletişimin ilk günlerinden beri, emojileri duyguları ifade etmek için bir yol olarak kullanmak oldukça yaygın bir gelenek. 
" © " emojisini yıllarca kullandıktan sonra, emojiler, şu anki bildiğimiz halleri ile hayatlarımızda yer etmiş durumdalar. 
Yapılan bazı araştırmalara göre, çevrimiçi olarak bir gülen surata baktığımızda, beynin normal bir gülen insan suratına baktığımızda çalışan parçaları çalışmaya başlıyor ve o gülen suratı bir insan suratı gibi algılayıp işliyor. Ayrıca “emoji" kelimesinin de Japonca “fotoğraf karakteri" anlamına gelen kelimeden geldiğini de hatırlatayım. 


PROFİLLERİN YÜZDE 56'SI 

EMOJİ KULLANIYOR 

Emojilerin ne sıklıkla kullanıldığına dair bir araştırmadan başlayacak olursak, öncelikle kabaca kaç tane Instagram hesabının yayınladıkları içeriklerde emoji kullandığını analiz edelim. Bulgularıma göre kullanıcıların yüzde 50 ile yüzde 56'ı içeriklerinde emoji kullanıyor. Bu analiz bize, işletmelerin amaçları değişkenlik gösterse de, Instagram'da emoji kullanmak ile ilgilendiklerini gösteriyor. 


ON) isim PuoniLis UsiNG EMOn$ 


SEM EMOJİS 


Analiz edilen profillerin ortalamasına bakmak bize, kullanılan emojiler hakkında genel bir anlayış toparlamamıza yardımcı oluyor. Buna karşılık, bu yaklaşım belirli büyüklükteki profilleri spesifik olarak incelemiyor. Bu nedenle analiz edilmiş profilleri altı gruba ayırıp inceleyeceğiz. 

Burada açıkça belli oluyor ki, en küçük grup olup 1'den 1000'e kadar takipçisi olan kişiler, diğer sayfalara nazaran emojileri belirgin bir şekilde daha az kullanıyorlar. Ocak ayında, bu kümede bulunan profillerin sadece yüzde 


19'u emoji kullanmış. Aynı yıl içerisinde, bu kümedeki profillerde emojilerin kullanım sayısı yüzde 


37 artmış ve bu rakam, altı küme 
içerisindeki en büyük büyüme rakamı. Büyüme rakamları dikkate alındığında, aralık ayında 1'den 1000'e kadar takipçisi olan hesapların yüzde 26'sı gönderilerin- den en az 1 tane emoji kullanmış. 
Bu durum diğer kümedeki profiller için de geçerli ve küçük bir ipucu vereyim: Analiz edilen sayfalar arasında en büyük sayfalar gönderilerinin yüzde 81'inde emoji kullanmışlar! 


Emojilerin kullanım yaygınlığı 

en çok 
Thsfagramda gözlemleniyor. 
Görsellerin hemen altında yer alan açıklama metinleri emojilerle 
<üsleniyor. 


VİDEODA MI, RESİMDE Mİ? 

Emojiler (videolu (gönderilerde mi, yoksa resimli gönderilerde mi daha çok görülüyor? Instagram'da bulunan resimlerde ya da videolarda bir farklılık olup olmadığını bulmak için, toparlanmış verileri kullandım. 2016 Ocak ayını analiz edecek olursak, çok belirgin bir fark göze çarpmıyor. Resimler ve videolar arasındaki fark sadece yüzde 2 gibi bir. Aralık ayına kadar, videolu gönderilerin yüzde 28'inde, resimli gönderilerin ise yüzde 27'sinde emoji kullanımı ile bu ikisi arasındaki fark çok daha küçüldü. Kısaca, resimli ve videolu gönderiler arasında sap- 


50,000 


37,500 


25,000 


12,500 


tanabilir bir fark yok. Bu bulgulara 


dayanarak, işletmeler resimli 


derilerde olduğu derilerde de eşit kullanma eğilimi 


EN ÜNLÜ INSTAGRAM EMOJİSİ 


Aşağıdaki tablo, kamdaki emoji 
tagram'da 2016 


gön- gibi videolu gön- bir şekilde emoji gösterebilirler. 


2000'e yakın raiçerisinden, Ins- yılında en po- 


püler olan 10 emojiyi gösteriyor. 


Bunlardan hangi 


lerini geçen yıl 


Instagram'da gördünüz? 2017'de 


bunların yerini n 


e alacağına dair 


bir fikriniz var mı? Yeni emojileri gönderilerinize eklemek, video ve resimlerden alacağınız etkileşimi çok daha fazla geliştirebilir. 


Animoloji'ler İçin Hazır Olun 


Apple'ın yaz sonunda düzenlediği etkinlikte duyurulan Animoloji'ler ise emoji dünyasına bambaşka bir boyut katmaya hazırlanıyor. Emojiler, duyguların ortak dili olmanın ötesine geçerek gerçek zamanlı yüz ifadelerini taklit ederek hareketli bir hale gelecekler. Kişiselleştirilebilir emojilerin yaratıcısı ve vizyoner bir marka olarak bu konuda Apple'ı alkışlıyorum. Aslında zor bir teknolojiyi basitleştirerek sundular ve kullanımını bu şekilde umulmadık derecede hızlandıracaklar. 

Pek çok kişi bunu basit bir yenilik olarak görebilir ancak ardındaki teknoloji kullanımı muazzam ve zamanla değeri daha fazla anlaşılacaktır. Teknoloji devleri Facebook ve Google, etiketleme teknolojileri için şimdiye dek milyonlarca fotoğrafı veri tabanında topladı. Öte yandan hiçbiri bunu Apple gibi sunamadı. 
Basit gördüğümüz pek çok yenilik, küçük devrimlerin başlangıç noktasını oluşturur. Animoloji'lerin yüz tanıma teknolojisinin yaygınlaşmasındaki en önemli kilometre taşını oluşturacağını düşünüyorum. 


A“ 
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EMOJI FILMI 
Emojilerin filmi bile yapıldı. 
Üstelik emoji filmi, hem akıllı cihazlarımız içerisinde olan biten düzeni ve uygulamaları anlatıyor, hem de emojilerin favori listemize girme kaygısına atıfta bulunuyor. 
“Güncelleme aşkına, hangi sürümde yaşıyoruz" diye 

ve 7'den 77'ye eğlenceli bir teknoloji eğitimi vadeden 

bu animasyonu izlemenizi 


öneririm. 


Kamera ikonu, Instagram'da en çok kullanılan emoji. Kasım ayının sonundaki verilere dayanarak, yapılan bir araştırma önceki tabloda gördüğünüz gibi, en çok kullanılan emojinin kamera emojisi ol duğu sonucuna ulaşmış. Çalışma ayrıca, özel günlerde kullanılan bal kabağı ya da Noel ağacı gibi emojilerin, bu ikonlara dair olan özel günlerde çok daha fazla ku lanıldığını saptamış. 


EMOJİLER YÜZDE 17 FAZLA ETKİLEŞİM GETİRİYOR 

Evet, içerisinde emoji olan içerikler Instagram'da çok daha fazla etkileşim oranı getiriyorlar. Yapılan çalışmalarda ulaşılan ana bulgular, emojilerin daha fazla etkileşim oranı getirdiğini kanıtlıyor. 
Bu keşfe göre, emojilerin belirli bir sebepten dolayı “her zaman ve her yerde" olduklarını söyleyebiliriz. Emoji içeren Instagram gönderileri daha pozitif bir şekilde algılanıyor ve böylece duygulara daha fazla karışıyor. 
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USING EMOJIS WİTHOUT EMOJIS 


Etkileşim oranı, farklı büyükükteki profilleri karşılaştırılabilir lıyor ve böylece etkileşimlerin artışı ile ilgili en doğru ortalamayı buluyor. Daha ilginç kısmı ise, bireysel kümelerde bulunan gönderilerin aldığı salt etkileşimlerin arışını görmek. Bu veri, daha önce bahsi geçen gerçekleri ve emojili gönderi ile emojisiz gönderi arasındaki farkları çok daha belirgin bir biçimde ortaya koyuyor. 


İŞLETMELER İÇİN EMOJİ 

Analiz edilen Instagram profilleri arasında, emoji kullanımı güçlü bir şekilde artışa geçen bir trend. 
Daha önce belirttiğim gibi, aynı çalışma, 2016'da kamera ikonu- 


nun en çok kullanılan emoji olduğunu göstermişti. Sonuç olarak, emojilerin daha fazla etkileşim sağladığını kanıtlayabiliyoruz. 
Instagram ve emojiler üzerine olan bu çalışmayı özetleyecek olursak, şunu söyleyebilirim ki, emojiler etkileşim sayılarını arttırmak için ciddi anlamda faydalı. 
İşletmeler için ise, bu tür hesaplar da duyguları ifade etmek ve biraz daha kişisel bir dokunuş yakalamak için, aşırıya kaçmamaya dikkat ederek emoji kullanımını denemeliler. 

Son olarak her işletmenin bir emojiyi sahiplenmesini ve tıpkı hashtag'de olduğu gibi markası ile örtüştürmesini de öneririm. 


EN SIK KULLANILAN EMOJİLER 


« 
maa, v 5 Si ad 
Gülen Kalp emojisi, Kırık kalp de aynı Siyah kalp cool yüz emojisini emojiler şekilde, yazdığınız o ve genç aşıkların komik olduğunu arasında en sık mesajda bir şeye en çok kullandığı düşündüğünüz kullanılanlardan kırıldığınızı ifade emojilerden biri. 
her yerde biri. ediyor. 


kullanabilirsiniz. 


EMOJİ İSTATİSTİKLERİ 


* Temmuz 2017 yılı itibarıyla toplam 2 bin 623 
adet emoji var. 


* Kadınların yüzde 78'i emoji kullanıyor. 

* Erkeklerin yüzde 60'ı emoji kullanıyor. 

* Gülmekten gözleri yaşaran emoji & şimdiye dek 14,5 milyar defa kullanılmış. 


* Instagram'da yapılan yorumların yüzde 50'sinde emoji kullanılıyor. 

* Facebook üzerinden günde 60 milyon emoji gönderiliyor. 

* Facebook Messenger üzerinden günde 5 milyar emoji gönderiliyor. 

www.emojistats.org adresinden dünyadaki anlık 

emoji kullanımını takip edebilirsiniz. 


avlu 


Cey La 


İçerisinde emoji olan içerikler 
Irsfagramda gok daha fazla etkileğim oranı getiriyorlar. 


Dünya Emoji Günü #Worldemojiday 


2014'te ilk defa gerçekleşen Dünya Emoji Gününü, her yıl 17 Temmuz'da #WorldEmojiDay hashtag'i üzerinden kutluyoruz. İstatistiklerine bakacak olursak; 


2017 yılında Twitter'da bu etiket üzerinden 6 bin 
682 tweet gönderilmiş. 


Twitter'da emoji kullananların yüzde 86'sı 24 
yaşından genç ve yüzde 57'si kadın. 


Emojipedia'ya göre, Facebook Messenger üzerinden günde 5 milyar emoji gönderiliyor. 


Yine 17 Temmuz itibarıyla Twitter'da 1,7 milyardan fazla gülmekten gözleri yaşaran emoji <5) kullanılmış. 


Dünya Emoji Günü kapsamında Twitter en çok istenilen emojileri de derledi. 


Nazar inancının güçlü bir şekilde yer aldığı Türkiye'de en çok istenen emoji nazar boncuğu oldu. 


İkinci sırada Atatürk yer alırken, üçüncü sırada ise deliliği simgeleyen huni en çok istenilen emojiler arasına girdi. 


İç çekme, ince belli bardak ise Türk insanının Twitter'da yer almasını istediği diğer emojilerin başında geliyor. 


N af Pa n i 
— 5 9 | ş 
A al 
Bu emoji ise Alkış emojisini Bu emoji dua Açık eller Bu emoji ise Başparmağın Bu emojiyi ise bir şeyi çok onayladığınız veya dilekler için emojisini de kısaca bazen havada olduğu üzgün olduğunuzu beğendiğinizde bir durum için kullanılıyor. yine dua ve “tamam”, bazen bu emoji ise belirtmek kullanabileceğiniz (o kullanabilirsiniz. dilekleriniz için ise "leziz - nefis" bir durumu istediğiniz emojilerden biri. kullanabilirsiniz. anlamına geliyor. onaylamak için durumlarda 


kullanılıyor. kullanabilirsiniz. 
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DOĞRU ETKİNLİĞİ SEÇMEK 


yk 


ir me Va ; 6 


Fintek dünyasını intek yükselen bir trend... Dün- — etkinlik sayları her sene biraz daha iLE : eği 5 ya trendlerini takip etmekte ( artıyor. Düzenlenen etkinliklerin adilgilendiren etkinliklerin gecikmeyen Türkiye için de larında ortak özellik var: Her biri kensayısı her geçen gün tabii ki aynı durum söz konu- . dinin, “Dünyanın”, “Avrupa'nın”, “Tür- 


: su. Özellikle fıntek gibi, hem iş — kiye'nin" en büyük etkinliği olduğunu arıyor. Seçeneklerin fazla dünyasındakilerin, hem de sokaktaki ( iddia ediyor. Peki bu gerçekten bu olması bir yandan iyi ama bireyin yaşam biçimini bu denli etki- | böyle mi? Tabii ki bu mümkün de- bir yandan da masraflı. leyen gelişmelerin ilgi çekmesi çok  ğil. Çok kaliteli etkinlikler elbette var. 

Be ei normal, hatta zaruri. Ancak bunların yanında sırf etkinlik Peki size uygun etkinliği Fintechtime olarak; fintekin ne  furyasından bir parça kazanç sağ- nasıl seçeceksiniz? Gelin olduğunu ve sektördeki gelişmeleri (olamak adına, bir iki sponsoru ikna 

ği aktarmanın yanı sıra, küresel çapta eden herkes etkinlik düzenlemeye cevabı birlikte arayalım. isim yapmış, önemli oyuncuları ve o başladı. 


gerek ülkemiz gerekse dünyadaki Etkinliklere katılım bedelleri bir önemli etkinlikleri tanıtıyoruz. Pro- o yana dursun, aynı zamanda günün fesyonel etkinlik şirketlerinin de fin- oOtüm zamanını harcadığınız bu et- tek alanına girmesiyle kaliteli içerik | kinlikler bilgi, çevre veya vizyon gibi sağlayan birçok etkinlik hayata geçi- — beklentilerinizi karşılamalı. 
yor. Biz de tüm bu etkinlikleri sizlere Peki hangi etkinliğe katılmalısınız? 
tanıtmaya devam edeceğiz. Kalitesiz etkinlikleri veya sizin için Gelgelelim, sizin de dikkatinizi (o uygun olmayan etkinliği nasıl ayırt çekeceği üzere, son zamanlarda edebilirsiniz? Size hem vakit hem OE , etkinlik sayısı fazlasıyla arttı. Lond- Ode nakit kazandırmak adına, doğru Mihriban Ersin Tekmen ra'da hiç abartısız her hafta sonu bir ( etkinliğin nasıl seçilebileceğini gelin etkinlik düzenleniyor. Türkiye'de de birlikte inceleyelim: 


Yurt içindeki etkinlikler yeterli mi? Etkinlik için yurt dışına çıkmaya değer mi? 


Amacınız genel bilgi sahibi olmaksa; fintek alanında kendi star- 


ikler sizin için 


Yok, yurt d 


regülasyonlar önemli. Görm birlikte artırab 


iklere gitmeni fikir arayışındaysan ve yaşam biçimi de Türkiye ile benzerlik taşıması iz bir şehri seçerek iş ile genel kültür bilginizi ilirsiniz. Elbette size uygun etkinliği seçmek kaydıyla. 


n yap 


ediğin 


up'ınızı kurmak adına son trendlerden ilham almak istemiyor veya şirketinizi yurt dışına açmayı düşünmüyorsanız Türkiye'deki etkinyeterli 
Yurt dışındaki birçok panelin online olarak da videosunu izlenebiliyor. Genel etkinlik havasını merak ediyorsanız, dergimizin etkinik bölümü de size bi şına gitmeye kararlı iseniz, doğru ülkeyi seçmeniz azım. Etkinliği atacaktır. Hangi ülkelere açılım yapmak istiyorsanız oradaki etkinz gerekir. Ayrıca Türkiye'de hayata geçirmek üzere 


olacaktır. 


r fikir verebilir. 


Idığı ülke yakın çevredeki ekosistemi size an- 


z, gideceğiniz ülkenin genel kültürel yapısı, 


nav  “ 


0 


Doğru İçeriği Sunan Etkinliği Bulun 


Etkinlik adı ile içeriği her zaman bağdaşmayabilir. Blockchain hakkında bilgi sahibi olmak isteyen biri için, tüm gün sadece blockchain özelinde paneli olan bir etkinlik hayal kırıklığına uğratabilir. Panel başlıkları sizi burada doğru etkinliği seçmenizde yol gösterecektir. 
Etkinlikte konuşulacak konulardan yarısından çoğu sizi ilgilendirmiyorsa hiç boşuna vakit kaybetmeyin. Merak etmeyin, çok yakında başka bir etkinlik daha mutlaka düzenlenecektir. 


Amacınızı doğru belirleyin 


Etkinlikler birçok farklı amaca hizmet 


edebiliyor. Genel fintek alanında 


C 
Z 


tıları olmayan, yani herkese açık pa ve konferansları bulunan etkinlik 


tercih edin. Bunun için etkinlik takvimi- 


ne dikkat edin. Networking için ayr 


süreler var mı? Etkinlik sonrası network 


etkinliği olan veya panel, sunum ara veren etkinliklerde tanışma imkan 


daha çok olacaktır. Fuaye alanı bulunan stantları gezebileceğiniz etkinli 


lerde, bu alanların gezilebilmesi i 


daha uzun aralara veriliyor. Bu da yi 


sektördeki insanlarla tanışma olan sağlıyor. 


bilgi sahibi olmak istiyorsunuz? Büyük oyuncuları mı tanımak istiyorsunuz? 
Son gelişmeler veya bölge bazlı oyunular mı sizin ilginizi çekiyor? Amacınıaen çok hizmet edecek etkinliği seçin. 
Networkünüzü geliştirmek istiyorsanız tüm gün süren, kapalı devre toplan- 


Mı 


nel eri 


an 


ağı 
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Markalar değil, konuşmacılar daha önemli 


Büyük markaları birden çok etkinlikte görebilirsiniz. Konuşmacının hangi şirkette çalıştığı değil, fırma içerisinde hangi seviyede yer aldığı ve uzmanlığı- nın hangi konuda olduğu burada ayırt edici özellik olmalı. 
Her gün fintek alanında dünyanın bir yerinde etkinlik olduğunu düşünürseniz, kurucuların veya üst düzey yöneticilerin her etkinliğe katılmasının mümkün olmadığını da fark edeceksiniz. 
Nasıl ki katılımcılar doğru etkinliği seçmeye çalışıyorsa, üst düzey yöneticiler de aynı mantıkla yaklaşıyorlar olaya. 


Konuşmacıların uzmanlıklarına dikkat edin 


Çok bilinen bir isim bile kendisiyle alaasız bir panele ister istemez dahil edilmiş olabiliyor bazen. Burada suçun onuşmacıda değil, etkinliği düzenleyende olduğunu belirtmek zorundayız. 
Etkinliğe renk katsın diye son dakiada bulabildiği her konuşmacıyı davet eden veya eşini dostunu sahneye çıkarmaya çalışanlar var elbette. Panel içeriğine dikkat etmeyen veya zaten panelin konusuna çok uzak olduğu için hangi uzmanlığı gerektireceğini bilmeyen etkinlik düzenleyiciler de var. 


Etkinliği kim düzenliyor? 


Etkinliği düzenleyen firma bu işi kaç yıldır yapıyor? Etkinlik konusunda gerçekten uzman bir şirket mi, yoksa herkesin fıntek etkinliği yaptığını düşünerek bir tane de kendi mi yapmak istemiş? 
Yıllar boyu kendi alanında etkinlik düzenleyenler, hem etkinliğin içeriğini hazırlama konusuna vakıf olduklarından daha başarılı oluyorlar, hem de ekosistemi tanıdıklarından, bilgi ve sahne performansı açısından başarılı olan uzmanları etkinliklerine dahil edebiliyorlar. Düzenleyici fırma finteki hiç bilmiyorsa, yanlış panel konuları seçebileceği gibi, son trendlerden haberdar olmadığından yanlış panele yanlış konuşmacıyı da davet edebilir. 
Düzgün bir etkinlik düzenlemek ile bayi toplantısı organize etmek arasında uzmanlık farkı olduğunu unutmayın. Rastgele fırmaları arayarak sadece listelerini doldurmaya çalışan, konudan bihaber şirketlerin piyasada yer aldığını üzüntüyle izliyoruz. 

Durum böyle olunca dinleyiciler de etkinlikten mutsuz ayrılıyor. 
Sahnede ter döküp, ne diyeceklerini bilemeyen konuşmacıların durumu ise daha beter... Doğru konu başlığı altında doğru uzmanın bulunması tecrübe ve bilgi gerektiriyor. 


Sahte Uzmanlara Kanmayın! 


Maalesef herkesin her konuda uzman olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Haliyle gerek düzenleyici firma, gerekse konuşmacı olsun en önemli etmen burada yatıyor. Son yıllarda girişimciliğin yükselişiyle birlikte, bir anda herkes “Girişim uzmanı" ya da “Entrepreneur" olup çıktı. Şimdiyse yeni trend, herkes unvanına "Fintek Uzmanı”, “Blockchain Uzmanı" vs. yazar oldu. 
Gerçekten uzmanı bulmak aslında çok kolay. Öncelikle tavsiyemiz LinkedIn'den kişilerin geçmişine bakmak. Daha önce hiçbir girişimi olmamış birinin girişimci veya girişim uzmanı olması mümkün değil. Hiçbir yere yatırım yapmamış birinin yatırımcı olması da... 
Her alanda olduğu gibi fintek alanında da uzmanlık mertebesine ulaşmak zaman alan bir konu. Twitter hesabından devamlı tweet atarak takipçi kazanılabiliyor ama uzmanlık kazanılamıyor bunu unutmayın. Atom Bank CEO'su Mark Mullen'ın dediği gibi; "Sosyal medyada ünlü olmak tam zamanlı bir iş. Aynı anda hem uzman, hem de Twitter ünlüsü olmak mümkün değil.” (bkz. s.66) 


Teknoloji, genelde erkeklerle özdeşleştirilir. Finans ve dolayısıyla finans teknolojileri de öyle... 

Ama sadece bu alanlar değil, girişimcilik dünyasına da baktığımızda, kadın ve erkek 


oranlarının kadınlar tarafından pek iç açıcı olmadığını gözlemliyoruz. 
“Neden böyle?” diyerek vakit 

5 kaybetmek yerine, başarılı olan 
kadın iş kadınlarına odaklanmak 


lazım. Bunun en güzel yolu da bir bilene sormak. Bu kadar başarılı, hem de çok başarılı iş kadınımız varken, olumsuzluklara kilitlenmek yerine onların başarısından örnek almak gerek. 


Fintechtime içerisindeki “Femtechtime” bölümünde bunu hedefliyoruz. Gerek finans gerekse diğer alanlardaki başarılı iş 


kadınları ile sizleri buluşturup onların başarı hikayelerini duyurmak ve ilham kaynağı olmalarını sağlamak istiyoruz. 
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büyü 


Nakitsiz toplum, finansal sisteme katılım ve dijital ödeme teknolojileri konularında 

birçok yeniliği hayata geçiren 
Mastercard'ın Türkiye ve Azerbaycan Genel 
Müdürü Yasemin 
Bedir, Femtechtime bölümümüzün konuğu. 


MASTERCARD TÜRKİYE VE AZERBAYCAN GENEL MÜDÜRÜ YASEMİN BEDİR: 


Kadın kadının en k destekçisidir 


inans sektöründe Türkiye'nin önde gelen kadın yöneticilerinden olan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yasemin Bedir ile bir araya gelme fırsatı yakaladık. Kariyerinin başından itibaren yöneticilik hikayesini kendisinden dinledik. 


Ülkemizin en önemli kadın yöneticilerinden birisiniz. Mastercard'da 2007 yılında başlayan kariyerinizi, 2015 yılında Mastercard'ın Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü olarak taçlandırdınız. Kariyer yolculuğunuzu sizden dinleyebilir miyiz? 

Kariyerime Pamukbank'ta stajyer yönetici olarak başladım. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen bankalarında, farklı 
rollerde 10 yıl çalıştıktan sonra, son 10 
yıldır Mastercard Türkiye'de kariyerime devam ediyorum. Biraz detay vermem gerekirse, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nda bireysel bankacılık sektöründe pazarlamadan ürün geliştirmeye kadar pek çok farklı görevler üstlendim. 
Bonus Card ve Shop and Miles Card gibi yeni kart projeleri ile sadakat programlarının lansmanlarında ve yönetiminde aktif rollerim oldu. 2007 yılında, Grup Müdürü olarak görev yaptığım HSBC'den ayrılarak, müşteri ilişkilerinden sorumlu direktör olarak Mastercard ailesine katıldım. 

2011 yılında ise Güneydoğu Avrupa Satış 
Başkanlığı görevine getirildim. Mastercard içinde global olarak Kadın Liderlik programını yönetmenin yanı sıra, Professional Women Network'ün (PWN) de kurucuları arasında yer alıyorum. Mastercard'da Güney Doğu Avrupa Satış Direktörlüğü görevimden sonra 2013 yılında Ülke Müdürü olarak görevlendirildim. 201 5 yılında ise Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü olarak atandım. 


Kariyeriniz sürecinde başarınızın arkasındaki hikaye neydi? Kadın olmanızdan kaynaklı bir zorluk yaşadınız mı? 


Eğer kendi açımdan ve çalıştığım sektörler açısından konuyu değerlendirecek olursam, tablo daha umut verici. Çalıştığım sektör açısından baktığınızda, kadın olduğum için önüme çıkan fırsatlar daha fazla oldu. Finans sektörü kadınlar için daha fazla fırsatlar sunan bir sektör ve finans sektöründe çalışan kadın oranı ise diğer sektörlere kıyasla daha yüksek. 
Mastercard, finans sektörü kadar teknoloji sektörünü de kapsıyor. Teknoloji dünyası, finansa nazaran biraz daha erkek egemen bir sektör olmasına rağmen, Mastercard'ın eşitlikçi yaklaşımının ve çalışanlarına sunduğu fırsatların da altını çizmek isterim. 
Eylül 2015 tarihli TÜİK verilerine göre adının iş gücüne katılımı ülkemizde yüzde 32,3 oranında. 10. Kalkınma Planımız, adının iş gücüne katılımı oranını daha da yukarı çekmek ve 2018'de yüzde 35'e yükseltmeyi hedefliyor. Bu rakamlar genel abloyu yansıtıyor. Yani genel olarak Türiye'de kadınların bırakın iş hayatında yükselmeyi, iş hayatına katılmak için önündeki engeller inanılmaz bir boyutta diyebilirim. 
Bu konuda pek çok şey yapıldığının altını çizmezsem emeği geçenlere haksızlık etmiş olurum. Ancak aşmamız gereken çok uzun bir yol var. 


Kariyerinizde bankacılık sektöründen ödeme sistemlerine geçiş yaptınız. Bankacılığın ve ödeme sistemlerinin günümüzde geldiği noktayınasıl değerlendirirsiniz? 


Hızla hayatımıza yerleşen dijital ve teknolojik gelişmeler sayesinde insanlar elektronik paranın pratikliğini, hızını, kolaylığını ve güvenli oluşunu görmeye başladılar. Dijital 


ödemeler hızla nakit kullanımının yerini alıyor. Yine de 100 işlemden 85'i nakitle yapılıyor, 3 milyar yetişkinin hala finansal sisteme erişimi yok. Dünyada yılda 16 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu tahmin edilen kayıt dışı ekonomi tamamen nakit üzerinden dönüyor. Mastercard'ın KONDA gerçekleştirdiği bir araştırman sonuçlarına göre ise, hanelerin sadece yüzde nün banka hesabı var ve kart kullananların oranı sadece yüzde 34. 
Yani nakitle harcama oranı hâlâ çok yüksek. Bu açıdan Türkiye potansiyeli büyük ve her gün gelişmekte olan bir ülke. Üstelik ülke olarak yeni teknolojileri kolay kabulleniyor ve kullanıyoruz. Bu yönüyle Türkiye Mastercard'ın ğında ve hedef yaygınlaşmak olduğu kadar, Türkiye'yi bölgesel bir finans üssüne dönüştürmek. 
2020'de dijital ödemenin, tüm tüketici ödemeleri içindeki payının yüzde 30'lara yükseleceği öngörülüyor. Teknolojinin önümüzdeki 
5 yılda, geçtiğimiz 50 yıldaki 
gelişmelerin toplamı kadar ivme yapması bekleniyor. 
Biz Mastercard olarak nakitle harcama oranını en aza indirmek için çalışıyoruz. Hem sunduğumuz inovatif ürünlerle hem de sosyal sorumluluk anlamında yaptığımız çalışmalarla nakitsiz bir topluma vizyonuna erişebilmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, sosyo-ekonomik konumu, cinsiyeti, memleketi ne olursa olsun herkesin finansal sisteme erişimini sağlamak ve nakitsiz topluma ulaşmak. 


D 


Esi 


İş dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler, Y ve Z kuşaklarının iş gücüne katılımı, tüketici alışkanlıklarının değişimi gibi faktörler yönetim biçiminizde bir yeniliğe sebep oldu mu? 

Yaş ortalamasına bakıldığında biz genç bir kurumuz. Mastercard Türkiye yaş ortalamamız 31. Y ve Z jenerasyonu ile çalışıyoruz. 
Bu kuşaklar teknolojinin içine doğmuş kuşaklar. Bizler için tablet, akıllı telefon, bilgisayar birer yenilik iken, onlar için neredeyse bir uzuvları halini almış durumda. 
Biliyoruz ki, önümüzdeki yıllarda iş yeri modelleri değişecek. Çalışma şekilleri dönüşecek. 

Z kuşağının beklentilerine bakacak olursak, şeffaflık, fırsat eşitliği, kendini özgürce ifade edebilme, hiyerarşiden uzak bir iş yeri beklentisi içindeler. 
Z kuşağı bizler gibi detaylarda boğulmuyorlar, sonuç odaklılar ve kompakt düşünme yeteneğine sahipler. Bunlar aslında iş hayatında en çok aranan özellikler, Takdir edilme bu yeni kuşaklarla iletişimde büyük öneme sahip. 
Hızlı öğreniyorlar. Dediğim gibi teknolojinin içerisine doğdular. Bu da bilginin ve zamanın hızına çok kolay adapte olmalarını sağlıyor. 
Karşımızdaki bu yeni kuşaklar çalışırken eğlenmenin ve sürekli öğrenmenin peşindeler. 
İşte bu yüzden insan kaynaklarında yeniliklere açık bir şirketiz. İş süreçlerimizi eğlenceli ve yaratıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Onları tatmin edecek, takdir duygusunu ön plana çıkaran ödül mekanizmaları üzerinde çalışıyoruz. 
Tüketici beklentilerindeki değişime gelirsek, tüketiciler artık her şeye zahmetsizce ve en pratik şekilde ulaşmak istiyorlar. Tabii g t 


üvenlik de ön planda. Biz de üm stratejilerimiz pratik, hızlı ve üzerine 


güvenli çözümler sunma kurguluyoruz. 


Mastercard içinde global olarak Kadın Liderlik programını yönetiyor, Professional Women Network'ün (PWN) de kurucuları arasında yer alıyorsunuz. Burada üstlendiğiniz görevlerin detaylarını ve bu çalışmaların nasıl bir fark yarattığını öğrenebilir miyiz? 

Professional Women Network'ün (PWN), yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyorum. PWN, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını ve uygulamalarını, kısaca kadınları iş hayatına kazandırmaya ve yaygınlaştırmaya kendini adamış gönüllü bir kuruluş. Kadınların ve erkeklerin iş hayatında birlikte bü- 


“Tüketiciler, gereksiz detaylarda kaybolmak ietemiyor. 
Onlara vakif kazandıracak gözümleri tercih ediyorlar.” 


yuka ya deste 


yümelerini, kadınla girmelerini, iş haya 


ını ve liderler olara 


venilir, ulaşılabili 


Ü 

öğrenme ve yardım kaynağı olan ir ağ olabilmeyi hedefliyoruz. 

Ik olarak bu konud yaratmayı amaçlıyoruz. İş hayatında çalışan, kurumsal yaşam anlamış veya yaşamış kadınlar riya ve ileriye doğru taşıma- olmak da hedeflerimiz 


arasında. Burada k 


yöne nedenle 


nın öneminin far en büyük hedeflerimizden biri. 
Bu konuda kurum yöne 


gerçekleştirmeleri i 
Bir de biliyorsunuz Master- 


imlerine de iş 


çeşitlilik ve dahi 


ilerine hedef k ediyor, hatta 


end eşvi 


urum yöne etme ına vardırmak 


rın iş hayatına ında kalmalayükselmele- 


ini sağlamak için çalışıyoruz. Bu konuda kadınlar ve 


erkekler için r ve samimi bir 


a farkındalı 


urumların düşüyor. Bu imlerine de 
" mesaji- 


imlerini oymak için 

bu hedefleri çin çalışıyoruz. 


card'ın hayata geçirdiği Wo- 


men Leadership Network var. 


entorluk ve koçluk kültürüyle adınların kariyer ve performansarını ilerletme amacıyla hayata geçirdiğimiz, Women Leadership etwork'ün, Mastercard'ın faaliyet gösterdiği bölgeler arasında yer alan 36 ülkede 1000'e yakın üyesi bulunuyor. WLN, üyelerine işisel ve profesyonel gelişim imkânı sağlayarak Mastercard ve paydaşlarına itibar ve finansal yararlar sunmayı amaçlıyor. 
Women Leadership 
Network'ün Avrupa ayağın oluşturan European WLN'nin geleneksel toplantısı her sonunda Türkiye'de yapıl 

astercard WLN Global Co-Lead Yasemin Bedir ev sahipliği 
2012 yılından beri düzenlenen 
oplantılarda iş dünyası, akademi ve sivil toplum örgütlerinden lider adınlar bir araya gelerek birbirlerini destekliyor, ilham verici başarı öykülerini paylaşıyor. 


Mastercard'ın hem globalde hem de Türkiye'de kadın çalışan sayıları hakkında bilgi alabilir miyiz? 


astercard olarak, iş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda örnek ve öncü konumdaki birkaç firmadan biriyiz. Kadın çalışan ortalamamız yüzde 50. Yani şiret olarak Türkiye ortalamalarının üstünde kadın istindam ediyoruz. 


Finansal okuryazarlık eğitimi konusunda çalışmalar yaptığınızı biliyor, sosyal sorumluluk projelerinizi yakından takip ediyoruz. Bu çalışmalarınız şu anda hangi aşamada ve gelecekte nasıl ilerleyecek? 


Finansal sistemin dışında kalmak, hayat kalitesini aşağı çeken bir etkiye sahip. Oysaki fınansal erişimi sağlayacak teknolojiler ve yapılacak iş birlikleri, eğitimler ve yenilikler sayesinde bu, rahatlıkla çözülebilecek bir sorun. Mastercard Türkiye olarak, toplumun her kesimine eşit fayda sağlayarak sürdürülebilir ekonomiye ulaşılabileceğinin bilincindeyiz. 
Kadınlarımızın fınansal okuryazarlık düzeyinin yükselmesi ile birlikte toplumsal refahın da artacağına inancımız sonsuz. 
Dünya genelinde ve Türkiye'de yürüttüğümüz sosyal sorumlulu ampanyalarımızın temelini de bu anlayış oluşturuyor. 

Kadınlara finansal okuryazarl azandırma hedefiyle eğitimler düzenleyerek yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projemiz “Evin Hesap Uzmanı Kadın" da bunlara öncü örneklerden biri. Evin Hesap Uzmanı Kadın programını 18-35 yaş arası kadınların daha iyi bütçe yönetmeleri ve finansal hizmetler onusunda bilinçlenmeleri için 2015'te, 10 ilde yüz yüze yürüülen pilot eğitimlerle ve SGK'nın da desteğiyle hayata geçirdik. 
2016'da Halk Eğitim Merkezerini de projeye dahil ettik. Bu eğitimlere katılanların artık hayata farklı bakabildiklerini görüyoruz. 
Bu, büyük bir mutluluk. Eğitimler için artık Facebook sayfamızı da ullanıyoruz. Hedefimiz, Türkiye genelinde 100 bin kadına ulaşabilmek. 


Mastercard Türkiye'ye yatırım yapıyor ve pek çok şirketin büyümesinde katkısı var. Global arenada Türkiye'nin konumunu nasıl değerlendirirsiniz? 

astercard Türkiye ofisi olarak Türkiye'deki 24. yılımızdayız. 
Türkiye ofisimizin Mastercard ünyasında büyük önemi var, zira ugüne kadar ödeme teknolojiri alanındaki yenilikleri hep ilk ayata geçiren ülke biz olduk. 
imdi de Mastercard Türkiye, em yurtdışındaki gelişmeleri k Türkiye'ye getiriyor hem de ürkiye'den teknoloji ihraç ediyor. 
Türkiye Ofisi artık dijital hub yani dijital üs haline geliyor. Artık sadece Türkiye değil yakın coğrafyalarda da ödeme teknolojileri alanındaki inovasyon alışverişine öncülük edeceğiz. Profesyonel servis ağımızı oluşturan Mastercard Advisors dediğimiz danışmanlarımızla gerçek zamanlı işlem verilerine ve analize dayalı danışmanlık sunuyoruz. Sunduğumuz çözümlerle müşterilerimize işlerini büyütmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Türkiye ofisine bağlı olarak Orta Doğu, Avrupa ve Afrika bölgelerine hizmet veren danışmanlarımız var. 


o ma 
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Mastercard'ın Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü olarak, özellikle Türkiye nezdinde hedefleriniz neler? 
Biraz önce belirttiğim gibi, astercard, Türkiye'ye çok önem veriyor ve bu yüzden de yüksek büyüme potansiyeli olan Avrupa Pazarlarında dijital ödemelerin bölgesel merkezi ilan etti. Yerel birçok çalışmamız, global olara uygulamaya alınır hale geldi. 
Türkiye'yi inovasyon üssü haline getirme hedefiyle, müşterilerimize iç içe, paha biçilemez çözümler, sistemler sunmak için çalışacağız. Evin Hesap Uzmanı projemiz ve Tech4Women girişimimiz de son hız devam edecek. 


Size göre geçtiğimiz yılın trend başlıkları hangileriydi? Önümüzdeki dönemle alakalı öngörüleriniz neler? 


Mastercard olarak Haziran 


ayında Danimarka'da düzenlenen Money 20/20 Europe Konferansına katıldık. Burada paylaşım ekonomisi konusunda bir rapor açıkladık. Rapora göre ortak tüketim ve varlık paylaşım modelleri hızla yaygınlaşıyor, paylaşım ekonomisi büyüyor. Daha geleneksel olan araba kiralama gibi sektörlerde yavaşlama olurken, araba paylaşma, ev değiş tokuşu gibi bambaşka sektörler ortaya çıkıyor. Kastettiğim şu, her gün arabanızla gittiğiniz yöne giden insanlar ile anlaşarak belirli bir ücret karşılığında onları da götürüyorsunuz. Ya da evinizi, odanızı T günlüğüne ya da 1 haftalığına başka bir şehirden ya da ülkeden gelen insanlara kiralıyorsunuz. 
Konaklama ve ulaşımda paylaşım ekonomisi şu anda dünyada en önemli iki alan. AirBnB, Uber ve BlaBlaCar gibi platformlar bu işin büyümesinde ve yaygınlaşma-S 
B 
2 


nda önemli ve öncü şirketler. 

u yeni alanlarda gelir bazında 014'ten 2015'e yüzde 97'lik bir büyüme var. Önümüzdeki 5 yılına baktığımızda sadece ulaşım ve konaklamanın 500 milyar dolarlık bir potansiyel oluşturması bekleniyor. Türkiye'de geleneksel olarak paylaşım kültürü zaten olduğu ve bu paylaşım karşılığında ücret almak garip karşılandığı için, paylaşım ekonomisini bir gelir kapısı olarak kabul etmesi için biraz daha zaman gerekiyor. 
Ancak bu yeni akımın Türkiye'de de, özellikle büyük şehirlerde, yavaş yavaş benimsenmeye başladığını görüyoruz. 


Sizden iş kadınlarına tavsiye vermenizi istesek bu ne olurdu? 


Kadın kadının en büyük destekçisidir. Kadınlar ilk önce kendilerine ve becerilerine güvenirse, çevrelerindeki kadınlara da mentorluk edebilir ve çevrelerini geliştirebilir. 
İş hayatında iyi yerlere ulaşmış her kadın ve erkek, desteğe ve yol gösterilmesine ihtiyacı olanlara el uzatırsa, yaşadığımız toplumların çok hızlı şekilde olumlu yönde dönüşeceğine eminim. 


(Çe) reoirim 


“Finansal eriğimi olmayan kişiler güvenlik, kolaylık 

ve global ekonomiye eriğim 

gibi femel faydalardan mahrum kalıyorlar.” 
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Etkin girişimcileri desteklemek 

için 1997 yılında 
Amerika'da kurulmuş ve bugün 29 ülkede faaliyet gösteren Endeavor'ın 
Türkiye'deki çalışmalarının başındaki isim 
Didem Altop ile gerek girişimcilik ekosistemi gerekse kadın istihdamı 


hakkında konuştuk. 


ENDEAVOR TÜRKİYE KURUCUSU VE GENEL SEKRETERİ DİDEM ALTOP: Bir girişimcinin en değerli kaynağı zamandır 


ndeavor Türkiye olarak 2007 

yılından beri etkin girişimcilerin 

önünü açmak için çalıştıklarını 

söyleyen Didem Altop, girişimcileri seçerken hem girişimciyi hem de şirketi değerlendirdiklerini 
belirtiyor. Endeavor'a yılda ortalama 300 
girişimci başvurusu geldiğini vurgulayan Altop, ortalama 8iila 10 arası girişimcinin Endeavor Girişimcisi unvanına hak kazandığının altını çiziyor. 


Endeavor'ın geçtiğimiz yıla ait çalışmalarını özetleyebilir misiniz? Öne çıkan çalışmalar ve ofisler var mı? Önümüzdeki yıl ne tür yenilikler beklemeliyiz? 


Ana misyonumuz çerçevesinde Girişimci Seçim ve Destek sürecimiz ile girişimcilerimizin yerel ve uluslararası mentorluk, iş geliştirme ve yatırımcı desteği almasını sağlıyoruz. Öte yandan ekosistem geliştirme çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Geçtiğimiz sene başlattığımız “Yaygınlaşma Çalışmaları" kapsamında İzmir ve Ankara'da iyiGirişim ve iyi Yatırım serileri ile sektör ve coğrafı bazlı çalışmalar üzenliyoruz. CaseCampus Programı ile 
015 senesinden beri genç girişimci ve 
niversite öğrencilerine yönelik online ve üz yüze girişimcilik programımızı sunuoruz. Önümüzdeki dönem için ise bizi dukça yoğun bir maraton bekliyor. 
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Şöyle ki; 


* Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Global Girişimcilik Haftası (GGH17) bu yıl resmi olarak 13-19 Kasım tarihleri arasında kutlanacak ve Kasım ayı 


boyunca birçok girişimcilik etkinliği gerçekleşecek. 13 Ekim 2017, Cuma günü Büyük Paydaş Toplantımızı düzenliyoruz. GGH17 kampanyası kapsamında etkinlik düzenlemek isteyenler daha fazla bilgiyi www.globalgirisimcilikhaftasi.com dan edinebilir. 


* Yaygınlaşma çalışmaları kapsamın- 


da Akbank desteğiyle 27 Ekim 2017, Cuma günü İzmir'de ve 23 Kasım 2017, Perşembe günü Ankara'da iyiGirişim Zirveleri gerçekleştireceğiz. EGIAD işbirliğiyle İzmir'de gerçekleştireceğimiz iyiGirişim Zirvesi'nin bu yılki konusu “Sürdürülebilirlik” olacak. Aynı etkinlikte Kök Projekt, Stage-Co ve TOBB GGK ortaklığında yürüttüğümüz Future Agro Challenge yarışmasının finalist seçimini de gerçekleştireceğiz. Future Agro Challenge başvuruları 2 Ekim Pazartesi günü sona erecek. İzmir'deki zirve ve yarışma hakkında daha fazla bilgi ve başvuru için: 

facagro.com/compete iyigirisimizmir.eventbrite.com 


Sonbahar döneminde ayrıca Akbank sponsorluğunda CaseCampus Programı'nı sırasıyla Ankara (4 Kasım), İzmir (18 Kasım) ve Eskişehir (16 Aralık) olmak üzere 3 ilde “Roadshow” şeklinde düzenleyeceğiz. Roadshow'lara ek olarak 10 Kasım Cuma, 2017 tarihinde Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 
1 
g 


00 akademisyen ve STK ile birlikte 
irişimcilik eğitim trendleri ve fırsatlarını e alacağımız bir sempozyum düzenleyeceğiz. Daha fazla bilgi için: www. 
casecampus.org 


D 


* Bizi çok heyecanlandıran bir ilke imza atarak Endeavor, Habitat, TİM ve TOBB ortaklığında “Girişimciliğin Davos'u" olarak nitelendirilen Global 


Girişimcilik Kongresi'ni ise 16- 
19 Nisan 2018'de İstanbul'da 
gerçekleştireceğiz. Kongre, 
160 ülkenin ekosistem liderlerini bir araya getirerek 3000 
kişiyi İstanbul'da ağırlayacak. 
Kayıt, sponsorluk fırsatları ve genel bilgi için: www.gec.co 


Endeavor'ın kadın çalışan ve kadın yönetici sayılarını öğrenebilir miyiz? 

Toplam 60 Endeavor Girişimci Şirketi arasından, şu an kurucusu ya da kurucu ortağı kadın olanların oranı yüzde 32. Toplam 
20 kişilik Yönetim Kurulu Üyele- 


rimizin yüzde 30'u ve 140 kişilik Mentor Ağımızın yüzde 25'i kadın. Ayrıca 14 kişilik ekibimizin yüzde 70'i kadındır. Girişimcilik ekosisteminde özellikle kadınların rolü hızla artıyor! 


Size göre girişimcilik neden bu kadar önemli? Endeavor Girişimcisi kimdir? 
Endeavor'ın desteklediği Etkin Girişimciler; en iddialı, en yenilikçi ve işlerini en hızlı büyütme poansiyeline sahip girişimcilerdir. 
Bu girişimciler, somut büyüme hedefleri olan, rekabet üstünüğü ile icra becerisini bir araya getirebilen, başarıya ulaştığın- da tüm paydaşlarına yüksek katma değer yaratan, bulunduğu oplum ve sektörlerini değiştirme vizyonuna sahip olan kişilerdir. 
Endeavor Türkiye'nin 57 


girişimcisi arasından geçtiğimiz senelerde öne çıkan etkin girişimcilerin bazıları; Airties, Armut. 
com, Baydöner, Chef Seasons, Dugun.com, Insider, iyzico, Modacruz, Peak Games, Yemeksepeti'dir. Endeavor'ın Etkin Girişimcilere sunduğu destekler beş ana alanda özetlenebilir; teknik beceri, iş yürütme becerisi, pazar iç görüsü, liderlik becerisi ve finansmana erişim. 


Endeavor Türkiye ofisi 2007 
yılından bugüne kadar ağına 57 
girişimci şirket aldı. Girişimleri için seçim kriterleriniz neler? Değerlendirmeyi ne şekilde yapıyorsunuz? 
Girişimcileri seçerken hem girişimciyi hem de şirketi değerlendiriyoruz. Girişimciyi liderlik potansiyeline ve ekosisteme olan etkisine göre inceliyor ve 


"Giriçimci Seçim ve Desfek cürecimiz ile giriğimcilerimizin yerel ve uluslararası menforluk, 

iş geliştirme 

ve yafırımcı desteği almasını sağlıyoruz.” 


GOWFINTECATIME 


yl şirketinin büyüme potansiyeline, | inovasyon ruhuna ve yatırıma uygunluğuna bakıyoruz. Şirketin 


fikir aşamasını geçmiş, en e azından örnek müşteri kitlesine i ulaşmış olmasını bekliyoruz. Bü- : “iğ yüme sürecindeki her sektörden, “ en az birinci senesini doldurmuş ve en az 300 bin dolar ciroya sahip girişimciler Endeavor'a başvurabilir. 
Endeavor'a yılda ortalama 300 
irişimci başvurusu geliyor ve talama 8 ile 10 arası girişimci ndeavor Girişimcisi ünvanına ak kazanıyor. Bu süreç, girişiminin seviyesine göre 3 aydan 18 
adar değişebiliyor. Seçilen ndeavor Girişimcileri, dünya nda 25 ülkeden oluşan bir network'e dahil olarak, iş geliştirme süreçlerinde eğitimden, danışmanlığa kadar birçok farklı özel hizmet ve genel programdan faydalanma şansına erişiyor. 


> 
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Türkiye'de kadınlar nezdinde girişimciliğin aşamaları nelerdir? 
Girişimci olmak isteyen kadınlar nereden başlasın? 


Cinsiyetten bağımsız her girişimcinin yüzleştiği beş bileşen vardır. Ürün/hizmet fikri, iş fikri, değer vaadi, iş modeli ve iş planı. © YEydeavor'a fikirlerine aşık olmaları gibi bir Endeavor'ın kadınlara yönelik bir Mühendis, tasarımcı, Ar-Ge'ci yılda ortalama sendrom var. Fikir önemli olsa programı var mı? Programa dahil gibi girişimci e genellikle ürün/ 300 giriğimci da, MÜŞ eri daha önemli, Şİ eti olmak isteyen kadınlar şirketin hizmet aşamas ndan işe baş- başvurusu kurmadan önce bile, müş eriyi kurucusu olmak zorunda mı? 

ken, yönetici deneyimi olan geliyor ve ıyı tanımlamak Ve giliz ç mek Endeavor olarak kadınlara özel girişimciler iş planından geriye ortalama $ esastır. Tespit edilen hedef kitle- || pir programımız bulunmamaktagidiyor, idealist bir tutkuyla işe ila 10 arası ye nasıl ulaşılacağı, ne sunula- dır. Bununla birlikte ekosistembaşlayan girişimci de değer vaa- giriçimci cağı ve müşterinin bundan nasıl deki kadın girişimciliğine odakdinden yola çıkıyor. En nihayetin- Oo Z,yenver fayda anacağı, sunulan hizmetin — Janan birçok programa destek de, herhangi bir girişimcinin, bu Girişimcisi maddi ve manevi değerinin veriyoruz. Örneğin; UnluCo'nun beş bileşeni bir şekilde bir araya O ğöuyamma hak o Nasıl algılanacağı, satışsonrası oo “Kadın Girişimciler Akademisi'ne getirmesi gerekiyor. Bu bile- kazanıyor.” ilişkideki beklentilerin ne olaca- Ni şenleri topladıktan sonra dikkat  — ğını anlamak için pilot projeler sürecinde ve girişimci vaka edilmesi gereken üç konu var: yapılabilir. çalışmaları eğitimlerinde aktif 

Organizasyonel Strateji: akit ve Vakit Yönetimi: Giri- rol alıyoruz. Geçmiş dönemlerde Startup aşamasındayken bir şimciler aslında nakitle boğu- Özyeğin Üniveristesi'nin yürütmüşteriyi, bir iş ortağını veya bir şurken vakitle yarışır. Giderlerini (o tüğü 10.000 Kadın Programı, yatırımcıyı ikna etmeden önce azaltmak ve vakit kazanmak için o Anadolu Vakfı'nın Kadın Girişimci takımınızı geliştirmeniz gereki- doğru iş ortaklarıyla çalışma Programı'na destek verdik. Son yor. Girişimciliğin özünde takım sınırlı kaynakla yola çıkan giri- dönemlerde ise Kadın Girişimciçalışması yatar. Doğru takım şimciler için en akıllı hareketler- lik Ekosistemi üzerine kapsamlı da, danışma kurulu, iş ortağı ve den biridir. Gelirlerini artırmak ve — bir araştırma yürüttük. Tüm çekirdek ekipten oluşmalıdır. vakit kazanmak için hızlı referans o kadın STK'ları ve kurumsal sos- 

Büyüyen Pazara Faydalı oluşturabilecek bir hedef kitleye (o yal sorumluluk projelerinde yer Çözüm Önerisi: Girişimcilerin odaklanmaları söz konusudur. almaya her zaman gönüllüyüz. 


İlginç bir veri olarak, son üç senedir Akbank'ın ana sponsorluğunda yürüttüğümüz CaseCampus Girişimcilik Vaka Çalışması Programı kapsamında toplam 325 mezunumuz arasındaki kadın oranı yüzde 
40 olduğunu söyleyebilirim. Bu 
gösterge, kadın girişimciliğinin geleceği hakkında oldukça olumlu bir işaret. 


Size gelen kadın girişimler ağırlıklı olarak hangi sektörde? Diğerlerine göre ağırlığı fazla olan bir sektör var mı? 


Ağustos 2017 itibarıyla Endeavor'ın başvuru sürecinde ve girişimci ağında yer alan yüzden fazla kadın girişimcinin yüzde 4T'si geleneksel sektörlerden, yüzde 42'si teknoloji ve yüzde 11'ide hi-tech sektöründen gelmektedir. 


Kadın girişimlerin ortak eksiklikleri ve karşılaştığı zorluklar var mı? Türk kadın girişimlerini nasıl değerlendirirsiniz? Hem başarı, hem de zorluklar anlamında ne durumdayız? 

Tüm kadın girişimciler; sosyoeonomik ve genel eğitim seviyeeri ne olursa olsun, para konuşmanın kültürel anlamda yarattığı “ayıp" darboğazını aşmak için finansal okur-yazarlık ve finansal yönetim becerilerine biraz daha odaklanabilirler. Diğer yandan, ilişki ağları geniş olmasına rağmen kadın girişimcilerin bu ilişki ağlarını iş amaçlı kullanmaktan çekinmeleri aşılması gereken ayrı bir kültürel bariyer olarak gözlemleniyor. Kadın girişimciler aynı anda birçok işi yürütme becerisine sahipler, sürekli öğrenen güçlü bir ekip kültürünü yaratma konusunda çok başarılılar ve yaratıcı çözümler üretme konusunda üstün performans sergiliyorlar. Ancak mükemmeliyetçi olmakla birlikte iletişimde detaylarda kaybolmaya meyilliler. Daha direk ve net konuşma yöntemlerini benimseyerek ikna etme becerilerini güçlendirebilir ve stres faktörlerini düşürebilirler. 


Ül 


Kadın girişimcilerin iş ortağı olarak aile fertlerinden maddi ve manevi destek almaya meyilli oldukları gözlemlenmektedir. 
Bu bağlamda işi büyütme ve olası yatırım alma süreçlerinde yönetim kadrosunda net görev tanımlarının yapılması daha da elzem hale gelmektedir. Bir diğer fırsat ise KOBİ camiasında Etkin Girişimci olma potansiyeli vadeden kadın KOBİ"'lerdir. Dijital dönüşüme özen gösteren kadın KOBİ'leri Etkin Girişimci konumuna evirilebilir. 
Kuluçka merkezlerine, melek yatırımcı ağlarına ve girişim sermaye fonlarına başvuran kadın girişimci sayısı az olsa da, toplamda desteklenen nitelikli girişimcilere bakıldığında, oranları oldukça yüksek. Örneğin Endeavor'ın bir senede görüştüğü adayların ancak yüzde 10'u kadın girişimci olsa da, Endeavor Girişimci portfolyosunda yer alan destek verdiğimiz kadın girişimcilerin oranı yüzde 30'dur. 


Dokunduğunuz girişimlerde nasıl bir farklılık gözlemleniyor? Kadın girişimlerin temel olarak beklentilerine yönde oluyor? 

Destek beklentileri konusunda kadın girişimcilerin erkek girişimcilerden farklı olmadığını direk gözlemliyoruz. Her girişimci gibi; teknik beceri, iş yürütme becerisi, pazar iç görüsü, liderlik becerisi ve finansmana erişim konularında girişimcilere ivme kazandırmak için çalışıyoruz. Bir girişimcinin en değerli kaynağı zamandır. Bu konulara eğilerek girişimcilere verimli şekilde 

doğru bilgiye, doğru kişiye, doğru zamanda ulaşmalarını sağlamaya gayret ediyoruz. 


Kadın girişimler ekosistemde ne durumda? Oranın yükseltilmesi için neler yapılıyor? 

Ekosistemde hem STK'lar hem de özel sektörün desteklediği kadınlar için birçok değerli çalışma bulunuyor. Özellikle KAGIDER, köklü bir kurum olarak kadınlara özel çok güzel projeler yürütü- 


yor, bunlardan iki somut örnek, Garanti Bankası'yla düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi ya rışması ve PUSULA online eğitim platformlarıdır. Limak Holding'in STEM alanına odaklanan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi de çok heyecan verici yeni bir in siyatiftir. İş dünyasına ara vermiş ama tekrar adım atmak isteyen kadınlara yönelik YenidenBiz, iş kadınlarını bir araya getiren ve ilham verici etkinlikler düzenleyen “kızkardeşlik ağı" TurkishWin 

/ Binyaprak mutlaka dikka edilmesi gereken yapılar. ARYA Kadın Yatırım Platformu özellikle melek yatırım arayışında olan yenilikçi kadın girişimcilere çok değerli bir fırsat kapısı sağlıyor. 
Daha önce bahsettiğimiz UnluCo Kadın Girişimciler akademisi de bu alanda yeni olsa da çok umut vadeden bir program. 
Girişimcilik ekosistemi, nsiyet gözetmeksizin nitelikli irişimciye aç. Kadın girişimci ranını artırmanın yollarından 

iri, eğitim alanında kadınların STEM'e daha çok dahil olması, var olan networking etkinliklerine daha fazla katılım sağlanması ilk etapta uzun ve kısa vadeli sonuç alınabilecek adımlar. Orta vadede ise; çocuk, eğitim, aktif yaşlanma, organik ürünler, sağlık ve iyi yaşam ve moda gibi kadınların daha aktif olduğu pazarlara dikey bazında girişimci destek kampanyaları ve yatırım fırsatları ele alınabilir. Ayrıca, kadın KOBİ'lere dijital dönüşüm destek programları çerçevesinde Etkin Girişimciliğe geçiş yapmaları sağlanabilir. 


EOwO, 


Sizden iş kadınları ve kadın girişimler için tavsiye vermenizi istesek bunlar neler olurdu? 


Rakamlarla barışın, doğru insanlarla tanışın, dijitalleşmeye özen gösterin, detaylarda kaybolmadan sesinizi bulun, Endeavor gibi çevrenizde bulunan destek platformlarını değerlendirin, tutkulu olduğunuz konunun uzmanı haline gelin ve cesaretinizi yitirmeden fikrinizin peşinden koşmaya devam edin. 


(en) reoirim 


Kadın giriçimciler; 
Sos yoeko nomik ve genel eğitim ceviyeleri 

he olurca olsun, para konuşmanın kültürel anlamda yarattığı ayıp” 
darboğazını aşmak için finansal okuryazarlık ve finansal yönetim becerilerine biraz daha odaklanabilirler.” 


İTO FINTEĞRTIME 


FA 2017'DE ÖNE ÇIKANLAR 


Dünyanın en önemli tüketici elektroniği fuarı IFA 2017, her yıl olduğu gibi bu yıl da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. Dünyaca ünlü markaların son trend ürünlerini tanıttıkları fuarda, nesnelerin interneti ve yapay zeka çözümleri ön plandaydı. 


İlk Mobil Yapay Zeka Bilgi İşlemcisi 


Huawei Tüketici İş Grubu, IFA 2017'de akıllı telefon inovasyonun- da yeni bir çağın başlangıcını yaptı. 
Huawei CEO'su Richard Yu, Huawel'nin ilk mobil yapay zeka bilgi işlemcisi Kirin 970'i IFA 2017'de tanıttı. Marka, mobil yapay zekanın hızı ile bulutun gücünü birleştirerek akıllı cihazlarla kurulan etkileşim yöntemlerini değiştiriyor. Yaygın kullanım alanı bulunan ancak süreklilik ve gizlilik alanlarında kullanıcı deneyimi geliştirilmesi gereken bulut yapay zeka, mobil yapay zeka ile tamamlanıyor. Mobil yapay zeka, kullanıcıların isteklerini anlıyor ve yardım ediyor. Huawei mobil yapay zekada bulunan gerçek zamanlı sensörler kişiselleştrilmiş çok miktarda veri üretiyor. 
Güçlü çip işlemcileri ile desteklenen cihazlar, kullanıcı ihtiyaçlarını algılayarak tamamen kişiselleştiril- 


miş ve kolayca erişilebilen hizmetler sunuyor. 

8 çekirdekli bir CPU işlemci olan 
Huawei Kirin 970, yeni nesil 12 çekirdekli GPU ile çalışıyor. 10mm.'lik bir işlemci kullanılarak üretilen yonga seti, 5,5 milyar transistörü yalnızca bir santimetre karelik bir alana sığdırıyor. Huawei'nin yeni işlemcisi Kirin 970, Huawei'nin ilk mobil yapay zeka bilgi işlem platformu olup, özel bir nöral işlem birimi içeriyor. Dört çekirdekli bir Cortex-A73 CPU kümesine kıyasla, Kirin 970'in yeni heterojen bilgi işlem mimarisi, 50 kat daha fazla verimlilik ile 25 kata kadar daha fazla performans sunuyor. Bunların yanı sıra piyasadaki en hızlı yonga olma özelliğini taşıyan Huawei Kirin 970, bir referans noktası olan görüntü tanıma testinde dakikada 2.000 
görüntüyü işlemden geçirdi. 


— 


SONY'DEN 
YENİ BIR AKILLI SES 


Sony'nin yeni ses kontrollü hoparlörü LF-S506G, tek bir kompakt ve şık hoparlörle online bilgilere ve yüksek kaliteli sese kolayca erişim imkanı sunuyor. 360 derece ses özelliğine sahip hoparlör, evlerin yeni dijital hub'ı olarak görev yapıyor. Dahili Google Assistant özelliği ile hoparlör sevdiğiniz bir şarkıyı çalmasını isteyeceğiniz veya sorular sorabileceğiniz sanal kişisel asistanınız haline geliyor. 
İşe gidiş güzergahınızdaki trafiğin durumunu öğrenmek, sabah uyanmak için alarmı kurmak veya bir sonraki seyahatinize ait uçak rezervasyon bilgilerini almak 

için sadece “Ok Google” diyerek hoparlörü açabilirsiniz. 


IFA 2017'de 16'den 
V30 Sürprizi 


LG Electronics (LG), şirketin V serisi akıllı telefonlarının son üyesi LG V30'u duyurdu. LG V30, V serisi telefonların gücünü geliştirerek tamamen yeni bir mobil deneyim sağlarken en uygun multimedya özelliklerini de sunuyor. Yeni V30 birçok kolay ve işe yarar özelliğe sahip: Çift kamerada sektördeki ilk F1.6 
diyafram açıklığı ve Crystal Clear Lens, herkesin fılm kalitesinde videolar yapabileceği Cine Video modu, ince ve hafif minimal tasarıma sahip OLED FullVision ekran, gelişmiş Hi-Fi Ouad DAC ile üst düzey ses, B&O PLAY ile ses ayarı, Google Asistan ve Ses Tanıma. 

Çiftli kamerası parlak ve canlı renkler için cam bir lense sahip olan sektördeki ilk F1.6 
kamera ile destekleniyor. V30'un arkasındaki ana kameranın F1.6 diyafram açıklığı daha aydınlık ve daha dinamik çekimler için içeriye daha fazla ışık girmesini sağlıyor. Plastik lenslerden çok daha doğru ve temiz görüntüler sağlayan Crystal Clear Lens'e sahip olan V30, dual kamerasındaki ikinci lensin iyileştirilmiş 13MP geniş açılı lensi, V20'den 3'te 2 oranında daha az kenar bozulumuna sebep oluyor. 

V30, önce Güney Kore'de sonrasında da diğer kilit pazarlarda tüketicilerin beğenisine sunulacak. 64GB ROM V30 dört şık renge sahip olacak: Aurora Siyahı, Bulut Grisi, Fas Mavisi ve Lavanta Moru. 

128GB depolama alanına sahip LG V30$ ise seçili pazarlarda satışa sunulacak. 


Cine Video modu kullanıcıların herhangi bir 

videografi eğitimine gerek duymadan V30 ile 
Film gibi videolar çekmesine imkan veriyor. 


benişleyen Akıllı Ev Kontrolü 


Philips Hue, yeni yaşıyla birlikte tüm eğlence içerikleriyle mükemmel şekilde senkronize olmasını ve oyun oynarken, fılm seyrederken veya müzik dinlerken nefes kesen, sürükleyici deneyimler yaşanmasını sağlayacak, yeni ve kapsamlı özelliklere 


kavuşuyor. 
rinin yanı s 


Philips Ayd rilen ve Phi 


si Philips H 


Marka, Apple Homekit için gelişmiş akıllı ev işlevlera yeni ampulleri, çoklu paketleri ve başlangıç kitle- 


riyle ilgili son gelişmeleri IFA Fuarı'nda tüm dünya ile paylaştı. 


nlatma, eğlence sektörüyle yakın iş birliğiyle geliştiips Hue ürünlerini, internet yayınları da dahil olmak 


üzere fılm, oyun ve müzik içerikleriyle senkronize ederek ev eğlence sistemlerini yeni bir seviyeye çıkaran yazılım güncelleme- 


ue Entertainment'a yönelik planlarını açıkladı. 


STAR WARS İÇİN YENİ 


ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK DENEYİMİ 


IFA 2017'de Lenovo ve Disney, hayranlarının Star Wars'un bugüne dek mümkün olmayan bir şekilde 


deneyimlemesini sağlayacak artırılmış gerçeklik ürünü 


olan Star Wars: Jedi Challenges'ı duyurdu. Jedi Challenges; akıllı telefon destekli Lenovo Mirage AG başlı- 


ğı, Takip Işığı (Tracking Beacon), Işın Kılıcı kumandası 


(Lightsaber Controller) ile saatlerce sürebilecek Star Wars oyun deneyimi sunuyor.2 Jedi Challenges, Star 


Wars ürünlerinin dünya genelinde lansmanının kutlandığı Güç Cuması Il'nin (Force Friday Il) bir parçası ola- 


rak duyuruldu.Farklı seviyelerde olan ve her biri derin ve sürükleyici oyunlardan oluşan artırılmış gerçeklik temelli çeşitli deneyimler sayesinde, oyuncular Jedi becerilerini geliştirebilirler. 


İT2WFINTEĞATIME 


FINOVATE 
FALL 2017 


Çin teknoloji dün- oda gözler önüne serdi. 


yasının en ünlü ve en Etkinlikte konuşan Ant- büyük ( isimlerinden hemis'in CEO'su Nadeem olan Finovate'in 2017 son- o Shaikh, 2010 yılından beri bahar etkinliği 11-14 Ey- fintek girişimlerine yatırım lül tarihleri arasında New yaptıklarını söyledi. Yatırım York'ta düzenlendi. yaptıkları girişimlerin  bü-Finovate sonbahar etkin- oyük çoğunluğunun tüketici liğinde 250'den fazla şirket o finansı konusunda hizmet yeni ürün ve teknolojilerini ( ürettiklerini söyleyen Shatanıttı. Kıdemli finans uz- ikh, birçok gencin sektöre manları, banka yöneticileri (o dahil olduğunu vurguladı. 


Kıdemli Finance uzmanları, banka yöneticileri, giriğim cermayedarları cekförün 


ve girişim sermayedarları Finovate'te sahneye çıkan gidişatı hakkında sektörün gidişatı hakkında O 70'ten fazla katılımcı, önceki yorumlarda bulundu. 
yorumlarda bulundu. etkinliklerdeki “yıkıcı” vurgu- 


Yıllardır düzenlenen Fino- olar kullanmak yerine daha 


vate etkinliklerinde genel- birleştirici cümleleri tercih Z 

likle sahneye kot ve tişörtle ett. Koridorlarda sık sı Citi Tech for 

çıkan konuşmacılar “ban- oyaşanan sarılma sahneleri Integrity Challe aların korkunç olduğunu” de bunu kanıtlıyordu zaten. ER ne 


k 

söylerler ve finans dünya- o Finovate etkinliğinin düzen- ONLEASH. DEVELOP p sında devrim niteliğinde ye- (o lendiği koridorlar, uyumlu bir nilikler getireceklerini iddia ( fintek ekosisteminin haber- 
- e v 


derlerdi. Finovate Fall 2017 cisi gibiydi. 

kinliğinde ise girişimcilerin Explorer o Advisory and e yatırımcıların daha ciddi o Capital'in fintek stratejisinin bir tavır takındıklarını söy- o başındaki isim Bradley Leriz. Genel ruh halleri oimer, girişimcilerin, “Daha kıyafetlerine de yansımış önce hiç görmediğiniz bir olan katılımcılar, fintek dün- şey yapacağım" sözlerini yasının son yıllarda nasıl bir | artık kullanmadıklarını, budeğişikliğe sahip olduğunu (nun yerine kurumların yapıarını zenginleştirici çözümler ürettikerini söyledi. 
Leimer ayrıca bankaların fintek pazarına daha fazla dikkat ettiklerini de belirtti. 
Birçok banka, kendi uygulamaarını Siri, Amazon Alexa ve Google Home üzerine entegre ederek hayata geçirdikleri yapay zekalı chatbot'larını veya sanal asistanları tanıttı. 
Güvenlik ve kimlik doğrulama da etkinliğin oönemli o konularındandı. 
SpyCloud'un CEO'su Ted Ross, çaınan bankacılık bilgilerinin dark web İ 

e 


içinde nasıl dolaşabildiğini açıklad Uniken, Averon, Privakey ve Socurı endi kimlik doğrulama yazılımların anıtı. 
Experian, eSignlLive by Vasco, Guidient, Yukka Lab ve I(TSector gibi çeşitli çevrimiçi kredi platformları da endi sunumlarını gerçekleştirdi. 
ortgage Cadence, PromonTech ve Al Foundıy ipotek sürecini düzene sokmak için çözümlerini tanıttı. 
X, Identitii, Cashoff, Kinetica, Endor ve GoodData kendi yazılımları ile verilerin nasıl işlendiğine dair açıklamalarda bulundu. 
oven, kullanıcıların harcadıkları ve tasarruf ettiği uygulamaları görmek için yeni uygulaması Moven Enterprise'ı tanıttı. 


ITAMFINTEĞATIME 


1 yl TM 
İLE İlel 


pr! Mİİ T 


a, 


A 


Sİ 


MONEY 20/20 
EUROPE 


ünyanın en büyük fintek kon-D feranslarından olan Money 20/20 Europe, 26-28 Haziran tarihleri arasında Kopenhag'da düzenlendi. 
Bu sene ziyaretçilerini sıra dışı bir sunum ile karşılayan etkinlik, ziyaretçilere dağıtılan broşürlerden sahne tasarımlarına kadar hemen her noktada 50'lili yılların çizgi roman temasına sahipti. 
Fintek dünyasında yer alan herkesi kahraman ilan eden Money 20/20 Europe etkinliği, Twitter ve Sguare'ın Cc ı 


kurucusu Jack Dorsey'in konuşması ile açıldı. Sahneye çıktığı anda heyecanını dile getiren Dorsey, “Vay canına! Bu ne büyük bir konferans..." 
demekten kendini alamadı. 
Kurucusu olduğu mobil POS çözümü Sguare'in Avrupa'ya gelmesi konusunda konuşan Dorsey, sektörde elde ettiği tecrübeden ve ödeme şekillerindeki yeniliklerden bahsetti. 
Altı farklı panele ev sahipliği yapan etkinlikte, ilk olarak 'The Pulse of Fintech' kategorisinde konuşmalar gerçekleşti. 'Insurtech In the Limelight' ve 'Banking As A Service: Enhancing Value' temalı paneller de 


noDOE oldukça ilgi gördü. 
UDUD nn inn 'Disruptive Payments  Infrastructures' isimli panelde konuşma 


yapan Token.io CTO'su Yobie Ben- 


İpe , Jamin ve Earthport'tan Daniel Maro- 


İl): 


vitz büyük alkış topladı. 
Etkinliğin ikinci günü, ilkine nazaran daha hareketli geçti. Finans ve teknoloji dünyasındaki en büyük isimler sırasıyla sahneye çıkarak konuşma yaptılar. 
Konuşmacılar, Bank (R)jevolution Bankacılık (D)jevrimi), girişimcilik, yatırım, hukuk ve regülasyonlar, mobil ödemeler, mobil cüzdanlar, yeni pazar araştırmaları, yeni nesil perakende ve ticaret, açık platformları işleme gibi konuları ele aldılar. 
Visa'dan Jim McCarthy izleyici itlesine Klarna'ya yatırım yaptıkarını açıkladıktan sonra firmanın CEO'su Sebastian Siemiatkowski sahneye davet etti. Beraber, kurdukarı iş birlikteliklerini anlattılar. 
BBVA, HSBC, Fidor Bank, Lloyds ve Danske Bank'ın konuşmacılarıy- a birlikte, günün büyük bölümünde Açık Bankacılık ve API konularına odaklanıldı. Amazon Pay'den Giulio ontemagno, anında sonuç isteyen üketicilere kişiselleştirme sunmak için uçtan uca nasıl hizmet sundukarına dair etkileyici bir sunum gerçekleştirdi. 
David Birch, Gerardo Capiel ile, daha iyi müşteri deneyimi oluşturmak için sahip oldukları çok mikardaki veri ve ödeme ayrıntılarını ın nasıl kullanabileceği kousunda röportaj yaptı. 
üncü ve son günde; Nordea, Deutshe Bank ve Saxo Payan konuşmacılar (o ödeler hakkında sohbet ettiler. Nakit yönetimi, ticaret finansmanı ve risk yönetimi ile ilgili bir sonraki yenilik dalgası hakkında konuştular. 
Bitfury, Santander ve Capital One'dan konuşmacılar, güvenlikten taviz vermeden hızla dönüşen dijital kimlik ekosistemini anlattılar. Alipay 
EMEA Başkanı Rita Liu, Çin'de 450 
milyondan fazla kullanıcısı ile Hindistan, Tayland, Vietnam ve Güney Kore gibi ülkelerdeki mobil cüzdan ortaklıklarıyla çalıştıklarını açıkladı. 
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UN iSTANBU” 


IFN TÜRKİYE 
FORUMU 


edya sponsoru olduğu-  satları incelendi ve pazar eğilimle-M muz 4. Islamic Finance ri tartışıldı. 

News (IFN) Türkiye Foru- Borsa İstanbul Başkanı Himmu, 14 Eylül 2017 Perşembegünü omet Karadağ'ın konuşması İle Borsa İstanbul'da gerçekleşti. başlayan forum, beş oturumda REDMoney etkinlik grubu ta- o panellerle devam etti. Forum borafından düzenlenen, İslami ban- oyunca Türkiye'deki en son gelişkacılık alanında sektör uzmanları o meler, Türk İslami finans ve ban- ik — K ve profesyonellerini ağırlayan IFN ( kacılığına genel bakış, Türk yatırım | MERE ğ e Türkiye Forumu'nda, katılım ban- planları, İslam hukukuna uyumlu kacılığı alanında İslami finans fır- (o yatırım seçenekleri ve fırsatları, emeklilik ve 


endüstrisindeki reform süreci ile 


Türkiye'de Suku 


fırsatlar ve karşıl luklar ele alındı. 
Kurucumuz 
Tekmen'in om 
“Geleceğe hazır 


ansal Teknoloji" 


n b sektöründeki en g 
Sİ 


i üresince aktarı 
Panelde; İyzi 


çalışmaları bizle ilya Shamel, Tü 


bulduğunu ve a 


belirtti. 


sıra fintekin gelişimi, sağlanacak 


rimlerin pozitif yönde olduğunu 


portföy yönetim 


k İhracı'nın yanı 


aşılabilecek zor 


Mihriban Ersin oderatörlüğünde ık: Türkiye'de Fi- i" paneli büyük 


ir ilgi gördü. Türkiye'deki fintek 


son gelişmeler, 


irişimler ve güncel veriler panel dı. 


co Kurucu ve 


CEO'su Barbaros Ozbugutu Türiye'deki fintek alanında yapılan 


rle paylaştı. DD- 


CAP Genel Müdür Yardımcısı Le- 


rkiye'de bu ala- 


nında yapılan çalışmalar başarılı 


dıkları geri bildi- 


Ayözger, Türkiye daki yakın döne 


Endeavour Tü 


son 5 yıldaki gel 


SRP Yasal Kurucusu Çiğdem 


verileri bizlerle paylaştı. 
dürü Didem Altop ise, girişimlerin 


lojinin girişimler üzerindeki etkilerini değerlendirdi. 


'de fintek alanınmde elde edilen 


rkiye Genel Mü- 


işimini ve tekno- 
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BLOCKCHAIN & BİTCOİN CONFERENCE STOCKHOLM 


ıl boyunca dünyanın çeşitli V örn düzenlenen ve Fintechtime dergisi olarak sponsorları arasında olduğumuz Blockchain & Bitcoin Conference, 
7 Eylül tarihinde, İsveç'in başkenti 
Stockholm'de ilk defa ziyaretçilerine kapılarını açtı. 
Kripto para birimleri ve blockchain konularının masaya yatırıldığı etkinlik boyunca, 13 ülkeden 350'den fazla katılımcı ve 19 farklı onuşmacı yer aldı. 
Şehir merkezine yakın, göremli bir bina olan Elite Hotel arina Tower'da gerçekleşen etkinlikte uzmanlar, işletmelerde- i blockchain entegrasyonunun eknik şartları ve teknik ayrıntıları gibi konulara parmak bastı. 
Etkinlikte, İsveç ve dünyadaki ripto para birimleri mevzuatları- nın irdelenmesinin yanı sıra kripto para madenciliği ve siber güvenlik alanlarına yatırım yapma olanakarı da sunuldu. 

Konferansın ana konuşmacısı ve İsveç Parlamento Üyesi Mathias Sundin, blockchain'in küresel mali krizleri önlemeye yardımcı 


Kripfo para birimleri ve blockehain 

konularının masaya yatırıldığı etkinlik boyunca, 13 ülkeden 350'den fazla katılımcı ve 17 farklı konuşmacı yer aldı. 
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CEO'su Frank Schui ile toplu uşt 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bahseder 


dad 
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Natalia 
Kudren mak içi lerini an 


ni ini anla 


nı söyledi. Bitcoin ile toplum ın değişebileceğine değinen , artık otoritelerin değil, vatan- n piyasaya yön vereceklerini i. 
lo Stockholm kripto para bor- 
, kripto pamsal fırsatlar hakkında u. 
online'ın Oo kurucusu (o Sofie kripto para vizyonundan en, “5 ila 10 yıl içerisinde ra birimleri finansal piyaevrim yaratacak” ifadesini erkez bankalarının, gelişeler için yayınladıkla- para birimlerinin riskleri ve arı hakkında konuştu. 
ler (CO konusunda da çeşitli ar yapıldı: Daniel Zakrisson, Tokar, Julian Hosp ve Oleg o izleyicilere, yatırım yap- n bir proje seçme yöntemattı. Ayrıca mevcut riskleri nlardan kaçınma yollarından ti. 
block ckchai 


pa 


n 


CEO'su Martin Misch- n ile gayrimenkul alım nasıl daha hızlı hale gelecett. Aracıların ortadan kalk- a fiyatların nasıl düşebileceğiadı. 
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und 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nlikte yeni nesil blockchain eri de tanıtıldı. Çeşitli ülkelerden yedi farklı şirket yeni çözümlerini 


ferans, yıllık olarak Rusya, na, Çek Cumhuriyeti, Estonya, istan, Malta ve diğer ülkelerde 


rçekleşiyor. 
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CLOB 2017 
17TH FINANCIAL TECHNOLOGY 


& INNOVATION CONFERENCE 


O Ağustos, 1 Eylül 2017 tarihleri (o düzenlendi. 
rasında düzenlenen CLMB 2017 35'ten fazla ülkeden 900'den fazla katı-Ith Financial Technology & In- — limcının yer aldığı CLMB 2017'de, finansal 


novation Konferansı, Maimi'de kapılarını — hizmetler endüstrisindeki son gelişmeleaçtı. Finansal teknoloji dünyasının SÖZ çe ilişkin bilgiler verildi. Yüzden fazla ko- 


sahibi üst düzey yöneticilerinin değerli | puşmacının sahne aldığı etkinlikte bir bilgilerini paylaştığı etkinlikte, katılımcılar | konu ele alındı. 


sektörün içerisinde yer alan kişilerle de Deta iletişime geçme imkanına sahip oldular. da; dij Finansal kuruluşlar için teknoloji ve inovasyonun gün geçtikçe daha fazla öneme sahip olduğunun vurgusunun yapıldığı etkinlikte, büyümek isteyen startup'lara da yeni fikirler üretmelerine imkan tanıyacak sunumlar yapıldı. 


biçimde irdelenen fintek dış al dönüşüm, ödeme kanalları, ber güvenlik, büyük veri, regülasyonlar blockchain gibi konular masaya yatırıldı. 

Etkinliğe davet edilen konuşmacı arasında; The Financial Services Club ordic Finance Innovation'ın başkanı 


Latin Amerika ile dünyayı birbirine bağ- itap yazan Chris Skinner; Facebook Lati layan geleneksel bir köprü vazifesi gören Amerika Ürün Ortaklıkları Başkanı Fran- 


etkinlik, finansal teknoloji ekosistemin O Cesca de Ouesada Covey; Nubi'nin kugelişimini analiz etmek için 35 ülkeyJen o rucusu ve CEO'su Martin Borchardt; Citi 


uzmanları da bir araya getirdi. Küresel Dijital Hızlanma Başkanı Laura “Finansal ekosistemin evrimi" sloga- o Gaviria Halaby; IBM Watson Arjantin Bi- 


nıyla düzenlenen etkinlikte, iki buçuk gün  lişsel Çözümler Yöneticisi Agustin Gattas boyunca pek çok sunum, panel ve oturum — gibi isimler vardı. 


elçika'nın Brüksel kentinde, 
3 6 ve 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen The NPF & Regtech Leaders Forum toplantısında, sektörün güncel konuları masaya yatırıldı. 
Hotel Le Plaza'da düzenlenen toplantı konuşmacılar ve dinleyiciler arasında interaktif oturumlar gerçekleştirildi. 
Sektörün önde gelen isimlerinden oluşan konuşmacılar, yaptıkları sunumlarıyla hem Regtech dünyasının yeniliklerinden, hem de gelecek dönemde karşılaşacağımız inovasyonlar hakkında bilgi verdiler. 
2 gün boyunca 15 farklı konuşmanın gerçekleştiği liderler forumda, ödeme stratejilerinden sorumlu kıdemli yöneticiler yer aldı. 


Risk yönetimi konusundaki yeni gelişmelerin yanı sıra, gittikçe ar- 


an siber saldırılar karşı alınması gereken tedbirlerinden bahsedilen forumda, değişen regülasyonlara arşı teknolojiden nasıl faydalanıacağı da masaya yatırıldı. 

Hem işletmelere hem de ku- 


rumlara yönelik yenilikçi çözümerden bahsedilen toplantıda, en- 


düstri standartlarını yükseltmek için uygunluk gibi konulara da parmak basıldı. 
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SİZİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ ETKİNLİKLER: 


18 Ekim 2017 


Webrazzi Summit 


Kategori: Teknoloji/İnternet Yer: İstanbul, Türkiye Web: etkinlik.webrazzi.com/etkinlik/detay/webrazzi- summit-2017/722 


Türkiye ve yakın coğrafyanın en etkili internet konferanslarından olan Webrazzi Summit, bu sene de internet ve teknoloji dünyasında gündem belirleyecek. 


26-27 Ekim 2017 


Fin:code Usa 


Kategori: Fintek Yer. San Diego, ABD Web: fincode-us.com/en 


Fintek yazılım geliştirme uzmanları bir araya gelerek finans sektöründeki hizmetlerin ve ürünlerin nasıl etkileneceğini irdelenecekler. 


6-9 Kasım 2017 


Websummit 


Kategori: Teknoloji Yer: Lizbon, Portekiz Web: websummit.com 


Teknoloji topluluğunu eski ve yeni tüm endüstrilerle birbirine bağlayan etkinlik, dünyanın en büyük teknoloji konferansı olarak anılıyor. 


20-00 Ekim 2016 


Money 20/20 
Las Vegas 


Kategori: Fintek Yer: Las Vegas, ABD Web: us.money2020.com 


Las Vegas'da düzenlenecek etkinlikte, finansal teknolojiler ve inovasyonlar hakkında her konu ele alınacak. 


20-23 Ekim 2017 


Startup İstanbul 


Kategori: Girişimcilik Yer: İstanbul, Türkiye Web: startupistanbul.com 


65 ülkeden teknoloji şirketleri, yöneticileri ve yatırımcıları, 
Asya ile Avrupa'nın birleştiği eşsiz şehrimiz İstanbul'a geliyor. 


1-8 Kasım 2017 


Finovate Asia 


Kategori: Fintek Yer. Hong Kong Web: finance.knect365.com/finovateasia 


Finovate etkinlikleri, finansal teknoloji sektöründeki uzmanları aynı platformda buluşturarak bankacılık, finans ve ödeme teknolojilerini masaya yatırıyor. 


(o Kasım 2017 


Webrazzi 
Developer 


Kategori: Teknoloji Yer: İstanbul, Türkiye Web: etkinlik.webrazzi.com/etkinlik/detay/webrazzi-developer-2017/720 


Web ve mobil platformlarda yazılım, yazılım metodolojileri, programlama dilleri ve kütüphaneler, bulut çözümleri ve yazılım testi... Yazılım sektörü bir araya geliyor. 


30 Kasım — 1 Aralık 


Slush 


Kategori: Girişimcilik Yer: Helsinki, Finlandiya Web: slush.org 


Girişimcilik konusunda en başarılı Avrupa ülkelerinden Finlandiya, SLUSH adlı konferansla girişimcileri ve yatırımcıları Kuzey'e davet ediyor. 


6 Aralık 2017 


Webrazzi Fintech 


Kategori: Fintek Yer: İstanbul, Türkiye Web: etkinlik.webrazzi.com/etkinlik/detay/webrazzi- fintech-2017/721 


Öne çıkan fintek uygulamaları, sektördeki son trendler, regülasyonlar, yatırımlar ve finteke dair neredeyse her şey sektör liderleriyle beraber ele alınacak. 


29-30 Kasım 2017 


Blockchain Expo North America 


Kategori: Blockchain Yer: PKaliforniya, ABD Web: blockchain-expo.com/northamerica 


En kapsamlı blockchain etkinliklerinden olan Blockchain Expo, sektörün önde gelen isimlerini Santa Clara Kongre Merkezi'nde ağırlayacak. 


3-0 Aralık 2017 


Marketplace Lending & Alternative Financing Summit 


Kategori: Finans Yer: Kaliforniya, ABD Web: opalgroup.net/conference/marketplace-lending-altemative-financing-summit-2017 


Yatırımcılar, ihraççılar, sigortacılar, derecelendirme kuruluşları, avukatlar, servis sağlayıcılar, muhasebeci ve diğer ilgili endüstri profesyonelleri için tasarlanmış bir eğitim forumu. 


6-/ Aralık 2017 


Fintech 
Connect Live 


Kategori: Fintek Yer. Londra, İngiltere Web: fintechconnectlive.com 


Fintekin kalbinin attığı şehir Londra'da fintek dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelerek deneyimlerini ve gelecek planlarını paylaşıyor. 


» fintechtime.com/etkinlik-takvimi 


As blockchain continues to develop, it leads us 

to ask, “Can blockchain solve the Internet's most important problems: 
privacy, trust, security and inclusion?” It already powers digital currencies like Bitcoin and Ethereum, but is now enabling a new phenomenon sweeping the market - the Initial Coin Offering. 


ith Initial Coin Offerings 

((COs), entrepreneurs are 

raising hundreds of millions 

with only a compelling white 

paper and a digital token that grants buyers some eguity in or access to the features of the project. 
This year, Money20/20 will bring ogether the most influential minds in this field to explore the path to blockchain's adoption, from enterprise application to ICOs. The Blockchain rack will cover all aspects of the blockchain (O landscape, including Eguities Exchange, Regulation, Bitcoin in China and the rise of ICOs. 
In an expansive panel discussion itled, “Private & Consortium Blockchains: Collaborating to Make Blockchain Real for Enterprise” blockchain's Oo booming  popularity for enterprise applications will be highlighted by the insight of industry leaders. This lineup includes Amber Baldet from JPMorgan Chase, Marley Gray from Microsoft, David Huseby 


from Hyperledger and Todd McDonald from R3. 

The track's discussions will also delve into the growth of ICOs, during an interview titled, “The Tezos Story: How Crypto Tokens Are Powering New Business Models” attendees will hear from co-founders Arthur and Kathleen Breitman. The session will illustrate how crypto tokens are powering new business models, with a focus on this unigue success story — how they funded their own blockchain project by raising over $250 million through an Initlal Coin Offering. 
In the sessions highlighted, along with five other unigue blockchain breakdowns, attendees can expect to walk away with a new insightto today's digital currency market. Money20/20 will be held from October 22-25 at The Venetian in Las Vegas. For more information on Money20/20, and this year's blockchain track sessions, please visit us.money2020.com. 


The Leading 
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Denise Pickett 
President, U.S. Consumer Products & Services, American Express 


Dan Schulman 
President & CEO, 
PayPal 


Payments Event 


Money20/20 covers the critical and concrete ways that innovators in payments and financial services are 


creating the future of money. 


Join us on October 22-25 to take a closer look atthe 


most impactful new technologies and approaches for moving money, including mobile wallets, P2P and real-time paymenis systems. 


Lou Anne Alexander 
Group President, 
Payments Solutions, 
Early Warning 


John Collison 
Co-Founder & President, Stripe 


Payment Innovators Include: 


A 


David Yates 
Chairman, Vocalink; President, Global Real-Time Payments, MasterCard 


Michael Vaughan 
Chief Operating Officer, Venmo 


Jan Estep 
President & CEO, 
NACHA—The Electronic Payments Association 


Oliver Jenkyn 
EVP & Group Executive, 
North America, Visa 


EXCLUSIVE $250 SAVINGS WITH CODE: TIME250 


Register Online: us.money2020.com 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FİNTEK SÖZLÜĞÜ 


Finans ve teknoloji dünyasına yeni adım atanların sıklıkla karşılaşacakları kelimelerin anlamlarını sizlerle paylaşıyoruz. 


ANONYMITY: Bir kullanıcının internetteki kimliğini başka bir kullanıcıyla veya üçüncü bir kuruma paylaşmasını önleyen sistemin genel adıdır. Söz gelimi PayPal ile para gönderimi yapılırken kullanıcının hesabına ulaşılmasına rağmen kişisel bilgileri sistem tarafından korunur. 


CYBERBULIYING (Siber Zorbalık): Kişi ya da kişilere zarar vermek amacıyla, bir birey ya da grup tarafından, cep telefonu, elektronik posta, çağrı cihazı, kısa mesaj, karalayıcı web siteleri gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını içeren; kasti, sürekli tekrarlanan, düşmanca davranışları destekleyen olaydır. 


DRAAS (Disaster-Recovery-as-a-Service): Doğal afet gibi olağanüstü urumlarda kaybedilen verilerin kurtarılması için oluşturulan ve otomati olarak çalışan sistemdir. 
Verilerin hızlı bir şekilde geri yüklenmesine yardımcı olan bu sistem, bulut tabanlı altyapısı ile de üst düzey güvenlik sağlar. Piyasada b 
D 


o. 


irçok örneğinin olduğu 
RaaS çözümleri, kurumlara kesintisiz çalışma imkanı sunar. Veri merkezlerindeki bilgiler, karma bulut altyapılarında saklanarak kısa süre içinde tüm sistem eski haline döner. 


DUE DILIGENCE: Bir şirketin başka bir şirketi satın 


ma ya da yatırımcının yatırım yapma sürecinde, irketin, girişimcinin, iş fik- nin ve pazarın araştırılmana denir. Due diligence, irketin mali tablolarının ve ukuki belgelerinin incelenmesi ve inceleme sonunda eksiklerin belirlenmesi ile pazarlığa esas alınacak fiyatın belirlenmesini içeren bir süreci ifade etmektedir. 
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1CO (Initial Coin Offering): Günümüz fintek dünyasından en sık karşılaşılan fonlama modeli olan 
ICO'lar, küçük girişimlerin geniş bir kitleye ulaşarak hedefledikleri yatırımlara ulaşmalarını sağlıyor. 
Blockchain ve kripto para eknolojileri üzerine çalışan projelerde girişimcilerin ilk yatırımlarını sağladıkları itle fonlamasının bir adı olan ICO, kripto paraların yaygınlaşması ile popüer hale geldi. Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerinin kullanımının artması da ICO ile hayata geçen startup'ların sayısını artırdı. 


KYC (Know Your Customer — Müşterini Tanı): Bankalardaki birimlerin, riskli görülen ya da riskli olabileceği düşünülen müşteriler için oluşturdukları verilerdir. 


Müşteri tanımanın ilk adımı kimlik ve beyan edilen adreslerin tespiti ile başlar. 
imlik tespiti; müşterinin asal varlığını ve yapısıadını veya unvanını, resini, yöneticilerini, i şahsı bağlayan yetki zenlemesi ile ilgili şartlar kkındaki şirket belgeleri- 
, kamu kayıtlarından elde dilen ve müşteriden alınan Igilerle doğrulamak, müşeri adına hareket ettiğini iddia eden şahsın yetkili olduğunu doğrulamak ve bu şahsın da kimliğini espit etmek, kimlik tespiti yaparken yasalarda belirti- en geçerli belge türleri ve yükümlülüklerle uyumlu bir şekilde işlem yapmaktır. 


ON-BOARDING: Genellikle şirkete yeni katılan çalışanların, işyerinin kendine has süreçlerine ve iş yerinin süregelen kültürüne alışma ve öğrenme süreçlerine verilen addır. Yeni çalışanların etkili birer organizasyon üyesi haline gelmeleri için gerekli bilgi, beceri 

ve davranışları kazanma mekanizmalarına sahip 

bir sistemdir. Bu süreçte; resmi olmayan toplantılar, dersler, videolar, basılı materyaller veya bilgisayar tabanlı oryantasyonlar yer alabilir. 
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SMART CONTRACTS 


SMART CONTRACTS (Akıllı Sözleşmeler): Akıllı sözleşmeler ya da akıllı kontratlar, sözleşmenin müzakere veya performansını kolaylaştırmak, doğrulamak veya uygulamak üzere 


tasarlanmış bir bilgisayar protokolüdür. 
Akıllı sözleşmelere destek veren taraflar, birçok sözleşme hükümlerinin kısmen ya da tamamen kendi kendini yürüten, kendi kendini tatbik eden veya her ikisini de yapabileceğini iddia eder. Akıllı sözleşmelerle amaç, geleneksel sözleşme yasasından daha üstün bir güvenlik sağlamak ve sözleşme ile bağlantılı diğer işlem maliyetlerini azaltmaktır. 
Blockchain akıllı sözleşmelerin uygulanmasında önemli bir rol oynar. Gük 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nümüzde birçok Insurtech şirketi, blockchain altyapısına sahip akıllı sözleşmeler meydana getirerek çok hızlı biçimde sigorta ödemelerini yapabilmektedir. 


SOCIAL DATA (Sosyal Veri): Bireylerin aktif olarak kullandıkları çevrimiçi sosyal platformlarda ürettikleri verilerin tamamına verilen isimdir. Büyük veri işleme ve analiz yöntemleri ile bu veriler işlenerek çeşitli amaçlar için kullanılabilir. 


p 
SOCIAL LOGIN (Sosyal 
Oturum Açma): Social Login; Facebook, Twitter veya Google gibi sosyal ağ hizmetlerinden gelen mevcut bilgileri kullanarak, özellikle yeni giriş hesabı oluştur- yerine üçüncü taraf bir b sitesinde oturum açak için kullanılan tek bir oturum açma yöntemidir. 
Bu teknoloji hem web sitesi ç 

ç 


için hem de son kullanıcılar için girişleri basitleştirmek 

ve daha güvenilir bilgi sağ- için tasarlanmıştır. 


trulioo.com/blog/top-fintech-terms-know, dataconomy.com/2016/07/a-beginners-guide-to-fintech-terminology, serifekeser.wordpress.com/2011/10/13/cyberbullyingsiber-zorbalik-nedir, 


tbb.org.tr/Dosyalar/Arastirma. ve Raporlar/Bankacilikta. operasyonel risk.pdf, bitcoinlerim.com/smart-contracts-akilli-sozlesmeler-nedir 


ACİL DEDİLER 


GELDİK 


Teknolojik 


Tüm ekip, mobil uygulama sayesinde tek bir noktada! 
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Güvenilir Paket Siparişleriniz güvenli ve hijyen kurallarıyla paketlenir. Hızlı Servis 


Dilediğiniz restorandan istediğiniz sipariş hızla ulaşır. 


Bölgeye Hakim , <9 Tam Zamanlı Paket Taxi ekibi tüm bölgeye — Ekibimiz tam zamanlı, hakim, konum bulmada uzman. fı. haftanın 7 günü, 24 saati aktif. 
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HAYAL ETMEK BAŞKA 
YAPABILMEK BAŞKA 


Biliyoruz; sadakatlerine karşı müşterilerinizi ödüllendirmek, onları çok daha iyi tanımak istiyorsunuz. Hatta cironuzu yenilikçi pazarlama kurgularıyla artırmak ve yeni müşteriler kazanmak gibi pek çok hayaliniz de var. 


İşinizin boyutu, içinde bulunduğunuz sektör ne olursa olsun; ininal'ın eşi benzeri olmayan API servisleri bunları ve çok daha fazlasını kolayca yapabilmenizi sağlar. 


Siz işinize odaklanırken hedefleriniz hayalden gerçeğe dönüşür. 


Ayrıntılı bilgi kurumsal©ininal.com 
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